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PASEN 
Bij de foto op de voorzijde 
Het ei is bijna overal ter wereld symbool van nieuw beginnend leven, het teken ook van 

verandering (van ei naar kuiken) en van de opstanding (door de schaal heen breken) en is dus 

een uitgelezen symbool van Pasen. 

EIEREN EN PASEN 

Eieren beschilderen, eieren verstoppen en zoeken en eieren eten. Wat 
heeft dit met Pasen te maken? Tijdens de vastenperiode verbood de kerk 
om vlees en zuivelproducten te eten. Dat betekende dat ook het eten van 
eieren niet was toegestaan. Maar juist in de vastenperiode, wanneer de 
dagen weer lengen, leggen kippen veel eieren. Dit had als resultaat dat 
men aan het einde van de vastenperiode vaak een grote voorraad eieren 
had. Aan het einde van de vastentijd, met Pasen dus, werden deze eieren 
dan ook in grote getale genuttigd. Daarnaast heeft het ei ook een 
symbolisch karakter. Het ei drukt voor Christenen de hoop op nieuw leven 
uit. Dit symboliseert ook het nieuwe leven van Jezus na het herrijzen uit 
zijn dood. 

EIEREN VERVEN 

En wat is dan de reden dat we met Pasen gekleurde eieren eten? Dit zou zijn ontstaan omdat het 
eten van eieren na de vastenperiode een mooi moment was, waarin extra werd genoten. Om dit 
moment nog mooier en feestelijker te maken, werden ook de eieren versierd en mooi gemaakt. 
Dan zouden de eieren immers nóg beter smaken! 

EIEREN VERSTOPPEN 

Maar waarom gaan we de eieren verstoppen voor we 
ze gaan eten? Ook dit heeft met een oud ritueel te 
maken. Vroeger begroeven mensen namelijk eieren 
op de akkers. De boeren geloofden destijds namelijk 
dat de eieren de akkers weer vruchtbaar zouden 
maken. Het was een soort van gebed. 

PASEN EN DE PAASHAAS 

En wat is dan de rol van de paashaas? Er bestaan 
verschillende verhalen over de paashaas. De paashaas heeft in ieder geval niets met het Bijbelse 
verhaal te maken. Een van de verhalen over de paashaas, vindt zijn oorsprong in de 
Middeleeuwen in Duitsland. De mensen geloofden destijds namelijk dat de haas een aardse 
verschijningsvorm was van de godin Eastra. Zij is de godin van de lente en van de vruchtbaarheid. 

Na verloop van tijd werd de haas gelinkt met Pasen en eieren. Hazen maken namelijk een 
slaaphol, dat ze tijdelijk bewonen. Daarna worden deze hollen vaak gebruikt door vogels om hun 
nestjes in te bouwen en hun eitjes in te leggen. Zo is naar alle waarschijnlijkheid in de volksmond 
het verhaal ontstaan dat de paashaas zijn eieren legt. Waarschijnlijk is het dus een combinatie 
van volksverhalen en christelijke elementen, die geleid heeft tot het geloof dat godin Eastra tijdens 
Pasen terug op aarde kwam om eieren te leggen. De Engelse benaming voor Pasen – Easter – is 
dan waarschijnlijk ook afgestamd van deze godin. 

Ook nu nog geloven veel kinderen dat de paashaas eitjes neerlegt. Het is nog steeds een traditie, 
die veel ouders aan hun kinderen blijven vertellen! Jij ook? Hoe dan ook een hele fijne, gezellige 
Pasen gewenst samen!  
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HET LEGE GRAF 

Doordat er de laatste tijd relatief veel mensen sterven, ben ik met enige regelmaat op het kerkhof 

om daar – samen met familie en vrienden - een dierbare parochiaan te begraven. Natuurlijk is er 

dan diep verdriet over het heengaan van een geliefde persoon. Anderzijds is er ook de troost, dat 

we haar of hem mogen toevertrouwen aan de liefde en barmhartigheid van God.  

De tekst die ik dan spreek, laat zien, dat er rondom ieder graf verwachting is. Ieder graf is een 

‘monument der verwachting’: want de dode wil in herinnering blijven, en de levende wil betuigen, 

dat hij de dode gedenkt. 

Dit gedenken doen wij op allerlei manieren: doordat we op het kerkhof een graf aanleggen; door 

het uitstrooien van de as; maar ook door het ophangen van een gedachteniskruisje in de kerk; het 

laten lezen van een misintentie; of door het leggen van bloemen op de plek waar een geliefde 

door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.  

In al deze vormen van gedenken klinkt ook door, dat de gedachte van het leven, steeds de 

gedachte van de dood overstemt. Over de dood heen, geloven wij in het leven. Ja, wij verwachten 

het leven uit de dood. 

In deze verwachting staan wij dan – in de verwachting van Pasen – op Stille Zaterdag stil bij de 

grafrust van de Heer. Na het ‘doorleven’ van lijden en sterven, zien we uit naar de verrijzenis. 

Vroeger werd de Paaswake al gevierd op de ochtend na Goede Vrijdag; aansluitend konden we 

dan het gewijde water (wijwater) ophalen. Maar eigenlijk ging deze ‘overgang’ van lijden en 

sterven naar het Feest van het nieuwe leven te vlug. We gunden ons geen tijd voor rouw; er was 

geen plek voor het verlies. Om ook hiervoor aandacht te kunnen hebben, is er nu de Stille 

Zaterdag. In gedachten verwijlen we bij het graf van Onze Lieve Heer; en staan we stil bij hen, die 

we node missen. Pas wanneer dan de avond is gekomen, is het moment aangebroken, om elkaar 

– tastend in het duister – het nieuwe licht door te geven. Door de nacht gaan we op weg naar een 

nieuwe morgen. Het is nog schemerig, als we – met de vrouwen uit het evangelie – aankomen bij 

het graf van de Heer, dat leeg blijkt te zijn. In eerste instantie een schokkende ontdekking, maar 

bij nadere beschouwing goed nieuws: het zaad, dat in de aarde werd gestrooid, is niet alleen 

gestorven, maar opgebloeid tot nieuw leven.  

Dat Hij, de Verrezene, ook in ons mag leven.  

Zalig Pasen! 

                                    Pastor Marga klein Overmeen 

                                     Pastor Ria Doornbusch 

                                     Pastoor André Monninkhof  
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TUTTI, TUTTI, TUTTI 

Tijdens de Wereldjongerendagen vorig jaar richtte paus Franciscus zich met deze drie woorden tot 
alle verzamelde jonger  

en. Het waren er zo’n 1 ½ miljoen bij elkaar, van over heel de wereld.  

“Tutti, tutti, tutti”. Deze woorden betekenen “allen, allen, allen”. Het is de kern van de boodschap, 

die onze paus telkens weer uitdraagt: dat wij ons allen welkom mogen voelen bij Jezus. 

Deze oprechte en warme wens bespeur ik ook in een glas-in-loodraam, dat ik onlangs mocht zien 

bij een zeer betrokken parochiane. Het is een cadeau voor haar verjaardag, die nog volgen zal. 

Van dit geschenk kan zij nu al genieten. In dit glas-in-loodraam staat Christus afgebeeld, terwijl uit 

zijn Heilig Hart twee stromen water vloeien: het water van onze doop, die ons verbindt met God; 

en ook de stroom van Zijn vergevende liefde, waardoor wij in Zijn genade worden hersteld. 

Van deze parochiane, die dit prachtige 

geschenk van haar kinderen mocht 

ontvangen, hoorde ik, dat zij in deze 

afbeelding van Christus Zijn uitnodiging ziet 

aan ons allen om naar Hem toe te komen. 

Zijn liefhebbende hart klopt voor ons allen: 

eens mogen wij allen bij Hem 

binnenkomen: ‘tutti, tutti, tutti’. 

Deze prachtige afbeelding van Christus 

doet ook mijn hart sneller kloppen. Zelf 

hoor ik ook een prachtig lied meeklinken, 

psalm 122, waarin wordt gezongen: “Hoe 

verblijd was ik, toen zij mij zeiden: ‘wij gaan 

op naar het huis van de Heer.” 

Wat zou het toch mooi zijn, als wij uit alle 

windstreken zouden kunnen optrekken 

naar het huis van de Heer. Welk een droom 

zou in vervulling gaan, als uit oost, noord, 

zuid en west, allen zich eensgezind zouden 

begeven naar het paradijs, dat God zelf 

ons beloofd heeft. 

Een ‘visioen’ hiervan heb ik wel eens 

gezien, toen ik – lang geleden - voor het 

eerst in Lourdes was: zoveel pelgrims uit 

zoveel verschillende landen, had ik nog 

nooit bij elkaar gezien! Voor mij was deze 

ervaring, een openbaring. Er ging een 

nieuwe wereld voor me open! 

Levend in de weerbarstige werkelijkheid van deze wereld, laat ik me graag inspireren door deze 

afbeelding van de Gekruisigde en Verrezen Christus. Van harte hoop ik, dat Hij U en mij mag 

blijven wenken.  Tutti, tutti, tutti. 

                                    Pastoor André Monninkhof 
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WAAR HET OM MENSEN GAAT 
 

VERHUISD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEKEN 

We leven mee en bidden voor onze zieken, thuis of in het ziekenhuis. We bidden om zegening en 

herstel. Dat zij de kracht en veerkracht krijgen om in moeilijke tijden het hoofd te bieden. 

OVERLEDEN 

 

 

 

 

 

Op donderdag 21 maart is overleden in de leeftijd van 76 jaar 

Gerard Nijentap 
(Gradus Theodorus Maria ) 

 
van Ankumspad 50 

 
De afscheidsviering vindt/vond plaats op woensdag 27 maart  

om 12.30 uur in onze kerk waarna de crematie volgt/volgde in Zwolle. 

 
HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST 

 

Johan en Mientje Noordman zijn 

verhuisd van Eschstraat 6 naar  

Molenstraat 25 7721 AR  Dalfsen  

Als mooie herinnering aan de 

Eschstraat is de oude telefoon ook 

opgehangen. (niet aangesloten)  

Veel geluk en woonplezier  

Johan en Mientje! 

Annie Kroes-Wübbels is verhuisd 
van de Ruitenborghweg 1 naar 
Schoolstraat 17 7721 BA  Dalfsen 
Veel geluk en woonplezier Annie!  
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GEZINSZONDAGEN IN DE EMMANUELPAROCHIE  

‘Hoe betrekken we kinderen en hun ouders weer bij de kerk en de parochie?’  

Een prangende vraag in een tijd waar we nagenoeg geen jeugd meer zien in de kerk. 

De cijfers laten zien dat, naast het feit dat we onze jongeren kwijt zijn, ook in onze 

Emmanuelparochie het aantal dopelingen, communicantjes en vormelingen sterk terugloopt. 

In sommige van onze geloofsgemeenschappen is een aantal jaren geleden de keuze al gemaakt 

om 1e communie en vormsel niet langer nog jaarlijks aan te bieden. Dit, omdat er weinig tot geen  

aanmeldingen waren.  

Tegelijkertijd zien we als pastoraal team ook de kwetsbaarheid van de verschillende werkgroepen.  

Er zijn zelfs plekken waar al geen werkgroep meer is!  

Daarnaast hebben bijna alle scholen er inmiddels voor gekozen om de voorbereiding op 1e 

communie en vormsel terug te geven aan de parochie.  

Als pastoraal team stelden we ons de vraag hoe we deze terugloop kunnen ombuigen naar iets 

wat nieuw elan kan geven.  

Wat kunnen we doen om de gezinnen weer in de kerk te zien, dat vroegen we ons af als pastores.  

 

In de verschillende buurparochies zien we de zogenaamde ‘gezinszondagen’.  

Wat zijn dat, gezinszondagen?  

De naam zegt het al: gezinszondagen zijn zondagen waarin er speciale aandacht is voor kinderen 

en hun ouders. Voor gezinnen.  

Zo`n zondag bestaat uit een kindvriendelijke eucharistieviering, waarna met alle gezinnen iets 

wordt gedronken en gegeten. Daarna zal er een catechesemoment zijn voor de kinderen en hun 

ouders.  Zo leer je als ouder en als kind spelenderwijs ook nog iets over het geloof en de kerk.  

Mooi meegenomen, toch?  

Tijdens die catechesemomenten zullen ook de voorbereidingen plaatsvinden voor doop, 1e 

communie en vormsel.  

Natuurlijk zijn ‘gewone’ parochianen op zo`n gezinszondag ook van harte welkom! Heel graag 

zelfs!  

Het idee van deze gezinszondagen heeft ons als pastoraal team blij verrast en hoop gegeven.  

Zozeer zelfs, dat we dit in onze parochie ook graag gestalte willen geven.  

Het idee is inmiddels  besproken met de pastoraatsgroepen en met de werkgroepen Dopen, 1e 

Communie en Vormsel. 

Ook daar waren de geluiden overwegend positief: ‘je zult toch íets moeten doen om de jongeren 

weer naar de kerk te krijgen.’ En: ‘daar wil ik ook wel gebruik van maken met mijn gezin.’  

Met een aantal leden uit bovenstaande werkgroepen zal er binnenkort een ‘werkbezoek’ gebracht 

worden aan de Lebuinusparochie in Deventer, waar dit project al draait.   

In oktober 2024 willen we als Emmanuelparochie starten met deze gezinszondagen.  

Vanaf dat moment zal elke eerste zondag van de maand een gezinszondag zijn.  

We hopen zeer dat u, net als wij, dit kunt zien als een nieuwe start om de jeugd te 

enthousiasmeren voor onze kerk en voor de Blijde Boodschap van Jezus Christus.  

 

In een volgend artikel zullen we u verder meenemen in onze plannen en vermelden wat dan de 

stand van zaken is .  Wordt vervolgd .. 

 

Mede namens mijn collega`s pastoor Monninkhof en pastor Doornbusch een hartelijke groet,  

pastor klein Overmeen 
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Karin en Inge hebben de 

bovenverdieping van het 

parochiecentrum opgeruimd. 

Alle kerstbeelden en andere 

kerstspullen staan nu mooi in 

de kasten. Henk Jansen van 

de ANBO heeft gelijk het oud 

papier opgehaald en Wim 

Mulder zorgde voor de afvoer 

naar Noggus en Noggus. 

Super fijn, bedankt allemaal. 

Elly Salari- Koerhuis was op het kerkhof toen Jos de 

grasmaaier niet aan de praat kreeg.  

“oh ik bel mien breur Jan wel em’n die hef dr 

verstand van” Het was maar even of de grasmaaier 

liep weer als een zonnetje. 

 

Toen Elly de telefoon zag:   

Elly: “Jan ie komt in de Hernieuwing”.  

Elly jij nu ook! 

Hartelijk bedankt allebei. 
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Even een bakkie koffie drinken bij 

Wim Mars van het Emmagebouw. 

Hij is het podium aan het 

opknappen en schildert de 

kozijnen. Wim is zeer bevlogen en 

het Emmagebouw ziet er weer 

gelikt uit. Ook het gekregen 

keukenblok van een parochiaan 

gaat hij zelf plaatsen. Klasse Wim 

dat je samen met Thea zo 

enthousiast aan de slag bent in het 

Emmagebouw.  

Dinie Hilgenkamp woont in de Damhoeve 

en stelt het erg op prijs dat Jos haar de 

communie brengt. Ze is daar zeer 

dankbaar voor en zei: “wat fijn dat ik de 

Heilige Communie ontvang”  

Ze doet iedereen de hartelijke groeten. 

Mientje Noordman is 83 jaar 

geworden en trakteerde na de 

woensdagmorgenviering. Natuurlijk 

werd ze ook gefeliciteerd en 

toegezongen!  

Nog veel gezonde jaren Mientje! 
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Onze koster Hennie Boerdijk vierde na de 

woensdagmorgenviering zijn 76e verjaardag 

en omdat er nog koeken over waren 

trakteerde hij nog een keer na de 

zondagviering. Omdat hij het zo leuk vindt 😉 

hebben we nog een keer extra voor hem 

gezongen. Hij zei als jullie dat doen dan loop 

ik weg. Gelukkig bleef hij zitten en liet het 

over zich heen komen. Hennie van harte 

gemeend en gegund: Nog veel gezonde jaren 

in ons midden, dat je nog maar lang onze 

koster mag zijn. 

Jan Herbrink vond tijdens de 

tuinwerkzaamheden in de pastorie 

een blikje. Jos heeft het gelijk 

ingeleverd en de eerste 15 cent 

voor de kerk was te pakken! 

Nellie Eijkelkamp (92) woont in de 

Schoolstraat en heeft gezelschap 

gekregen van Annie Kroes- 

Wübbels. Ze is haar nieuwe 

buurvrouw. Zij is ook even verrast 

met een bloemetje.  
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DE COMMUNICANTEN VAN 2024!  

Wij stellen ons voor tijdens de presentatieviering op zaterdag 20 april a.s. Op zondag 26 mei a.s. 
doen wij onze Eerste Heilige Communie. 

Komt u ook? 

  

 

Mijn naam is Huub Schiller, ben 9 jaar en zit in groep 5a van 
de Polhaar. 
Ik ben er één van Edwin Schiller en Jennifer van Loon. 
Mijn hobby's zijn voetballen, gras inkuilen en maïs hakselen. 
 

 

 

   

 

 

Mijn naam is Stein Haitel, ben 8 jaar en zit in groep 5b van  

de Polhaar. 

Ik ben er één van Hans Haitel en Anneleen Wehkamp. 

Mijn hobby’s zijn scouting en zwemmen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Sem Eilert, ben 9 jaar en zit in groep 5a van  
de Polhaar.  
Ik ben er één van Remco Eilert en Miranda Hilgenkamp. 
Mijn hobby's zijn zagen, timmeren, scouting en helpen in de  
groentetuin. 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Mats Mestebeld, ben 8 jaar en zit in groep 5b van  

de Polhaar. 

Ik ben er één van Steven Mestebeld en Karin Roosendaal. 

Mijn hobby’s zijn voetbal, lego bouwen en drummen. 
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Mijn naam is Linde Eilert, ben 8 jaar en zit in groep 4a van  

de Polhaar. 

          Ik ben er één van Joost Eilert en Alicia Bongers. 

Mijn hobby’s zijn knutselen, turnen en handbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mijn naam is Mirthe Eilert, ben 8 jaar en zit in groep 4a van 

de Polhaar.  

Ik ben er één van Joost Eilert en Alicia Bongers. 

Mijn hobby’s zijn spelletjes spelen, turnen en handbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Brechtje Prins, ben 8 jaar en zit in groep 4b van  

Johan Seckel in Ommen. 

Ik ben er één van Albert Prins en Jolanda Bulk. 

Mijn hobby’s zijn schaatsen, skeeleren en lekker buiten bezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Ties van der Kamp, ben 7 jaar en zit in groep 4a van  

de Polhaar. 

Ik ben er één van Teun van der Kamp en Maureen Kroes. 

Mijn hobby’s zijn voetballen, buiten spelen en spelletjes spelen. 
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Website Vier.nu: helpt om te zien 

waar en wanneer u in onze 

parochie Pasen kunt vieren 

www.Vier.nu is de website over 

de belangrijke christelijke 

hoogfeesten. De site roept in de 

Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke 

Kerk. Voor onze parochie Emmanuel staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien 

welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte 

welkom. De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest 

van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de 

voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met 

Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake. Wij nodigen u van 

harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te 

delen. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn. 

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links 

en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is 

er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, 

worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer. 

Kijk voor meer informatie op onze parochiesite  www.emmanuelparochie.nl maar ook op 

Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk! 

 

 

 

Bij Lies Bijvang (91) is de 

paasattentie bezorgd en 

natuurlijk is Annet ook niet 

vergeten. Tot grote verrassing 

zat Marietje Hilgenkamp te 

genieten van 

mondharmonicaclub de 

monda’s waaronder Nellie 

Eijkelkamp en Truus 

Noordman. Marietje zong de 

liedjes volop mee zoals 

bijvoorbeeld Brandend zand 

en Aan het strand stil en 

verlaten… 

http://www.vier.nu/
http://www.vier.nu/
http://www.emmanuelparochie.nl/
http://www.vier.nu/
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VRIJWILLIGERSLUNCH 

 

 

Op vrijdagmiddag 1 maart is op initiatief 

van de bloemengroep een lunch 

gehouden. Wat heel klein begon is 

uitgegroeid naar een vrijwilligerslunch 

voor meerdere groepen en 

georganiseerd door de locatieraad. De 

vrijwilligers werden bedankt door Jos 

Ramaker voor al hun werkzaamheden en 

genoten van de uitgebreide lunch.  

Mensen die nog niet geweest zijn, zoals 

bijvoorbeeld bezorgers van Hernieuwing, 

wijkcontactpersonen en iedereen die 

vrijwilligerswerk voor onze kerk doet kan 

zich opgeven voor de volgende keer bij 

Inge inge@rkkerkdalfsen.nl  

of Jos 06-15036244 

Die lunch is op vrijdag 17 mei a.s. om 

12.00 uur, inloop 11.30 uur 

Met vereende krachten was alles snel weer 

aan kant. Bedankt allemaal. 

mailto:inge@rkkerkdalfsen.nl


14 
 

LITURGISCHE VIERINGEN  
 

ZATERDAG 30 MAART Geen viering in onze kerk 

20.00 uur Paaswake in Heino en Paaswake in Ommen 

 

ZONDAG 31 MAART                              1e PAASDAG 

11.00 uur Communieviering m.m.v. het Herenkoor 

Voorganger: Pastor Marga klein Overmeen 

  Lector: Herman Maats 

  Koster: Wim Kroes 

  Dienen: Rens Bosma  

Intenties: Pastor G. Steffens, Pastoor Steenkamp, Pastoor René van Eijden, Jan en 

Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Angelique Mars, 

overl.ouders Mars-van der Vegt, overl.ouders Briët-Schelling (Emmeloord), overl. 

ouders van der Vegt-Seisveld en Gerda van der Vegt, Arnold Mosterman, Ali 

Herbrink-Zoelman, overl. ouders Nijenhuis-Bovenmars, Willem Besten en Theo, 

Egbert Eilert en Mien Eilert Kiekebosch, Johan Maats en Mien Maats-Bijvang, Marco 

Kroes, overl.ouders Kroes-Kamphuis en familie, Gerard en Lies de Ruiter-Seijger en 

Marjet, Betsie Feijen-Hodes, Johan en Dinie Ramaker,  Riky van der Vegt-Kamphuis, 

Marc Krüse (einde 6 wekendienst), Feike de Vries (einde 6 wekendienst), Gerard 

van der Vegt (einde 6 wekendienst), Annie Besten-Hilgenkamp (einde 6 

wekendienst), Gerard Nijentap. 

  9.00 uur Communieviering - Hoonhorst  en Eucharistieviering – Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering – Ommen en Communieviering - Vilsteren 

 

MAANDAG 1 APRIL              2de PAASDAG 

10.00 uur Eucharistieviering in Vilsteren voor de gehele parochie 

 

WOENSDAG 3 APRIL 

  9.00 uur Eucharistieviering, aansluitend is er koffiedrinken. 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

Intenties: Ali Herbrink-Zoelman, Marc Krüse, Feike de Vries, Gerard van der Vegt, 

Annie Besten-Hilgenkamp, Riky van der Vegt-Kamphuis, voor de vrede in de wereld 

en in ons hart 

 

ZATERDAG 6 APRIL                              2de ZONDAG VAN PASEN 

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herman Wolbers + cantors 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Lector: Minie Dijkman 

  Koster: Wim Kroes 

  Dienen: Leon Dijkman en Linde Prins 

Intenties: overl.ouders Boerdijk-Temmink, Marjan Boerdijk-van Keeken, overl. 

ouders Besten-Hilgenkamp en Theo, Bernard Karspers, Betsie Feijen-Hodes,  

Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Toos van de 

Burgwal-van Wijk, Maria Mul, Hermannus Antonius Splinter, overl. fam.leden Drost, 

overl. fam.leden de Vos, Gerard Nijentap. 

19.00 uur Communieviering – Lemelerveld 

 

ZONDAG 7 APRIL 

   9.00 uur Eucharistieviering - Hoonhorst 

11.00 uur Eucharistieviering – Ommen en 11.00 uur Eucharistieviering - Vilsteren 
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Kerkschoonmaak  

in de week van  

17 april 

door groep B 
 

MAANDAG 8 APRIL 

16.00 uur Rozenkrans bidden in het parochiecentrum  

 

WOENSDAG 10 APRIL  

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffiedrinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intenties: Ali Herbrink-Zoelman, voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 13 APRIL 

19.00 uur Eucharistieviering - Hoonhorst 

 

ZONDAG 14 APRIL                3e ZONDAG VAN PASEN 

  9.00 uur Communieviering m.m.v. het Herenkoor 

  Voorgangers: Herman Maats en Inge Haarman 

  Koster: Hennie Boerdijk 

Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Riet Feijen-Verhoeven, Louis Poppe, Toos van de 

Burgwal-van Wijk, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Betsie Feijen-Hodes, Ria en 

Antoon Wolfs-van Helvoort, Gerard Nijentap. 

10.00 uur Boerderijviering – Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering – Ommen 

 

WOENSDAG 17 APRIL 

  9.00 uur Eucharistieviering, in het parochiecentrum met aansluitend koffie drinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intentie: Voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 20 APRIL             4de ZONDAG VAN PASEN 

  Presentatieviering Communicanten 

  Eucharistieviering m.m.v. Young Spirit 

  Celebrant: Pastoor Monninkhof 

  Lector: Jolanda Prins 

  Koster: Hennie Boerdijk 

  Dienen: Rens Bosma en Laura Prins 

Intenties: Ali Herbrink-Zoelman, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon 

Wolfs-van Helvoort, Gerard Nijentap. 

19.00 uur Eucharistieviering – Lemelerveld 

 

ZONDAG 21 APRIL 

  9.00 uur Communieviering – Hoonhorst 

11.00 uur Eucharistieviering – Ommen 

11.00 uur Communieviering – Vilsteren 

 

WOENSDAG 24 APRIL 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met  

                     aansluitend koffiedrinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intentie: voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 27 APRIL        

19.00 uur Eucharistieviering – Hoonhorst 
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ZONDAG 28 APRIL                        5de ZONDAG VAN PASEN 

  9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor 

Celebrant: Pastor Wenker 

  Lector: Herman Maats 

  Koster: Hennie Boerdijk / Wim Kroes 

  Dienen: Sabine Wisse 

Intenties: Overl.fam. Nijenhuis, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ria en Antoon 

Wolfs-van Helvoort, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Gerard Nijentap. 

  9.00 uur Eucharistieviering – Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering – Ommen 

  Geen viering in Vilsteren 

   

WOENSDAG 1 MEI 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffiedrinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intentie: Voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

VOORUITZICHTEN!!! 

Op zaterdag 4 mei (Dodenherdenking) is er om 18.00 uur  

een Communieviering met Pastor Marga klein Overmeen.  

Organist Martie Eijkelkamp en cantors. Dienen Rens Bosma en Jildou Prins. 

Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) is er geen viering in onze kerk. 

 

PAASLIEDEREN ZINGEN IN ROSENGAERDE 
 

Op Eerste Paasdag ’s morgens van 07.00 – 08.00 uur worden er weer Paasliederen gezongen 

voor de bewoners.  

Op deze eerste dag van de week – de dag dat Jezus opstond uit de dood – mogen de bewoners 

wakker worden met de klanken van bekende Paasliederen. Hoe mooi kan dat zijn!  

Wie mee wil zingen, kan zich hierbij aansluiten. Er wordt op de verschillende afdelingen 

gezongen. Liedteksten en muziek zijn aanwezig.  

 

WIJZIGINGEN 

bezorging Hernieuwing en wijkcontactpersonen 

Mieke Beltman is gestopt en in die wijk is Dianne Pasman nu de bezorgster en wijkcontactpersoon 
geworden. 

Riek Bisschop is gestopt als bezorgster van Hernieuwing en daar gaat nu Gerda Veltmaat haar 
taken overnemen, Gerda is in deze wijk ook wijkcontactpersoon. 

Toosje Pot heeft haar taken ook beëindigd. Bezorger in deze wijk wordt Herman Maats en het 
bezoekwerk wordt gedaan door Dianne Pasman. 

Voor Verpleeghuis Rosengaerde hebben we een aparte wijkcontactpersoon gevonden in de 
persoon van Jos Ramaker. 
 
De wijk van Dinie Hilgenkamp is overgenomen door José Boverhof. 

Mieke, Riek en Toosje heel erg bedankt voor jullie jarenlange inzet! Het “dankjewel” bezoekje met 
een bloemetje en een parochiekaars heeft inmiddels plaatsgevonden. Jos en José veel succes! 
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OM TE KLEUREN  
Het laatste avondmaal 
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LENTECONCERT VROUWENENSEMBLE QUODLIBET MET HET CHRISTELIJK 
MANNENKOOR VRIEZENVEEN  
 
Op zaterdagavond 20 april a.s. om 19.30 uur geeft vrouwenensemble Quodlibet uit 

Vilsteren samen met het Christelijk Mannenkoor Vriezenveen een concert in de H. Willibrorduskerk 
te Vilsteren.  
Het hart van Quodlibet ligt vooral bij licht klassieke muziek, maar ook kerkmuziek en andere 
muziekstijlen worden gezongen.  
Quodlibet bestaat alweer meer dan 33 jaar onder leiding van dirigent Wim van Lenthe. 
Het Christelijk Mannenkoor uit Vriezenveen staat vanaf november 2021 ook onder leiding van Wim 
van Lenthe. Het CMK heeft in de loop der jaren veel opgetreden in binnen- en buitenland. Het koor 
treedt regelmatig op in de Euregio, in kerkdiensten, bejaardencentra en verzorgingshuizen. 
Daarnaast neemt het CMK deel aan concerten samen met zowel mannenkoren als gemengde 
koren.  
Beide koren zullen hun eigen en gezamenlijke repertoire gaan zingen, 
afgewisseld met een muzikaal intermezzo. De kaartjes voor deze avond kosten 
5 euro. U kunt een kaartje vooraf kopen bij een van de koorleden en in de zaal 
bij de kassa.  
De concertcommissie Quodlibet 
 

WANDELTOCHT VILSTEREN  
 
De Stichting Vilsteren Samen Actief organiseert 28 april wederom haar traditionele wandeltocht 
Deze wandeling rond het dorp Vilsteren leid je zowel door uitgestrekte bossen, als langs de heide 
en door het boeren buitengebied. Er is keuze uit drie verschillende wandelingen van ongeveer 5, 10 
of 15 km voor de wat meer geoefende sportieveling. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur kun je starten vanaf de parkeerplaats naast de kerk. Tegen betaling van 
€ 3.00 pp (kinderen t/m 12 jaar € 1.50) krijg je een omschrijving van de bezienswaardigheden die je 
onderweg tegenkomt. Op het eind van de wandeling kun je naast koffie, thee en frisdrank genieten 
van een kom dampende soep en heerlijk versgebakken pannenkoek in de “Vilsterij”. De opbrengst 
van deze activiteit komt geheel ten goede aan het onderhoud en het in stand houden van de Vilsterij. 
De wandeling gaat door, zelfs als het weer tegenzit. De wandeling gaat grotendeels over 
zandpaden, dus trek goede schoenen aan en warme (regen)kleding. Iedereen die zin heeft aan een 
voorjaarswandeling is van harte welkom. We hopen op een goede opkomst! 
Met vriendelijke groet, Het bestuur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegening van de palmtakjes door Pastor Hans de Vries 
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Jan Even, de oudste broer van Bep Verheijen is overleden in 2010. Hij was priester en 

in zijn jeugd speelde hij al “priestertje” met dit miniatuur vaatwerk. Dit vaatwerk is 

compleet bij Bep en Jan Verheijen in bezit gekomen en zij wilden er een goede 

bestemming voor hebben. Jos zal hier zorg voor dragen. De familie Even bestond uit 

Bep, haar zus en 7 broers. Haar vader was hoofd van de school in Koog aan de Zaan 

die hij zelf heeft opgericht. Bij de kerk was hij zelf koorlid en actief voor het kinderkoor. 

De familie woonde naast de kerk en alle kinderen zijn misdienaar geweest. De school 

en de kerk zijn inmiddels niet meer in gebruik. 

Lenie van Os heeft de leeftijd van 

96 jaar bereikt. Ze was heel blij met 

de Mariakaart en het boeketje dat 

gelijk bij Maria werd gezet. 
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BINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met (gesponsorde) prijzen van de Jumbo 

en prachtige Bingoverhalen werd het 

weer een gezellige Bingomiddag.  

In de verhalen zitten de Bingogetallen 

verstopt en dat is opletten geblazen. 

Gelukkig was er ook een kinderprijs want 

Sophie Jansen kon ook een keer Bingo! 

roepen. Zij is de achterkleindochter van 

Dirkje Koopman en houdt van spelletjes. 

Er waren sprookjes en humoristische 

verhalen. Soms was de Bingo al gevallen 

maar moest het verhaal nog wel even 

afgelezen worden. 

In het najaar kijken we opnieuw of er 

belangstelling is voor een Bingomiddag. 

De afwas werd verzorgd door Dinie 

Kodden en de afdroger kwam van 

de Vennenberg; Gerard Nimeijer. 
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Ook op het kerkhof komt het voorjaar in 

zicht. Hans van de Burgwal heeft al zijn 

krachten ingezet om het strooiveldje om te 

spitten. Daarna zijn de viooltjes geplant.  

Het gras is gemaaid en de kantjes getrimd. 

In de Mariakapel heeft Ria van der Vegt 

prachtige tulpen in de vaas gezet en Henk 

van der Vegt heeft de losgelaten plankjes 

weer vastgezet.  

Het ziet er weer keurig uit. 

Bedankt allemaal. 
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Jan Herbrink is 80 jaar geworden. 

Uiteraard werd er voor hem gezongen 

na de woensdagmorgenviering. Van 

harte Jan, nog veel gezonde jaren! 

In eerste instantie was Tonnie 

niet thuis en is het bloemetje 

voor de deur gezet maar een 

paar dagen later was ze er wel 

en toevallig was haar zoon Wim 

ook aanwezig. 

Ze moet nog wel wennen in 

haar nieuwe woning maar ze 

heeft inmiddels veel contact met 

de nieuwe buren en mede-

parochianen komen haar 

regelmatig bezoeken. Ze zit 

rustig op haar nieuwe stek! 

Zet ‘m op Tonnie. 

Gerard Hollak is, zoals hij op de 

ballon laat zien 77 jaar geworden. 

Van harte proficiat Gerard, dat je nog 

maar lang “mag kosteren”.  

Wim Mulder trakteerde in klein comité op een borrel 

Proost! Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag Wim en 

bedankt voor al je werkzaamheden, ook de waterleiding 

op het kerkhof is alweer door jou en Hans gerepareerd.  
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RELIEK H. BERNADETTE KOMT IN APRIL NAAR 

NEDERLAND 

  

 

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland! Een bijzondere schrijn met haar 

reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt 

dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven 

Nederlandse bisdommen ontvangen.  

Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel in Nevers. 

In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van 

de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte 

schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere 

reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een 

van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen 

jaren al in tal van landen ontvangen. 

Op dinsdag 16 april en woensdag 17 april zal de schrijn met haar reliek  

aanwezig zijn in de Broederenkerk te Deventer. Programma: (onder voorbehoud) 

Dinsdag 16 april: 17.30 uur aankomst relieken uit bisdom Groningen. 

19.00 uur Eucharistieviering vg. H. Woorts. Aansluitend Lichtprocessie en Wake. 

Woensdag 17 april: 8.00 uur Morgengebed. 9.30 uur Rozenkransgebed. 

10.00 uur Eucharistieviering. 14.00 uur Weg van het Licht. 

19.00 uur Taizéviering en wake. 

Donderdag 18 april: 8.00 uur Morgengebed. 9.30 uur Rozenkransgebed 

14.00 uur Eucharistieviering. Aansluitend vertrek relieken naar kathedraal Utrecht. 

Voor de pelgrims (en andere belangstellenden) uit onze Emmanuelparochie is dit een uitgelezen 

kans om kennis te maken met de Heilige Bernadette. Voor de pelgrims die dit jaar naar Lourdes 

gaan is dit bovendien een mooie start van de Lourdesreis van 14 t/m 22 september 2024. Juist dit 

jaar hebben we besloten om met de bus naar Lourdes te gaan. Hierbij doen we ook Nevers aan 

en zullen we de glazen schrijn met daarin haar lichaam bezoeken.                                                       

U bent allen van harte uitgenodigd voor de vieringen. 

Namens het Lourdescomité: Hermien Schoorlemmer en Janny Horstman 
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                             EEN WONDER IN EEN RAVENNEST (een verhaal om zelf/voor te lezen) 
 
In de buurtschap Zwolle bij Groenlo op het Reijerink, zat in een eikenboom een ravennest. Het zat er al 

enkele jaren, maar nu waren de oude raven druk bezig het nest te herstellen in het vroege voorjaar. Ze 

vlogen af en aan en eindelijk zag het er naar uit, dat het vrouwtje ging zitten broeden op de eieren. 

De boer, die bij de boom woonde, vond het maar niks, die grote vogels bij zijn huis. Dieven waren het, 

anders niks en het liefst had hij het nest uit de boom verwijderd. Maar dat kon nu niet meer, want vrouw 

en kinderen zouden daartegen protesteren en ook zijn knecht. 

De boer was erg zuinig en het werkvolk kreeg maar weinig te eten als het aan hem had gelegen. 

Nu liep het tegen Pasen en de knecht, die elke keer omhoog keek naar het ravennest, wilde wel eens 

weten, hoever het met de eieren stond. Hij klom in de boom en keek voorzichtig over de rand van het 

nest, toen ook het vrouwtje was weggevolgen. Beneden stond de boer te kijken. “Ik geloof, dat de eieren 

nog voor de Pasen uitkomen”, zei de knecht, toen hij weer beneden kwam. 

“Dat kan nooit”, was het antwoord van de boer. “Dat is veel te vroeg.” Maar de knecht hield stijf en strak 

vol, dat ze dan wel uit zouden komen. Ze kregen daarover woorden en het liep uit op een weddenschap. 

Als de eieren op Goede Vrijdag niet zouden zijn uitgekomen, had de knecht zijn jaarloon verspeeld. 

Kwamen ze op die dag of eerder wel uit, dan verspeelde de boer zijn beste koe. Dat kon hij best wagen, 

want hij had nog nooit gehoord, dat een ravennest zo vroeg uitgekomen was. Onder het werk dacht de 

boer, dat hij toch nog wel een beetje risico liep. De knecht was zo zeker geweest van zijn zaak. Je kon 

nooit weten. En omdat hij liever niet zijn beste koe verspeelde, bedacht hij een minne streek. 

Eens toen de knecht alleen op het land was en verder niemand het kon zien, kroop de boer moeizaam 

omhoog naar het nest. Voorzichtig haalde hij de eieren uit het nest en nam ze mee naar beneden. In de 

keuken, waar het vuur van de haard volop brandde, hing een waterketel boven de vlammen. Het water 

was goed heet en een voor een stopte hij de eieren in het bijna kokende water. Toen nam hij ze weer 

mee naar buiten en legde de eieren terug in het nest. “Ziezo”, dacht hij grijnzend, “die komen zeker voor 

de Pasen niet meer uit.” Hij ging daarna gewoon weer aan zijn werk en deed of er niks gebeurd was.  

Het werd Goede Vrijdag en de boer zei tegen de knecht: “Als de eieren vandaag niet uitkomen, heb je je 

jaarloon verspeeld,” en bij zichzelf dacht hij, dat hij zijn knecht mooi te pakken had gehad.  

“Ik zal eens gaan kijken,’ zei de knecht. Hij klom omhoog, tot hij weer over de rand van het nest kon 

kijken. “Zitten er al jongen in?” riep de boer van beneden. Net keek de knecht over de rand. “Er zitten al 

jongen in”, riep hij naar beneden. “Ze zijn net uitgekomen. Dat kost je de beste koe, boer.” De boer wilde 

het eerst niet geloven, maar toen hij ook ging kijken, lagen er inderdaad jonge raven in het nest en was 

hij zijn beste koe kwijt. Mokkend droeg hij het dier af en hij kon maar niet begrijpen, dat hij ondanks het 

koken van de eieren toch de weddenschap had verloren. 

In het najaar trok de boer het nest uit de eik. Hij wilde niet meer herinnerd worden aan zijn nederlaag. De 

knecht had inmiddels al een andere boer gevonden. Toen de boer het nest uit elkaar trok, zag hij iets 

glinsteren in het nest en hij vond daarin een gouden kruisje. Nu begreep hij waarom hij de weddenschap 

had verloren en zijn list niet had geholpen. Hij legde het kruisje in een kist en vergat het verder. 

Maar op een goede dag ging een oude grootmoeder, die stijf was van de reumatiek, op de kist zitten en 

opeens was ze genezen van de pijn. Ze voelde zich weer monter als een jong meisje. Ze begreep eerst 

niet hoe het kwam, maar toen opeens zag ze het kruisje. Het was een wonderkruisje. Het werd eerst 

bewaard op het Reijerink, maar daarna aan de kerk geschonken. En van daaruit kwam het terecht in de 

kerk van Xanten, een Duits plaatsje net over de grens tussen Arnhem en Duisburg.  

Ieder die daar nu de kerk bezoekt, kan achter het altaar nog de afbeelding zien van het ravennest en ook 

het kruisje wordt daar bewaard.  
Uit: Beleven.org 

 

 

“KERKHOFHARKERS” 

week van 16 mrt:  groep C week van 23 mrt: groep D week van 30 mrt: groep A 

week van 7 april:  groep B week van 14 apr: groep C        week van 21 apr: groep D 

week van 28 april: groep A week van  7 mei:    groep B week van 14 mei:  groep C 



25 
 

ALAIN VERHEIJ, auteur van “Geld en Go€d’ verzorgt op 24 april een 

interactieve lezing. 

‘Ik heb overwogen om een checklist op te stellen: de Tien Geboden van de goede omgang met 

geld, of 77 Bijbels geïnspireerde tips om de wereld mooier te maken. Maar daar geloof ik niet zo 

in’ aldus een interview in Trouw (3-05-2022) over zijn boek : Geld en Go€d 

In dit boek onderzoekt Alain Verheij (1989) hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons 

doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Als theoloog 

zoekt hij op een plek die niet iedere moderne lezer verwacht: in eeuwenoude Bijbelverhalen. Die 

blijken talloze goede inzichten over geld te bevatten. Daarbij duiken Mozes en Jezus steeds weer 

op, twee visionairs die hartstochtelijk verlangden naar een nieuwe manier van (samen)leven. 

Verheij vertolkt hun eigenwijze gedachten met humor en passie, waarbij ze steeds verrassend 

actueel blijken. Soepel loodst hij de lezer via Romeinse belastingen en manna langs de 

toeslagenaffaire en bitcoin. De tijden zijn dan misschien wel veranderd, de mensen zijn dat niet. 

Nog altijd hebben we een complexe relatie met ons geld – nog altijd verlangen we naar rust, 

rechtvaardigheid en vrijheid. 

 

Op woensdag 24 april komt Alain Verheij in de Overkant (kerkplein 22, 

Dalfsen) aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) op uitnodiging van de 

GroeneKerk PGDalfsen. Onkosten incl. koffie/thee: vrijwillige bijdrage wordt op 

prijs gesteld.  

Opgave: groenekerk@outlook.com 

 

 

 

Verslag van ONTMOETINGSDAG in Lemelerveld op 7 maart 2024.  

 (van een van de deelnemers) 

Wat een prachtige dag met meer dan 100 mensen in zaal Reimink. 

Opening met een Eucharistieviering door pastoor Monninkhof en Marga klein Overmeen, 

met ondersteuning van het koor ”Herfstklanken”. 

Het thema van de dag was “ TEL JE ZEGENINGEN ”. 

Daar sta je,- naar mate je ouder wordt-, steeds meer bij stil.  

Hoe is mijn gezondheid, wat kan ik nog zelfstandig, maar ook het genieten van de kleine dingen.  

Zoals dit uitje en genieten van de mensen om mij heen. 

Na de viering was er koffie, cake en borrel. (-een advocaatje met slagroom met de pastoor-),   

en een heerlijke lunch. 

Zelf zit ik niet meer als vrijwilliger in de Caritasgroep, dat is even wennen.  

Maar ,- het in de zaal van de andere kant bekijken-, was een nieuwe ervaring en dat voelde goed. 

Allen die mee gewerkt hebben aan deze Ontmoetingsdag.  “Dank je wel”. 

En hopelijk tot volgend jaar.           - Annie Kelder- 

 

mailto:groenekerk@outlook.com
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CARITAS MEDEDELINGEN 
 

VOEDSELDEEL actie Dalfsen , weekend 06 / 07 april 2024 
 
In het weekend van  06 / 07 april  gaan we weer inzamelen voor 
Voedsel Deelpakket Dalfsen, 
 
**  (Er mag ook ingeleverd worden tijdens de woensdag 
vieringen op 03 en 10 april)  ** 
 
 
 
 
 

De pakketten worden voor het merendeel bekostigd door :  

- de boodschappen, die kerkgangers uit Dalfsen 
meebrengen naar de kerk en  

- via de collectebus bij de inzamelmanden achterin de kerk.  

- daarnaast zijn er een aantal trouwe sponsors uit het lokale 
bedrijfsleven die voedsel, overgebleven brood en dozen schenken. 

- Stortingen op NL30RABO0313769974 
t.n.v. GKV Dalfsen West (ANBI geregistreerd) onder vermelding van “Deelpakket Dalfsen”  
 

 
Informatie folders namens het Diaconaal Platform Dalfsen.  ( gezamenlijk kerken van Dalfsen ) 

Deze liggen ook in de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjajfmDhZHPAhWC0hoKHdvzC0QQjRwIBw&url=http://www.maranathakerk.net/?start%3D16&psig=AFQjCNHbv4VkDeOLjOki4khZ4uEOMVKf4w&ust=1474017268439180&cad=rjt
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NOU ÉN! 

 

Het is al jaren geleden, maar ik weet het nog als gisteren. 

Ze was ziek geworden. Op zo’n manier, dat ze op bed moest blijven. 

Haar familie verwachte niet dat ze dit keer zou opknappen en had mij 

gevraagd of ik haar wilde bezoeken. 

Ik ging naar de afdeling waar ze verbleef, klopte op haar deur en hoorde: “binnen!” Ziek mocht ze 

dan wel zijn, maar ze gaf duidelijk aan of het haar schikte of niet. Zo kende ik haar ook. Een sterke 

persoonlijkheid, een vrouw die meerdere kinderen op de wereld had gezet die met groot respect 

en genegenheid over haar spraken. 

Maar zoals ik haar gezicht kon onthouden, zo vergat zij steeds het mijne. Nog steeds moest ik me 

voorstellen. Zo ook nu. Met haar scherpe blik keek ze me aan: “en wie bent u?”, vroeg ze.  

Ik noemde mijn naam en zei dat ik dominee was. Ze keek me aan met haar scherpe blik en zei: 

“Nou én?!” Dat was niet de gebruikelijke reactie die ik krijg, als ik me voorstel. Ook niet van haar. 

Een dominee, nou én! Maar wie wist nou beter wat of wie een dominee kon zijn. Dan zij. Zij was er 

met een getrouwd geweest. Even wist ik niet wat ik moest zeggen. Toen ik haar vertelde dat haar 

kinderen hadden gevraagd of ik bij haar langs wilde komen, was het goed… Aan het einde van het 

gesprek liet ze merken dat ze samen wilde bidden. De rest van de dag bleef dat zinnetje in mijn 

hoofd hangen. “Nou én!” Bewust stelde ik me bij haar altijd voor met het woord ‘dominee’ omdat 

dit voor haar bekend was, in tegenstelling tot de term ‘geestelijk verzorger’. Maar in plaats van 

daarmee helderheid over mijn identiteit te bieden, was het voor haar gelegenheid om deze functie 

te relativeren.  

Een leven lang had ze meegemaakt wat een dominee was of kon zijn. En net als elke 

domineesvrouw van vroeger had ze ondervonden dat haar man niet alleen met haar was 

getrouwd, maar ook met de gemeente. Met een bewonderenswaardige energie had toch vooral zij 

de kinderen opgevoed, warm, hartelijk en liefdevol. Met duidelijke grenzen. De regie was ze niet 

kwijtgeraakt. Net zo min als ze die in het verpleeghuis had verloren. 

Geloof. God was voor haar als de lucht die wij inademen. Zuurstof om te leven. Voor iedereen. 

Daar had je ook geen mens bij nodig, als het erop aankwam. Leven, durven leven, en durven 

sterven was een zaak tussen haar en God. 

Zo liet ze op het scherp van de snede met twee woorden voelen waar het voor haar echt om ging. 

 

 
 

VOLGENDE HERNIEUWING 

De volgende Hernieuwing wordt gedrukt op maandag 29 april. Deze loopt van 4 mei t/m 14 juni. 

De kopij dient op uiterlijk woensdag 24 april aangeleverd te worden. 

 

 

“Lachrimpels en littekens” is een weergave van vele indringende, ontroerende, humoristische en 

tot nadenken stemmende ontmoetingen van geestelijke verzorgers met bewoners én medewerkers 

van verzorgings- en verpleeghuizen. Zo ontstaat een beeld van de geestelijke verzorging en wordt 

duidelijk dat het in de zorg niet alleen gaat om lichamelijk welbevinden van ouderen, maar 

evenzeer om hun geestelijke welzijn. Eveline Noltus-Hekman en Mini Jurjens-Veenstra zijn twee 

geestelijke verzorgers in de ouderenzorg en zij schreven in de afgelopen jaren hun ervaringen op. 

Ze komen tot de conclusie dat het prachtig werk is, waar méér mensen van op de hoogte gesteld 

zouden moeten worden. Dit kan de beelden die er zijn over geestelijke verzorgers bijstellen. 

Lachrimpels  

         & littekens 
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w w w . r k k e r k d a l f s e n . n l  

Info Emmanuelparochie 

Pastoraal team 
Pastoor André Monninkhof                  06–22786151 
monninkhof@hetnet.nl   
Vrije dag(en): dinsdag na 17.00 uur & zaterdag tot 16.00 
uur 
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen   
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 06–18276484 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Pastoraal werkster Ria Doornbusch Vrije dag:  Vrijdag 
pastordoornbusch@gmail.com             06 - 144 06 
955   
 
Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    
Parochievicaris Hans de Vries, priester  
prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend. 

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 
antonwenker@online.nl                        06 – 235 81 
998   
Beschikbaar voor eucharistievieringen op 
donderdagochtend, vrijdagochtend, zaterdagavond en 
zondagochtend.  

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl 
Beschikbaar voor bezoekwerk verzorgingshuizen, 
verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice 

 
Secretariaat van het pastoraal team 
Brigitta Seekles-Huinink                       06 – 161 66 
736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
 
Voor Pastorale nood   pastoor André Monninkhof,  
pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria 
Doornbusch 
 
Voor Ziekenzalving     pastoor André Monninkhof, 
Voor Ziekenzegening  pastor Marga klein Overmeen  
en pastor Ria Doornbusch, Inge Haarman Dalfsen 
 
Voor Dopen en huwelijk pastoor Monninkhof  
 
Voor Biecht  pastoor Monninkhof. 

H. Cyriacuskerk Dalfsen 

Bij overlijden belt u de parochietelefoon:   

06-13190386 

Locatieraad H. Cyriacuskerk 

Jos Ramaker                                     06-15036244 

voorzitter@rkkerkdalfsen.nl 

Inge Haarman                                    06-13190386 

inge@rkkerkdalfsen.nl 

Parochiecentrum Beheerder Karin Drost 

Pleijendal 5, 7721 DW, Dalfsen            tel 435004 

Misintenties in de brievenbus of via mail 

riamars9@gmail.com 

 

Bezorging Hernieuwing  

Annelies Koggel lenhkoggel@ziggo.nl  tel 433703                    

Kerkdienstgemist.nl Tonny Reimert   tel 433537                        

Bloemengroep: Ria van der Vegt        tel:434606                   

Mariet Booijink                                       tel:431893 

Beheerder Begraafplaats Wim Kroes tel 434324                               

Begraafplaatsadministratie   

Marco Oude Nijeweme                tel 06-22323842 

begraafplaats@rkkerkdalfsen.nl              

 

Grafdelvers: 

René Hilgenkamp                                 tel 431683 

Wouter Nijentap                           tel 06-20950718 

 

Parochiehuis..Emmagebouw       

Wim en Thea Mars                           06-29044854 

 

Ziekenhuisopname ziekte, geboorte en jubilea 

Jeanne Bontje                                 tel 432381  

Verhuisberichten           leden@rkkerkdalfsen.nl 

 

Banken: 

H. Cyriacus             NL88 RABO 0312 8464 60 

Actie Kerkbalans      NL75 RABO 0312 8186 61 

Caritas             NL80 RABO 0312 8192 50     

P. Thomasfonds       NL13 RABO 0138 6412 42 

 

Help jezelf. Help de ander tel 0900-1262626 

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 

 

Openstelling Mariakapel kerk:  

elke dag van 9.00 tot 17.00 uur 

Openstelling Mariakapel kerkhof: 

elke dag van 8.00 tot 20.00 uur    

 

Stichting Vrienden van de Cyriacus 

Voor giften en schenkingen:  

NL 29 RBRB 09008.65.962 

info@vriendenvandecyriacus.nl 
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