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Zalig Pasen! 
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De Goede Week 

De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille 

Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus' lijden en 

sterven. 

 

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de 

vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus 

de eucharistie en het priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat 

voor 'goed', 'vreugdevol' en 'heilig'. 

 

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, 

aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens 

verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het 

Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch wordt gesproken 

van 'Goede' Vrijdag. Het woord 'goede' zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de 

mensheid te verlossen. Goede Vrijdag is de tweede verplichte vastendag en in ’de veertigdaagse 

vasten’ en markeert het einde van de vastentijd. 
Paaszaterdag of stille zaterdag 

Stille Zaterdag, ook wel Paaszaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk 

herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van 

de Paaswake. 

 

Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde 

intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus 

Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op 

een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor 

Hem onder meer met de takken van palmbomen. 

 

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en 

met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. 

Vanaf de 4e eeuw nam de belangstelling voor de gebeurtenissen in de laatste dagen van Jezus' 

leven toe. Het paasfeest werd uitgelegd tot een driedaagse viering, het zogeheten Paastriduüm. 

Het Driedaagse Paasfeest besloeg Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag. De Paaswake 

werd voortaan als een samenvatting van het driedaagse feest gezien, en de Paaszondag werd tot 

hoogtepunt van het kerkelijk jaar verheven. 

 

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat 

uit de lichtritus, Paaslof, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistie. 

 

De Paastijd is de periode van vijftig dagen die volgt op Pasen. Deze vijftigdaagse periode volgt 

dus de veertigdagentijd op. De Paastijd begint op Paaszondag en eindigt op het hoogfeest van 

Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de verrijzenis van Christus centraal. 

Gedurende de Paastijd wordt in de eucharistie gelezen uit de Handelingen der Apostelen, dat 

vertelt over het ontstaan van de jonge Kerk, de gemeenschap van mensen die in de verrijzenis 

van Christus geloofden. Ook wordt gelezen uit het Johannes-evangelie, waarin Christus spreekt 

over Zichzelf als bron van het nieuwe leven. 

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste 

paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de 

Goddelijke Barmhartigheid. ‘Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 

'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint 

op Paaszondag. 
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ALS JEZUS UIT DE DOOD IS OPGESTAAN, IS PASEN GEEN EITJE    
PASTORAAL ARTIKEL 
 
Vieren (Pasen) in de kerk of thuis? Hoewel het aantal leden dat katholiek wil worden langzaam 
groeit, zijn er niet zoveel meer die ingeschreven staan en naar de kerk gaan. Gelukkig vieren velen 
thuis. Nou ja gelukkig. Veel kerken zenden hun vieringen uit, dus kunnen mensen meelezen, 
meebidden en meezingen thuis: een uitkomst! Een aantal kerken van onze parochie zendt de 
vieringen via internet uit. Zo kun je tijdens de Paaswake thuis een kaars neerzetten. Zodat je die 
niet alleen op het scherm ziet, maar dat je die ook binnen in je eigen ruimte zet.  
Er zijn mensen die zich om welke reden dan ook niet lekker voelen bij een viering op een scherm. 
Dan is het zinvol dat ook aan die mensen een aanbod wordt gedaan om iets te vieren in 
verbondenheid met de kerk, alleen of in gezinsverband.  
De liturgie is in de katholieke traditie nadrukkelijk iets lichamelijks. Het is nabijheid die we met elkaar 
hebben, maar waarin ook Gods nabijheid zichtbaar wordt. Velen zijn gedwongen om thuis via de 
TV/internet te vieren, voor sommigen moeilijk te verteren. Juist de sacramenten zijn de 
extentie/verlengstukken van de lichamelijke aanwezigheid van Christus, waarin Christus nog steeds 
lichamelijk handelt, en bij uitstek tijdens de Paaswake. Al die symbolen moeten er zijn: het is 
helemaal niet hetzelfde om naar een kaars te kijken op een scherm of in een donkere kerk bij het 
licht van de kaarsen te zitten. Door online-liturgieën gaat er eigenlijk iets zonneklaar verloren, maar 
we verbinden ons nu wel op een andere, nieuwe manier met de realiteit, omdat deze dit nu van ons 
vraagt omdat het onmogelijk is om in de kerk te zijn en we elkaar daar niet kunnen aanraken. Hoewel 
dit niet-aanraken tegen de tendens van de liturgie ingaat, is de liturgie daar toch tegen opgewassen. 
Ook in deze nieuwe realiteit is Christus als Verrezene bij ons. De toekomst voor een nieuwe 
verbinding tussen liturgie en de digitale wereld ligt nog open als een nieuwe vorm van 
verbondenheid en gemeenschapsvorming in het mystieke lichaam van Christus dat de kerk is. 
Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst 
geeft. God is op zoek naar ons en er staat niets meer in de weg. Er kan veel misgaan in ons leven, 
maar het hoeft geen obstakel te zijn om opnieuw te beginnen. Als er dingen mislopen in je leven, 
pijn, ziekte, rouw, gebroken relaties dan is dat niet het einde. Er is hoop, dus houdt moed. Er is 
leven na deze narigheid, er is leven na de dood. De wederopstanding van Jezus is goed nieuws 
omdat het laat zien dat we vérder leven en dan in een wereld zónder al die rottigheid. Dat is wat de 
Bijbel vertelt. En het begon bij Jezus’ opstanding. Zalig Pasen. 
 
Pastor Hans de Vries 

PALMPASEN 

Op Palmzondag 13 april is er een kinder(gebeds)viering die begint om 

10.00 uur. De viering is speciaal gericht op kinderen om samen  

Palmpasen te vieren in de kerk.  

Alle kinderen zijn van harte welkom in deze viering met een 

Palmpasenstok. Alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden 

nodigen we hierbij uit om naar de kerk te komen en in de banken plaats 

te nemen.  

De Palmpasenstok maak je thuis met behulp van je ouders 

Je hebt nodig: 2 latjes in de vorm van een kruis. 

Je versiert de stok met palmtakken, en/of gekleurd crêpepapier, wit en geel zijn kleuren die bij de 

kerk horen, groen hoort bij nieuw leven.Bovenop de stok hoort een haantje van brood en aan de 

stok kun je versierde paaseitjes hangen als teken van nieuw leven. 

Natuurlijk kun je heel veel lekkere dingen aan je stok hangen. Het mag er best feestelijk uitzien! 

Iedereen is welkom, ook de kinderen die niet op de Polhaar zitten, samen met hun ouders en 

opa’s en oma’s en ieder die dat wil om dit feest met ons mee te vieren.  

Feest vieren doe je immers samen!  Veel plezier met het maken van je stok! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH_5aA1vrgAhWNJ1AKHQ-IDkMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-jaar-b/extras/palmpasenstok.html&psig=AOvVaw3xRsPulKfQMjqTfw8VzLZY&ust=1552413744555508
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AANSTELLING VERTROUWENSPERSOON 

Als parochiebestuur en als bestuur van onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze 
Emmanuelparochie vinden we het belangrijk, dat in onze parochie en haar geloofs-
gemeenschappen, vrijwilligers en professionals hun werk goed kunnen doen. Wat we willen 
bereiken is, dat deze personen zich op hun gemak voelen, en met plezier en resultaat hun taak in 
onze parochie verrichten. 
Daarom hebben we in onze Emmanuelparochie een vertrouwenspersoon aangesteld. Het betreft 
mevrouw Hermien Schoorlemmer. Zij komt uit Hoonhorst. In het verleden was zij vice-voorzitter 
van het parochiebestuur van onze parochie. Misschien kent U haar ook van de begeleiding van 
bedevaarten naar Lourdes. Hermien kent onze parochie goed; ook is zij goed op de hoogte van de 
omstandigheden in onze geloofsgemeenschappen. Ook op haar werk houdt zij zich bezig met het 
welbevinden van haar collega’s. Volgens ons is Hermien objectief en betrouwbaar, discreet en 
gemakkelijk benaderbaar. Om deze reden vinden wij als parochiebestuur en bestuur van de PCI 
Hermien de aangewezen persoon voor deze functie als vertrouwenspersoon. 
In haar artikel, dat U hierna kunt lezen, zal Hermien zich nader aan U voorstellen. Ook zal zij 
vertellen, hoe zij haar taak als vertrouwenspersoon zal gaan invullen. Verder zal zij aangeven, hoe 
U haar kunt bereiken.  
Als parochiebestuur en bestuur van de PCI hopen wij, door het aanstellen van Hermien, eraan bij 
te dragen, dat er in onze Emmanuelparochie een werkklimaat is, dat houdbaar en prettig voelt. We 
danken Hermien voor haar bereidheid om deze taak te aanvaarden. We wensen haar veel succes 
bij de vervulling van haar taak als vertrouwenspersoon. 
Namens parochiebestuur en bestuur PCI, 
Pastoor André Monninkhof 
 

Mijn naam is Hermien Schoorlemmer. Ik ben door het Parochiebestuur 
en de PCI in onze parochie gevraagd als vertrouwenspersoon en 
inmiddels ben ik in deze functie ook aangesteld.  De functie van 
vertrouwenspersoon is mij bekend, ik ben inmiddels 15 jaar 
vertrouwenspersoon bij mijn werkgever.  
 
U kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, geweld, pesten, 
discriminatie, ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie.  
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die bij hem 
of haar komt, adviseert over de eventueel te nemen stappen en 
ondersteunt de melder daarbij. De vertrouwenspersoon zal samen met 
de melder onderzoeken of een oplossing in informele sfeer mogelijk is. 
Soms volstaat het om even stoom af te blazen of het hart te luchten. 
 
De vertrouwenspersoon noteert wat er gebeurd is maar doet verder niets met deze informatie tenzij 
de ernst van de situatie dit vereist. Het is goed te weten dat altijd overleg met de melder plaatsvindt 
en dat de melder altijd de regie houdt. Het is de melder die bepaalt of hij of zij wil overgaan tot 
vervolgstappen. De vertrouwenspersoon speelt hierbij een adviserende rol. Mocht de melder 
besluiten over te gaan tot vervolgstappen zal de vertrouwenspersoon hem of haar bijstaan. 
 
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon zal aan derden 
geen openheid van zaken geven, alleen voor de rechter dient de vertrouwenspersoon openheid van 
zaken te geven, een vertrouwenspersoon kan zich niet beroepen op het verschoningsrecht.  
 
Mijn contact gegevens zijn: 
Tel: 0643224781   Email: hermien@schoorlemmer.nu 

mailto:hermien@schoorlemmer.nu
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LUISTER EENS… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Hans de Vries had een bijzonder beeld bij zich 
in de eucharistieviering van woensdag 12 maart jl. Het 
inspireerde Karin Drost tot bijgaand gedicht (met 
geleende woorden van pastor de Vries) en Willie 
Koerhuis tot het maken van de foto. 

Luister naar God en hij zal tot je spreken.  

 

WAAR HET OM MENSEN GAAT 
 

VERHUISD 
 
Per 15 maart woont Annie Polhaar-Kroes in net nieuwe verpleeghuis Rosengaerde, Bronstijd 2  
7722 ZA Dalfsen, afdeling Trosroos, kamer 26 
 
Per 31 maart gaat Dinie van Hulzen-Broekman vanuit de Polhaarweg verhuizen naar 
Rosengaerde Bronstijd 2 7722 ZA Dalfsen afdeling Struikroos, appartement nr. 121  
 
Wensen Annie en Dinie veel woonplezier op hun nieuwe plek. 

I.v.m. de verhuizing van verpleeghuis Rosengaerde naar de Bronstijd is een extra wijk voor onze 
kerk aangemaakt, dit is Wijknummer 34.  Wijkcontactpersoon voor Rosengaerde blijft Jos 
Ramaker, Joke Boerdijk zal naast haar eigen wijk ook daar de Hernieuwing bezorgen.  

Dit prachtige beeld, 
omsluierd met een paarse doek, 
vanwege de 40-dagentijd, 
leek ons aan te kijken. 
 
En zonder woorden zei het: 
Wees eens stil, 
en luister eens... 
 
Luister eens dieper, 
daal het trappetje maar af in je hart 
waar je God kan ontmoeten: 
 
Hij was al in je toen je geweven  
werd in je moedersschoot 
en zal je nooit verlaten. 
God van Liefde, 
 
Die ons zielsverlangen vervult 
en altijd samen met ons bidt; 
ook zonder woorden 
in de stilte 
een heilige stilte 
die vol is van het 
samen Zijn. 
 

Een week eerder ontvingen de 

aanwezige parochianen het 

askruisje. Het teken dat de 

veertigdagentijd, de tijd van boete, 

bezinning en bekering is in gegaan. 

“Je bent uit as gekomen en tot as 

keer je terug.” 
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Pastoraal beleidsplan Emmanuelparochie 2.0: “God met ons” 

Al enige tijd denken we in onze Emmanuelparochie na over welke keuzes we als pastoraal team 

en parochiebestuur willen maken met het oog op de toekomst. ‘Stip op de horizon’ is hiervoor het 

jaar 2030: hoe zou het pastoraat in onze Emmanuelparochie er dan kunnen uitzien?  

Onze overwegingen hebben onlangs geresulteerd in een pastoraal beleidsplan. In dit pastoraal 

beleidsplan noemen we een aantal pastorale prioriteiten. Dit zijn aandachtspunten, waaraan we in 

onze parochie en ons pastoraal werk in het bijzonder aandacht willen besteden. Als pastorale 

prioriteiten noemen we met name:  

a. Gezinszondagen: deze zijn in oktober 2024 van start gegaan in ons nieuwe eucharistisch 

centrum, de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. Tijdens deze gezinszondagen vinden voor héél 

onze Emmanuelparochie ook viering en voorbereiding van doop, eerste heilige communie en 

vormsel plaats. 

b. Ontmoetingsvieringen, met name bedoeld voor onze senioren: hiermee hopen we – in 

samenspraak met onze locaties – binnenkort te beginnen. 

c. Uitvaartbeleid: als pastoraal team streven we naar één uitvaartbeleid voor heel onze 

Emmanuelparochie; dit beleid zal onder meer inhouden, dat we een ‘poule’ maken van 

parochiële uitvaartvoorgangers, die in alle locaties van onze parochie zullen voorgaan in 

uitvaarten. 

d. Bedevaarten en pelgrimages: juist tijdens ontmoetingen bij bedevaarten kun je elkaar, waar je 

ook vandaan komt, leren kennen als ‘pelgrims van hoop’.  

e. Nabijheid: op alle plekken in onze Emmanuelparochie willen we pastoraal aanwezig blijven. Met 

onze pastoraatsgroepen overleggen we, hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. 

 

De bedoeling van deze pastorale prioriteiten is om onze Emmanuelparochie en haar geloofs-

gemeenschappen, ook in tijden van krimp (nu er minder pastores zijn en er ook minder geld 

binnenkomt), een hoopvol perspectief te kunnen blijven bieden. 

In aansluiting hierop heeft het parochiebestuur van onze Emmanuelparochie een aantal 

bestuurlijke  aandachtspunten geformuleerd. Centraal staat hierbij de vraag, hoe om te gaan met 

financiën en gebouwen. Waarin investeren we juist wel, wat kan niet meer ? Op basis hiervan heb 

ik als pastoor recent alle locatieraden uitgenodigd om in dit nieuwe jaar 2025 na te denken over 

hun gebouwen. In de toekomst zullen we in onze Emmanuelparochie minstens één kerkgebouw 

nodig hebben. Dit is het eucharistisch centrum. In elk van de andere tien geloofsgemeenschap zal 

er een plek van samenkomst moeten blijven. Dit kan zijn: een kerk; maar ook: een parochiezaal of 

andere geschikte ruimte. 

Afgelopen najaar hebben we ons pastoraal beleidsplan gepresenteerd in een vijftal 

samenkomsten. Drie ervan waren bedoeld voor locatieraden, pastoraatsgroepen en werkgroepen. 

Voor de laatste twee bijeenkomsten hebben wij U als parochianen uitgenodigd. 

Het pastoraal beleidsplan is voor 2024-2027. Het is een richtingwijzer waar we naar toe gaan 

met onze Emmanuelparochie in deze jaren. Voor de goede orde merken wij op dat dit pastoraal 

beleidsplan ook een momentopname is en dat wij gedurende deze periode ook tot andere 

inzichten kunnen komen, zoals bijvoorbeeld bij het besluit rondom het Paastriduüm. Vorig jaar is 

besloten om in 2025 en 2026 het Paastriduüm te vieren op twee plekken in onze parochie. 

U vindt het pastoraal beleidsplan en het bestuurlijke plan hierna en ook op onze website: 

www.emmanuelparochie.nl Met de toelichting in dit artikel, hoop ik, dat U allen kennis zult nemen 

van onze pastorale prioriteiten. Uw reacties zijn van harte welkom! Dat God ook in de toekomst 

met ons mag zijn, want dat is Zijn belofte: “Emmanuel”: ‘God met ons’. 

Namens pastoraal team en parochiebestuur,  Pastoor André Monninkhof 

http://www.emmanuelparochie.nl/


7 

 

 
 
 
 
 

PASTORAAL BELEIDSKADER Emmanuel 2.0:  

Bouwen aan de toekomst van kerk en geloven in de Emmanuelparochie 
Inleiding 
Er is een noodzakelijke discussie over de toekomst in de Emmanuelparochie begonnen vanwege een 
drietal basiselementen die niet allemaal even sterk spelen in alle elf geloofsgemeenschappen. De 
ontwikkelingstrend (Kaski cijfers, kerkelijke telling per geloofsgemeenschap en de vitaliteitscan) geeft 
echter aan dat vroeg of laat alle geloofsgemeenschappen ermee te maken zullen krijgen. Deze drie 
factoren zijn: 

• Het steeds minder beschikbaar zijn van pastorale krachten die een actieve rol kunnen spelen in het 
pastoraal team. We voorzien voor 2027 een omvang van het pastoraal team van 2.0 ft, dit in verband 
met de pensionering van een pastoraal werkster in 2027;  

• Het afnemend aantal vrijwilligers in de elf geloofsgemeenschappen, de langdurige vacatures voor 
vrijwilligerstaken, langdurige vacatures voor locatieraden en pastoraatsgroepen. De meerdere ‘petten’ 
van vrijwilligers en daarbij de toenemende vergrijzing; 

• Het teruglopen van de reguliere inkomsten van de parochie (Kaski) en haar geloofsgemeenschappen en 
het oplopen van de kosten van (groot) onderhoud aan de kerkgebouwen en parochiecentra. 

Het is goed om in dit beleidskader te vermelden dat er in 2023 al enkele veranderingen hebben 
plaatsgevonden of in de ‘kinderschoenen’ staan die in dit beleidskader aandacht blijven vragen.  
- De structuur van de eerste aanspraakbare pastor zal per 1 januari 2024 verdwijnen. Hierdoor zal  het 
pastoraal team voor de gehele Emmanuelparochie beschikbaar zijn. 
- De secretaresse van het pastoraal team zal vanaf 1 januari 2024 het aanspreekpunt zijn voor de 
geloofsgemeenschappen en haar werkgroepen. Zij zal de vragen die binnen komen delen met het 
pastoraal team. 
- De pastoor van de parochie kan rechtstreeks gebeld worden voor de sacramenten van de Ziekenzalving 
en de Biecht. Voor de ziekenzegening kunnen beide pastoraal werksters gebeld worden. 
-Vanaf heden maakt het pastorale team geen gebruik meer van een bereikbaarheidstelefoon.   
- In de aankomende drie jaar verwachten we een verandering van bestaande structuren omdat er te weinig 
of geen vrijwilligers zijn in de geloofsgemeenschappen. Er is een mogelijkheid om in plaats van een 
pastoraatsgroep te gaan werken met een coördinator pastoraat. De ‘oude vorm’ pastoraatsgroep zal dan 
verdwijnen.   
Ondanks deze ‘krimp’ -die de nodige aanpassingen en veranderingen nodig maken,  wil het Pastoraal 
Team heel graag inzetten op een missionaire kerk. Dit moge blijken uit onderstaande keuzes die het 
Pastoraal Team maakt. Met deze keuzes ziet het pastoraal team nieuwe mogelijkheden om de Boodschap 
van het Evangelie uit te dragen in een snel veranderende maatschappij.  

 

Kerntaken pastoraat 
1. Liturgie 
 

Zon- en feestdagen 
In het Eucharistisch centrum zal er iedere zondag een Eucharistieviering zijn. Voor de overige 
geloofsgemeenschappen betekent dit dat zij per maand (gemiddeld) kunnen rekenen op één 
eucharistieviering én één andere viering verzorgd vanuit het pastoraal team. Daarnaast kunnen vanuit de 
geloofsgemeenschappen de andere zondagsvieringen (is ook  zaterdagavond) zelf ingevuld worden door 
parochiële voorgangers.1 Dit kunnen Communievieringen2 (2028) Gebedsvieringen of ander-soortige 
vieringen zijn. Deze vieringen zullen meegenomen worden in het liturgisch najaar rooster van 2024 voor de 
elf geloofsgemeenschappen. 
Ontmoetingsviering 
Het pastoraal team streeft ernaar om maandelijks in iedere geloofsgemeenschap op een doordeweekse 
dag een ontmoetingsviering aan te bieden, waar een lid van het pastoraal team in voor zal gaan. 
(Eucharistie, Woord- en Communieviering3 of Gebedsviering). Deze vieringen willen we met name aan de 
‘oudere’ parochiaan aanbieden, waarbij onder anderen de KBO leden zouden kunnen aansluiten. Deze 

 
1 Parochiële voorgangers zijn toegeruste vrijwilligers die met instemming van het pastoraal team zelfstandig (of samen met 

collega’s) in parochiële vieringen voorgaan. 
2 Communievieringen zullen na 2028 niet meer mogelijk zijn door het beschreven beleidsplan uit het Bisdom Utrecht. 
3 Communievieringen zullen na 2028 niet meer mogelijk zijn door het beschreven beleidsplan uit het Bisdom Utrecht. 
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ontmoetingsviering zal bestaan uit ontmoeting,  gebed en een lunch. De geloofsgemeenschap kan de 
keuze maken of deze viering in de geloofsgemeenschap gehouden wordt of in één zorgcentra van de 
geloofsgemeenschap. In 2025 zullen de ontmoetingsvieringen meegenomen worden in het liturgisch 
rooster van de elf geloofsgemeenschappen. Wanneer geloofsgemeenschappen op een eerder moment 
deze viering willen inpassen, is dit mogelijk in overleg met het pastoraal team. 
Uitvaarten 
Het pastoraal team is beschikbaar voor uitvaartvieringen. Daarbij zal ze ondersteund worden door het team 
van parochiële voorgangers met een bijzondere toerusting voor uitvaartvieringen4. Het is binnen onze 
Emmanuelparochie niet mogelijk om een ZZP-er in te zetten om voor te gaan in uitvaartvieringen. Er wordt 
de voorkeur aan gegeven om eerst de toegeruste uitvaartvrijwilligers voor te laten gaan in uitvaart-
vieringen. De uitvaartvieringen zijn bij voorkeur gebedsvieringen. Het pastoraal team is beschikbaar voor 
de uitvaarten zoals beschreven, uitzonderingen zijn dat er een ‘heeroom’, diaken of pastoraal werker in de 
familie aanwezig is van de overledene. Er wordt hierover eerst contact opgenomen met het pastoraal team 
door de desbetreffende geloofsgemeenschap waar de uitvaart plaatsvindt. Binnen de termijn van dit 
beleidskader zal het uitvaartbeleid concretere vormen krijgen. We streven er naar om één- of tweemaal 
per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle parochiële voorgangers met een bijzondere toerusting 
voor uitvaartvieringen voor verdieping en toerusting. 
Gezinszondagen 
In de Emmanuelparochie wordt vaak de vraag gesteld hoe kinderen en jongeren opnieuw ‘warm’ gemaakt 
kunnen worden in onze geloofsgemeenschappen en parochie. De RK basisscholen zien we met 
betrekking tot de identiteit veranderen. Zeker met de scholen is de binding met de kerk niet meer 
vanzelfsprekend of helemaal weggevallen. Voor de keuze van Doop, Eerste Heilige Communie en  
H. Vormsel ziet het pastoraal team een sterke afname. (Kaskicijfers) Bij de ‘ouder-avonden’ van beide 
sacramenten bemerken de werkgroep leden en het pastoraal team  dat ouders weinig of niets meer weten 
over het katholieke geloof. Het pastoraal team zal inzetten op positieve verandering.  
In het najaar van 2024 wordt er, steeds op de eerste zondag van de maand, een begin gemaakt met het 
organiseren van parochiële gezinszondagen. Deze zullen plaatsvinden  in het eucharistisch centrum. Op 
deze gezinszondagen zal het pastoraal team (drie pastores) samen met vrijwilligers op een inspirerende 
wijze inhoud geven aan de drie sacramenten en geloofsopvoeding van kinderen, tieners, jongeren en hun 
ouders in de Emmanuelparochie. In het najaar 2024 zullen de gezinsvieringen meegenomen worden in het 
liturgisch rooster van de elf geloofsgemeenschappen. De verantwoordelijkheid voor de gezinszondagen 
ligt bij het pastoraal team. 
Paastriduüm 
Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de 
vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de 
avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, 
waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Het hoogtepunt van het Driedaagse Paas-
feest wordt gevormd door de Paaswake. Om dit Paastriduüm met alle gelovigen uit de Emmanuelparochie 
te vieren, verzorgt het pastoraal team in 2024 twee Paas-triduüms, waarvan één in het eucharistisch 
centrum.  Vanaf 2025 zal er één Paastriduüm plaats gaan vinden, telkens in het eucharistisch centrum. In 
deze ‘Goede Week’ is er een mogelijkheid om de kruisweg op Goede Vrijdag in de eigen geloofs-
gemeenschappen te bidden.  
De kruiswegen zullen meegenomen worden in het liturgisch rooster van de elf geloofsgemeenschap, met 
daarbij het Paastriduüm zoals aangegeven. 
Doordeweekse vieringen 
Daar waar een pastor voorgaat in een doordeweekse viering, en deze door onverwachte omstandigheden 
niet voor kan gaan, zullen de parochiële voorgangers uit de desbetreffende geloofsgemeenschap 
gevraagd worden om voor te gaan. Wanneer er vanuit de betreffende geloofsgemeenschap ook geen 
mogelijkheden zijn, zal de viering geen doorgang vinden. 
Zondagsvieringen met parochiële voorgangers 
Daar waar parochiële voorgangers voorgaan, voornamelijk in de weekendvieringen zou het pastoraal team 
graag zien dat er een samenwerking ontstaat met de overige geloofsgemeenschappen in de 
Emmanuelparochie. De parochiële voorgangers  zouden in het weekend waarin de werkgroep voorgaat 
ook in een andere geloofsgemeenschap voor kunnen gaan. Deze samenwerking in het weekend, zal 
worden meegenomen bij het inroosteren van het liturgisch rooster. 
Koren/Liturgische muziek 
Het pastoraal team ervaart een broosheid bij vele koren in de parochie. Hierdoor staat de liturgische 
muziek voor de ondersteuning van de weekend- en uitvaartliturgie onder druk. Daarom zal het pastoraal 
team zich oriënteren en beleid maken hoe om te gaan met de broosheid. 

 
4 Parochiële voorgangers voor de uitvaarten zijn toegeruste vrijwilligers die met instemming van het pastoraal team 

zelfstandig (of samen met collega) in parochiële uitvaartvieringen voorgaan. 
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Eucharistisch centrum 
In de aankomende drie jaar wil het pastoraal team het eucharistisch centrum meer inhoud en vorm geven. 
Pastoraatsgroepen van alle geloofsgemeenschappen zullen hierbij betrokken worden door het pastoraal 
team.  
Oecumene 
De oecumene is een belangrijke pijler. Er zal één pastor van het team oecumene behartigen. Er zijn geen 
mogelijkheden bij het eventueel uitvallen van dit teamlid om oecumenische vieringen of andere 
oecumenische activiteiten te laten behartigen door een ander teamlid. De parochiële voorgangers uit de 
betreffende oecumenische werkgroep worden dan uitgenodigd om voor te gaan.  
1 

2. Eigen aanbod in de geloofsgemeenschappen 
Geloofsgemeenschappen kunnen zowel op de zondag als doordeweeks natuurlijk ook een eigen aanbod 
liturgische vieringen/momenten aanbieden. Hierin valt nog veel te ontwikkelen. De verschillende vormen 
van vieren hebben niet altijd dezelfde kaders. Algemeen geldt dat het vieringen zijn in het kader van de 
R.K.- kerk. Uitgangspunten zijn daarbij altijd de Schrift en het gebed. Daarnaast is het goed om naar de 
vormgeving (symboliek) te kijken. Ook in deze vieringen zullen parochiële voorgangers voorgaan, dit met 
instemming van het pastoraal team. Deze verschillende vormen van vieringen worden meegenomen bij het 
opstellen van het liturgisch rooster. 

Woord- en Communievieringen 
Woord- en Communievieringen zijn een goed alternatief als er geen Eucharistie mogelijk is. De Woord- en 
Communievieringen zijn een afgeleide van de Eucharistie. Dit betekent dat een Woord- en 
Communieviering 1. Enerzijds nadrukkelijk verwijst naar de Eucharistie en overeenkomsten heeft en 
2. Anderzijds duidelijk anders is dan de Mis. 

1. Lezingen van de zondag, verwijzen naar de Eucharistie, bidden van het Onze Vader, dankgebed na de 
Communie. 

2. Geen vaste gezangen uit de Mis (in ieder geval geen Sanctus/Heilig en Agnus Dei/Lam Gods. Een 
aandachtspunt is het beleid dat in zal gaan in 20285  

Gebedsvieringen 
Gebedsvieringen bieden meer mogelijkheden dan Woord- en Communievieringen tot eigen invullingen. Er 
kan rond een thema of symbool worden ingezet. Er is altijd minstens één lezing uit de bijbel. Bij de 
symboliek mag er geen verwarring zijn met de Eucharistie zoals het delen van brood, wijn of druivensap. 
Naast eigentijdse invullingen zijn er ook tal van liturgische momenten met een oude traditie in de kerk.  
Te denken valt aan het kerkelijke Getijdengebed (zoals Lauden en Vespers), het Rozenkransgebed, de 
Kruisweg, vieringen met aanbidding van het Allerheiligste. In de sterke tijden (Advent, Kersttijd, 
Veertigdagentijd, Paastijd) wordt er ook in gebedsvieringen – in welke vorm dan ook- altijd naar deze tijd 
van het jaar verwezen. 

Korte kindervieringen 
Kinderen vinden onze traditionele liturgie vaak te lang en te saai. Er zijn echter ook kortere 
gebedsmomenten denkbaar waarbij kinderen en hun ouders/grootouders betrokken kunnen worden. Te 
denken valt aan gebedsmomenten rond de Adventskrans, de Kerststal, Palmpasenstok, de Paaskaars, 
begin schooljaar, einde schooljaar, enz… 
In het bijzonder denkt het pastoraal team hierbij ook aan de schoolvieringen. 
Het pastoraal team zal het komende seizoen een aanbod doen in overleg met de parochiële voorgangers 
om bovenstaande vieringen te stimuleren en daarbij verder ingaan op de genoemde mogelijkheden. 
 

3. Sacramentencatechese 
Doopsel 
De prognose van het aantal dopen in 2027 in de Emmanuelparochie is vijf tot tien dopelingen. Er zullen 
gezamenlijke doopvieringen worden aangeboden waarbij twee kinderen per viering gedoopt kunnen 
worden. Het voorbereidingstraject dat aangeboden wordt is opgenomen in de gezinszondagen van de 
parochie. De doopheer is de pastoor of diaken van de parochie, uitzonderingen zijn dat er een ‘heeroom’ of 
pastor in de familie aanwezig is van de dopeling. Ook in dat geval zal de doop tijdens de gezinszondagen 
plaatsvinden.  
De aanmelding van de doopaanvraag zal gedaan worden bij het secretariaat van het pastoraal team. Het 
secretariaat zal in overleg met de ouders het vervolgtraject bespreken. 
Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 
De voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn de afgelopen jaren op een 
uitgebreide en zorgvuldige manier gebeurd binnen de geloofsgemeenschappen. Bijna iedere 
geloofsgemeenschap had haar eigen traject evenals de planning in welk jaar het Eerste Heilige Communie 
en het Heilig Vormseltraject aangeboden werd. Voor de komende jaren zal dit ingrijpend veranderen door 

 
5 Communievieringen zullen na 2028 niet meer mogelijk zijn door het beschreven beleidsplan uit het Bisdom Utrecht. 
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enerzijds sterk verminderde vraag naar de sacramenten (zo is het aantal Communicanten tussen 2011 en 
2022 van 181 naar 57 gedaald en Vormelingen tussen 2012 en 2022 van 243 naar 24 gedaald) en 
anderzijds de verminderde omvang van het pastoraal team. Vanaf het najaar 2024 zal er parochiebreed 
zowel voor Eerste Heilige Communie als het Heilig Vormsel één voorbereidingstraject worden aangeboden. 
Dit alles zal plaatsvinden tijdens de gezinszondagen. Er wordt naar gestreefd om de  
Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel nadrukkelijk elk jaar voor kinderen van respectievelijk 
groep 4 en groep 8 aan te bieden. De ouders worden meegenomen in de geloofsoverdracht. 
De aanmelding voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zal gedaan worden bij het 
secretariaat van het pastoraal team. Het secretariaat zal in overleg met de ouders het vervolgtraject 
bespreken. 
Huwelijk Waarschijnlijk gaat het over een klein aantal huwelijken (zo zijn er in 2011 elf echtparen in het 
huwelijk verbonden, in 2022 was dit er één). Individuele voorbereiding door de kerkelijk getuige (priester of 
diaken) volstaat. Ook hier geldt dat de pastoor of diaken van de parochie voorgaat in de huwelijksviering, 
uitzonderingen zijn dat er een ‘heeroom’ of diaken in de familie van het bruidspaar aanwezig is. 
De aanmelding van de huwelijksaanvraag zal gedaan worden bij het secretariaat van het pastoraal team. 
Het secretariaat zal in overleg met de bruidsparen het vervolgtraject bespreken. 
 

4. Pastorale nabijheid en diaconie 
Pastorale nabijheid is een taak van de geloofsgemeenschappen. Zij organiseren ziekenbezoek, 
ontmoetingsbijeenkomsten, koffie drinken na de vieringen, enz.  
Het pastoraal team ondersteunt  1 à 2 keer per jaar een inhoudelijk aanbod voor alle bezoekersgroepen 
parochie breed en desgewenst voor een tijdelijke toerusting/ training op locatie.  

Zielzorg door pastoraal team 
Het pastoraal team zal gezien haar omvang maar beperkt mensen kunnen bezoeken. Waar het gebeurt, is 
het op vraag van de individuen of ‘doorverwijzing’ vanuit be-zoekgroepen. 
De diaken zal bezoeken gaan verzorgen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuis en hospice. Alle 
aanvragen vanuit de bezoekersgroepen worden gedaan via het secretariaat van het pastoraal team. 

Geestelijke en materiële noden 
Voor vragen rond pastorale nood is het pastoraal team verantwoordelijk; voor vragen rond de materiële 
noden is er de Parochiële Caritas Instelling. (PCI Emmanuel) 

Koffie drinken na de viering 
Als pastores willen wij blijven stimuleren om na iedere viering koffie en thee te drinken met alle 
parochianen. Het liturgische rooster wordt hierop afgestemd. Op deze wijze kan het pastoraal team 
parochianen nabij zijn en ontmoeten.  

Bedevaarten 
Het pastoraal team wil de aankomende jaren inzetten op de begeleiding van bedevaarten in binnen- en 
buitenland. Bedevaarten zijn bij uitstek een instrument om tot verdieping en pastoraat te komen. Het kan 
gaan om een dagtrip, maar ook om langere bedevaarten.  
 

5. Aanbod pastoraal team 
Verdieping en bezinning 

Het pastoraal team komt jaarlijks met een (bescheiden) aanbod van verdieping- en 
bezinningsbijeenkomsten voor vrijwilligers en parochianen. Dit aanbod wordt gegeven door teamleden en 
anderen die door het pastoraal team worden gevraagd. Verder zal het pastoraal team het bezoeken van 
verdiepings- en bezinningsbijeenkomsten van nabijgelegen parochies stimuleren.  

Kerststallen en Vooroordelenspel    
Het pastorale team wil graag inzetten op kinderen, tieners en jongeren. In de Vastenperiode is er de 
mogelijkheid om pastores te vragen om met de schoolkinderen het  Vooroordelenspel te spelen met de 
groepen 7 en 8 van de RK-school. In de Kerstperiode is er de mogelijkheid om pastores te vragen om met 
de schoolkinderen van groep 3 tot en met 8  de kerststal in de kerk te bekijken met daarbij uitleg over het 
Kerstverhaal 

1 
Beleidsplan Parochiebestuur Emmanuelparochie Najaar 2024 
1. Afgelopen voorjaar (2024) hebben wij als Parochiebestuur het pastoraal beleidsplan voor onze 

Emmanuelparochie goedgekeurd. Dit pastoraal beleidsplan is opgesteld door het pastoraal team van onze 

Emmanuelparochie. In dit pastoraal beleidsplan staan een aantal pastorale prioriteiten, zoals: 

- Gezinszondagen 

- Ontmoetingsvieringen 

- Uitvaartbeleid 

- Pelgrimages 

- Inzetbaarheid pastores weekendliturgie 
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Verder staat in dit pastoraal beleidsplan aangegeven, dat we in onze locaties zoveel mogelijkheid nabijheid 

willen helpen bevorderen. Nabijheid betekent: elkaar ter plaatse ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de 

ontmoetingsvieringen, maar ook bij huisbezoeken, diaconale gebeurtenissen en andere activiteiten.  

Als parochiebestuur willen we in ons bestuurlijk beleid aansluiten bij genoemde pastorale prioriteiten. In 

het navolgende zullen we aangeven, hoe we als bestuur deze pastorale prioriteiten willen gaan faciliteren. 

2. Voor het faciliteren van genoemd pastoraal beleid hebben we mensen en middelen nodig.  

De mensen zijn het pastoraal team, vrijwilligers en andere parochianen en betrokkenen. De middelen 

bestaan uit gebouwen en financiën. 

 

3. Mensen 

a. Pastoraal team: bestaat op dit moment uit de pastoor en twee pastoraal werkers (full timers), 

waarvan 1 pastoraal werkster in 2027 de pensioengerechtigde leeftijd heeft. Het grote team bestaat uit drie 

parttimers (twee priesters, één permanent diaken) (samen: 0,5 fte). Dit kleine en grote pastoraal team 

willen we, zolang het kan, in stand houden. Hiertoe reserveren we het benodigde geld op de begroting. 

Zij worden ondersteund door een secretaresse. 

b. Vrijwilligers: zonder vrijwilligers kan onze parochie en kunnen onze geloofsgemeenschapen niet 

‘draaien’. Daarom willen wij als parochiebestuur, samen met onze locaties, een vrijwilligersbeleid 

ontwikkelen, gericht op behoud van bestaande vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers. 

c. Parochianen: de pastorale zorg voor onze parochianen bestaat uit de pastorale prioriteiten, 

genoemd onder punt 1, plus wat de locaties in het kader van nabijheid organiseren voor hun 

geloofsgemeenschappen. 

 

4. Middelen: 

a. Financiën: de financiën, die nodig zijn voor het realiseren van de genoemde pastorale prioriteiten, 

worden jaarlijks opgenomen in de begroting van de Emmanuelparochie. Deze kosten worden volgens de 

bekende verdeelsleutel, verdeeld over de locaties. De lokale activiteiten worden betaald uit het budget van 

de locaties. 

b. Gebouwen: in onze parochie hebben we op dit moment elf kerkgebouwen. Elk van de elf locaties 

heeft haar eigen kerk. Verder zijn er nog andere gebouwen als pastorieën, parochiecentra, parochiezalen, 

woningen en andere gebouwen. 

De vraag waar we als Emmanuelparochie voor staan, is: welke gebouwen willen we open houden voor het 

realiseren van de pastorale prioriteiten, genoemd in het pastoraal beleidsplan ? 

In onze Emmanuelparochie hebben we minstens één kerkgebouw nodig als parochiekerk. Deze 

parochiekerk is tevens het eucharistisch centrum. Op dit moment is dit de Sint Vituskerk in Dedemsvaart. In 

dit eucharistisch centrum vinden alle pastorale kerntaken plaats: vieren, catechese en diaconie. 

Op de andere locaties in onze Emmanuelparochie hebben we per locatie één of meerdere plekken nodig, 

waar de betreffende geloofsgemeenschap kan samenkomen. Dit kan de plaatselijke kerk zijn, maar ook 

een ander gebouw, zoals het parochiecentrum. 

De ervaring leert, dat de vraag, of een lokale kerk open kan blijven, afhangt van factoren als: kerkbezoek, 

financiën, vrijwilligers, vitaliteit, en ook de mogelijkheden van het pastoraal team. 

Waar onverhoopt een kerk gesloten moet gaan worden, zal dit gebeuren in nauw overleg tussen 

parochiebestuur en locatieraad/pastoraatsgroep van de betreffende locatie. Hiertoe volgen we dan de 

procedure, zoals omschreven in het stappenplan van ons Aartsbisdom Utrecht over het onttrekken van een 

kerk aan de goddelijke eredienst. 

 

5. Investeringen 

Het bovenstaande betekent, dat wij als parochiebestuur van de Emmanuelparochie vooral zullen gaan 

investeren in: 

a. De pastorale prioriteiten, genoemd in het pastoraal beleidsplan 

b. De mensen en middelen (gebouwen en financiën), die nodig zijn om genoemde pastorale 

prioriteiten te realiseren 

c. Samenwerking tussen locaties als het gaat om het bij elkaar brengen van groepen en mensen; 

voorbeeld: regionale samenwerking van koren. 

Tot slot: we bidden dat de bede, die ligt in de naam van onze parochie, ook in de tijd die komen gaat, in 

vervulling mag gaan: dat God (Emmanuel) met ons mag zijn. 

   Parochiebestuur Emmanuelparochie 
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LITURGISCHE VIERINGEN 
ZATERDAG 29 MAART 

19.00 uur Eucharistieviering in Hoonhorst 

 

ZONDAG 30 MAART                        4e ZONDAG 40 DGN-TIJD 

  9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. cantors 

  Celebrant: Pastor Wenker 

  Lector: Minie Dijkman   

Koster: Gerard Hollak 

Dienen: Sabine Wisse en Linde Prins 

Intenties: overl.fam. Nijenhuis, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Jan en Marietje 

Mecking-Bisschop, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Jopie 

Schrijver-Polhaar (einde 6 weken), Tineke Stoel (einde 6 weken) Trees de Ruiter-

Hazelhekke (einde 6 weken), Bertus Vlierman (einde 6 weken) Joke Mensink-

Steneker (einde 6 weken) 

  9.00 uur Communieviering in Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart en Ommen 

 

WOENSDAG 2 APRIL 

  9.00  uur  Eucharistieviering in het parochiecentrum, aansluitend is er koffie drinken  

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

Intenties: overl.fam. Nijenhuis, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Jan en Marietje 

Mecking-Bisschop, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Jopie 

Schrijver-Polhaar (einde 6 weken), Tineke Stoel (einde 6 weken) Trees de Ruiter-

Hazelhekke (einde 6 weken), Bertus Vlierman (einde 6 weken) Joke Mensink-

Steneker (einde 6 weken) en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 5 APRIL VOEDSEL-DEELACTIE          4e ZONDAG 40 DGN-TIJD 

19.00 uur Communieviering m.m.v. het Herenkoor  

  Voorganger: Pastoraal werker Ria Doornbusch  

  Lector: Liesbeth Boerkamp   Koster: Gerard Hollak 

Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Ria en Antoon Wolfs van Helvoort, Jan en Marietje 

Mecking-Bisschop, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Bernard 

Karspers, Maria Mul, Hermannus Antonius Splinter  

19.00 uur Eucharistieviering in Lemelerveld 

 

ZONDAG 6 APRIL 

  9.00 uur Communieviering in Hoonhorst 

10.30 uur Gezinszondag in Dedemsvaart 

11.00 uur Communieviering in Ommen en  

                      Eucharistieviering in Vilsteren 

 
WOENSDAG 9 APRIL           VOEDSEL- DEELACTIE 
  9.00 uur Eucharistieviering in parochiecentrum, aansluitend koffie  

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Ria en Antoon Wolfs van Helvoort, Jan en Marietje 

Mecking-Bisschop, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Bernard 

Karspers, Maria Mul, Hermannus Antonius Splinter en voor de vrede in de wereld en 

in ons hart 

 

ZATERDAG 12 APRIL                  PALMZONDAG 

19.00 uur Eucharistieviering in Heino 

 

Kerkschoonmaak  

in de week van  

9 april 

door groep B 
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ZONDAG 13 APRIL            PALMZONDAG 

10.00 uur Palmpasenviering m.m.v. het Kinderkoor olv Jennifer Schiller – optocht met 

Palmpasenstokken 

  Begeleiding: Werkgroep Kindje Wiegen   

                     Koster: Wim Kroes 

  9.00 uur Eucharistieviering in Hoonhorst 

  9.30 uur Oecumenische Dienst in Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart en Communieviering in Ommen 

 

MAANDAG 14 APRIL 

16.00 uur  Rozenkrans bidden in het parochiecentrum 

 

DINSDAG 15 APRIL           

19.00 uur Viering van boete & verzoening en gelegenheid tot persoonlijke biecht Dedemsvaart 

 

WOENSDAG 16 APRIL 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum, aansluitend is er koffie drinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Ria en Antoon Wolfs van Helvoort, Jan en Marietje 

Mecking-Bisschop, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Bernard 

Karspers, Maria Mul, Hermannus Antonius Splinter en voor de vrede in de wereld en 

in ons hart 

ER IS GEEN PAASTRIDUUM IN ONZE KERK!!! 

 

DONDERDAG 17 APRIL            WITTE DONDERDAG 

19.00 uur Eucharistieviering in Heino 

 

VRIJDAG 18 APRIL                  GOEDE VRIJDAG 

15.00 uur Kruisweg m.m.v. het Herenkoor (graag witte of gele bloemen meenemen) 

  Voorgangers: Anny Scheperboer en Herman Maats 

  Koster: Gerard Hollak 

  Dienen: Jolanda en Jildou Prins 

19.00 uur Goede Vrijdagviering in Heino 

 

ZATERDAG 19 APRIL              STILLE ZATERDAG 

20.00 uur  Paaswake in Heino 

 

ZONDAG 20  APRIL                1e PAASDAG 

11.00 uur Communieviering m.m.v. het Herenkoor 

  Voorganger: Pastoraal werker Ria Doornbusch 

  Lector: Minie Dijkman 

  Koster: Wim Kroes  Dienen: Rens Bosma 

  Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Pastoor René van Eijden, Pastoor Steenkamp,  

Pastor G. Steffens, overl. ouders Besten-Hilgenkamp en Theo, Marco Kroes –  

overl.ouders Kroes-Kamphuis en fam.leden, Arnold Mosterman, Riky v,d, Vegt- 

Kamphuis, Egbert Eilert – Hermina Eilert-Kiekebosch – Joke Eilert-Maats, Johan  

Maats – Mien Maats-Bijvang, overl.ouders Boerdijk-Temmink – Marjan Boerdijk-van  

Keeken, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort,  

Johan en Dinie Ramaker, Louis Poppe, Gerrit Tielbeke, Bas Tielbeke, Toos van de 

Burgwal-van Wijk, Ali -Zoelman, Angelique Mars-  overl. ouders Mars-van der Vegt – 

overl. ouders Briët-Schelling (Emmeloord),Gerard en Lies de Ruiter-Seijger en Marjet, 

  9.00 uur Communieviering in Hoonhorst en Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart – Ommen en Vilsteren 
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MAANDAG 21 APRIL                2e PAASDAG 

10.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart 

 

WOENSDAG 23 APRIL 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum, aansluitend is er koffie drinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

Intenties: Overl. fam. Nijenhuis, Pastoor René van Eijden, Pastoor Steenkamp,  

Pastor G. Steffens, overl. ouders Besten-Hilgenkamp en Theo, Marco Kroes –  

overl.ouders Kroes-Kamphuis en fam.leden, Arnold Mosterman, Riky v,d, Vegt- 

Kamphuis, Egbert Eilert – Hermina Eilert-Kiekebosch – Joke Eilert-Maats, Johan  

Maats – Mien Maats-Bijvang, overl.ouders Boerdijk-Temmink – Marjan Boerdijk-van  

Keeken, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort,  

Louis Poppe, Gerrit Tielbeke, Bas Tielbeke, Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali  

Herbrink-Zoelman, Angelique Mars- overl. ouders Mars-van der Vegt – overl. ouders  

Briët-Schelling (Emmeloord) en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

VOORUITZICHTEN!!! 

Op zaterdag 26 april is er om 19.00 uur een eucharistieviering m.m.v. cantors.  

Dienen: Rens Bosma en Jildou Prins  

 

MET HET OOG OP DE VEERTIGDAGEN TIJD: IN DE HOF 

 
Hij is gegaan waar God Hem zond. 
ik dwaalde als een schaap in ’t rond, 
tot ik de Herder heb ontmoet – 
nu volg ik Christus op de voet. 
 
Daar in de hof lijdt Hij alléén, 
en van zijn vrienden is er geen 
die met Hem waakt: Immanuel 
vindt Zelf geen vriend, geen metgezel. 
 
Ook Petrus slaapt. Hij heeft zo boud 
op zijn volmaakte trouw vertrouwd. 
Zolang hij op zichzelf nog ziet, 
behaalt hij de overwinning niet. 
 
Behoed mijn hart voor overmoed. 
De satan wacht tot in de gloed 

 
eens mijn geloof bezwijken zal. 
Laat mij niet vallen in zijn val. 
 
Ik draag een kostbaar-gouden schat 
in dit zo broze aarden vat, 
opdat ik nooit mijn sterkte noem, 
maar enkel in Uw kruisdood roem. 
 
Waak op, mijn ziel, mijn hart en stem 
en zing de lieve lof van Hem! 
Mijn geest gedenke keer op keer 
het bittere lijden van mijn Heer. 
 
Diaken Hans Enthoven 
 

Greet en Henk Brandwacht zaten 

klaar om de communie te ontvangen.  

Ivm hun 52 jarig huwelijk werd in de 

eucharistieviering van woensdag 19 

maart gebeden voor het echtpaar 

Froeling- Streppel uit Dedemsvaart. 

Uiteraard werd er bij de koffie “Lang 

zullen ze leven” voor hen gezongen. 
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Toke Poppe is gevallen en heeft daarbij 

haar heup zwaar gekneusd. Het was echt 

behelpen maar gelukkig gaat het weer de 

goede kant op. Beterschap Toke! 

Mieke Beltman vindt het erg leuk om 

bezoek te ontvangen. Een praatje is 

altijd gezellig en een welkome afleiding.  

Dora van Kempen is verhuisd naar de 

Schoolstraat en kan nu de kerk weer bereiken. 

Weliswaar in etappes maar het is gelukt.  

Leny van Os mocht 

vorige week 97 

kaarsjes uitblazen. 

Van harte 

gefeliciteerd Leny, 

op naar de 100! 

Jan Noordman doet er alles aan om nog bij de vieringen 

aanwezig te zijn en natuurlijk bij het koffiedrinken na de 

viering. “Ik vind dat zo mooi en gezellig” zegt hij.  

Jan komt nog zelf met de auto. Als dat niet meer lukt, laat 

hij zich brengen en ophalen. Hij hoopt volgende week 

woensdag 94 jaar te worden en dit met de 

woensdagmorgengroep te vieren. 
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Vooraankondiging: BEDEVAARTSDAG                

….NAAR KEVELAER 

                                    

Pelgrims van Hoop 

Wanneer:    Zaterdag 23 augustus 2025 

Een dag dicht bij onze moeder Maria, 

moeder van hoop, troosteres van de 

bedroefden, om onze vreugde en ons 

verdriet te kunnen delen met haar en elkaar. 

Bezinning en Gezelligheid… 

Hoe mooi zou het zijn om op deze zaterdag uw (klein)kinderen of 

een dierbare bekende mee te nemen.  

Wij, uw contactpersonen Karolina en Karin, 

verheugen ons weer op Kevelaer en op uw gezelschap. 

Gaan jullie/ gaat u dit jaar ook met ons mee? 

 

 

  

Jeanne Bontje ligt in Zandhove in Zwolle.  

I.v.m. een bacterie bij haar nieuwe heup heeft ze een 

“spacer”/ tijdelijke heup gekregen. Het is nu aansterken 

en wachten op de volgende operatie.  

Beterschap Jeanne! 

Annie Diepman is geopereerd (door haar 

neus) en de tumor uit haar hoofd is verwijderd. 

Het lijkt allemaal heel goed en zelfs haar zicht 

wordt beter.  Beterschap Annie! 
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                                 DE VIJFDE SLEUTEL (een Paasverhaal om voor/zelf te lezen) 
 
Er was eens een meisje dat helemaal alleen op de wereld was. Ze was door haar ouders al lang 
geleden in de steek gelaten. Daarna was ze in huis gekomen bij haar oma. Dat was een lief mens, 
maar al zo oud, dat ze niet lang meer te leven had. Op een dag voelde haar oma, dat ze nu heel 
gauw dood zou gaan. Ze riep het meisje bij haar en zei: “Luister mijn kind. Ik voel, dat ik heel gauw 
dood zal gaan. Dan ben jij helemaal alleen op de wereld. Wees niet bang: hier heb ik iets voor je. 
Ik heb vijf sleutels en iedere sleutel past op een vensterluik, hier in het huis. De luiken zijn nu nog 
gesloten, maar jij kunt ze openen en naar binnen kijken. Je zult het zien: dan ben je nooit meer 
alleen. Toen ging haar oma dood. Ze werd begraven en daarna was het meisje zo alleen als maar 
kan. Ze zat met haar hoofd in haar handen stilletjes te piekeren. Ze dacht: wat moet ik nou? 
Plotseling stond ze op. Ze pakte de bos met de vijf sleutels en stapte naar het eerste venster toe. 
Ze stak een sleutel in het sleutelgat, draaide het slot om en opende het luik. Ze zag een licht, een 
groot licht. Op de achterkant van het luik hing een stuk papier. Wat stond daar op? Het meisje 
las. Hee moet je horen, jij kind in het donker, hier moet je wezen, kom gauw. Hier is een licht voor 
een kind in het donker: een licht dat gemaakt is voor jou. En het meisje hoorde in haar hoofd een 
feestelijk lied over licht. Het werd gezongen in een vreemde taal, maar ze voelde precies waar het 
over ging: over licht. En toch werd het meisje daarna weer verdrietig. Ze voelde zich nog steeds 
alleen. Ze dacht: Het lijkt wel of ik op een eiland zit. Overal is water, overal zijn woeste golven. Ik 
kom nooit meer van dat eiland af. Maar toen stond ze op. Ze pakte de tweede sleutel en opende 
het tweede venster. En wat zag ze? Water! Geen woeste golven, maar een vriendelijke fontein. 
Ook hier was een papier met woorden erop. Het meisje las. Je zit in een zee van ellende, er zitten 
woeste golven in de weg. Maar als je gelooft, gelooft in jezelf, zie je door de zee een weg. Toen 
hoorde het meisje een lied. Over mensen, duizenden mensen die vroeger hadden geleefd en die 
door zeeën van ellende waren gegaan. Hoor maar, een lied!. Over een weg door de zee. En toch 
kroop het meisje weer stil in een hoekje. Ze dacht: Hoeveel pijn moet ik nog lijden voor ik groot zal 
zijn, hoeveel verdriet nog, hoeveel tranen nog? Ze stond op en opende het derde venster. Ze zag 
een kruis, zo’n teken van alle pijn die er in de wereld is. Ook daar zat een papier. Het meisje las: 
Verdriet en pijn, al wat jou tegenzit, je denkt, dat je er niet tegen kan. Maar terwijl je nog te denken 
zit, word je er sterker en beter van. Het meisje hoorde nu een lied over al het lijden. Al de pijnen 
die er ooit waren geweest: de pijn die Jezus geleden had, maar ook de pijn van het meisje haar 
ouders, de pijn van haar oma, de pijn van alle kinderen op de wereld, de pijn van alle mensen die 
geslagen worden en geschopt, gewoon omdat zij anders dan een ander zijn, en de pijn van het 
kleinste kind dat iedere week een bult op zijn kop valt. En weer een lied, maar nu over pijn. Maar 
het meisje kon het nog steeds niet geloven. Ze kon niet geloven, dat je van pijn sterker en beter 
wordt. Ze kon niet geloven, dat er na dat kruis nog iets moois zou komen. Maar toch stond ze op 
en opende het vierde venster. Kijk: bloemen, jong groen, nieuw leven. En weer las het meisje 
van papier: De winter was koud en alles leek dood, de blaadjes verrot en de bloemen bevroren. 
Maar net toen je dacht: voorgoed is alles dood, toen werden ze plots opnieuw weer geboren. En 
weer was er een lied, over mensen die gezellig zaten in het malse, groene gras. Hoor ze praten, 
hoor ze lachen, al die mensen bij elkaar. En toch, zei het meisje, en toch ben ik nog steeds alleen. 
Vriendelijk licht: prachtig. Veilig water: prachtig. Een kruis waar je sterk van wordt: prachtig. Nieuw 
groen, nieuw leven: prachtig, maar ik ben nog steeds alleen. Toen pakte het meisje de vijfde sleutel 
en opende het laatste venster. En kijk: een spiegel. Een spiegel? Het meisje dacht: wat vreemd. 
Ze las wat er geschreven stond in de spiegel: je dacht wel honderd, duizend keren: er zijn geen 
mensen om me heen. Kijk in de spiegel, dan kun je leren: er zijn er genoeg, je bent niet alleen. Het 
meisje keek in de spiegel. Ze keek en keek en zag de gezichten van andere kinderen: jongens en 
meisjes, kleuters, volwassenen en oude mensen. Mensen, mensen. Mensen, wel duizend in getal. 
Het meisje keerde zich om en zag ze zitten. Een voor een. Eindelijk mensen! En van iedere 
leefgroep kwam er een naar voren om het meisje gezelschap te houden. Er was op die plek ook 
voldoende eten en drinken. Het meisje pakte de schalen met broodjes en gaf er eentje aan ieder 
die naar voren gekomen was: om van te delen aan de eigen groep. Het stond in de spiegel te lezen: 
je bent niet alleen er zijn er meer, meer dan genoeg. Met hen mag je eten. Samen. Dan wordt het 
leven een feest, dan ben je nooit meer alleen. Dat is goed nieuws, nieuws van God!  
Uit: Goed voor een Jaar!  
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NAMENS “VOOR ELKAAR DALFSEN”  
 
Van 24 t/m 28 maart is er landelijk aandacht voor de week van het geld.  Thema voor de scholen is 
dit jaar 'hoe maak jij je dromen waar'  Informatie vind je op de site: www.geldfit.nl 
  
Het is dé plek waar iedereen gratis en anoniem terecht kan met vragen of zorgen over geld. Je kunt 
persoonlijk en laagdrempelig contact opnemen via WhatsApp, telefoon of anoniem via de chat. 
Geldfit denkt mee, maar wijst ook de weg naar de juiste hulp in de buurt – van vrijwilligers, 
gemeenten en andere organisaties.  
Zo wordt geldstress sneller een halt toegeroepen.  
We hopen op deze manier schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te 
maken.  
uitdeschulden.nu   (voor hulpvragers)  

geldfit.nl     (voor voorkomen van geldproblemen)  

moneyfit.nl     (voor jongeren met geldvragen)  

eerstehulpbijschulden.nl   (voor herkennen van geldzorgen)                    

mindergeldzorgen.nl (vanuit onze eigen gemeente bij het vinden van de juiste organisatie/persoon 

of via telefoon 0529 793013) 

 

Namens het Diaconaal Platform Dalfsen (gezamenlijke kerken van Dalfsen) 

https://schuldhulpmaatje.nl/   

https://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/o/schuldhulpmaatje1/activiteiten 

Stel een open vraag! Luister zonder oordeel, Laat merken dat je wilt helpen. 

Wat doet deze stelling met u/jou?                                                      

Een buurtgenoot heeft hulp nodig: Durf, doe !! Trek je stoute schoenen aan. Soms moet je niet 

blijven denken. Soms moet je gewoon gaan. Wat vind jij?                                                                                                             

Volgende keer meer. Voor meer informatie neem contact op met 

coordinator@voorelkaardalfsen.nl of bel Bernard Bos 06-25486316.  

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld! 

VOORUITBLIK PAROCHIËLE CARITAS ACTIVITEITEN 
We kijken uit naar de Ontmoetingsdag op donderdag 27 maart van 9.00 -13.30 in zaal Reimink in 
Lemelerveld. Het wordt een bijzondere dag met als thema: Veerkracht. 
Zet u alvast in de agenda: Seniorenviering Pinksteren woensdag 4 juni in Dalfsen. 
 

Voedsel Deelzondag in onze kerk 
Ieder eerste weekend van het kwartaal vindt er in de kerken in Dalfsen een Voedsel Deelzondag 
plaats: Voedsel Deelpakket Dalfsen 
 
Zaterdagavond 5 april tijdens de communieviering van 19.00 u wordt er weer een inzameling 
gehouden in onze kerk voor hen die dat nodig hebben in Dalfsen. 
U kunt uw producten zoals houdbare etenswaren en/of een financiële bijdrage afgeven in de 
daarvoor bestemde manden of geldbus achter  in de kerk.   
Er zijn nog steeds in onze directe omgeving gezinnen afhankelijk van deze gaven. Deze giften 
worden aangevuld door een aantal trouwe sponsors uit het lokale bedrijfsleven, die voedsel, 
overgebleven brood en dozen schenken. 
 
Ook op woensdagochtend  9 april tijdens de woensdagviering in het parochiecentrum om 9.00 
kunt u nog producten inleveren of een financiële bijdrage afgeven. Financiële steun kan ook via 
stortingen op NL30RABO0313769974 t.n.v. GKV Dalfsen West (ANBI geregistreerd ) onder 
vermelding van “Deelpakket Dalfsen” 
Wij hopen op een mooie bijdrage vanuit onze geloofsgemeenschap. 
Alvast hartelijk dank voor uw giften. 

http://www.geldfit.nl/
http://www.uitdeschulden.nu/
https://geldfit.nl/
http://www.moneyfit.nl/
http://www.eerstehulpbijschulden.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/
https://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/o/schuldhulpmaatje1/activiteiten
mailto:coordinator@voorelkaardalfsen.nl
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KERKHOF SCHUURTJE/ KANTINE 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het kerkhof is inmiddels het 

platte dakje bij het schuurtje 

gerealiseerd en heeft Harmpie van 

der Vegt de tegels er opnieuw 

ingelegd en gezorgd dat de 

regenpijp mooi in het grind eindigt. 

Ook heeft hij samen met Rinus het 

afdakje van het kruisbeeld 

verstevigd. Het ziet er netjes uit en 

kan er weer jaren tegen. 

Op dit moment is Harmpie druk met 

het aanleggen van een straatje aan 

de rechterkant van het schuurtje. 

Het wordt keurig. 

Het is bijna Pasen en er liggen nog 

kerststukken op de graven. Wilt u die z.s.m. 

verwijderen? Anders zal de onderhoudsploeg 

ze opruimen. Groen en plastic kan in de 

containers. Bakjes, kerstballen e.d. graag zelf 

afvoeren/ meenemen naar huis. 



20 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdesreizen 2025-2026 

Vanuit de Emmanuelparochie zal in september van dit jaar het koor Intermezzo (Koorleden met 

hun partners) uit Ommen met een grote groep afreizen naar Lourdes. Het is een drukke bedevaart 

waardoor het helaas niet mogelijk is nog meer plaatsen te reserveren. Intermezzo zal de vieringen 

die in Lourdes plaatsvinden muzikaal opluisteren. Wij wensen Intermezzo een heel mooie 

bedevaart! 

Maar we kijken alweer vooruit! 

Vanuit het Bisdom zal van 25 april t/m 2 mei 2026 weer de 3 jaarlijkse “Bisdombedevaart 

“plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zullen binnenkort plaatsvinden. Janny Horstman en 

Lies Akkermans zullen de reisleiders zijn van deze bedevaart. Het voornemen is om er een 

busreis van te maken. Het e.e.a. zal in de loop van dit jaar door Janny en Lies i.s.m. het Huis voor 

de Pelgrim, de bedevaart organisatie, verder worden uitgewerkt. 

We zullen u op de hoogte houden via de parochiebladen en op de site van de Emmanuelparochie. 

Wilt u meer informatie of wilt u toch alvast worden geplaatst op de aanmeldingslijst, neem dan 

contact met ons op 
Janny Horstman-Wink (Reisleider) 06-15458008 jannyhorstmanwink@gmail.com 

Lies Akkermans-Roerink (Assistent reisleider) 06-31933263 liesakkermans22@gmail.com 

Ook kunt u contact opnemen met één van de andere leden van het Lourdescomité. 

Hermien Schoorlemmer Hoonhorst         0529-401946       hermien@schoorlemmer.nu 

Gerard Hollak Dalfsen                              0529-433331.      g.hollak@outlook.com 

Ton van den Berg Heino     0572-393043       delmontania.ton@planet.nl 

Catharien Smit Heino      0572-390914.      ajgsmit@hetnet.nl 

Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken  0523-613127    gerardfroeling@ziggo.nl 

Dubbel 7 voor Hennie Boerdijk. Als trouwe koster van de 

woensdagmorgenviering werd hij toegezongen en 

bedankt voor zijn goede zorgen. We hopen dat je dit nog 

lang mag blijven doen Hennie. Op naar de 80! 

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
mailto:liesakkermans22@gmail.com
mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:g.hollak@outlook.com
mailto:delmontania.ton@planet.nl
mailto:ajgsmit@hetnet.nl
mailto:gerardfroeling@ziggo.nl
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Ook voor Mientje Noordman werd uitbundig 

gezongen en klonk een driewerf hoera voor haar 

84e verjaardag. Mientje is nog zeer actief en 

houdt de perkjes op het kerkhof keurig bij.  

Nog veel gezonde jaren Mientje! 

Wim Mulder is 67 jaar geworden en officieel met pensioen gegaan. Bij een lekkere traktatie en 

een kopje koffie werd hij gefeliciteerd door pastor Hans de Vries en bedankt voor het vele dat hij 

voor onze kerk doet. Hij zingt in het herenkoor en zit in het bestuur. Hij zet voor elke viering de 

stoelen klaar voor het koor en helpt bij het klaarmaken van de mappen. Hij zit ook in de groep 

van het tuinonderhoud en sproeit in de zomer het kerkhof. Voor elke begrafenis brengt hij de 

geluidsinstallatie naar het kerkhof en weer terug naar het parochiecentrum. Uiteraard hopen we 

dat hij dit nog lang kan blijven doen en werd hem een lang leven toegezongen. Hoera voor Wim! 

De bloemengroep had de kerk in 

carnavalssfeer versierd en pastor 

Wenker wist er wel raad mee. Hij 

had in zijn jeugd nooit van carnaval 

gehoord maar dat werd anders op 

het seminarie in Tilburg (1956). Hij 

kreeg daar te horen: “Jullie daar in 

het noorden kunnen geen carnaval 

vieren”.  

Laten ze dat in Lemelerveld maar 

niet horen! 
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Huis 
 
Het is al jaren geleden, maar het staat me nog steeds bij. Kort na mijn 
start als geestelijk verzorger van het verpleeghuis liep ik in de gang 

van een psychogeriatrische afdeling op weg naar een afspraak waarvoor ik te laat was. De plaats 
waar we hadden afgesproken wist ik niet meer en ik liep zoekend rond. Midden in de gang stond 
een bewoner die nog niet zolang geleden was opgenomen. Hij worstelde met zijn nieuwe 
woonomgeving, zo herinnerde ik me van het kennismakingsgesprek. In mijn haast maakte ik even 
halt om hem te groeten. Maar hij had mij allang gezien en ook hoe ik zoekend rondliep. Ernstig keek 
hij me aan en zei: “Mevrouw, bent u soms ook uw huis kwijt?”  
Nu na jaren, ben ik dit voorval nog steeds niet vergeten. Met al zijn zorgen, alle veranderingen in 
zijn leven had hij nog steeds oog voor een medemens, die naar zijn inschatting ook iets had verloren. 
Huis. Wat een simpel woord. En wat een kolossale betekenis. Je huis is meer dan een gebouw van 
stenen, waar meubels in staan. Huis is de plek waar je je thuis voelt. Waar je vertrouwd en gekend 
bent. Waar je jezelf kunt zijn en je niet anders voor hoeft te doen dan je bent. En veel meer nog dan 
het gebouw ‘huis’ miste deze man zijn thuis. Hij was groenteman geweest, Op de markt. Wat had 
hij veel mensen gezien, geholpen, wat had hij met veel mensen een praatje gemaakt.  
Enkele weken later had hij zijn eigen plekje verworven, een eigen hoekje pal bij de ingang. Want 
daar wilde hij zijn, dat paste bij hem. Iedereen die binnenkwam, zag hij, begroette hij, en als het 
maar even kon, maakte hij een praatje zoals hij gewend was om te doen. 
Een plek wordt niet zomaar je thuis. Maar zoveel mensen die hier werken proberen het een ‘thuis’ 
te laten zijn voor diegene die hier woont: 
De mensen die ‘aan het bed’ werken, zoeken met handen én met het hart hoe je iemand met letsel 
op een fijne en verantwoorde manier kunt wassen en zo mogelijk kunt laten opstaan, al dan niet in 
een rolstoel. Gastvrouwen zorgen voor eten en drinken, in een huiselijke setting.  
Als je moeite hebt met praten of eten of drinken, is er een logopediste die vanuit haar vakkennis 
zoekt naar manieren om je te helpen. De fysiotherapeuten werken vanuit de mogelijkheden die er 
zijn, zoeken met grote rust en solidariteit naar manieren om het bewegen meer op gang te helpen 
en de lichamelijke conditie te verbeteren. Psychologen zijn er om in kaart te brengen wat er speelt, 
als het gaat om mentale processen of eventuele ziektebeelden. Artsen dragen zorg voor het 
lichamelijke welzijn, vanuit een visie op de mens als eenheid van fysiologische, mentale en spirituele 
aspecten. Activiteitenbegeleiders zorgen voor sfeer en een positieve stemming in de huiskamers en 
zijn meesterlijk in het zoeken naar wat iemand persoonlijk goed-doet. Zij kunnen diep dementerende 
mensen uit hun isolement halen en laten ontspannen en glimlachen. Teamleiders zorgen ervoor dat 
het lóópt op een afdeling, zorgen voor de bezetting, voorwaarden om te kunnen werken en vangen 
onvoorziene dingen op. Managers, beleidsmedewerkers en bestuurders werken aan 
beleidsontwikkeling en uitvoering, dragen zorg voor externe contacten en positionering in de markt. 
Er zijn ondersteunende diensten, personeelszaken, administratieve medewerkers, maatschappelijk 
werkers, een ICT afdeling met geduldige en behulpzame mensen. Een facilitaire dienst, die zorg 
draagt voor alle grote en kleine logistieke processen: alles rondom transport, voedsel en de was.  
Een repro-afdeling die enorm veel drukwerk verzorgt en dan ook nog met aandacht voor mooie 
zondagse liturgieën zorgt. Er zijn uiterst vriendelijke receptionisten, levende visitekaartjes van het 
huis. Een vertrouwenspersoon, en een Cliëntenraad, die op een eigen manier zich bekommeren om 
welzijn. En hoe belangrijk is ook de technische dienst, die in dit huis altijd zo alert reageert, als je 
rolstoel stuk is, of als je graag de schilderijen van thuis aan de muur bevestigd wilt zien. Als het licht 
in je kamer het niet meer doet. Wat een gemak als er medewerkers in het restaurant zijn, die net 
even die extra service geven en onthouden wie wat graag wil en aanbieden om je te helpen als het 

“Lachrimpels en littekens” is een weergave van vele indringende, ontroerende, humoristische en 

tot nadenken stemmende ontmoetingen van geestelijke verzorgers met bewoners én medewerkers 

van verzorgings- en verpleeghuizen. Zo ontstaat een beeld van de geestelijke verzorging en wordt 

duidelijk dat het in de zorg niet alleen gaat om lichamelijk welbevinden van ouderen, maar 

evenzeer om hun geestelijke welzijn. Eveline Noltus-Hekman en Mini Jurjens-Veenstra zijn twee 

geestelijke verzorgers in de ouderenzorg en zij schreven in de afgelopen jaren hun ervaringen op. 

Ze komen tot de conclusie dat het prachtig werk is, waar méér mensen van op de hoogte gesteld 

zouden moeten worden. Dit kan de beelden die er zijn over geestelijke verzorgers bijstellen. 

Lachrimpels  

         & littekens 
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jezelf niet lukt om het te pakken vanuit je rolstoel. Hoe fijn is het niet, als praktische zaken goed 
lopen, op het moment dat er in je eigen leven zoveel op je bord komt als bewoner.  
Als je kamer schoongemaakt wordt door mensen die begrijpen dat het fijn is als dierbare foto’s en 
eigen spullen weer goed teruggezet worden. Als geestelijke verzorging hebben wij in dit huis een 
eigen rol. Wij werken mee, aan dit ‘je thuis voelen’ van mensen. Aan wélbevinden.  
Door aandacht en tijd te hebben voor een deel van de zorg dat niet direct zo zichtbaar is.  
Aandacht voor verhalen die horen bij het leven dat er is, is geweest, of wordt verwacht. 
Aandacht voor stilte, die gehoord moet worden als woorden te kort schieten om te zeggen wat je 
voelt. Door de vrijplaats, die wij bieden, voor gewetensvragen, of gevoelens van schuld. Door oog 
te hebben voor levensvragen, die opkomen, omdat je mens bent. In cijfers vertaalt zich dat niet: je 
ergens thuis voelen, gekend zijn. Dat kan je niet goed pakken of meten, dat deel van de zorg. Maar 
het is wel iets dat kan ontstaan, als we allemaal, ieder vanuit onze eigen discipline zorgvuldig 
samenwerken. 

SING FOR THE KING Zondagmorgen 27 april 9.30 uur in de feesttent   

‘Sing for the KING’ is een interkerkelijke Sing-in in Dalfsen die voor jong en 
oud gehouden wordt in de tent van de Oranjefeesten op zondagmorgen 27 
april 2025, aanvang 9.30 uur. Dit jaar is het thema: Vrijheid! 
Sing for the KING is georganiseerd door het Platform 
Evangelisatie Dalfsen in samenwerking met de 

Oranjevereniging en het Podium van Kerken. Mensen van verschillende kerken doen 
mee. Er zal veel gezongen worden. Een interkerkelijk samengestelde band begeleidt 
en ondersteunt de samenzang. Nadja Homans presenteert Sing for the KING. Er is 
een speciaal kindermoment met kinderliederen.  
Spreker dit jaar is Thijs Wolters uit Dalfsen. Thijs houdt een korte toespraak over het thema 
VRIJHEID. Er wordt een collecte gehouden, waarvan het doel t.z.t. bekend gemaakt wordt. De tent 
gaat om 9.00 uur open. Na afloop om ongeveer 10.45 uur wordt  koffie, thee en limonade 
aangeboden en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASINTENTIES AANLEVEREN 
U kunt uw Paasintentie nog inleveren tot Paaszaterdag uiterlijk 14.00 uur.!!! 

 

VOLGENDE HERNIEUWING 
 

De volgende Hernieuwing wordt gedrukt op maandag 21 april. Deze loopt van 26 april t/m 6 juni. 

De kopij hiervoor dient uiterlijk woensdag 16 april binnen te zijn. 

De hortensia’s (schapenkoppen) zijn weer gesnoeid  

en het hek is zelfs schoongemaakt. Bedankt mannen. 
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w w w . r k k e r k d a l f s e n . n l  

Info Emmanuelparochie 

Pastoraal team 

Pastoor André Monninkhof                  06–22786151 

monninkhof@hetnet.nl   
Vrije dag(en): dinsdag na 17.00 uur & zaterdag tot 16.00 uur 
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen   

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 06–18276484 

m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 

Pastoraal werkster Ria Doornbusch Vrije dag:  Vrijdag 

pastordoornbusch@gmail.com             06-144 06 955   

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    

Parochievicaris Hans de Vries, priester  

prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 

woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend. 

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 

antonwenker@online.nl                        06–235 81 998   
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, 

vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl 
Beschikbaar voor bezoekwerk verzorgingshuizen, 

verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice 

Secretariaat van het pastoraal team 

Brigitta Seekles-Huinink                       06–161 66 736 

brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 

Voor Pastorale nood   pastoor André Monninkhof,  

of pastor Ria Doornbusch 

Voor Ziekenzalving     pastoor André Monninkhof, 

Voor Ziekenzegening  pastor Ria Doornbusch,  

Voor Dopen en huwelijk pastoor Monninkhof  

Voor Biecht  pastoor Monninkhof. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000879675

275211 

https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 

Website  www.emmanuelparochie.nl 

 

 

H. Cyriacuskerk Dalfsen 

H. Cyriacuskerk 

Wilhelminastraat 23 7721 CD  Dalfsen 

www.emmanuelparochie.nl/dalfsen 

 

Coördinatoren locatie Dalfsen 

Jos Ramaker (voorz. en gebouwen)  06-15036244 

voorzitter@rkkerkdalfsen.nl 

Harrie Holterman (financieel)             06-17233371 

financieel@rkkerkdalfsen.nl 

Inge Haarman  (pastoraat)                 06-13190386 

inge@rkkerkdalfsen.nl  

Parochiecentrum Beheerder Karin Drost 

Pleijendal 5, 7721 DW, Dalfsen            tel 435004 

Misintenties in de brievenbus of via mail 

riamars9@gmail.com 

 

Bezorging Hernieuwing  

Annelies Koggel lenhkoggel@ziggo.nl  tel 433703                    

Kerkdienstgemist.nl Tonny Reimert   tel 433537                        

Bloemengroep: Ria van der Vegt        tel:434606                   

Mariet Booijink                                       tel:431893 

Beheerder Begraafplaats Wim Kroes tel 434324                               

Begraafplaatsadministratie   

Marco Oude Nijeweme                tel 06-22323842 

begraafplaats@rkkerkdalfsen.nl              

 

Grafdelvers: 

René Hilgenkamp                                 tel 431683 

Wouter Nijentap                           tel 06-20950718 

 

Parochiehuis..Emmagebouw       

Wim en Thea Mars                           06-29044854 

 

Banken: 

H. Cyriacus             NL88 RABO 0312 8464 60 

Actie Kerkbalans      NL75 RABO 0312 8186 61 

Caritas             NL80 RABO 0312 8192 50     

P. Thomasfonds       NL13 RABO 0138 6412 42 

 

Help jezelf. Help de ander tel 0900-1262626 

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 

 

Openstelling Mariakapel kerk:  

elke dag van 9.00 tot 17.00 uur 

Openstelling Mariakapel kerkhof: 

elke dag van 8.00 tot 20.00 uur    

 

Stichting Vrienden van de Cyriacus 

Voor giften en schenkingen:  

NL 29 RBRB 09008.65.962 

info@vriendenvandecyriacus.nl 

 

Bij overlijden belt u de parochietelefoon:   

                          06-13190386 
Ziekenhuisopname ziekte, geboorte en jubilea 

Jeanne Bontje                                    tel 432381  

Verhuisberichten               leden@rkkerkdalfsen.nl 

Ziekenzegening Inge Haarman          06-13190386 
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