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(ONZE) VADERDAG 15 juni en H. DRIE-EENHEID 
Bij de foto op de voorpagina 

Zondag 15 juni is het een feestelijke dag. We vieren het feest van de heilige drie eenheid,  

God als Vader, als Zoon en als heilige geest 

De hele viering staat in het teken van de Vader. We zijn dankbaar voor God als Vader en voor alle 

vaders en grootvaders. Ook eren wij die mannen die zelf geen vader zijn geworden maar anderen 

met hun zorg en liefde omringen. 

Bij het licht van de 7 armige kandelaar wordt gebeden: 

De eerste vlam is het licht van Gods liefde. 

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt. 

De tweede vlam is het licht van Gods heiligheid 

Allen: Uw naam worde geheiligd 

De derde vlam is het licht van Gods Rijk 

Allen: Uw rijk kome 

De vierde vlam is het licht van Gods wil 

Allen: Uw wil geschiede op aarde als in de hemel 

De vijfde vlam is het licht van Gods brood 

Allen: Geef ons heden ons dagelijks brood 

De zesde vlam is het licht van Gods vergeving 

Allen: en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

De zevende vlam is het licht van Gods bevrijding 

Allen: breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni is de Regioviering van de Emmanuelparochie 

in onze kerk.  

Om 10 uur zal pastoor Monninkhof voorgaan in de eucharistieviering.  

Het herenkoor onder leiding van Dik van Berkum zorgt voor de muzikale 

ondersteuning. U bent van harte welkom!  

Ook om daarna koffie te komen drinken (met krentenwegge) in het parochiecentrum.  

Va-der (de: m: meervoud: vaders) 

(1) betekenis 

Iemand die onvoorwaardelijk voor je klaarstaat, zijn eigen belangen op de 

achtergrond schuift en geborgenheid, liefde, zelfvertrouwen en troost geeft. 

Een rots in de branding. 

(2) synoniemen 

Papa, superheld, kok, klusjesman, personal assistant, mental coach, 

taxichauffeur, fietsenmaker, verpleger, liefde, een groot voorbeeld 

Heeft een speciale dag die naar hem vernoemd is: Vaderdag 
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BENT U CHRISTEN? 

PASTORAAL ARTIKEL 
 
Een jongeman ligt doodziek op bed, als een verpleegster binnenkomt, en hem vraagt: “Bent U 

christen? “ De jongeman ziet het eigenlijk niet meer zitten. Maar na deze vraag van de 

verpleegster vat hij moed, voltooit zijn behandeling en mag herstel vinden.  

“Bent U christen?” Voor de jongeman is deze vraag het beste medicijn, dat hem op dat moment 

kan worden gegeven. Hij heeft een engel op zijn schouder, deze vraag is voor hem een geschenk 

uit de hemel. De verpleegster in kwestie doet me denken aan Florence Nightingale, die eens 

weldoende rondging onder de soldaten aan het front en hen, in een situatie van uitzichtloosheid, 

een hart onder de riem stak. 

“Bent U christen?” Hoe klinkt deze vraag ons in de oren? Hoe verhouden wij ons tot de 

omstandigheden, waarin wij nu moeten leven? Zeker in deze moeilijke tijden wordt ons 

uithoudingsvermogen op de proef gesteld. Zoveel staat op losse schroeven. We horen het ene 

slechte nieuws na het andere. Woar geet op an? Dit is een vraag, die ons bezig houdt. Kunnen wij 

vertrouwen, ook als het moeilijk is? 

Ook onze overleden paus Franciscus zal zich deze vraag meer dan eens gesteld hebben. Toch 

was hij, midden in de coronapandemie, voor velen een baken van hoop toen hij eind maart 2020 

met het Kruis voorop een leeg Sint Pietersplein opliep en stad en wereld (“Urbi et Orbi”) zegende 

met het Allerheiligste.  

Juist in dit heilig jaar nodigt hij ons uit om ‘pelgrims van hoop’ te zijn. Om vertrouwen te houden in 

de toekomst. Wat er ook gebeurt, juist als christenen mogen we hopen op eeuwig leven. Nu, in dit 

aardse mogen we elkaar bemoedigen en troosten. Maar ‘straks’, wanneer we zijn overgegaan 

naar het huis van de Heer, mogen we met elkaar het eeuwig Paasfeest vieren. Vanuit deze 

overtuiging leefde paus Franciscus. “De dood is niet het einde”, zo schreef hij nog op het laatst 

van zijn leven. Dat ook wij vanuit dit geloof christen mogen zijn. 

                                      Pastoor André Monninkhof 

 

WAAR HET OM MENSEN GAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 9 mei jl. is overleden in de leeftijd van 94 jaar 

Jan Noordman 

(Johannes Antonius Jozef) 

 

Jan woonde met zijn vrouw Jo aan de Kuipersweg 24  
 

Jan is herdacht in de avondwake op vrijdag 16 mei en  
de afscheidsviering vond plaats op zaterdag 17 mei in onze kerk. 

Daarna is hij begraven op ons parochiekerkhof. 

 
HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST 
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PAROCHIËLE CARITAS ACTIVITEITEN 
 
Op woensdagmiddag 4 juni wordt er een Pinkster Seniorenviering gehouden om 14.30 u. in 
het gebouw aan de Emmastraat.  In de volgende Hernieuwing volgt een verslag van deze middag. 
 
In het weekend van 5 en 6 juli is er weer een VOEDSELDEELACTIE in alle kerken in Dalfsen en 
ook in  onze kerk. Wij hopen weer op een mooie inzameling van verscheidene producten, maar een 
financiële inbreng is ook van harte welkom in de collectebus voor Voedseldeelactie Dalfsen.  
( Er is ook gelegenheid om in te leveren op  woensdagmorgen 9 juli in de viering van 9.00 u)  
De voedselpakketten worden voor het merendeel bekostigd door:                                                                     

-  de boodschappen die kerkgangers uit Dalfsen meebrengen naar de kerk en                                                
-     via de collectebus bij de inzamelmand achterin de kerk.                                                                                
-  daarnaast zijn er een aantal trouwe sponsors uit het lokale bedrijfsleven die voedsel, 

overgebleven brood en dozen schenken.                                                                                                                                    
-  u kunt ook rechtstreeks storten op NL30RABO0313769974 t.n.v. GKV Dalfsen 

West(ANBI geregistreerd) onder vermelding van “Deelpakket Dalfsen”.                                                                      
 
Uw hulp bij deze actie is nog steeds heel erg nodig binnen tal van gezinnen in Dalfsen. 
Namens het Diaconaal Platform Dalfsen  (gezamenlijke kerken van Dalfsen): 

GRATIS VAKANTIEKAMP VOOR KINDEREN (9-12 JAAR) 

Een week vol plezier, spel en vriendschap – midden in de natuur van Dalfsen! 
Wij organiseren een gratis kamp voor kinderen uit het dorp Dalfsen van 9 t/m 12 jaar die er anders 
niet tussenuit kunnen. 
Wat kun je verwachten? 
• Leuke spellen, sport & knutselactiviteiten 
• Gezellige kampvuren & avonturen in de natuur 
• Nieuwe vriendschappen met kinderen uit verschillende landen 
• Begeleiding door ervaren en enthousiaste vrijwilligers 
Wanneer:  5 tot en met 9 augustus 2025 Waar:  Kampeerterrein in Dalfsen 
Kosten:  Helemaal gratis! Inclusief overnachting, eten en alle activiteiten. 
Voor wie:  Kinderen die normaal gesproken niet op vakantie kunnen 
Samen maken we herinneringen die een leven lang meegaan! 
Aanmelden of meer info?       kidskampdalfsen@gmail.com 
Vanuit onze sociale omgeving komen verrassende acties tot stand;                                        
Wat vindt u van de volgende stelling:                                                                                       
Als je niemand hebt die jou helpt, dan ligt dat aan jezelf.                                                      
Wilt u iemand steunen in een moeilijke situatie dan kan dat o.a. via onze Caritas.                                                    
Wij blijven uw aandacht vragen voor: https://schuldhulpmaatje.nl of 
https://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/o/schulphulpmaatje1/activiteiten                                
Bij het vinden van de juiste organisatie/ instantie/ persoon kunt u ook bellen 0529 793 013.  
U wordt vertrouwelijk te woord gestaan.   
In de volgende hernieuwing komen we hierop terug.   

 
 
 
 
 
 

Joke Mosterman was eerst niet thuis om 

het bloemetje in ontvangst te nemen 

maar later werd ze toch thuis getroffen 

en hing ze pot gelijk op. 

Ze heeft 5 weken geleden een nieuwe 

heup gekregen en maakt het goed. 

https://schuldhulpmaatje.nl/
https://www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl/o/schulphulpmaatje1/activiteiten
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EERSTE  BLAUWE BOGENDAG ZATERDAG 19 JULI 
 

Op de eerste Blauwe Bogendag staat het Platvorm Evangelisatie Dalfsen (PED) van 10.00 – 17.00 

uur met een kraam op de markt. Er wordt koffie aangeboden en daar hoort natuurlijk iets lekkers bij.  

Wie wil er een cake/koek bakken? Graag aanleveren op een plateau, dat je niet terug hoeft te 

hebben. Meer informatie bij Ria Mars, Welsummerstraat 11, in Dalfsen tel. 06-120 68 707. 

 

Podium van Kerken 

Wim Kroes is 85 jaar geworden. Hij is nog 

zeer actief als koster en samen met 

Marietje draait hij mee in het rooster van 

koffieschenkers op woensdagmorgen. 

Uiteraard werd hem een lang leven 

toegezongen. Proficiat Wim en ga zo door! 

Johan Feijen heeft zijn oude buurvrouw Clara 

Steneker eerste paasdag bezocht en het  

“Zalig Pasen ei” van de kerk gebracht.  

Clara maakt het goed in het Wooldhuis in Heino.  

Johanna van der Vegt is 

geopereerd en maakt het weer 

prima. Er wordt weer volop de gek 

aangestoken en het mondje 

kwebbelt honderduit. Dat is een 

goed teken. Volhouden Johanna en 

bedankt voor je mooie teksten! 
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IN MEMORIAM           

JAN NOORDMAN  
 
Jan werd 94 jaar geleden geboren in Dalfsen als jongste van 2 zonen. Zijn lagere schooltijd viel 
grotendeels samen met de oorlogsjaren. Een incident in die tijd met de zeis, deed hem in het 
ziekenhuis belanden, waar hij angstige momenten heeft doorgemaakt door de herrie van 
overvliegende bommenwerpers. 
Zijn ouders hebben in deze zware periode verschillende mensen aan eten en drinken geholpen en 
onderdak verschaft. Zo heeft hij het goedgeefse van zijn moeder meegekregen. Zijn motto was dan 
ook : “de linkerhand heeft niet te weten wat de rechter geeft”. Zijn gezin ziet het terug in het steunen 
van allerlei goede doelen, instanties en natuurlijk de kerk. Hij koesterde de traditionele katholieke 
tradities vanuit een diep sterk geloof. 
Voor de kerk heeft hij dan ook veel werk verricht als collectant en in het onderhouden van de tuin 
en het kerkhof. Met een vrijwilligersploeg ging hij jaarlijks naar de polder om appels te plukken om 
de parochiekas te spekken. Samen met zijn vrouw maakte hij hiervan appelmoes om uit te delen. 
Ook de producten uit zijn moestuin deelde hij graag uit.  
In zijn tienerjaren leerde hij Jo kennen, die in betrekking’ was bij haar oom en tante in Dalfsen. Na 
een aantal jaren verkering besloten ze in 1954 te gaan trouwen.  Ze kregen 9 kinderen. In de loop 
der jaren werd de familie uitgebreid met 14 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Vorig jaar 
mochten ze hun 70-jarig huwelijksfeest nog vieren. 
Al op jonge leeftijd nam hij de boerderij van zijn vader over en heeft hij vele initiatieven genomen 
om te vergroten, zodat in 2000 beide zonen een eigen boerderij konden bestieren. Het melken van 
koeien heeft hij zien ontwikkelen van melkkruk tot robot en tot het laatst toe had de boerderij zijn 
interesse. De veehandel is heel lang zijn grote hobby geweest.  
In zijn pensioentijd werd hij soms ook een soort ‘sociaal werker’ in Zorgcentrum Rosengaerde, waar 
hij graag koffie dronk en een praatje maakte met de bewoners. Jan had de regie, stak zijn mening 
niet onder stoelen of banken, je wist duidelijk wat je aan hem had. Ondanks de vele discussies zei 
hij ook: “de deure stiet altied op’n, ai mar weer thuus komt”. 
Door een heupoperatie van zijn vrouw heeft hij zijn kookkunsten ontwikkeld van geen koffie kunnen 
zetten tot heerlijk vlees en gehaktballetjes kunnen braden. Bewonderenswaardig was zijn acceptatie 
van het steeds minder kunnen. Hij genoot van bezoek, vooral toen hij er zelf minder op uit kon gaan 
met zijn auto. Hij had het nodig om onder de mensen te zijn! 
Op 9 mei jl. is hij rustig ingeslapen.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

EEN COMPLIMENTJE (uit de collectie van Johanna van der Vegt) 
 
Het allerkleinste compliment kan stimulerend zijn. 
Een duim omhoog, een schouderklop geeft moed aan groot en klein. 
 
Als kind al voor een tekening, een prestatie in de klas. 
Goede cijfers bij diploma’s onbelangrijk is dan stand of ras. 
 
Een complimentje op je werk voor eerlijkheid en trouw 
Geeft menig mens weer nieuwe zin, als is zijn bestaan wat grauw. 
 
Het doet je goed gewaardeerd te worden, al lijkt het soms een simpele zaak.  
Helaas wordt heel veel goed bedoeld,  door anderen weer afgekraakt. 
 
Maar krijg je eens een compliment, als is het nog zo klein.  
Het is voor jou een stimulans, denk dan gerust: ik mag er zijn! 
 
 

“KERKHOFONDERHOUD” 

week van 11 jun:    groep A       week van 18 jun:    groep B        week van 25 jun: groep C 

week van  2 juli:     groep A       week van   9 juli:    groep B        week van 16 juli: groep C 

week van 23 juli:    groep A       week van 30 juli :   groep B        week van  6 aug: groep C 
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Om 18.45 uur werden we ongerust toen 

Pastor Wenker er nog niet was voor de  

viering op zaterdagavond.  

Inge belde hem op en heel vrolijk klonk 

het:  “Zalig Pasen”.  

Er was dus niets gebeurd maar hij was 

de viering in Dalfsen vergeten. 

 “Lector van dienst” Herman Maats pakte 

het professioneel op en heeft als 

voorganger een keurige viering verzorgd. 

Dank je wel Herman! 

Bidprentje van Paus Franciscus 

Uitgegeven door de RK 

Bisschoppenconferentie Nederland 

Frank Wolfs had al aangekondigd 

dat hij in mei weer in Dalfsen zou 

komen. Maar geheel onverwacht 

kwamen Jos en de familie Wolfs 

elkaar op de dag van aankomst in 

Nederland al tegen bij de Jumbo. 
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LITURGISCHE VIERINGEN  

 

ZATERDAG 7 JUNI                   PINKSTEREN             

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Lector: Liesbeth Boerkamp 

  Koster: Hennie Boerdijk 

Dienen: Rens Bosma 

Intenties: Paus Franciscus, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Louis Poppe,   

overl. familieleden Drost, overl. familieleden de Vos, Ali Herbrink-Zoelman,   

Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Toos van de Burgwal van Wijk, Jan Noordman,  

Klara Peek-van der Wilt  

 

ZONDAG 8 JUNI 

    9.00 uur Eucharistieviering in Hoonhorst 

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart en Vilsteren, Communieviering in Ommen 

 

MAANDAG 9 JUNI               2de PINKSTERDAG 

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor (Regioviering Emmanuelparochie)  

                     Allen van harte welkom voor koffie of thee in het parochiecentrum! 

  Celebrant: Pastoor Monninkhof 

  Lector: Minie Dijkman 

  Koster: Hennie Boerdijk 

  Dienen: Leon Dijkman 

  Intenties: Paus Franciscus, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon  

Wolfs-van Helvoort, overl.familieleden Drost, overl. familieleden de Vos,  

Louis Poppe, Toos van de Burgwal van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Angelique Mars,  

overl.ouders Mars-van der Vegt en overl. ouders Briët-Schelling (Emmeloord)  

Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt  

  Er is geen rozenkrans bidden!!!  

 

WOENSDAG 11 JUNI 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffie drinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intenties: Paus Franciscus, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon  

Wolfs-van Helvoort, overl.familieleden Drost, overl. familieleden de Vos, Louis Poppe, 

Toos van de Burgwal van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Jan Noordman,  

Klara Peek-van der Wilt en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 14 JUNI 

19.00 uur Communieviering in Hoonhorst 

 

ZONDAG 15 JUNI             VADERDAG           HEILIGE DRIE – EENHEID 

  9.00 uur Communieviering m.m.v. het Herenkoor 

  Voorgangers: Herman Maats en Inge Haarman 

  Koster: Hennie Boerdijk 

Intenties: Paus Franciscus (einde 6 weken)  overl.fam. Nijenhuis,  

overl.ouders Besten-Hilgenkamp en Theo, Riet Feijen-Verhoeven, Jo Haarman,  

Toos van de Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Jan en Marietje Mecking-

Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt 

  9.00 uur Communieviering in Lemelerveld – Hoonhorst 

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart en in Ommen 
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WOENSDAG 18 JUNI 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffiedrinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intenties:  Paus Franciscus (einde 6 weken)  overl.fam. Nijenhuis, overl.ouders  

Besten-Hilgenkamp en Theo, Riet Feijen-Verhoeven, Jo Haarman, Toos van de 

Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en 

Antoon Wolfs-van Helvoort, Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt, en voor de vrede 

in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 21 JUNI                      SACRAMENTSDAG 

19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Young Spirit 

  Celebrant: Pastor Wenker 

  Lector:. Anny Scheperboer 

  Koster: Hennie Boerdijk 

  Dienen: Rens Bosma 

Intenties: Marjan Boerdijk-van Keeken, overl. ouders Boerdijk-Temmink,  

Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort, Jan Noordman, 

Klara Peek-van der Wilt 

19.00 uur Eucharistieviering in Lemelerveld 

 

ZONDAG 22 JUNI 

  9.00 uur Eucharistieviering in Hoonhorst  

10.00 uur Sacramentsprocessie op de Belte 

11.00 uur Communieviering in Ommen en in Vilsteren 

 

WOENSDAG 25 JUNI 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffie drinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intenties: Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort,  

Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

In het weekend van 28/29 juni is er geen viering in onze kerk. 

Op zondag 29 juni is er om 10.00 uur een tentviering in Hoonhorst (Sproeifeest) 

 

  9.00 uur Communieviering in Lemelerveld 

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart en in Ommen     

                    

WOENSDAG 2 JULI  

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffiedrinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intenties:  Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort,  

Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 5 JULI 

19.00 uur Eucharistieviering in Lemelerveld 

 

ZONDAG 6 JULI  VOEDSELDEELACTIE           14e ZONDAG DOOR HET JAAR       

  9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Lector: Jolanda Prins 

  Koster: Gerard Hollak 

 Dienen: Sabine Wisse en Linde Prins 
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Intenties: Overl.fam. Nijenhuis, overl.ouders Besten-Hilgenkamp en Theo,  

Gerard en Lies de Ruiter en Marjet, Louis Poppe, overl. familieleden Drost,  

overl. familieleden de Vos, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-

van Helvoort, Toos v.d. Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Bernard Karspers, 

Betsy Feijen-Hodes, Maria Mul, Hermannus Antonius Splinter, Jan Noordman,  

Klara Peek-van der Wilt                          

10.30 uur Gezinsviering in Dedemsvaart  

11.00 uur Communieviering in Ommen 

11.00 uur Eucharistieviering in Vilsteren 

 

WOENSDAG 9 JULI VOEDSELDEELACTIE 

  9.00 uur Eucharistieviering, in het parochiecentrum met aansluitend koffie drinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

Intenties: Overl.fam. Nijenhuis, overl.ouders Besten-Hilgenkamp en Theo,  

Gerard en Lies de Ruiter en Marjet, overl. familieleden Drost, overl. familieleden de 

Vos, Louis Poppe, Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van 

Helvoort,  Toos v.d. Burgwal-van Wijk, Ali Herbrink-Zoelman, Bernard Karspers, 

Betsy Feijen- Hodes, Maria Mul, Hermannus Antonius Splinter, Jan Noordman, Klara 

Peek-van der Wilt en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

ZATERDAG 12 JULI                 

19.00 uur Communieviering in Hoonhorst 

 

ZONDAG 13 JULI              15e ZONDAG DOOR HET JAAR 

  9.00 uur Communieviering m.m.v. Young Spirit 

  Voorganger: Jos Ramaker en Inge Haarman 

  Koster: Wim Kroes 

Intenties: Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort,  

Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt 

  9.00 uur Communieviering - Lemelerveld   

11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart en in Ommen 

 

MAANDAG 14 JULI  

16.00 uur Rozenkrans bidden in het parochiecentrum 

 

WOENSDAG 16 JULI 

  9.00 uur Eucharistieviering in het parochiecentrum met aansluitend koffiedrinken 

  Celebrant: Pastor Hans de Vries 

  Intenties: Jan en Marietje Mecking-Bisschop, Ria en Antoon Wolfs-van Helvoort,  

Jan Noordman, Klara Peek-van der Wilt en voor de vrede in de wereld en in ons hart 

 

VOORUITZICHTEN !!! 

Op zondag 20 juli is er om 9.00 uur een eucharistieviering 

Dienen: Leon Dijkman 

 

CONCLAAF door Kardinaal Eijk 
 
Op vrijdag 13 juni bent u van harte welkom in de parochiezaal in Ommen voor een bijzondere avond. 
Kardinaal Eijk komt daar spreken over het conclaaf, op uitnodiging van de jongerengroep Lumen 
Christi – een unieke kans om meer te horen over dit bijzondere aspect van de Kerk. 
De avond begint om 19.45 uur. Aanmelden kan tot 10 juni via de parochiesecretaresse of via de 
informatie op de flyer op de website van de parochie. 
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VIERINGEN TWEEDE HALFJAAR 2025 
  
Met ingang van het tweede halfjaar van 2025 zal het pastorale team nog twee van de vier 
vieringen in de maand verzorgen. Over het algemeen is dat een eucharistieviering en een 
communieviering.  
In Hoonhorst heeft de locatieraad besloten om nog drie vieringen in de maand te houden. Als daar 
geen viering is, dan is er in Dalfsen dat weekend een eucharistieviering zodat de parochianen van 
Hoonhorst in Dalfsen terecht kunnen. 
Dat het pastorale team nog in twee vieringen voorgaat, betekent dat de twee (soms drie) overige 
vieringen door leken verzorgd moeten worden. Dat is een grote belasting voor de paar 
lekenvoorgangers die we hebben. Daarom een oproep: Lijkt het u ook mooi om als voorganger 
een viering te verzorgen dan horen we dat uiteraard graag. 
  
Daarnaast loopt het kerkbezoek de laatste jaren snel terug. Het is nu al een paar keer gebeurd dat 
het aantal kerkgangers tot onder de 30 personen daalde en we komen daarmee toch wel op een 
kantelpunt in het openhouden van onze kerk. 
Omdat het voor het tweede halfjaar nog is gelukt om de vieringen rond te krijgen met koren, 
organisten en voorgangers zullen we het komende halfjaar nog elk weekend een viering houden, 
maar als het kerkbezoek minder dan 25 bezoekers wordt, zijn we voornemens na 1 januari 2026 
ook een of twee vieringen in de maand minder te gaan houden. 
Mocht u andere ideeën of suggesties hebben dan horen we dat graag. 
 
Uiteraard zullen we zolang er een priester beschikbaar is de eucharistieviering op woensdag in 
standhouden. 
 
De locatieraad 
 
 
 
 

Willie Brok- Kamphuis is samen met zus 

Tonnie Veltmaat-Kamphuis een trouwe 

bezoeker van de woensdagmorgen-

viering. Toen ze 80 jaar werd trakteerde 

ze op gebak en was ook haar man Theo 

aanwezig. Lang zal ze leven en een 

uitbundig hoera voor Willie.  
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   VICTOR, DE VUILNISJONGEN (een verhaal om voor/zelf te lezen) in 3 delen 
                      (Victor is een jongen, die leeft en werkt op een vuilnisbelt in Guatemala.)  
 
“Daar komen er weer een paar!” Lachend stormt de groep kinderen naar de plaats, waar de 
vuilniswagens de opgehaalde vracht gaan lossen. Zij weten het precies, want ze zijn hier iedere 
dag. Graaiend in de viezigheid zoeken ze naar iets dat nog gebruikt kan worden of iets dat geld 
oplevert. Flessen, blikjes, plastic, ze verzamelen en sorteren alles wat maar ergens op lijkt. De 
kinderen zijn niet de enigen, die iets van hun gading zoeken. Ook mannen en vrouwen doen mee 
en maken het vaak moeilijk om iets te pakken te krijgen en om het te houden. Dat merkt Victor ook. 
Hij heeft net een leuk stenen potje gevonden, dat nog heel is. “Geeft maar hier”, zegt een schorre 
stem achter hem. Een vieze grauwe hand rukt de vondst uit zijn hand. Victor schreeuwt een 
scheldwoord naar de man, die grinnikend verder gaat. Victor gaat door met zoeken in de berg 
vuilnis. Iedere dag storten de wagens nieuwe hoeveelheden. De miljoenen mensen uit de enorme 
stad Guatemala zorgen wel voor verse aanvoer. Een grote vlakte is ermee gevuld. Als de laag dik 
genoeg is, wordt alles afgedekt met zand en grond. Dan lijkt alles weer mooi. Boven de vuilnisbelt 
vliegen grote zwermen zwarte vogels. Ook die zoeken of er iets voor hen bij is. De hete zon maakt 
dat het vreselijk stinkt. Maar daardoor laat niemand zich tegenhouden. Het zijn de allerarmsten, 
die hier proberen iets te vinden om wat geld te verdienen. Het is hun dagelijks werk. Ze moeten 
wel, want ze moeten toch eten en dat kost geld! Van een paar stokken en planken zijn aan de rand 
van de vuilnisvlakte wat kraampjes gemaakt. Een stuk van een oud gordijn is opgehangen om wat 
schaduw te hebben. Bij deze opkopers kan Victor zijn verzamelde buit inleveren. Het brengt niet 
veel op, eigenlijk bijna niets, maar alles is beter dan helemaal niets. Hij sjokt weg naar huis. 
Victor is een viespeuk. Hij stinkt aan alle kanten en zijn kleren staan stijf van het vuil. Veel stellen 
die kleren trouwens niet voor. Versleten en gescheurd hangen ze om zijn magere lijf. Thuis is het 
niet veel beter. Zijn huisje is gebouwd van bouwafval. Palen, planken, karton, een golfplaat is het 
dak. Met een stuk snoer wordt geprobeerd om zonder te betalen elektriciteit af te tappen. Soms 
lukt dat een poosje. Een eindje verder in de wijk is een WC gemaakt. Alle mensen uit dit 
krottenwijkje moeten daarheen. Het is er heel erg vies. Moeder is er niet als Victor thuiskomt. Ze 
moet werken en dan neemt ze zijn kleine zusje mee. Zijn vader is al lang geleden verdwenen. Af 
en toe komt hij  even langs. Soms krijgt moeder wat geld van hem. Victor pakt de emmer en gaat 
eerst maar water halen, want dat is er niet in de huisjes. Bij een kar met een grote tank erop kan 
water worden gehaald. Dat karweitje mag hij iedere dag doen. Ze moeten zuinig doen, anders is 
de tank veel te gauw leeg. De gemeente komt maar één keer per dag om hem te vullen. Victor 
wast zijn handen en zijn gezicht. Zo, dat is wel genoeg. Echt helemaal schoon wordt hij eigenlijk 
nooit, maar dat vindt hij heel gewoon. Trouwens, waarom zou je helemaal schoon moeten zijn? 
Morgen loopt hij toch weer naar de vieze vuilnis. Af en toe geeft moeder hem een betere wasbeurt.  
Dan gaat hij op zoek naar iets eetbaars. Er is niet veel te vinden. Een oud, hard broodje is alles. 
Hongerig hapt hij het naar binnen met een paar slokken water. Moeder zal straks wel wat te eten 
hebben. Hij gaat weer weg. Eerst de wijk door, de straat op en de stad in. Misschien is er iets te 
zien, iets te beleven. Vorige week zag hij hoe een winkel werd overvallen en beroofd. Een auto 
ramde de voorgevel, er waren schoten en rennende mensen. Twee mannen met bivakmutsen 
sprongen in een andere auto, die klaar stond. Met gierende banden schoot de auto weg. Het was 
heel spannend! Toen de politie kwam, was iedereen die het gezien had, al weg. Waarom zou je je 
er mee bemoeien? Iedereen heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Bovendien moet je uitkijken 
met de politie. Ze slaan erg gauw en luisteren slecht naar arme mensen. Rijke mensen hebben het 
gemakkelijker. Die kunnen niet alleen wat zeggen, maar ook iets geven aan de politie. Dat helpt 
beter als er moeilijkheden zijn. 
’s Avonds als Victor in zijn bed ligt, denkt hij na over van alles en nog wat. Of hij ligt wat te 
fantaseren.  
Hij denkt dan aan vroeger. In het dorp waar ze toen woonden, gebeurde eigenlijk niet zo veel 
bijzonders. Maar ’t was toch anders dan hier. Hoewel, moeder heeft hem eens verteld hoe in hun 
dorp een gezin was overvallen. De deur van het huis werd opgeblazen en binnen waren de 
overvallers. Iedereen werd vastgebonden met de handen op de rug. Ook de kleintjes. Uren duurde 
het vragen en dreigen. Geld wilden ze en veel. Maar wat de overvallers vroegen, konden de 
mensen niet geven. Ze hadden het echt niet. De vader probeerde te ontsnappen en werd in zijn 
been geschoten. Ringen, kleren, horloges, alles, alles hebben ze meegenomen. De politie heeft er 
niet veel aan gedaan. Hadden ze er misschien zelf iets mee te maken? (Wordt vervolgd) 
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LICHTWEG 
 

Jezus zei: ik ben het licht van de wereld. Het is zijn licht dat ons de goede weg wijst.  
Omdat Pasen het grootste feest van de Kerk is, vieren wij het maar liefst 50 dagen lang:  
van Pasen tot en met Pinksteren! Op de zondag na Hemelvaart heeft Herman het licht van de 
paaskaars binnengedragen en hebben we door middel van “de lichtweg” de ontmoetingen van 
Jezus met zijn vrienden herdacht. Ontmoetingen die het leven van zijn vrienden voorgoed 
hebben veranderd. Daarna hebben we het licht verspreid en ons geloof vernieuwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SING FOR THE KING DALFSEN (terugblik) 

 
Het was een zeer goed bezochte samenkomst op 27 april jl. in de feesttent bij de brug. 
De lentezon scheen volop, toen de tent vol stroomde met bezoekers. Wel zo’n 700 mensen  
vulden de tent. Zij kwamen uit verschillende achtergronden en zongen uit volle borst mee met de 
band. De liederen die gezongen werden hadden allen een link met het thema: Vrijheid. Tijdens het 
kindermoment kregen de kinderen, die naar voren gekomen waren, een pen waarmee je 
onzichtbaar kunt tekenen en met een lampje de tekening weer zichtbaar kan maken.  
Thijs Wolters was deze keer de spreker. Hij begon zijn praatje met het verhaal van de Engelse 
piloot, die in 1943 bij Oudleusen omkwam. Hij had zijn leven moeten opofferen voor de vrijheid.  
Na afloop van het gebeuren bleef menigeen onder het genot van een beker koffie, thee en ranja, 
doorpraten in de stralende lentezon. Kortom: het was weer prachtig, een evenement waar de 
Oranjevereniging zich opnieuw prima voor heeft ingezet en alles weer piekfijn voor elkaar had.   
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Jan Zwiggelaar komt met Hennie trouw 

vanuit Heino naar de woensdagmorgen-

viering. Hij is onlangs 66 jaar geworden 

en de pastor prees hem om zijn 

“altijddurende bijstand” voor Hennie die 

zonder hem niet naar de viering zou 

kunnen komen.  

Proficiat Jan, bedankt voor de traktatie 

en nog veel gezonde jaren! 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerard Holterman en Henk van der Vegt hebben 

het kerkhof er weer keurig bij liggen. Alles was 

netjes gemaaid en getrimd.  

Wat ze niet wisten was dat burgemeester Michael 

Sijbom een bezoekje kwam brengen aan ons 

kerkhof en hij met trots rondgeleid kon worden.  

Aandacht 

We hebben elkaar nodig.  

Dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte  

en aandacht voor elkaar.  

Waarom niet even praten?  

Waarom geen lieve lach?  

Zo zorg je voor een lichtpunt  

ook op een donkere dag.  

Iemand die naar je luistert,  

iemand die met je praat.  

Dat is nou juist hetgene  

waar ’t bij een mens om gaat. 

(Nel Benschop) 
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NUL ZES-NUMMER 
 
Op het multidisciplinair overleg (MDO) komt mevrouw Klaassen ter 

sprake. Zij lijdt al jaren aan kanker en de uitzaaiingen zorgen nu voor grote problemen. Hoewel ze 
nog steeds dapper naar beneden komt om koffie te drinken (“als ik op bed ga liggen, ben ik zo 
weg..”)  zien we haar hard achteruit gaan. Het echtpaar Klaassen heeft vijf kinderen. Eén dochter is 
al jaren uit beeld. Niemand van de familie heeft contact met haar en haar gezin. De Klaassens 
hebben dit alleen verteld aan de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EEV-er). Zij wordt door 
beiden zo vertrouwd dat dit tere verhaal er mocht zijn. De EEV-er vraagt hen, of zij het goed vinden 
dat wij dit nu bespreken in het MDO. En dat mag! 
Ze zeggen alles geprobeerd te hebben maar de dochter wil niet komen. Haar man zou er tussen 
zitten – hij schijnt boos te zijn dat hun kinderen achtergesteld worden door opa en oma – maar wat 
er precies gebeurd is, is voor ons als zorgverleners niet helder. We overleggen of het niet toch 
raadzaam is om die dochter nu in te lichten over de situatie van haar moeder. Ik besluit het mevrouw 
Klassen gewoon te vragen, of ze het goed vindt dat wij deze dochter bellen. Ze vindt het goed. Wil 
het niet zelf doen, maar wij mogen het wel. In overleg wordt besloten dat Willy, de teamleider, het 
telefoontje gaat plegen. Omdat de dochter overdag werkt, wordt zij ‘s avonds gebeld. Tot grote 
opluchting van Willy reageert de dochter positief, is blij dat ze weet hoe het is met haar moeder en 
zegt toe te zullen overleggen of ze niet toch zal komen. Enkele dagen gaan voorbij. Dochterlief komt 
niet, en moeder Klassen is nu echt terminaal.  
Opnieuw komen de EVV-er, de teamleider en ik bij elkaar. Wat moeten we doen? Willy zegt die 
avond weer te zullen bellen. We zijn er de hele dag mee bezig. Ik probeer me voor te stellen hoe 
lastig het voor haar dochter moet zijn: tussen twee loyaliteiten in te zitten, die naar haar moeder toe, 
en die naar haar man en kinderen. En dan gebeld te worden met de luisterende oren van haar 
gezinsleden op de achtergrond. Kan iemand zo wel tot een eigen keuze komen? Zal ze zich niet 
ontrouw voelen als ze moet kiezen terwijl haar gezin erbij zit? Ik loop naar Willy. “Hebben wij niet 
een 06 nummer van die dochter? Dan kunnen we haar bellen zonder dat er familie meeluistert.” 
Willy gaat meteen informeren bij een zoon van mevrouw Klaassen, die nu bij zijn moeder is. Het 06 
nummer wordt uitgewisseld en Willy belt meteen. De dochter is opnieuw blij dat zij gebeld wordt en 
zegt toe: vanavond nog te komen. Maar ze wil haar moeder treffen zonder andere gezinsleden erbij. 
Ook dat bespreken we samen met de familie Klaassen. Deze is bereid mee te werken aan het 
verzoek, ter wille van moeder. 
Dezelfde avond komt de dochter. Wat er besproken wordt tussen de dochter en stervende moeder 
blijft achter de gesloten deuren. Maar diezelfde nacht nog sterft moeder Klaassen.  
Dankzij het nul zes nummer heeft zij haar dochter nog kunnen zien. In een goed samenspel van 
een team dat met elkaar meedenkt en de zorg zo breed maakt, Dat er aandacht is voor het afronden 
van een leven, dat er een taak voor iedereen in huis is! 
 
 
 

VOLGENDE HERNIEUWING 
De volgende Hernieuwing wordt gedrukt op maandag 14 juli. Deze loopt van 19 juli t/m 29 
augustus. Dit betreft de zomereditie. De kopij hiervoor dient uiterlijk 9 juli binnen te zijn. 
  

“Lachrimpels en littekens” is een weergave van vele indringende, ontroerende, humoristische en 

tot nadenken stemmende ontmoetingen van geestelijke verzorgers met bewoners én medewerkers 

van verzorgings- en verpleeghuizen. Zo ontstaat een beeld van de geestelijke verzorging en wordt 

duidelijk dat het in de zorg niet alleen gaat om lichamelijk welbevinden van ouderen, maar 

evenzeer om hun geestelijke welzijn. Eveline Noltus-Hekman en Mini Jurjens-Veenstra zijn twee 

geestelijke verzorgers in de ouderenzorg en zij schreven in de afgelopen jaren hun ervaringen op. 

Ze komen tot de conclusie dat het prachtig werk is, waar méér mensen van op de hoogte gesteld 

zouden moeten worden. Dit kan de beelden die er zijn over geestelijke verzorgers bijstellen. 

Lachrimpels  

         & littekens 
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w w w . r k k e r k d a l f s e n . n l  

Info Emmanuelparochie 

Pastoraal team 

Pastoor André Monninkhof                  06–22786151 

monninkhof@hetnet.nl   
Vrije dag(en): dinsdag na 17.00 uur & zaterdag tot 16.00 uur 
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen   

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 06–18276484 

m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 

Pastoraal werkster Ria Doornbusch Vrije dag:  Vrijdag 

pastordoornbusch@gmail.com             06-144 06 955   

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    

Parochievicaris Hans de Vries, priester  

prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 

woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend. 

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 

antonwenker@online.nl                        06–235 81 998   
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, 

vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl 
Beschikbaar voor bezoekwerk verzorgingshuizen, 

verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice 

Secretariaat van het pastoraal team 

Brigitta Seekles-Huinink                       06–161 66 736 

brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 

Voor Pastorale nood   pastoor André Monninkhof,  

of pastor Ria Doornbusch 

Voor Ziekenzalving     pastoor André Monninkhof, 

Voor Ziekenzegening  pastor Ria Doornbusch,  

Voor Dopen en huwelijk pastoor Monninkhof  

Voor Biecht  pastoor Monninkhof. 

Vertrouwenspersoon Hermien Schoorlemmer-Nijhout  

06 – 432 24 781 hermien@schoorlemmer.nu 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000879675

275211 

https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 

Website  www.emmanuelparochie.nl 

 

H. Cyriacuskerk Dalfsen 

H. Cyriacuskerk 

Wilhelminastraat 23 7721 CD  Dalfsen 

www.emmanuelparochie.nl/dalfsen 

 

Coördinatoren locatie Dalfsen 

Jos Ramaker (voorz. en gebouwen)  06-15036244 

voorzitter@rkkerkdalfsen.nl 

Harrie Holterman (financieel)             06-17233371 

financieel@rkkerkdalfsen.nl 

Inge Haarman  (pastoraat)                 06-13190386 

inge@rkkerkdalfsen.nl  

Parochiecentrum Beheerder Karin Drost 

Pleijendal 5, 7721 DW, Dalfsen            tel 435004 

Misintenties in de brievenbus of via mail 

riamars9@gmail.com 

 

Bezorging Hernieuwing  

Annelies Koggel lenhkoggel@ziggo.nl  tel 433703                    

Kerkdienstgemist.nl Tonny Reimert   tel 433537                        

Bloemengroep: Ria van der Vegt        tel:434606                   

Mariet Booijink                                       tel:431893 

Beheerder Begraafplaats Wim Kroes tel 434324                               

Begraafplaatsadministratie   

Marco Oude Nijeweme                tel 06-22323842 

begraafplaats@rkkerkdalfsen.nl              

 

Grafdelvers: 

René Hilgenkamp                                 tel 431683 

Wouter Nijentap                           tel 06-20950718 

 

Parochiehuis..Emmagebouw       

Wim en Thea Mars                           06-29044854 

 

Banken: 

H. Cyriacus             NL88 RABO 0312 8464 60 

Actie Kerkbalans      NL75 RABO 0312 8186 61 

Caritas             NL80 RABO 0312 8192 50     

P. Thomasfonds       NL13 RABO 0138 6412 42 

 

Help jezelf. Help de ander tel 0900-1262626 

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 

 

Openstelling Mariakapel kerk:  

elke dag van 9.00 tot 17.00 uur 

Openstelling Mariakapel kerkhof: 

elke dag van 8.00 tot 20.00 uur    

 

Stichting Vrienden van de Cyriacus 

Voor giften en schenkingen:  

NL 29 RBRB 09008.65.962 

info@vriendenvandecyriacus.nl 

 

Bij overlijden belt u de parochietelefoon:   

                          06-13190386 

Ziekenhuisopname ziekte, geboorte en jubilea 

Jeanne Bontje                                    tel 432381  

Verhuisberichten               leden@rkkerkdalfsen.nl 

Ziekenzegening Inge Haarman          06-13190386 
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