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O.L. Vrouw van Fatima

Geert Migchelsweg 6a

7776 RW Slagharen

tel.: 06 17518453

website: www.emmanuelparochie.nl/debelte
e-mail: olvvanfatima@gmail.com

Rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

Info Emmanuelparochie

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 — 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06 — 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)
Parochievicaris Hans de Vries, priester
prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond,
woensdagochtend, zaterdagavond en

zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 — 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend,
vrijdagochtend, zaterdagavond en

zondagochtend.

Diaken Richard Meijer
richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen,
ziekenhuis en hospice
Secretariaat van het pastoraal team
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Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink
06 — 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met
pastoor André Monninkhof,

pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen
met pastoor André Monninkhof,

en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met
pastor Marga klein Overmeen en

pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u
rechtstreeks contact opnemen met

pastoor André Monninkhof.

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel _parochie/
Website https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/

Vieringen in de reqio

De Belte Onze Lieve Vrouw van Fatima
Zaterdag :19.00u.

Zondag : 9.00u. één viering per weekend
Dedemsvaart St. Vitus

Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend
Zondag : 9.00u.

Hardenberg St. Stephanus

Zondag :11.00u.

Slagharen St. Alphonsus de Liguori
Zaterdag : 19.00u. één viering per weekend
Zondag : 9.00u.
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Parochiesecretariaat:

Het parochiesecretariaat in “De Zandbelt” is

iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.
U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties,
aanmelden om thuis de communie te ontvangen en voor
vragen en suggesties.

Daarnaast bent u van harte welkom voor een praatje, de
koffie staat voor u klaar.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.
U kunt ook bellen, tel.: 06-17518453

Tijdelijk aanspreekpunt rondom begrafenissen:
Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Verhuur van de parochiezaal via Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Wil de familie van een dopeling zelf even contact opnemen met
Ineke Tubben voor de doopviering zelf en een koster tijdens de
doopviering.

e-mail: wintimebuurman@hotmail.com

Uitvaartverzorgster Mevr. Frieda Osseforth tel: 06-52621701
Begrafenisvereniging barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de
dag van overlijden of de dag erna.
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Locatieraad:

Ben Nijhof (voorzitter)
Tel.: 06 3093 9220
Email: boerbennijhof@gmail.com

Gine Harink (secretaris)
Tel.: 06 8171 4597
Email: fam.harink@solcon.nl

Karin Kleinheerenbrink (penningmeester)
Tel.: 0523- 683743
Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsqroep:

Vacant - profieldrager liturgie

Chantal Hoving-Werink - profieldrager catechese
Email: chantalwerink@hotmail.com

Janny Sieljes - profieldrager diaconie
Tel.: 0523 -785320

Vacant - profieldrager gemeenschapsopbouw
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Redactietafel

Voor u ligt de Fatimabode voor de maand maart.
Carnaval is weer voorbij en we zitten midden in de
Veertigdagentijd.

De volgende Fatimabode zal verschijnen op vrijdag 29 maart.
Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 14 maart. Op het
secretariaat of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

Zuinigheid met vlijt.

Dinsdagmorgen, bijna tien uur, koffietijd. Ik loop binnen bij één
van de secretariaten in onze parochie en plof neer op een stoel
terwijl ik mijn telefoon pak; nog snel even iemand bellen.

De vrijwilligster op dat secretariaat vult de waterkoker, terwijl ze
tegen me zegt: ‘ik wacht wel even met het aanzetten van de
waterkoker. Hij maakt zo'n lawaai.

Mijn eerste reactie naar haar: ‘zorg dan dat er een nieuwe
komt.’

Meteen hoor ik zelf wat ik zeg: een nieuwe waterkoker. Doe de
oude maar weg.

Een beetje schaam ik me wel voor dat antwoord; het was eruit
eer ik "t wist.

Hoezo een nieuwe?

Overal wordt aandacht geschonken aan de grote verspilling, die
tegenwoordig gaande is.

Zeker met witgoed en elektrische apparaten: als "t niet meer
naar behoren werkt, doen we het weg. Reparatie, zo denken we
dan, kost te veel geld.

Op verschillende plekken worden zogenaamde repair-cafe’s
opgericht. Een ruimte, waar veelal vrijwilligers allerhande
(elektrische) apparaten repareren van mensen.
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En dat is een goed streven, lijkt me.

Soms mankeert er bijna niets aan, maar toch zetten we onze
stofzuiger eerder bij het grof vuil dan dat we een poging doen
tot reparatie.

Doen we onze waterkoker eerder weg dan wellicht nodig is.

Wat later die dag sta ik in de supermarkt.

In een grote bak liggen een heleboel afgeprijsde producten.
Brood, vis, vlees.

Vandaag mag 't nog verkocht worden, morgen gaat t weg. Wat
daarvan geschikt is, wordt verwerkt tot veevoer. De rest wordt
vernietigd.

In een andere bak liggen de zogenaamde kneusjes: paprika’s
en andere groentes die niet helemaal perfect van vorm zijn.
Een derde bak puilt uit met blikjes boontjes waar een deuk in zit
of waarvan het etiket gescheurd en daarom minder goed
leesbaar is.

Waarom liggen al deze bakken zo vol?

We willen geen producten die bijna op datum zijn. We willen
liever geen producten die niet perfect zijn van vorm of kleur. Of
die wat gebutst zijn.

Daarbij zijn we nog steeds geneigd om te veel te kopen. Altijd
handig, om wat voorraad in huis te hebben. Met een volle
koelkast grijp je niet snel mis mocht je in tijdnood komen.

En een paar dagen later doen we het alsnog weer weg, omdat
de houdbaarheidsdatum verstreken is. Ook hier lijkt verspilling
het toverwoord.

Zuinigheid met vlijt is uit de tijd.

Ik hoop dat de voedselbank blij zal zijn met die gebutste blikjes
bonen.

Op verschillende plekken hebben we uitbundig carnaval
gevierd.

Hoe vaak hebben we ‘alaaf’ geroepen? De carnavalsgroet bij
uitstek.

Eén van de betekenissen van het woord ‘alaaf blijkt uit het
Duits te komen: van het all-ab. Dat zoveel betekent als: alles
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aan de kant. Alle spijs en drank moet op voordat de vastentijd
begint.

De veertigdagentijd is de tijd van versobering, van het vasten,
van de ingetogenheid.

Wellicht een goed moment om nog eens bij onszelf na te gaan
wat wij, misschien nog iets meer dan anders, kunnen doen
tegen verspilling.

Voor mij persoonlijk betekent dat: alleen datgene kopen wat ik
écht nodig heb. En met mijn strijkijzer, die de laatste tijd niet
meer echt heel warm wil worden, toch maar eens naar zo'n
repair-café te gaan.

Zuinigheid met vlijt.

Wat betekent het voor U?

Pastor Marga klein Overmeen

Kerk versieren

23 febr. : Thea Kosse en Wilma van Riel

1 en 8 mrt.: Marijke Kool en Diny Temmink

15 en 22 mrt.: Ineke Maas en

29 mrt. en 5 apr.: Truus Schlepers en Tonny Schlepers

Kerkhofonderhoud
23 febr.: T. Schlepers, H. Sieljes, H. Sieljes, H. Spijker,
H. Kleinheerenbrink en H. Kleinheerenbrink.
1 en 8 mrt.: G. Fikken, G. Sieljes, B. Corte. B. Renker,
H. Overberg, B. Overberg en J. Weekamp
15 en 22 mrt.: G. Kleine, G. Nijhof, H. Haverkort, R. v.d. Fels,
H. de Bruin en H. Maas.
29 mrt en 5 apr.: B. Temmink, H. Luiken, J. Luiken, H. Hermes
en J. Berg.

Koffiedrinken é\

Zondag 10 en 24 maart iser

koffiedrinken, iedereen is hiervoor o , /@
uitgenodigd in de Zandbelt A
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Tevens worden dan ook loten verkocht voor de verloting van de
paaskaars.

Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie
te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en
wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in
de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch
graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan
Zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de
mogelijkheden of maak een afspraak.

Collectes december

Collecte eigen kerk € 387,81
Collecte thv AED € 191,85
Bisschoppelijke adventsactie € 17,70
Misboekjes € 27,85
Mariakapel € 119,85
Collectes januari

Collecte eigen kerk € 339,20
Misboekjes € 21,20
Mariakapel € 59,55
Knikengel kerststal € 27,75

Parochiekroniek

Overleden 7 februari: Jan Wibiér 53 jaar.

Gedoopt: 18 februari: Nout Kleinheerenbrink, zoontje van Agnes
Kleinheerenbrink
Nieuwe colofon met gegevens pastoraal team




Zoals U wellicht gemerkt heeft, staat in dit parochieblad een
nieuwe colofon. In deze colofon vindt U de gegevens van ons
als pastoraal team van onze Emmanuelparochie.

Het pastoraal team bestaat uit drie pastores: pastor Ria
Doornbusch, pastor Marga klein Overmeen en pastoor André
Monninkhof.

Verder is er een groot pastoraal team dat ondersteunend is aan
het pastoraal team. Dit groot pastoraal team bestaat naast de
genoemde pastores van het pastoraal team, uit: pastor Anton
Wenker, pastor Hans de Vries en diaken Richard Meijer. Zij zijn
— om uiteenlopende redenen — gedurende een beperkt aantal
uren, beschikbaar voor onze parochie. Voorts wordt het
pastoraal team ondersteund door mevrouw Brigitta Seekles als
secretaresse. Zij speelt een grote rol in de communicatie met
het pastoraal team. In deze nieuwe opzet zijn er geen pastores
meer, die voor bepaalde geloofsgemeenschappen eerst-
aanspreekbare pastor zijn. Als pastoraal team werken wij voor
alle geloofsgemeenschappen van onze Emmanuelparochie. Uw
vragen aan ons als pastoraal team kunt U stellen via onze
secretaresse, Brigitta Seekles. Haar gegevens vindt U in de
colofon. Voor dringende pastorale zaken als ziekenzegen en
ziekenzalving, kunt U rechtstreeks contact opnemen met ons
als pastores. Voor de regeling van een uitvaart kunt U het beste
de uitvaart- ondernemer contact laten opnemen met de
contactpersoon van de kerk, waar de uitvaart zal plaats-vinden.
Naar we hopen, is op deze manier duidelijk hoe U ons als
pastoraal team kunt bereiken. Mochten er nog vragen zijn, dan
horen wij deze graag via onze secretaresse, Brigitta Seekles.

Vrede en alle goeds.
Namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof
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Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in
onze parochie Pasen kunt vieren

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke
hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op
om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke
Kerk. Voor onze parochie Emmanuel staat een vieringenrooster
online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder
het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we
toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus,
Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de
voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere
vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte
Donderdag,Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake. Wij
nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze
vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op
onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu.
Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal
inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van
Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te
downloaden, is er een link naar het Paasevangelie,

worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt
de site nog veel meer. Kijk voor meer informatie op onze
parochiesite www.emmanuelparochie.nl maar ook op Vier.nuen
doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de
kerk!
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“Het zoeken niet moe. lk blijf onderweg.....

’01-02-2024 Parochiecentrum Lemelerveld.

organiseert deze middag een lezing met als thema:
”Het Katholieke geloof en het Boeddhisme”
Onze gastspreekster deze middag is: Jotika Hermsen

Zij vertelt dat zij op haar 21°¢ is ingetreden als Franciscanes in
het klooster te Denekamp.

Ze heeft theologie gestudeerd en is 0.a. werkzaam geweest in
een ziekenhuis, als maatschappelijk werkster en docent aan de
Pabo.

Door de veranderingen in de kloosters en het tijdsbeeld is zij na
24 jaar uitgetreden.

Jotika vertrok naar Amsterdam. Daar doceerde zij vele jaren,
vanuit de theologie,

aan het instituut voor agogische beroeps opleidingen.

Jotika zocht in die tijd naar een vorm van verdieping.

In 1986 kwam zij in aanraking met het Boeddhisme.

Boeddha betekent: degene die begrijpt, die weet.

Mensen komen mediteren om rustig te worden,

om gemeenschap te zoeken, om vrede te vinden,

om los te komen van hebzucht en begeerte en het leven te
aanvaarden zoals het komt.

Zij heeft jaren meditatie gevolgd bij een Boeddha leraar in
Amsterdam,

maar, zoals ze zegt, je hoeft geen Boeddhist te worden om te
mediteren.

Vanuit het Boeddhisme is er veel respect voor alle
geloofsuitingen.

Toen de leraar stopte heeft Jotika zijn taken overgenomen.

Zij heeft o.a. veel groepen begeleid.
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Op een vraag vanuit de aanwezigen:

“wat is meditatie”, stelt zij voor om samen een meditatieoefening
te gaan doen.

Onder haar leiding worden we stil.

Na deze korte meditatie besluiten we de middag met de
woorden van Jotika:

“Jezus kun je niet verlaten. Ik heb Boeddha er bij
gekregen.”

Het was een zeer boeiende en inspirerende middag.

De werkgroep

De Emmanuelparochie gaat met de bus op bedevaart naar
Lourdes van 14 t/m 22 september 2024

Lourdes is de hemel op aarde.

In Lourdes vallen alle verschillen weg tussen jong en oud,
tussen ziek en gezond, tussen alle talen van de wereld.
ledereen mag er zijn zoals hij is. ledereen bidt en viert in zijn
eigen taal. Er wordt voor elkaar gezorgd en iedereen begrijpt
zonder veel woorden wat er bedoeld wordt. Kleur, afkomst en
nationaliteit spelen geen enkele rol van betekenis meer.
Lourdes relativeert. Als je al die mensen met hun grote en
kleine zorgen ziet, hoort en voelt.

ledereen zou Lourdes moeten voelen, want Lourdes is de
hemel. Een wereld zonder verschillen tussen wie

dan ook, om wat voor reden dan ook.

ledereen gelijk, iedereen zorgzaam, iedereen zichzelf.
Lourdes is de hemel dan kan niet anders.

Met één belangrijk verschil; in de hemel is er echt geen lijden
meer....

Geschreven door een pelgrim.

Per bus.

In de vroege ochtend worden we in Dalfsen opgehaald om per
touringcar richting Lourdes te reizen.
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De 9-daagse busreis brengt je niet alleen naar Lourdes, maar
laat je ook genieten van diverse mooie

plaatsen onderweg. De busreis wordt begeleid door de ervaren
reisleiders Hermien Schoorlemmer,

geassisteerd door Janny Horstman. Vanuit onze
Emmanuelparochie zal Marga klein Overmeen met ons
meegaan voor de pastorale begeleiding.

De reisroute zal zijn:

le dag: aankomst in Lisieux voor overnachting.

2e dag: bezoek aan Lisieux en naar Niort voor overnachting.
3e dag: vertrek naar Lourdes en lunch in Lourdes.

4e t/m 7e dag: verblijf in Lourdes.

8e dag: vertrek naar Nevers voor bezoek klooster/overnachting.
9e dag: terugreis naar Nederland.

Kunt u deelnemen aan deze reis?

Deze reis is geschikt voor pelgrims die mobiel zijn en
zelfstandig kunnen instappen in de bus.

Een lichte vorm van zorg is in Lourdes wel mogelijk. Ook
kunnen pelgrims deelnemen, die korte afstanden

zelfstandig kunnen lopen met behulp van een rollator, en voor
lange afstanden mogelijk gebruik maken van

een rolstoel.

Prijs:

2 persoonskamer volpension: € 1.150,00

1 persoonskamer; toeslag € 280,00.

Als de kosten een probleem voor u zijn, neem dan contact met
ons op.

Het mag geen belemmering zijn om niet op pelgrimsreis te
kunnen gaan.

De reissom is inclusief:

0 Vervoer per luxe touringcar vanaf de centrale opstapplek in
Dalfsen naar Lourdes v.v.

[0 8 overnachtingen (5 in Lourdes, 3 tijdens heen- en terugreis).
Tijdens de heen en terugreis in 3*-hotels.

In Lourdes in een 4* hotel. Beide op basis van volpension.
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[J Volledig verzorgd programma onder leiding van Hermien,
Janny en pastor Marga klein Overmeen.

[ Toeristenbelasting.

0 Uitgebreide reisinformatie.

[J Reisverzekering en annuleringsregeling.

In alle kerken van de Emmanuelparochie liggen flyers voor
aanvullende informatie.

Contactpersonen voor deze bedevaart zijn:

Hermien Schoorlemmer (reisleider) Hoonhorst 0529-401946.
hermien@schoorlemmer.nu

Janny Horstman (ass. Reisleider) Vilsteren 06-15458008 email:
jannyhorstmanwink@gmail.com

U kunt ook contact opnemen met één van de contactpersonen
in uw locatie:

Lies Akkermans 06-31933263 liesakkermans22@gmail.com
Gerard Hollak Dalfsen 0529-433331. g.hollak@outlook.com
Ciska Derks Ommen 0529-450438. ciska.derks.cd@gmail.com
Ton van den Berg Heino 0572-393043.
delmontania.ton@planet.nl

Catarien Smit Heino 0572-390914. ajgsmit@hetnet.nl

Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken 0523-613127
gerardfroeling@ziggo.nl

Te zijner tijd wordt er een informatieavond gehouden voor de
pelgrims die zich hebben aangemeld.

We hopen als Emmanuelparochie met velen in 2024 Maria in
Lourdes te
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Inloopmiddag:

Beste mensen,

Het was een gezellige en geslaagde inloopmiddag in februari,
Ook de tweede zondagmiddag in maart organiseren we weer
een middag.

We hopen u op zondagmiddag 10 maart a.s. van 14.00 uur tot
16.00 uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee
en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

leder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan
mee.

Blijf gezond en graag tot ziens op 10 maart

Hartelijke groeten,
Annie Bosch tel. 0523 681762
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Vieringenrooster maart 2024

Datum | Tijd | Viering Voorganger | Lector | Koster | Koor

Zon. 9.00 | Communieviering | Werkgroep Ineke

25 Slagharen Tubben

Zat. 2 | 19.00 | Eucharistieviering | Pastoor Thea Jan Fatimakoor
Monninkhof | Kosse | Berg

Zon. 9.00 | communieviering | Pastor Conny | Ineke

10 Doornbusch | Werink | Tubben

Zat. 16 | 19.00 | Communieviering | Werkgroep Richard
Hardenberg Lugies

Zon. 9.00 | communieviering | Pastor Thea Jan Fatimakoor

24 Doornbusch | Kosse | Berg

Zon. communieviering | Werkgroep Ineke Fatimakoor

31 De Belte Tubben




Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering en

CV. staat voor communieviering.

maart 24/25 | 2/3 9/10 16/17 | 23/24
Slagharen
Za. 19.00 CcVv - CcVv - -
Zon. 9.00 EV - CcVv EV

Dedems-
vaart

Za. 19.00 EV Cv - - EV
Zon. 9.00 - - EV EV. -

Hardenberg
Zon. 11.00u | EV EV CV CV CV

HELPENDE HANDEN GEVRAAGD VOOR HET
SCHOONMAKEN VAN DE KERK

Op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart a.s
vindt de jaarlijkse grote voorjaarsschoonmaak
van de kerk plaats.

Het zou heel fijn zijn als er dit jaar veel handen
zouden helpen.

Met zijn allen de kerk schoonmaken: Ook dat is gemeenschap
zijn!!




Chrismamis 2024

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats
op woensdag 27 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn
(Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een
hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en
locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze
Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de
zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het
Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het
vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun
wijdingsbeloften.

ZIJACTIEF
Maandagavond 11 maart om 19.30 uur in de

parochiezaal

“Op ew rond het Zwid lijk e Andes” door Bé&
Snijders.
In het jaar 2020 heeft Bé met zijn broer Hendrik een avontuurlijke reis
gemaakt door het Zuidelijke Andesgebergte. Zij trokken door Chili, Bolivia
en Argentinié.
In een Audiovisuele Show met bijzondere foto’s en filmfragmenten,
voorzien van bijpassende muziek, laat hij vele aspecten van dit
fantastische werelddeel zien.
Hij neemt ons mee naar:
e Patagonié: Torres del Paine en Perito Moreno Gletsjer (Chili en
Argentinié)
e De Atacamawoestijn met geisers, lagunes en zoutvlaktes (Chili en
Bolivia)
e Authentieke plaatsjes met kleurrijk berglandschap (Noord
Argentinié)
e De lguazu watervallen op de grens van Argentinié, Brazilié en
Paraguayi
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Maandagavond 25 maart film om 19.30 uur in de

parochiezaal.

Let op, veranderd!!!

Daar het op de vrijdagmiddag voor velen niet goed uit kwam, is op
verzoek van de leden

de filmmiddag verplaatst naar :

de laatste maandagavond van de maand.

Welke film er gedraaid gaat worden is nog niet bekend.

Een introducé mag meegenomen worden. De kosten bedragen €

3,- p.p.

R.K. Vrouwenvereniging

Woensdag 20 maart
De heer Verburg geeft een presentatie over een reis naar Frankrijk.
Hij laat iets zien over de natuur en het dorpsgebeuren.

CONCERTEN IN VILSTEREN

Diverse partijen organiseren concerten in Vilsteren. Door de mooie
akoestiek van de kerk komen koren graag naar Vilsteren om te
zingen.

Agenda koren tot de zomer

17 maart 2024 Byzantijns Mannenkoor Friesland
Willibrordus Kerk Vilsteren

20 april 2024 Quod Libet
Willibrorduskerk Vilsteren
Aanvang 19.30

Daarnaast worden er concerten georganiseerd in het
landgoedcentrum.

Het landgoedcentrum heeft een gezellige huiselijke sfeer en is
ideaal voor kamerconcerten.

Studenten van het Conservatorium ArtEZ in Zwolle en het Britten
Jeugd Strijkorkest treden er op.

-20-



Agenda kamerconcerten tot de zomer

2 juni 2024 Jong Talent Britten
Landgoedcentrum Vilsteren

Alle concerten zijn op een zondag, tenzij anders vermeld, en
starten om 15.00 en duren ca een uur.

Voor meer informatie en kaartverkoop etc. zie
www.landgoedvilsteren.nl en www.emmanuelparochie.nl

Ook professionele musici treden op in het Landgoedcentrum. Dit
wordt georganiseerd door de Kunstkring Ommen. Voor hun agenda
zie www.kunstkring-ommen.nl

Wandelroute: treed in de voetsporen van Bonifatius

Het wandelpad ‘Van Dorestad naar Dokkum’ is een initiatief van Museum
Dorestad. Deze route is geinspireerd door de heilige Bonifatius die als
missionaris naar onze streken kwam.

Hij zette in 716 voet aan wal in Dorestad (Wijk bij Duurstede) en werd in
754 tijdens zijn missiewerk bij Dokkum gedood.

De route ‘Van Dorestad naar Dokkum’ is volgens de samensteller Kees
Volkers geen klassiek pelgrimspad, al is Dokkum zelf nog altijd een levend
bedevaartsoord. Deze ‘Camino Bonifacio’ is een modern pelgrimspad,
een wandeltocht door 1.300 jaar geschiedenis om nieuwe indrukken op
te doen en te genieten van de omgeving.

De wandelroute van bijna 340 kilometer is verdeeld in 22 etappes.
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig bracht een bijbehorende
wandelgids uit (176 pagina’s, € 17,95) van de hand

van Kees Volkers.
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Jezus is het Licht
van de wereld

K'\nder

Goede week
Aan het einde van de Veertigdagentijd is de
Goede week. We denken in deze week aan het
lijden en sterven van Jezus aan het kruis. De goede week heeft

iets stils, iets verdrietigs, een tijd van afwachten. Het heet de
GOEDE week vanwege de goede afloop: Pasen. Het feest
waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. We vieren:
Jezus leeft! Alleuia!

Jezus en Nicodemus
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3, 14-21

Op een avond gaat een geleerde man naar Jezus. Hij heet Nicodemus.
Hij luistert als Jezus vertelt over God. Jezus zegt: ‘Als mensen verkeerde
dingen doen, dan wordt het donker in hun hart. Net zo donker als het
buiten was toen je naar Mij toe kwam. Dan heb je het licht van de
maan nodig of een lamp om de weg te vinden. God heeft Mij gestuurd
om de mensen weer de weg te wijzen naar God. Daarom ben Ik voor
de mensen een licht van God. Ik kom ze vertellen dat God heel veel
van ze houdt. Zo worden ze weer gelukkig.” Daar is Nicodemus heel blij
mee. Hij vindt het fijn bij Jezus thuis.

Wil je het lange
verhaal horen? Luister
dan naar de podcast

rkkids. nl/podcosts

Kids i is afbhankeik. van domne.; U ki m RK *
Gcbruk, van deze Kinderpagna door. parochies of organsatics is ieancart Je:athorkelye Jom donaien ok & X é log
own:fosy Noor cuders, NLOANGE 0003 8695 42, L _l
Kosteloos aan te vragen via RkKids i A 7ok i R
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Het kruis van Jezus

Wij hebben in de kerk en in veel huizen een kruis met Jezus
erop. Zo kijken we naar onze Redder. Toen Jezus stierf op het
kruis, heeft Hij laten zien dat zijn liefde sterker is dan alle
kwaad, zelfs sterker dan de dood. Het kwaad maakt de wereld
ziek. De liefde van Jezus geneest de mensen van het kwaad.
Als alle mensen met Jezus meedoen, geneest heel de wereld
van het kwaad.

Jezus noemt zichzelf ook het licht

In het donker kun je de weg moeilijk vinden. Om de weg van
God te vinden heb je Jezus nodig. Daarom noemt Jezus
zichzelf ‘het licht van de wereld’.

ﬁtwu aanbidden u
Jezus en loven U,
Omdat U door uw

Heilia Kruis de
wereld hebt verlost.

Amen

Via deze link- vind je
voor de veer‘ﬁ@daﬁenﬁjd en

speciaal voor de Goede Week.

= G
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-

rkkids nl/veertigdagentid

Meer uitleg over en
o ;
ng/ materiaal voor de
Goede Week vind
je hier
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