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Info Emmanuelparochie

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof

06 — 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen
06 — 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch
06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com
Vrije dag: Vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)
Parochievicaris Hans de Vries, priester
prhansdevries2020@gmail.com
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond,
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 — 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend,
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer richard@rkdiaken.nl
Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen,
ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink
06 — 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact
opnemen met pastoor André Monninkhof,

pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch
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Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact
opnemen met pastoor André Monninkhof,

en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen
met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u
rechtstreeks contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel parochie/
Website https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/

De Belte:

Geloofsgemeenschap: O.L. Vrouw van Fatima
Geert Migchelsweg 6a, 7776 RW Slagharen
tel.: 06 21335509

rek.nr. Rabobank NL74 RABO 0147 7067 34

e -mail: olvvanfatima@gmail.com

Bestuur van de locatieraad:

Voorzitter: Ben Nijhof
Tel.: 06 3093 9220 Email: boerbennijhof@gmail.com
Secretaris: Ineke Tubben

Email: wintimebuurman@hotmail.com
Penningmeester: Karin Kleinheerenbrink

Tel.: 06 1950 4687 Email: hmk.kleinheerenbrink@gmail.com

Pastoraatsgroep:
Profieldrager catechese: Chantal Hoving

Email: chantalwerink@hotmail.com
Profieldrager diaconie: Janny Sieljes
Tel.: 06 50867895
Profieldrager liturgie: Vacant
Profieldrager gemeenschapsopbouw: Vacant
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Alle actuele informatie kunt u vinden op onze website.
Ga naar: www.emmanuelparochie.nl/debelte
Of scan de QR-code:

Parochiesecretariaat:
Het parchiesecretariaat in “De Zandbelt” is
iedere donderdagmorgen geopend van 10.00-11.30 uur.

U kunt hier terecht voor het opgeven van misintenties,
aanmelden om thuis de communie te ontvangen en voor
vragen en suggesties.

Daarnaast bent u van harte welkom voor een praatje, de
koffie staat voor u klaar.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen.

L] kiint ook hellen® tel - 06-213355N9

Aanspreekpunt rondom dopen:
Ineke Tubben: e-mail: wintimebuurman@hotmail.com

Verhuur van de parochiezaal
Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Tijdelijk aanspreekpunt rondom begrafenissen:
Ben Nijhof tel.: 06 3093 9220

Uitvaartverzorgster begrafenisvereniging St. Barbara
Frieda Osseforth tel: 06-52621701

email: barbara.slagharen@gmail.com

Bij een overlijden zal de klok geluid worden om 13.00u. op de
dag van overlijden of de dag erna
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Redactietafel

Voor u vindt u de Fatimabode van februari. We bereiden ons
voor op de vastenperiode die in maart begint.

De volgende Fatimabode van maart zal verschijnen op vrijdag
28 maart.

Copy kunt u inleveren tot en met donderdag 13 maart. Op het
secretariaat of via de mail; connywerink@gmail.com

Pastoralia

Gegarandeerd Onregelmatig

Met het wandelgidsje van deze uitgever in de hand: “Wandelen
in het Vechtdal”, mocht ik onlangs een prachtige wandeling
maken door de boswachterij Hardenberg, in de buurt van het
‘Zwanenmeer’. Eindelijk! Na een drukke maand met veel
uitvaarten en vergaderingen, was ik hier ‘druk’ aan toe. Het was
op een maandagmiddag, het was heerlijk rustig! Met volle
teugen genoot ik van de natuur, en van de stilte om mij heen.
Wat een verademing, als je op deze manier even tot jezelf mag
komen!

Na dit ‘geschenk uit de hemel’ wacht me weer de soms
weerbarstige realiteit van onze Emmanuelparochie. Dat weet ik
wel. Maar toch: op mijn tocht door de woestijn, die het dagelijks
leven is, heb ik zo’n oase, zo’n rustpunt even nodig om alle
uitdagingen, waarvoor ik sta, beter aan te kunnen.

Deze tocht door de woestijn brengt me ook bij de komende
Veertigdagentijd. Nu ik dit schrijf duurt dit nog een maand; eerst
komt de carnaval nog; maar na dit feest begint onvermijdelijk de
tijd van inkeer, die vooraf gaat aan de viering van het grootste
mysterie van ons geloof: het Paastriduiim. Met Jezus zullen we
de weg gaan van lijden en sterven. Maar met Hem zullen we
ook weer opstaan.

Om ons goed te kunnen voorbereiden op dit hoogtepunt van
ons geloof, gaan wij eerst met Jezus de woestijn in. We zullen
stil staan bij wat zin en betekenis geeft aan ons leven, te
midden van alle hectiek waarmee wij in ons bestaan moeten
worstelen. Hoe voorkomen we, dat we kopje onder gaan in de
vloedgolf van slecht nieuws, waarin de actualiteit ons dagelijks
onderdompelt ? Zelf ben ik gesteld op ‘reinheid, netheid en
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regelmaat’. Maar in de huidige ‘dynamische’ samenleving kom
je amper toe aan het maken van een ‘pas op de plaats’. Ons
leven is ‘gegarandeerd onregelmatig’; voortdurend zijn we op
sjouw of worden we hiertoe aangespoord. Het vraagt een
enorme mate van flexibiliteit en veerkracht om hiermee goed te
kunnen omgaan. Wat fijn, dat ons juist in de Veertigdagentijd
toch nog enige ‘ankerpunten’ worden aangereikt. Zoals het
verhaal over de tien geboden. Leefregels, die ons een
routebeschrijving bieden in het oerwoud waarin we door de
bomen het bos niet meer zien! Of ook het evangelie over de
gedaanteverandering boven op de berg. Deze tekst wordt
gelezen op iedere tweede zondag van de Veertigdagentijd. Ook
dan zullen we weer horen, hoe drie van zijn leerlingen Jezus
mogen zien in Zijn hemelse heerlijkheid. Voor even wordt voor
hen een ‘tipje van de sluier opgelicht’. In één ‘ogenblik’ mogen
Zij de hemelse werkelijkheid aanschouwen, waarnaar wij
allemaal op weg zijn. Een onvergetelijke ervaring, die hen
uitzicht biedt op toekomst! Wat hiermee maar gezegd wil
worden is: wat er ook gebeurt, hoe het ook loopt, Christus is
Dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid! Zoals in Lourdes
Bernadette al hoorde van Maria: ik kan je geen gouden bergen
beloven, maar wel een gouden toekomst, later, in het
hiernamaals, bij God. Ook al is ons leven ‘gegarandeerd
onregelmatig’, laat ons dan als ‘pelgrims van de hoop’
onderweg blijven naar de toekomst die ons is beloofd. Dat God
ons hiertoe mag zegenen en behoeden!

Pastoor André Monninkhof



Kerkhofonderhoud

27 en 6 mrt.: Herman Maas; Geert Kleine; Gerard Nijhof;
Hennie Haverkort en Hubert de Bruijn

13 en 20 mrt: Jan Berg; Hennie Hermes; Jannie Luiken; Henk
Luiken; Ben Nijhof

27 maart en 3 april : Hein Kleinheerenbrink; Henk
Kleinheerenbrink; Herman Spijker; Henk Sieljes en
Theo Schlepers.

25 maart is er om 20.00 uur in de Zandbelt een bijeenkomst

voor de leden van het kerkhofonderhoud. Na een korte

vergadering zal daarna de jaarlijkse borrel klaar staan.

Kerk versieren

28 febr: Tiny Meijer en Rita Soppe

7 en 14 maart: Ineke Tubben

21 en 28 maart: Lucie v/d Berg en Ina Sieljes é\

Koffiedrinken @‘A @
Zondag 16 en 30 maart is er na de viering & D i‘é’g :

weer koffiedrinken in de Zandbelt. ¢ (@,

Communie thuis ontvangen

Wij bieden parochianen de mogelijkheid om thuis de Communie
te ontvangen. Wij hebben hiermee nu enkele jaren ervaring en
wij merken dat de mensen ons erg dankbaar zijn. Bent u niet in
de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar u zou toch
graag, bijv. 1x per maand, de Communie thuis ontvangen dan
Zijn wij gaarne bereid u te bezoeken.

Heeft u hiervoor belangstelling informeer dan gerust naar de
mogelijkheden of maak een afspraak.

Parochiekroniek
Overleden: Rieks van der Fels op 26 januari op 78 jarige leeftijd.




Nieuws vanuit de Locatieraad:

Vacatures:

Jan Berg heeft aangegeven te gaan stoppen als koster, ook
stoppen Jan en Maria op het secretariaat. Daarnaast heeft ook
Gretha Werink aangegeven te willen stoppen met het
secretariaat. Uiteraard vinden wij dit jammer, maar begrijpen
deze keuze volledig. Hierbij willen wij Jan, Maria en Gretha heel
erg bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren op
verschillende gebieden hebben zij enorm veel voor onze locatie
gedaan.

Het kosterteam (Ineke en Richard) kunnen dit niet samen
opvangen. Daarom zijn wij dringend opzoek naar een nieuwe
koster. Wie zich hier graag voor wil inzetten mag zich daarvoor
aanmelden bij de locatieraad. Of misschien zijn er meerdere
mensen, zodat de vieringen verdeeld kunnen worden onder een
groter team, dat zou erg fijn zijn! Wanneer dit gat niet wordt
opgevuld zal dit wat gaan betekenen voor het huidige
vieringenrooster.

Daarnaast is er ook bezetting op het secretariaat nodig op de
donderdagochtend van 10.00 — 11.30 uur. Ook hiervoor zoeken
wij mensen. Wie lijkt het leuk om op het secretariaat te zitten en
de mensen te ontvangen voor een kopje koffie, een praatje of
het doorgeven van misintenties. Ook zijn er vaak groepen van
het kerkhofonderhoud aanwezig op de donderdagochtend om
daarna samen koffie te drinken in de Zandbelt. Ook hiervoor
mag u zich aanmelden bij de locatieraad.



HELPENDE HANDEN GEVRAAGD VOOR HET
SCHOONMAKEN
VAN DE KERK

Op maandag 17 en dinsdag 18 maart a.s. zal de schoonmaak
van de Zandbelt plaatsvinden.

En op maandag 17 maart en dinsdag 18 maart
a.s. vindt de

jaarlijkse grote voorjaarsschoonmaak van de
kerk plaats.

Maandagochtend graag een aantal mannen om
te raggen.

Maandagmiddag vanaf 13.00 uur kan er dan gepoetst worden.
Het zou heel fijn zijn als er ook dit jaar veel handen zouden
helpen.

Met zijn allen de kerk schoonmaken: Ook dat is gemeenschap
zijn!

Kerkhof richting Pasen
Een vriendelijk verzoek om voor Pasen (20 april) de kerststukjes
van de graven te verwijderen en dit zelf af te voeren.

Vooraankondiging Palmpasen

Zondag 13 april is het Palmpasen. Ook op onze locatie wordt
dat gevierd, we willen graag met de kinderen weer Palmpasen
stokken gaan maken. Verdere informatie hierover komt in de
volgende Fatimabode en is binnenkort te vinden op de website
van de locatie.



Vieringenrooster maart 2025

Datum | Tijd | Viering Voorganger | Lector | Koster | Koor
Zat. 1 Viering vervalt
maart
Wo.5 | 19.00 | In Dedemsvaart: | Pastoor
maart Aswoensdag Monninkhof
viering
Za. 8 | 19.00 | Eucharistieviering | Pastor de Thea | Ineke Fatimakoor
maart Vries Kosse | Tubben
Z0.16 | 9.00 | Communieviering | Werkgroep Ineke
maart Tubben
Zat. 22 | 19.00 | Eucharistieviering | Pastoor Thea | Richard | Fatimakoor
maart Monninkhof | Kosse | Lugies
Zon. 9.00 | Communieviering | Werkgroep |/ Ineke
30 Tubben
maart
Zat.5 | 19.00 | Eucharistieviering | Pastor de Thea
april Vries Kosse




Vieringen in de regio:

EV. staat voor eucharistieviering,
CV. staat voor communieviering en
GV. staat voor gezinsviering.

maart 2025 1/2 | 8/9 15/16 | 22/23 | 29/30

Slagharen
Za. 19.00 - - EV - CcVv
Zon. 9.00 CV |EV - CcVv -

Dedemsvaart
Zon. 10.30u EV
Of 11.00u GV
EV EV GV

Hardenberg
Zon. 11.00u CV |EV CV EV CV




Lourdesreizen 2025-2026

Vanuit de Emmanuelparochie zal in september van dit jaar
het koor Intermezzo

(Koorleden met hun partners) uit Ommen met een grote
groep afreizen naar Lourdes. Het is een drukke bedevaart
waardoor het helaas niet mogelijk is nog meer plaatsen te
reserveren. Intermezzo zal de vieringen die in Lourdes
plaatsvinden muzikaal opluisteren. Wij wensen Intermezzo een
heel mooie bedevaart!

Maar we kijken alweer vooruit!

Vanuit het Bisdom zal van 25 april t/m 2 mei 2026 weer de 3
jaarlijkse “Bisdombedevaart “plaatsvinden. De voorbereidingen
hiervoor zullen binnenkort plaatsvinden. Janny Horstman en Lies
Akkermans zullen de reisleiders zijn van deze bedevaart. Het
voornemen is om er een busreis van te maken. Het e.e.a. zal in de
loop van dit jaar door Janny en Lies i.s.m. het Huis voor de Pelgrim,
de bedevaart organisatie, verder worden uitgewerkt.

We zullen u op de hoogte houden via de parochiebladen en op de
site van de Emmanuelparochie.

Wilt u meer informatie of wilt u toch alvast worden geplaatst op de
aanmeldingslijst, neem dan contact met ons op

Janny Horstman-Wink (Reisleider) 06-15458008
jannyhorstmanwink@gmail.com

Lies Akkermans-Roerink (Assistent reisleider) 06-31933263
liesakkermans22@gmail.com

Ook kunt u contact opnemen met één van de andere leden van het
Lourdescomité.

Hermien Schoorlemmer Hoonhorst 0529-401946
hermien@schoorlemmer.nu

Gerard Hollak Dalfsen 0529-433331.
g.hollak@outlook.com

Ton van den Berg Heino 572-393043
delmontania.ton@planet.nl

Catharien Smit Heino 0572-390914.
ajgsmit@hetnet.nl

Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken 0523-613127

gerardfroeling@ziggo.nl
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ZijActief
Maandag 10 maart om 19.30 in de parochiezaal

Reisverslag van “Zuid-West Amerika” door Bé Snijders.

In een Audiovisuele Show met bijzondere foto’s en filmfragmenten,
voorzien van bijpassende muziek, laat hij vele aspecten van dit
fantastische werelddeel zien.

Hij neemt ons mee via:

San Francisco, Yosemite, Death Valley, Las Vegas, Zion, Bryce
Canyon, Capital Reef, Monument Valley, Grand Canyon, Sedona
en Yoshua Tree, en dan komen we eindelijk aan in Los Angeles.
(Hollywood). Een hele reis door de voor ons onbekende streken en
plaatsen. Zo komen we heel wat meer te weten en te zien over dit
verre werelddeel.

Maandagavond 31 maart film om 19.30 uur in de parochiezaal
De titel van de film wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Kosten 4,- p.p. een introducé is van harte welkom.

Inloopmiddag:

Beste mensen,

Ook de tweede zondagmiddag in maart is er een spelletjesmiddag.
We hopen u op zondagmiddag 9 maart a.s. van 14.00 uur tot 16.00
uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en een
gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

leder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.
Blijf gezond en graag tot ziens op 9 maart

Hartelijke groeten,

Annie Bosch tel. 0523 681762
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De Veertigdagentijd is begonnen: een reis van 40 dagen
RK K'D-S.nl. waarin we samen op weg gaan naar het grote feest van
Pasen. We vieren dan dat Jezus voor ons een nieuwe
toekomst heeft geopend door de dood te overwinnen. Het is een tijd waarin we
in extra ruimte maken om het goede te doen, om met God
mee te werken. Doe je mee? Ga dan naar het oefenlijstje
en vul het in. Het is een hulpmiddel. Je kan het alleen of

met het hele gezin invullen. v

Jezus in de woestijn
Evangelie van Lucas 4, 1-13

Jezus gaat op reis. Waar gaat Hij naar toe? Hij gaat naar de
woestijn. Daar zijn geen andere mensen. Wat doet Jezus
daar? Jezus wil rustig kunnen bidden. Maar in de woestijn is
bijna geen eten te vinden. Jezus krijgt honger. En dan komen
er allerlei nare gedachten in zijn hoofd. Die gedachten
zeggen: ‘Stop toch met bidden. Ga lekker eten halen, doe
toch je eigen zin." ‘Nee,’ zegt Jezus. ‘Ik doe niet mijn eigen
zin, ik doe wat God wil." Even later denkt Jezus: ‘Wil Ik
misschien de rijkste en sterkste mens van de wereld worden?
Met grote legers, geweren en bommen? Wil Ik gevaarlijk
doen?’ Dat is weer zo'n slechte gedachte. ‘Nee,’ zegt Jezus,
‘lk wil geen vechtende koning zijn. Ik wil alleen God dienen.’
Jezus bidt weer verder en opeens gaan alle slechte
gedachten weg. Jezus heeft gewonnen.

ﬂ Wil je wel geloven dat het groeien gaat

http//bitly/rkkids-mosterdzaadie

RK Kidsnl is abhankeli van donaties.
Gebruik van deze kinderpagina door U kunt RK Kidsnl steunen door een
parochies of organisaties is alleen donatie over te maken op NLO4
toegestaan voor abcnnementhouders. Een INGB 0003 8898 42
abonnement is kosteloos aan te vragen tnv. IHGO (ANBI) ovv. RK Kidsnl
via RKKidsnl
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Verleidingen

Om nee te kunnen zeggen tegen verkeerde dingen, heb je veel kracht
nodig, ‘geestkracht’. Soms kan het lijken of je meer dingen tegelijk wilt,
alsof er in jezelf verschillende willetjes tegen elkaar ingaan: - Ik heb zin
om vervelend te doen/ Ik wil leuk spelen en werken met papa en mama en
mijn vriendjes. — Ik wil niet helpen./ Ik wil wel aardig zijn. — Ik wil niet doen
wat de meester vraagt. /Ik wil dat er een goede sfeer in de klas blijft ...

De verkeerde gedachten noemen we afleidingen of verleidingen, of met
een oud woord: bekoringen. Het kan verleidelijk zijn om iets te doen wat
niet mag. Je laat je soms afleiden van je werk. Jezus is vol van Gods
Geest en daardoor kan Hij het volhouden om steeds voor het goede te
kiezen. In de Veertigdagentijd willen we extra aan de heilige Geest vragen
om ons ook te helpen om voor het goede te kiezen.

Goede Geest van God,
Geest van God de Vader en van Jezus, Gods Zoon,
Heilige Geest, U bent de Helper uit de hemel.
U hebt Jezus en Maria en de helh en alti ehol en.
Helpt u ook mij om steeds voor he+ oej ?e klezen.

Wanht met uw hulp kan het ml_] lukken.
Amen
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