
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Emmanuelparochie 
 

Pastoraal team 
 
Pastoor André Monninkhof      
06 – 227 86 151  monninkhof@hetnet.nl 
Vrije dag (en):  Dinsdag na 17.00 uur  en Zaterdag tot 16.00 
uur     
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen 
06 – 182 76 484   m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 
 
Pastoraal werkster Ria Doornbusch 
06 - 144 06 955   pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag:  Vrijdag 
 
Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    
 
Parochievicaris Hans de Vries, priester  

prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 
06 – 235 81 998   antonwenker@online.nl 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, 
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Diaken Richard Meijer 

richard@rkdiaken.nl  
Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
ziekenhuis en hospice 
 
Secretariaat van het pastoraal team 
 
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink 
06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 

St. Vitusnieuws 
November 2024 
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Pastorale nood 
 
In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein 
Overmeen of pastor Ria Doornbusch 
 
Ziekenzalving of zegen 
 
Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact 
opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de 
ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor 
Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch. 
 
Biecht 
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met  
pastoor André Monninkhof. 
 
Facebook  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521 
 
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 
 
Website    https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/ 
 
 
 
Bestuur parochie Emmanuel 
 
Voorzitter     Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter   dhr.  G. Boekel 
Secretaris     mevr. I. Viskaal 
Penningmeester    dhr. L. Broeks 
Lid beheer onroerend goed dhr. B. Lenferink 
Algemeen lid    dhr. R. Bosma 
 
 
 

R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
 

Vieringen: vrijdag  10.00 uur      
zondag  11.00 uur 

  Raadpleeg het rooster in dit blad. 
 

Locatieraad / Pastoraatsgroep:                
Voorzitter   Martin Huizendveld 06-50558316 
Secretaris    Jan Pelgröm            0523-612942 
Financieel adviseur  Harry  Assen            0523-237990 
Lid gebouwen                 vacant  
Liturgie   Ellen. van Eijk           0523-616444  
Catechese   Ineke v.d. Logt 0523-611870 
Diaconie   Ineke v.d. Logt 0523-611870 
Opbouw   Anton Bontjer            0523-612434 
 

 
Kosters:  Mineke Groen, Wim Heitbrink, Guus Redder  
  
Bij overlijden bellen: 
Secretariaat St. Vitus tel. 0523-610706 of 
tel. 06-55340957, tel. 06-22831002, tel. 06-28702542 
  
Bezorging St. Vitus-nieuws:  Elga Redder tel.: 613574 
 
Redactie St. Vitus-nieuws:  Elga Redder tel.: 613574 

Mariëtte van Faassen tel.: 616242    
 e-mail: mariettevanfaassen@live.nl    

 

Lectoren en  collectanten:   
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 
 

Gebruik parochiecentrum:  
Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de 
openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of  
dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957    
 

Beheerder parochiecentrum: 
Beheerder parochiecentrum is de Jan Uythof.  
Tel. 0523-613916  
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 Het secretariaat.  

Wim Heitbrink en Susan Huizendveld.  
Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot  
11.00uur  en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch  
bereikbaar op nummer: 0523 – 61 07 06 
e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl  
Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van 
harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.  
 
Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms  
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart 
 
Speciaal voor kerkbalans  
Bankrek. Nr. NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie 
Emmanuel, inz. St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Attentie .  
Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit  
doorgeven bij het secretariaat. 
Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen. 
 
Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer 
tel. 612434 
 

Van de redactie. 
 
Voor u ligt het blad van november. 
November begint met de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen. 
Op 7 november is de feestdag van de Heilige Willibrord met een 
viering in Slagharen. Zondag 24 november vieren we Christus 
Koning. Hiermee sluiten we dit kerkelijk jaar af. Met de 1e zondag 
van de Advent, 1 december, begint het nieuwe kerkelijk jaar. 
Kopij voor de maand december kunt u aanleveren tot  

18 november. Het blad verschijnt dan weer op 26 november. 

Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 

Extra vieringen. 
 
Vr.   1 nov. 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O.  

Allerheiligen. 
Za.  2 nov. 19.00 uur Communieviering Allerzielen. 
Do.  7 nov. 09.00 uur Eucharistieviering H. Willibrord. 
    Deze viering is in Slagharen. 
Zo. 10 nov. 10.00 uur Eucharistieviering t.g.v..  
    Emmanueldag. 
    Deze viering is in Hoonhorst. 
Za. 23 nov. 19.00 uur Weeksluiting door R.K. kerk in de  
    Van Dedem Marke. 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
 
Ma.    4 nov. 13.00 uur Bestuursvergadering K.B.O. 
Wo.    6 nov. 18.15 uur Kerstmusical oefenen 
Di.    12 nov. 14.00 uur Bingo 
Wo.  13 nov. 18.15 uur Kerstmusical oefenen 
Do.   14 nov. 20.00 uur Kerstmarkt vergadering 
Ma.  18 nov. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken 
Wo.  20 nov. 08.30 uur P.C. schoonmaken 
  18.15 uur Kerstmusical oefenen 
  19.30 uur Filosofie 
Zo.   24 nov. 14.00 uur Inloopmiddag + maaltijd 
Ma.  25 nov. 09.00 uur Redactievergadering 
Di.   26 nov. 09.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
Wo. 27 nov. 18.15 uur Kerstmusical oefenen 
 



Livestream vieringen in onze kerk. 
 
De vieringen zijn ook te volgen via livestream  
op You Tube. 
Op de website van onze kerk 
https//emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/ staat  
de link uitzending kerkdienst vanuit Dedemsvaart. 
  

Even bijpraten…………. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net de vrijwilligerszondag 
achter ons. Ook dit jaar was de opkomst geweldig en we hebben 
genoten van een gezellige, informatieve en smaakvolle dag.  
Informatief, want Ellen en Jan hadden een pittige quiz 
samengesteld, waarbij de aanwezigen middels loting werden 
toebedeeld aan een tafel. Vragen van algemene aard maar ook die 
over onze geloofsgemeenschap zorgden er voor dat de grijze 
hersencellen danig in werking werden gezet. 
Smaakvol, omdat Jan Uythof een uitgebreide lunch had 
samengesteld, waarvan eenieder zichtbaar genoot. Een bijzonder 
woord van dank voor de samensteller, de op- en afruimers en de 
afwasploeg. Kortom: een activiteit die we zeker in ere moeten 
houden. 
Het dak van het parochiecentrum, dat er ruim twintig jaar op gelegen 
heeft, is afgelopen maand vervangen wegens lekkage, Met dit 
splinternieuwe dak zullen we hopelijk de komende twintig jaar het 
water buiten kunnen houden. 
Annemiek Holtkuile. Dorien Weerink en Irma de Olde hebben ook dit 
jaar de organisatie op zich genomen van de Kerstmusical. Bijna 
dertig kinderen hebben zich opgegeven om deze musical tot een 
groot succes te maken. Uiteraard rekenen we er op dat u allen zo 
veel mogelijk getuige zult willen zijn van de wijze waarop deze 
kinderen het kindje Jezus zullen gaan verwelkomen in de Kerstweek. 
Maar eerst nog zal op zaterdag 7 december de 25e Sint Vitus 
Kerstmarkt gehouden worden. Ook hopen we u eveneens in grote 
getale te mogen begroeten. 
Namens de locatieraad, 
Harry Assen. 

 

Pastoraal artikel. 
 
Helden en heiligen 
 
Onlangs was ik op de Sint Bernardusschool hier in Ommen. 
Het was even geleden, dat ik op school ben geweest, maar ik 
vond het mooi om met de kinderen van de groepen 5 en 6 te 
mogen praten over “Helden en heiligen”.  
Ik mocht ervaren, dat deze woorden heel wat bij hen oproepen. 
Volgens de leerlingen zijn helden: mensen die iets heel 
bijzonders hebben gedaan voor de mensheid. Op mijn vraag: 
“Wie is voor jou een held ? “, zeiden ze: een brandweerman of 
– vrouw, die iemand redt uit een brandend huis; en ook een 
dokter die ervoor zorgt dat de bevalling voor moeder en kind 
goed verloopt. Ook Malala uit Afghanistan is voor deze 
kinderen een held. Zij is een jonge vrouw, die opkomt voor de 
rechten van de vrouw. Ze werd drie keer beschoten, maar 
mocht deze aanslag overleven. Ook hoorde ik de naam van 
Anne Frank: ook haar moed tijdens de oorlog maakt haar voor 
deze leerlingen tot heldin. 
Naast helden kennen we ook nog heiligen. In zekere zin zijn 
deze heiligen ook helden, omdat zij geheel belangeloos hun 
leven in dienst gesteld hebben van de verkondiging van het 
evangelie, hiertoe geïnspireerd door God, die Zich in Christus 
onvoorwaardelijk met ons verbonden heeft. Deze goddelijke 
solidariteit roept ons op om ook zelf solidair en herbergzaam te 
zijn. De patrones van de kerk in Ommen, Brigitta van Kildare, 
vond dit ook. Van haar wordt gezegd, dat zij van de melk van 
koeien, die zij molk, boter maakte en weggaf aan de armen; als 
door een wonder gaven na deze ‘heldendaad’ de koeien nog  
een keer melk, waardoor Brigitta ook haar baas, de boer, 
tevreden kon stellen. Naast Brigitta mocht ik aan de kinderen  
ook de naamgever van hun school, Sint Bernardus van 
Clairvaux,, uit de doeken doen. Hij was niet alleen abt van een 
klooster, maar ook een goed bestuurder, die heeft geholpen bij 
de oplossing van moeilijke kerkelijke kwesties. Dat hij ook maar 
een mens is blijkt uit het feit, dat de tweede kruistocht, die hij  



ooit organiseerde, op een mislukking uitdraaide. Maar toch: de 
kinderen zijn nog altijd trots op hun school, naar hem 
vernoemd:  Sint Bernardus! Natuurlijk mocht – aan de 
vooravond van Werelddierendag – ook Franciscus van Assisi 
niet ontbreken.  
De kinderen wisten mij te vertellen, dat de 
 ‘opvolger van Benedictus’ ook de naam van deze heilige heeft 
aangenomen … Heel veel leerlingen die ik sprak, hadden ook 
huisdieren. Franciscus van Assisi hield van dieren: hij was een 
vriend van de natuur. Misschien moeten we – bij gelegenheid – 
al deze dieren maar eens gaan zegenen op het plein voor de 
kerk …En laat ons niet vergeten, dat Franciscus van Assisi een 
man van vrede was: zo heeft hij de sultan (hoofd van de 
mohammedanen) nog de hand geschud. Franciscus droeg ook 
de kruiswonden van Onze Lieve Heer; zo droeg hij – in 
navolging van Christus – het lijden van deze wereld met zich 
mee. 
Op andere locaties in onze parochie zijn er weer andere 
heiligen, door wie wij ons mogen laten inspireren: Sint Vitus, 
Cyriacus, Alphonsus, Onze Lieve Vrouw van Fatima …ook in 
onze Emmanuelparochie klopt het ‘heilig hart’ volop, en houdt 
ons ‘elftal’ (elf geloofsgemeenschappen) gaande.  
Straks, met Allerheiligen, staan we stil bij al deze heiligen. Het 
gaat hierbij niet alleen om hen, die een plaatsje hebben 
veroverd op de kerkelijke heiligenkalender, maar ook om hen, 
die niet op voorpagina van de krant staan, maar wel heel veel 
goed werk doen: mensen, die hun liefdevolle mantel 
uitspreiden over hen, die anders in de kou zouden komen 
staan. Op het Hoogfeest van Allerheiligen willen we bidden, dat 
al deze heiligen ons kracht en moed mogen geven om trouw te 
blijven aan ons geloof en te getuigen van Gods liefde in deze 
wereld.  
 
                               Pastoor André Monninkhof 
 
 
 
 

25 jaar St Vitus-kerstmarkt 
 
Komt u met ons het 25-jarig jubileum vieren? Op zaterdag 
7 december houden we voor de 25e keer de St. Vitus 
Kerstmarkt. De opbrengst gaat dit jaar naar de 
geluidsinstallatie in de kerk. Samen maken we er tussen 
9.30 en 14.00 uur weer een onvergetelijke markt van, met 
een lekker hapje en drankje.   
 
Net als de vorige jaren zijn er weer activiteiten op drie plekken. 
In de kerk, het parochiecentrum en het horecaplein. Zo 
brengen we de kerk onder de aandacht. Een geluidstechnicus 
keek onlangs hoe het geluid in de kerk verbeterd kan worden. 
De opbrengst van de kerstmarkt gaat dit jaar dan ook naar een 
nog mooier en duidelijker geluid in de kerk. Op de kerstmarkt 
zullen er weer religieuze en kerstartikelen in de kerk aanwezig 
zijn. Ook de koren Con Amore, Juventa en de kinderen van de 
kerstmusical gaan zingen in de kerk.  
 
Parochiecentrum 
In het parochiecentrum is er tijd voor een kopje koffie of een 
drankje en wat lekkers erbij. Als surprise hebben we in het 
kader van 25-jaar St. Vituskerstmarkt een kleine verrassing. 
Het Rad van de Kerst draait weer ouderwets en er is verkoop 
van lekkernijen en kerstattributen. Het belangrijkste is het 
sfeervolle samenzijn in de mooie adventstijd. 
 
Horecaplein 
Naast het parochiecentrum treft u het sfeervolle horecaplein. 
Lekker oliebollen, warme snert of toch liever een smaakvol 
broodje beenham. Aangenaam met een drankje erbij om op de 
kerstmarkt te proosten. We hopen u allemaal te ontmoeten op 
onze vertrouwde kerstmarkt. U bent welkom vanaf half tien met 
graag een beetje contant geld in uw binnenzak. “We hopen ons 
jubileum in stijl te vieren en er weer een ouderwets feestje van 
te maken”, aldus Martin Huizendveld.  
  



KBO nieuws 
 
De herfst is weer aangebroken, de klok weer een uur 
achteruitgezet in het laatste oktoberweekend. 
 
*Wij starten de novembermaand op 1 November om  
10.00uur met de Eucharistieviering. 
Aansluitend een lekker kopje koffie en een glaasje.. 
Rond 12.30 uur zal de boerenkoolmaaltijd geserveerd worden. 
 
*Op dinsdag 12 november de maandelijkse bingo, in het 
parochiecentrum om 14.00uur. Iedereen van harte welkom. 
 
Het bestuur wenst U een fijne novembermaand. 
 
 

Fietsen K B O 
 
Op 5 september zijn we met 10 personen om half 2 
vertrokken  vanaf het parochie centrum. 
We zijn richting Witharen gefietst en hebben een bezoek 
gebracht aan de pluktuin /beeldentuin. Na een kop koffie/thee 
met wat lekkers erbij was het tijd om door de tuin te wandelen. 
Het was prachtig weer om dit te doen. En de bloemen en de 
kunstwerken waren erg mooi. 
Hierna zijn we richting Balkbrug  gefietst en hebben daar een 
heerlijke ijsco gegeten. 
We zijn langs de molen terug gefietst naar Dedemsvaart. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan alle parochianen van de Emmanuelparochie, 
 

Op 10 november staat de Emmanueldag gepland in Hoonhorst.  
Wij nodigen u/jullie van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• 10.00 uur Eucharistieviering in de St. Cyriacuskerk; Voorgangers: 
het pastoraal team 

• Na de viering elkaar ontmoeten bij een kopje koffie met wat 
lekkers in zaal Kappers 

• Een borreltje bij een “ontmoetingsactiviteit” 

• Een broodje ter afsluiting 

• Afronding tussen 13.00 uur en 13.30 uur 
 

Wilt u, willen jullie hierbij aanwezig zijn, geef dit a.u.b. door aan het 
secretariaat van uw/jullie locatie voor 30 oktober a.s., zodat wij weten 

op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
 

Wij hopen velen van u/jullie te mogen ontmoeten op 10 november a.s. 
in Hoonhorst. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Pastoraal team en parochiebestuur van de Emmanuelparochie 
en de locatieraad en pastoraatsgroep Hoonhorst 

 

 
 
 



Inloopmiddag: 
 

Op zondag 24 november bent u van harte welkom in het 
Parochie Centrum van de St. Vitus in Dedemsvaart van  
14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee 
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten 
of andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte 
welkom, want “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij 
daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 8 en / of 22 
september. 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Therèse Stroeve tel. 610515 
 
Inloopmaaltijd  24 november. 
 
Voor de inloopmiddag is iedereen welkom en hoeft u zich niet 
op te geven, maar wie mee wil eten svp wel vooraf opgeven bij 
het parochiesecretariaat. 
 
Kosten maaltijd zijn € 5,= en drankje  € 1,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenties voor de maand november. 
 
Vrijdag 1 november (Eucharistieviering) 

 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Gerard Krikhaar, Marinus Hubertus, Hanneke en Ben Juurlink. 
 
Zaterdag 2 november (Communieviering) 

 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Gerard Krikhaar, Bertus Mensink, Gerrit Jan Nijs, 
Johannes en Albertha Mensink-Assen, Henk Roosjen, echtg. 
van Frieda Mensink, Jan en Trees Jenniskens-Gras, 
Kees en Nel Hoogeboom-Stalenhoef,  
Overleden familie Koopman, Mimi Viskaal-Dopmeijer, 
Overleden familie Hullegie-Doevelaar, Gradus Stroeve, 
Hendrik en Lena Kosse en kinderen, Debora Kosse, 
Overleden familie Schwieters,  
José Heitbrink-Zegger, Kristian Harbers,  
Gerard van den Berg en familie,  
Johan en Marie Wibiër, Jan Wibiër,  
Familie Mensink-Blaauwgeers en kinderen. 
 
Zondag 10 november. 
 
Intenties naar 17 november. 
 
Zondag 17 november 
 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, 
Gerard Krikhaar,  
Overleden ouders Zwiers-Stroeken, 
Marinus Hubertus, Hanneke en Ben Juurlink, 
Jan en Trees Jenniskens-Gras,  
Overleden familie Schwieters,  
José Heitbrink-Zegger. 



Zondag 24 november 
 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Gerard Krikhaar, Jan en Trees Jenniskens-Gras. 
 

Allerzielen 2 november 
 

Afscheid nemen is loslaten,  
en toch iets van de persoon in je houden. 

Je kunt iemand niet vasthouden. 
Je moet afscheid nemen. 

Maar je hoeft afscheid nemen niet enkel  
als iets droevigs te zien. 

Je kunt blijdschap ervaren, omdat die mens  
iets in jou achter liet waarmee je verder kunt.  

Je kunt ook blij zijn dat je zo rijk bent  
dat je die persoon hebt mogen ontmoeten. 

Dat je op die plaats bent geweest  
en er vol van bent. 

Afscheid nemen is dag zeggen  
en proberen alleen verder te gaan  
met de steun die je gekregen hebt. 
Je kunt je verdriet nooit vergeten,  
maar het mag niet aan je knagen. 

Ontdek de kracht in jezelf  
om op te staan en verder te gaan. 

God gaat met je mee. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eerste gezinszondag in onze parochie.  

 

Op zondag 6 oktober jl. was de eerste gezinszondag in onze 
Emmanuelparochie. Om 10.30 uur konden we ca. 60 jonge 
ouders en hun kinderen verwelkomen in het nieuwe 
eucharistisch centrum, de St. Vituskerk in Dedemsvaart. Ook 
oudere parochianen waren in deze viering aanwezig.  
 
Pastoor Monninkhof en pastor Doornbusch gingen voor in de 
eucharistieviering. Tijdens de viering werd uitleg gegeven over 
de eucharistie. Kinderen mochten meehelpen: lezen, 
collecteren en misdienaar zijn.  
 
Na een eenvoudige lunch werd er een rondleiding door de kerk 
verzorgd door vrijwilligers van de St. Vitusgeloofsgemeenschap  
 
Vervolgens werd per gezin een lichtje ontstoken bij Maria en 
een Wees Gegroet gebeden. Hiermee was de eerste 
gezinszondag ten einde.  
 
We kijken terug op een geslaagde eerste gezinszondag en 
hopen dat we op zondag 3 november a.s. nog meer 
gezinnen mogen verwelkomen uit onze parochie.  
 
Meer informatie over opgave gezinszondagen, dopen, eerste 
heilige communie en heilig vormsel kunt u vinden op de 
website van onze parochie: 
www.emmanuelparochie.nl/gezinszondagen.  
 
Wilt u de viering van 6 oktober terugkijken; dat kan via 
YouTube. Op de website van onze parochie 
(https://emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/) staat de link  
 
Pastoraal team 
 
 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/gezinszondagen


 
Extra collecte. 
 
Op zondag 17 november is er de Nationale Jongeren collecte. 
 
Ondersteun het jongerenwerk binnen de Rooms-
Katholieke Kerk: Jongerencollecte 2024  
 
In het weekend van 16 en 17 november 2024 vindt de jaarlijkse 
Jongerencollecte plaats in alle parochies in Nederland. Deze 
collecte is een initiatief van Jong Katholiek, opgezet om 
financiële middelen te verzamelen voor landelijke en lokale 
jongerenprojecten binnen de Rooms-Katholieke Kerk.  
 
De opbrengsten van de Jongerencollecte worden gebruikt om 
diverse projecten te ondersteunen, zoals de Katholieke 
Jongerendag, de reünie van de Wereldjongerendagen 
(WJD@Home), en nationale bedevaarten voor jongeren. Ook 
de ontwikkeling van nieuwe catechese- en vormingsmaterialen 
voor parochies wordt mogelijk gemaakt dankzij deze collecte.  
 
‘Met uw bijdrage helpt u om jongeren door het hele land kansen 
te bieden om in hun geloof te groeien en deel te nemen aan 
zinvolle activiteiten binnen de Kerk. Samen kunnen we bouwen 
aan een levende gemeenschap waarin jongeren hun plek 
vinden en zich gehoord voelen’, aldus Zaklina Melis, 
projectleider van Jong Katholiek.  
 
U kunt uw gift overmaken naar:  
IBAN: NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap o.v.v. 'Jongerencollecte' 
 

 
 
 
 
 

DE BEDEVAART NAAR KEVELAER …. IN ALLE OPZICHTEN 
EEN WARME DAG! 

 
‘Ga met ons’ was dit jaar het thema van de bedevaart naar Kevelaer 
op 6 september jl. En we gingen ….. 
Ruim 80 pelgrims uit onze Emmanuelparochie stapten rond 8 uur in 
de bus richting Kevelaer. Een prachtig aantal! 

 
Voor onderweg in de bus hadden Karin en Karolina dit keer een klein 
kwis in elkaar gezet met vragen over het verhaal van Kevelaer. Altijd 
leuk en het leukste was dat iedereen wat kon winnen nl. KENNIS! 

 
Ondanks dat we in de bus al op koffie waren getrakteerd weerhield 
ons dat er niet van om in Kevelaer ook eerst samen nog gezellig aan 
de koffie te gaan. 
De pelgrims uit onze buurtparochies Heilig Kruis; H. Lebuinus en  
St. Marcellinus sloten zich in Kevelaer bij ons aan. 

 
Om 11 uur werd de bedevaartsdag begonnen met een Plechtig Lof  
in de Antoniuskerk waarin het pastorale team van alle genoemde 
parochies voorging. 
Het koor Vespertied uit Luttenberg verzorgde bij alle vieringen op 
prachtige wijze de gezangen aangevuld met de fanfare uit Heeten. 
Na het Lof ging het in processie naar de Genadekapel voor gebed. 
Tevens werd daar de bedevaartkaars gezegend die geplaatst werd  
in de kaarsenkapel. 
Daarna stond in het priesterhuis een heerlijk 3 gangen diner op ons 
te wachten.  

 
Gelukkig liet dit jaar het weer toe dat we de grote kruisweg in het 
park konden lopen waar prachtige staties zijn gebouwd en waar we 
bij iedere statie gebeden; gezongen en in stilte hebben gestaan. 
Wie de grote kruisweg te vermoeiend vond kon in de biechtkapel de 
kruisweg bidden. 

 
En het is ook altijd fijn dat er voldoende tijd en ruimte is om een 
kaarsje op te steken; de Genadekapel te bewonderen; een bezoekje 
te brengen aan de kaarsenkapel, met de grote bedevaartskaarsen 
van de pelgrimsgroepen; naar de Biecht- en doopkapel te gaan of in        
stilte aanwezig te zijn in de sacramentskapel. 
Of … gewoon heerlijk op een terrasje zitten. 



Om half 6 werd de bedevaartsdag afgesloten met een Plechtige 
Eucharistieviering in de prachtige Maria Basiliek. Nadat we bij de 
Genadekapel samen nog hebben gebeden, ging het richting de 
bussen en namen we afscheid van Maria als Troosteres van de 
Bedroefden. 
 
Op de weg terug naar het Sallandse, lieten Karin en Karolina een 
door Gerard van Maasakkers zelf geschreven versie van het 
Salvé Regina horen en wat werd het refrein enthousiast 
meegezongen! 
En zo waren we rond half 10 ’s avonds weer in Dalfsen en konden 
we terugzien op een, in alle opzichten, warme dag vol van gebed, 
stilte, bezinning, inspiratie en verbroedering. 
 
Op naar 5 september 2025 …. de volgende bedevaart naar 
Kevelaer! 
Gaat u dan ook mee? 
 
Een pelgrim uit Vilsteren  
 
 
 

ALLERHEILIGEN 1 november. 
 

Mensen hebben mensen nodig, gidsen, die ons de weg leren 
waarop je gevoelig wordt gemaakt voor het goede.  
Sommige gidsen zijn door de kerk heilig verklaard. 
Anderen, een grote menigte die niemand tellen kan, zijn 
eveneens heilig voor ons. Gewone mensen die de pijn van 
het leven kenden en liefde en recht doen niet opgaven. 
Gewone mensen, levend met en tussen ons, met een 
gebroken bestaan. Maar wat in hen niet gebroken kon 
worden was het spoor van liefde, het begaanbaar maken 
van een weg waarin plaats is voor allen. Wij mogen er op 
vertrouwen, dat ook wij eens met hen samen mogen zijn. 

 
 
 
 

Verslag Lourdesreis Emmanuelparochie                                          

14 tot 22 september 2024 
 
Daar stonden we dan op zaterdagochtend in alle vroegte op het 
kerkplein in Dalfsen, deelnemers uit alle hoeken van de 
Emmanuelparochie aan de pelgrimstocht naar Lourdes. We hadden 
elkaar slechts één keer ontmoet tijdens de voorbereidingsmiddag 
met onze reisleiders Hermien Schoorlemmer en Janny Horstman.  
Na het opsteken van een kaars in de Cyriacuskerk voor een veilige 
reis was het inladen en instappen geblazen in de luxe touringcar op 
weg naar Frankrijk. Wat zou deze reis ons brengen? Persoonlijk 
stond ik er open maar vol verwachting in. Het was mijn eerste reis 
naar Lourders en mijn eerste bedevaart ooit. Gewapend met de 
zilveren rozenkrans van mijn oma was ik van plan om alles over me 
heen te laten komen en geen enkel programmaonderdeel over te 
slaan. 
De heenreis verliep in drie dagen, zodat er ook tijd was voor een 
bezoek aan de Notre Dame van Amiens en de Basiliek van de 
Heilige Theresia in Lisieux. In de laatste kerk woonden we de H. Mis 
bij samen met andere pelgrims uit Nederland, die we in de komende 
week meerdere keren zouden tegenkomen. Het voordeel van de 
busreis was dat ik een groot deel van de 34 medepelgrims al min of 
meer kende voor de werkelijke bedevaart was begonnen.  
Eenmaal in Lourdes was het elke ochtend vroeg uit de veren om 
zoveel mogelijk op het Heiligdom te kunnen verblijven. Wát een 
overweldigende mensenmassa uit alle delen van de wereld en toch 
heerste er rust in deze gewijde sfeer. Iedereen was namelijk 
gekomen vanuit dezelfde intentie om de plaats van de verschijning 
van de Heilige Maria aan Bernadette Soubirous van dichtbij te 
bekijken. Een heel speciale ervaring om dé grot, die je zo goed 
kende van plaatjes, nu in het echt te zien. Elk uur van de dag trokken 
rijen en rijen pelgrims langs de grot terwijl ze veelal de vochtige 
rotswand aanraakten en opzagen naar het reusachtige Mariabeeld 
met de rozenkrans. Wát een immens groot plein ,deze Esplanade, 
met aan het hoofd de Rozenkransbasiliek, de Crypte en de Bovenste 
Basiliek, drie kerken bovenop elkaar. Heel indrukwekkend vond ik de 
lichtprocessie in het donker, waarbij je met duizenden pelgrims, ziek 
en gezond, ieder met een brandende kaars in een lange sliert door 
het Heiligdom slingerde om te eindigen op het Rozenkransplein. Ook 
de sacramentsprocessie, waarbij een monstrans door het heiligdom 
werd gedragen, weer met een enorme stoet volgende pelgrims 



waarvan jij er één bent, maakte indruk. De monstrans deed mij 
denken aan het lof op zondagmiddag uit mijn kindertijd. 
Er was elke dag wel een viering voor ons, soms nationaal, soms 
internationaal, soms een “viering” met onze eigen groep, waarbij de 
inbreng van onze meereizende pastor Ria Doornbusch velen positief 
trof. Hoe treffend kon zij de juiste woorden op het juiste moment 
uitspeken! 
Op onze excursiedag bezochten we de molen in Bartres, waar 
Bernadette in 1844 werd geboren en het cachot waar het gezin 
noodgedwongen moest verblijven. Na alle devotie er even tussenuit 
om aan het alledaagse leven te snuffelen, dat Bernadette ook heeft 
geleid, was een prettige afwisseling. Dat gold ook voor de bustocht 
door de Pyreneeën naar De Gavarnie. En natuurlijk voor de vele 
koffiemomenten en borreluurtjes. Er waren serieuze gesprekken 
maar er is ook heel wat afgelachen! 
De laatste dag bood de gelegenheid tot het lopen van de kruisweg in 
de ondergrondse Pius X-kerk en het bijwonen van de viering met 
handoplegging in de Bernadettekerk. Daarnaast was er voldoende 
gelegenheid om souvenirtjes te kopen buiten het Heiligdom. ’s 
Avonds namen we alvast afscheid van pastor Ria Doornbusch, die in 
Lourdes nog een tweede groep zou begeleiden. 
Op de terugweg deden we Nevers aan voor een H. Mis in de kapel 
van het klooster Espace Bernadette Soubirous. Hier ligt Bernadette 
opgebaard. Wonderlijk gaaf alsof ze gisteren is overleden! Een heel 
bijzonder moment om met onze eigen groep op de laatste dag van 
de pelgrimstocht in alle stilte rondom de baar van Bernadette te 
staan.                                                                                                        
Na het slotdiner en de overnachting reed onze kundige en 
vriendelijke chauffeur ons veilig terug naar Nederland. Precies 
volgens de planning konden we om 22.00 uur uitstappen en afscheid 
nemen van onze fantastische reisleidsters Hermien en Janny en van 
elkaar.  
Het was een onvergetelijke reis, mede door het prachtige weer dat 
de hele week aanhield. Gelukkig zien we elkaar op de terugkomdag 
in november. Tot die tijd moeten we het doen met onze foto’s en 
herinneringen! 
Anny Scheperboer-Lohuis. Dalfsen                                                                                                                                     
 
 
 
 

Dat wij het beste bewaren  
van hen  

die ons voorgingen: 
 

hun geloof,  
hun moed,  
hun inzet. 

 
Dat wij het beste bewaren  

en het doorgeven  
in ons leven. 

 

 
 

Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Asaf: 
 
Het Chr. Mannenkoor Asaf  uit Dedemsvaart houdt op vrijdag 
16 december D.V. 
een kerstconcert. Deze zal worden gehouden in Kerkelijk 
Centrum “De Antenne” 
Wilhelminastraat 3 7701 HA in Dedemsvaart. Aanvang 20.00 
uur  
 
Naast het koor dat onder leiding staat van dirigent Peter Bos 
werken aan dit concert mee, de bariton Henk Dijkhuizen, 
trompetduo Arjan & Edith Post, Wilco Veldkamp piano en Harry 
Hamer orgel. 
 



Kaarten zijn in voorverkoop € 9,00 vanaf 1 december 
verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel de Welle Moerheimstraat 
Dedemsvaart en digitaal te bestellen bij 
secretariaat@mannenkoorasaf.nl Op de concertavond aan de 
deur van de kerk € 10,00     
 
 
 

CHRISTUS KONING 
 
Het feest Christus, ‘Koning van het Heelal’ wordt gevierd aan 
het einde van het kerkelijk jaar. 
‘Christus Koning’ is wel een heel triomferende titel voor de 
verrezen Christus. Het zet Jezus op een grote troon, ver weg 
van de mensen. 
En het legt een grote nadruk op zijn almacht. 
Veel mensen beleven Jezus echter als een naaste, een 
bereikbare persoon. Die ook niet al onze problemen kan 
oplossen, maar meelijdt met wie het moeilijk heeft. 

Maar de titel ‘Christus Koning’ is toch ook een oproep aan alle 
machthebbers en leidinggevenden om in Jezus’ voetspoor te 
regeren. 
 
 

Zondag 1 december 1e zondag van de Advent 
 

Licht  
Laten we ons warmen aan het licht. 
Laten wij elkaar aansteken met die warmte 
Laat de vlam van de hoop in ons opgloeien. 
Laat het vuur in de korte lontjes uitdoven. 
En laat er een golf van warmte door  
de wereld gaan. 

 
 
 
 

 
Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Vrijdag 
01 - 11 

 
10.00 

Allerheiligen  
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Apok. 7,2-4+9-14 
1Joh. 3,1-3 
Matt. 5,1-12 

   

Zaterdag 
02 - 11 

 
19.00 

Allerzielen  
Communieviering  

Werkgroep 
Dedemsvaart 

 Jes. 25,6a-7-9 
Apok. 21,1-7 
Luc. 23,44-53 24,1-
6 

 
Juventa  

 
Ellen van Eijk 
 

A. Bontjer 
F. Redder 

Zondag 
03 - 11 

 
10.30 

Gezinszondag 
Eucharistieviering  

 
Pastoraal team 

 Deut. 6,2-6 
Hebr. 7,23-28 
Marc. 12,28b-34 

 
Volkszang  

Marjo 
Nieuwenhuis 

A. Snoek 
A. Bontjer 

Donderdag 
07 - 11 

 
9.00 

H. Willibrord 
Eucharistieviering in 
Slagharen 

 
Pastor Wenker 

     

Zondag 
10 - 11 

 
10.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastoraal team 

  
Emmanueldag in Hoonhorst. 

mailto:secretariaat@mannenkoorasaf.nl


 

Zondag 
17 - 11 

 
11.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Daniël 12,1-3 
Hebr. 10,11-14+18 
Marc. 13,24-32 

 
Volkszang  

Susan 
Huizendveld 

J. Scholten 
F. Redder 

Zondag 
24 - 11 

 
11.00 

Christus Koning 
Eucharistieviering 

 
Pastor Wenker 

 Daniël 7,13-14 
Apok. 1,5-8 
Joh. 18,33b - 37 

 
Con Amore 

Marjo 
Nieuwenhuis 

A. Bontjer 
A. Snoek 

Zondag 
01 - 12 

 
10.30 

1e zondag van de 
Advent 
Gezinszondag 
Eucharistieviering  

 
Pastoraal team 

 Jer. 33,14-16 
1Tess. 3,12-42 
Luc. 21,25-28+34-
36 

 
Juventa  

 
Ellen van Eijk 

J. Scholten 
F. Redder 

         

 
 
 
 
 



Weekend 1 
november 

2 en 3 november 
31e zondag d.h. jaar 

7 
november 

9 en 10 november 
32e zondag d.h. jaar 

16 en 17 november 
33e zondag d.h. jaar 

23 en 24 
november 
Christus Koning 

GG vrijdag 
Allerheiligen 

zaterdag 
Allerzielen 

zondag donderdag 
H. 
Willibrord 

zaterdag zondag zaterdag zondag zaterdag zondag 

 
Dedemsvaart 
 

10.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
CV/wgr 

10.30 
uur 
gezinszo 
PT 

   
 
 
 
 
 
 
 
10.00 uur 
EV/PT 
 
Emmanuel- 
dag 
in 
Hoonhorst 
 

 11.00 
uur 
EV/AM 

 11.00 
uur 
EV/AW 

 
De Belte   
 

 19.00 uur 
EV/AW 

   19.00 
uur 
EV/AM 

  9.00 
uur 
CV/wgr 

 
Slagharen  
 

 19.00 uur 
CV/wgr+RD 

 9.00 uur 
EV/AW 

  9.00 uur 
EV/AM 

19.00 
uur 
CV/wgr 

 

 
Hardenberg  
 

  11.00 
uur 
EV/HV* 

   11.00 
uur 
EV/AW 

 11.00 
uur 
CV/wgr 

 
Ommen 
 

9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AM 

    11.00 
uur 
EV/HV 

 11.00 
uur 
EV/HV 

 
Vilsteren  
 

 19.00 uur 
CV/wgr 

    11.00 
uur 
CV/wgr 

 geen 
viering 

 
Lemelerveld  
 

 19.00 uur 
CV/wgr 

   19.00 
uur 
EV/HV 

  9.00 
uur 
CV/wgr 

 
Heino 
 

9.30 uur* 
EV/HV 

19.00 uur 
gebedsv. 

   19.00 
uur 
CV/wgr 

 19.00 
uur 
EV/AM* 

 

 
Lierderholthuis  
 

19.00 uur 
gebedsv. 

     9.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 
uur 
EV/HV 

 
Dalfsen 
 

 19.00 uur 
CV/wgr 

   19.00 
uur 
CV/wgr 

 19.00 
uur 
EV/HV 

 



 
2024-09-30                   
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof MK = M. klein Overmeen  AW = A. Wenker    
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  RD = R. Doornbusch           wgr = werkgroep   
 
 

 
Hoonhorst  
 

 19.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

   9.00 uur 
CV/wgr 

 9.00 
uur 
EV/AM* 

 *ouderen- 
morgen 

*Allerzielen  collecte voor de 
oecumene 

nat. 
jongerencollecte 

*jubilarissen koor 


