
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Emmanuelparochie 
 

Pastoraal team 
 
Pastoor André Monninkhof      
06 – 227 86 151  monninkhof@hetnet.nl 
Vrije dag (en):  Dinsdag na 17.00 uur  en Zaterdag tot 16.00 uur
     
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen 
06 – 182 76 484   m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 
 
Pastoraal werkster Ria Doornbusch 
06 - 144 06 955   pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag:  Vrijdag 
 
Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    
 
Parochievicaris Hans de Vries, priester  

prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 
06 – 235 81 998   antonwenker@online.nl 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, 
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Diaken Richard Meijer 

richard@rkdiaken.nl  
Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
ziekenhuis en hospice 
 
Secretariaat van het pastoraal team 
 
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink 
06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 

St. Vitusnieuws 
Maart 2025 
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Pastorale nood 
 
In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein 
Overmeen of pastor Ria Doornbusch 
 
Ziekenzalving of zegen 
 
Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact 
opnemen met pastoor André Monninkhof, en voor de 
ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact opnemen met pastor 
Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch. 
 
Biecht 
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met  
pastoor André Monninkhof. 
 
Facebook  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521 
 
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 
 
Website    https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/ 
 
 
Bestuur  Emmanuel Parochie 
 
Voorzitter      Pastoor A.G.M. Monninkhof 
Vice-voorzitter    vacant 
Secretaris      mevr. I. Viskaal 
Penningmeester     dhr. L. Broeks 
Algemeen lid : Bouwzaken   vacant 
                       Jeugdzaken   dhr. R. Bosma 
                       Interne organisatie  dhr. G.Boekel 
 
 
 

R.K. Geloofsgemeenschap St. Vitus (parochie Emmanuel) 
 

Vieringen: vrijdag  10.00 uur      
zondag  11.00 uur 

  Raadpleeg het rooster in dit blad. 
 

Locatieraad / Pastoraatsgroep:                
Voorzitter   Martin Huizendveld 06-50558316 
Secretaris    Jan Pelgröm            0523-612942 
Financieel adviseur  Harry  Assen            0523-237990 
Lid gebouwen                 vacant  
Liturgie   Ellen. van Eijk           0523-616444  
Catechese   Ineke v.d. Logt 0523-611870 
Diaconie   Ineke v.d. Logt 0523-611870 
Opbouw   Anton Bontjer            0523-612434 
 

 
Kosters:   Wim Heitbrink,  Cecilia Hoekstra 
  
Bij overlijden bellen: 
Secretariaat St. Vitus  tel. 0523-610706 of 
Wim Heitbrink   tel. 06-55340957 of 
Cecilia Hoekstra  tel. 06-12622570 
  
Bezorging St. Vitus-nieuws:  Elga Redder tel.: 613574 
 
Redactie St. Vitus-nieuws:  Elga Redder tel.: 613574 

Mariëtte van Faassen tel.: 616242    
 e-mail: mariettevanfaassen@live.nl    

 

Lectoren en collectanten:   
Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 
 

Gebruik parochiecentrum:  
Voor het gebruik van het parochiecentrum kunt u tijdens de 
openingsuren van het secretariaat bellen naar: 0523 - 610706 of  
dhr. Heitbrink tel.0523-614837 of 06-55340957    
 

Beheerder parochiecentrum: 
Beheerder parochiecentrum is dhr. Jan Uythof.  
Tel. 0523-613916  
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Het secretariaat.  

Wim Heitbrink en Susan Huizendveld.  
Het secretariaat is geopend op elke woensdag van 09.00 tot  
11.00uur  en op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur 
Het secretariaat is tijdens de openingsuren telefonisch  
bereikbaar op nummer: 0523 – 61 07 06 
e-mailadres: stvitus@kpnmail.nl  
Voor vragen, suggesties, misintenties e.d. bent u altijd van 
harte welkom in het zaaltje achter de pastorie.  
 
Bankrek. nr. NL59 RABO 0312 9339 91 t.n.v. Rooms  
Katholieke Parochie Emmanuel, Dedemsvaart 
 
Speciaal voor kerkbalans  
Bankrek. Nr. NL21RABO 0160 3180 76 t.n.v.R.K.Parochie 
Emmanuel, inz. St. Vitus te Dedemsvaart 
 

Attentie .  
 
Zieken die graag bezoek willen ontvangen kunnen dit  
doorgeven bij het secretariaat. 
Die geeft het door aan de werkgroep wijkcontactpersonen. 
 
Parochianen die graag naar de kerk willen en geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met Anton Bontjer 
tel. 612434 
 

Van de redactie. 
 
Voor u ligt het blad van maart. 
Woensdag 5 maart is het Aswoensdag hiermee begint na de 
drie dagen carnaval de veertigdagentijd. 
Een bezinningstijd op weg naar Pasen. 
 
Kopij voor het blad van april kunt u aanleveren tot 17 maart. 
Het blad verschijnt dan weer op 25 maart. 

Koffie drinken. 
 
U wordt uitgenodigd om na iedere  
viering een kopje koffie te drinken 
in het parochiecentrum. 
 

Extra vieringen. 
Wo. 5 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering Aswoensdag 
Vr. 7 mrt 10.00 uur Eucharistieviering K.B.O. 
Za.  8 mrt 19.00 uur Weeksluiting door de R.K. Kerk in 
    Van Dedem Marke 
Wo.  19 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering H. Jozef 
Za.   22 mrt. 19.00 uur Weeksluiting door de R.K. Kerk in 
    Van Dedem Marke 
Di.   25 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering Maria Boodschap 
 

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
Ma. 3 mrt. 13.00 uur Bestuursvergadering K.B.O. 
Zo. 9 mrt. 14.00 uur Inloopmiddag 
Di.    11 mrt. 14.00 uur Bingo 
Ma.  17 mrt. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Kerk schoonmaken  
Di.    18 mrt. 14.00 uur Algemene ledenvergadering K.B.O. 
Wo.  19 mrt. 08.30 uur P.C. schoonmaken 
Zo.   23 mrt. 14.00 uur Inloopmiddag + maaltijd 
Ma.  24 mrt. 09.00 uur Redactievergadering 
  13.00 uur Koper poetsen 
Di.    25 mrt. 09.00 uur St. Vitus-nieuws vouwen 
 

Livestream vieringen in onze kerk. 
De vieringen zijn ook te volgen via livestream op You Tube. 
Op de website van onze kerk 
https//emmanuelparochie.nl/dedemsvaart/ staat  
de link uitzending kerkdienst vanuit Dedemsvaart. 
 
 



Personalia. 
 
Op 21 januari is in de leeftijd van 65 jaar overleden onze 
parochiaan: 
 
                Albertus Herssevoort 
 Bert 
 
Wij condoleren zijn kinderen en 
 kleinkinderen van harte met dit  
grote verlies. 
 

  ******* 
 
Op 24 januari is in de leeftijd van 85 jaar  
overleden onze parochiane: 
 
Lubertha Maria Theresia Nieuwenhuis - Boensma  

 Betsie 
 
Wij condoleren haar man, kinderen en kleinkinderen van harte 
met dit grote verlies. 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van 
hun verdriet. 

   ******* 
Heer, 
als ik geen woorden weet  
om tegen U te zeggen  
hoor dan in mijn zwijgen  
mijn verlangen naar U. 
Help mij dit verlangen ooit  
uit te drukken in wat ik bid  
maar ook in wat ik doe. 
Toon Hermans 

 

Pastoraal artikel. 
 

Gegarandeerd Onregelmatig 
 
Met het wandelgidsje van deze uitgever in de hand: “Wandelen 
in het Vechtdal”, mocht ik onlangs een prachtige wandeling 
maken door de boswachterij Hardenberg, in de buurt van het 
‘Zwanenmeer’. Eindelijk! Na een drukke maand met veel 
uitvaarten en vergaderingen, was ik hier ‘druk’ aan toe. Het was 
op een maandagmiddag, het was heerlijk rustig! Met volle 
teugen genoot ik van de natuur, en van de stilte om mij heen. 
Wat een verademing, als je op deze manier even tot jezelf mag 
komen! 
Na dit ‘geschenk uit de hemel’ wacht me weer de soms 
weerbarstige realiteit van onze Emmanuelparochie. Dat weet ik 
wel. Maar toch: op mijn tocht door de woestijn, die het dagelijks 
leven is, heb ik zo’n oase, zo’n rustpunt even nodig om alle 
uitdagingen, waarvoor ik sta, beter aan te kunnen. 
Deze tocht door de woestijn brengt me ook bij de komende 
Veertigdagentijd. Nu ik dit schrijf duurt dit nog een maand; eerst 
komt de carnaval nog; maar na dit feest begint onvermijdelijk de 
tijd van inkeer, die vooraf gaat aan de viering van het grootste 
mysterie van ons geloof: het Paastriduüm. Met Jezus zullen we 
de weg gaan van lijden en sterven. Maar met Hem zullen we 
ook weer opstaan. 
Om ons goed te kunnen voorbereiden op dit hoogtepunt van 
ons geloof, gaan wij eerst met Jezus de woestijn in. We zullen 
stil staan bij wat zin en betekenis geeft aan ons leven, te 
midden van alle hectiek waarmee wij in ons bestaan moeten 
worstelen. Hoe voorkomen we, dat we kopje onder gaan in de 
vloedgolf van slecht nieuws, waarin de actualiteit ons dagelijks 
onderdompelt ? Zelf ben ik gesteld op ‘reinheid, netheid en 
regelmaat’. Maar in de huidige ‘dynamische’ samenleving kom 
je amper toe aan het maken van een ‘pas op de plaats’. Ons 
leven is ‘gegarandeerd onregelmatig’; voortdurend zijn we op 
sjouw of worden we hiertoe aangespoord. Het vraagt een 
enorme mate van flexibiliteit en veerkracht om hiermee goed te 



kunnen omgaan. Wat fijn, dat ons juist in de Veertigdagentijd 
toch nog enige ‘ankerpunten’ worden aangereikt. Zoals het 
verhaal over de tien geboden. Leefregels, die ons een 
routebeschrijving bieden in het oerwoud waarin we door de 
bomen het bos niet meer zien! Of ook het evangelie over de 
gedaanteverandering boven op de berg. Deze tekst wordt 
gelezen op iedere tweede zondag van de Veertigdagentijd. Ook 
dan zullen we weer horen, hoe drie van zijn leerlingen Jezus 
mogen zien in Zijn hemelse heerlijkheid. Voor even wordt voor 
hen een ‘tipje van de sluier opgelicht’. In één ‘ogenblik’ mogen 
zij de hemelse werkelijkheid aanschouwen, waarnaar wij 
allemaal op weg zijn. Een onvergetelijke ervaring, die hen 
uitzicht biedt op toekomst! Wat hiermee maar gezegd wil 
worden is: wat er ook gebeurt, hoe het ook loopt, Christus is 
Dezelfde, gisteren, vandaag en in eeuwigheid! Zoals in Lourdes 
Bernadette al hoorde van Maria: ik kan je geen gouden bergen 
beloven, maar wel een gouden toekomst, later, in het 
hiernamaals, bij God. Ook al is ons leven ‘gegarandeerd 
onregelmatig’, laat ons dan als ‘pelgrims van de hoop’ 
onderweg blijven naar de toekomst die ons is beloofd. Dat God 
ons hiertoe mag zegenen en behoeden! 
                                 Pastoor André Monninkhof 
 
 
 
 

PELGRIMS VAN HOOP 
 
Houd u vast aan Christus  
als u veilig wilt zijn. 
U zult niet kunnen dwalen,  
want Hij is de weg. 
Wie bij Hem blijft,  
is op de goede weg 
 
Thomas van Aquino 
 

Vastenactie 2025 ten behoeve van het 
pastor Thomas Fonds  
 
De St Vitus geloofsgemeenschap gaat zich in de vastentijd 
inzetten voor een  project  van de Stichting pastor Thomas 
Fonds . 
Dit keer hebben we op voorspraak van pastor Thomas gekozen 
voor het onderstaand project zoals u in de brief van Pastor 
Thomas kunt lezen. 
 
Tijdens de vastenactie kunt u de daarvoor bestemde 
enveloppen die achter in de kerk liggen  meenemen om daarin 
uw bijdrage te doen ,en in de daarvoor bestemde bus 
deponeren.  
Ook is het mogelijk om een bedrag over te maken door gebruik 
te maken van de  hieronder afgebeelde QR code :   
 

 
Maar u kunt ook een bedrag overmaken op : 
IBANNL13RABO0138641242 t.n.v. St.Pastor Thomas 
Schoolfonds o.v.v. Vastenactie 2025 
 
ANBI gegevens : Stichting Pastor Thomas   
Schoolfonds KVK/Resin : 081922676/820612637      
 
Hartelijk dank voor uw steun aan dit project. 
 
Namens de Loctieraad en de Pastoraatsgroep van de St Vitus 
geloofsgemeenschap 



Brief van Pastor Thomas uit India : 
 
Beste Parochianen van Dedemsvaart, 
Ik ben Pastoor Thomas vanuit India. Sommigen van jullie 
mogen me herinneren als pastor die af en 
toe naar Dedemsvaart kwam om in de eucharistieviering  voor 
te gaan vanaf 2003 tot 2008.  
Toen woonde ik in Dalfsen als lid van het Pastorale team van  
de Emmanuel parochie. Op dit moment werk ik als pastoor 
van een parochie in Kerala in het zuidelijke provincie van India. 
Jan Pelgrom heeft me gevraagd of ik een  goed project heb 
voor de vasten actie. Eigenlijk ben ik op  
dit moment bezig om een toilet complex te bouwen voor een 
basis school hier in Kerala, niet ver van waar ik op dit moment 
woon. 
Deze basis school heeft rond 100 kinderen. Het is een 50 jaar 
oude  school. De toiletten zijn heel oud en er is dringend 
behoefte aan een nieuw toilet gebouw. De school vroeg me of 
ik kan helpen de school door een fonds te organiseren. 
Er is 14 duizend euro nodig om een toilet gebouw te maken.  
De regering steunt dit project voor de helft. 
Voor de  andere helft van het fonds namelijk 7 duizend euro 
moet nog sponsoring gevonden worden. 
 
Fijn dat  jullie willen deelnemen aan dit  project met  jullie 
vastenactie, zodat dit project zo snel mogelijk uitgevoerd kan 
worden. 
Ik hoop dat dit een mooi project zou zijn om gesteund te 
worden door de parochianen van de St Vitus te Dedemsvaart. 
 
Namens de kinderen in India ,hartelijk dank . 
 

Vastenaktie Sint Vitus 
De vastenaktie loopt van 5 maart tot en met 17 april. 
 
 

Intenties voor de maand maart. 
 
Zondag 2 maart. 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen,  
Gerard Krikhaar, Henk Roosjen, echtgen. van Frieda Mensink, 
Bertus Mensink, Noud Benjamin Vosman,  
Betsie Nieuwenhuis-Boensma, overleden familie Schwieters, 
Ad Gras, Gerard van den Berg en familie. 
 
Zondag 9 maart. 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Mien de Bruijn-Post, Gerard Krikhaar 
Overleden ouders Zwiers-Stroeken, José Heitbrink-Zegger, 
Betsie Nieuwenhuis-Boensma. 
 
Zondag 16 maart. 
Overleden ouders en Bertus Assen, Annie Witteveen, 
Gerard Krikhaar, Jan en Trees Jenniskens-Gras, 
Kees en Nel Hoogeboom-Stalenhoef, 
Betsie Nieuwenhuis-Boensma.  
 
Zondag 23 maart. 
Overleden ouders en Bertus Assen,  
Annie Witteveen, 
Gerard Krikhaar,  
José Heitbrink-Zegger,  
Betsie Nieuwenhuis-Boensma,  
Overleden familie Schwieters. 
 
Zondag 30 maart. 
Overleden ouders en Bertus Assen, 
Annie Witteveen,  
Gerard Krikhaar,  
Overleden ouders Zwiers-Stroeken,  
Betsie Nieuwenhuis-Boensma,  
Hendrik en Lena Kosse en kinderen 
 



Inloopmiddag: 
 

Op zondag 9 maart en zondag 23 maart bent u van harte 
welkom in het Parochie Centrum van de St. Vitus in 
Dedemsvaart van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De bedoeling is om onder het genot van een kop koffie of thee 
gezellig samen te zijn, om te praten, een film kijken, te kaarten 
of andere spellen te doen. 
Ook uw kennissen, vrienden of vriendinnen zijn van harte 
welkom, want “hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. 
 
Als u geen vervoer heeft, laat het ons weten, dan zorgen wij 
daarvoor. 
 
Vriendelijke groet en tot 9 en/ of 23 maart. 
 
Anton Bontjer tel. 612434 
Therèse Stroeve tel. 610515 
 
Inloopmaaltijd  23 maart. 
 
Voor de inloopmiddag is iedereen welkom en hoeft u zich niet 
op te geven, maar wie mee wil eten svp wel vooraf opgeven bij 
het parochiesecretariaat. 
 
Kosten maaltijd zijn € 5,= en drankje  € 1,50 
 

MARIA BOODSCHAP 
‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u…’ 
Met die woorden begroette de engel Maria, God kiest een gewone 
jonge vrouw tot moeder van zijn Zoon. God brengt verlossing op een 
onverwacht moment op een onverwachte plaats. Bekomen van de 
schrik geeft Maria haar jawoord.  
Het is een gave en een opgave om vol overgave ‘ja’ te zeggen. 
De woorden van de engel zijn ook voor ons bedoeld. Want in Maria 
zien wij hoe God onderdak zoekt bij ons, hoe Hij zichtbaar wordt in 
ons leven. Haar verhaal wordt ook ons verhaal, als wij ons jawoord 
durven geven. 

Lumen Christi: wat is dat?  

 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over Lumen Christi.  
Ik ben Patrick Stoeten, woonachtig in Ommen met mijn vrouw en 
twee kinderen. Mijn kinderen zijn allebei onlangs gedoopt in de kerk 
te Ommen. Mijn vrouw is niet gelovig en wij respecteren elkaar 
daarin. Soms wil je echter wel eens kunnen sparren over het geloof of 
er simpelweg met iemand over praten die ook gelooft als je 
bijvoorbeeld iets niet snapt.  
Een luchtige en mooie manier om dit te doen is via Lumen Christi. Ik 
werd hiermee in contact gebracht en ben er eens langs gegaan en 
doe dit nu regelmatig mee.  
Het is op de eerste vrijdagavond van elke maand en begint om half 8 
met een korte mis in de kerk.  Vervolgens gaan we naar het 
parochiecentrum om daar bijvoorbeeld een Bijbeltekst met elkaar te 
bespreken of er komt een gastspreker.  
Je bent niet verplicht om de mis te volgen en mag ook gewoon 
aanschuiven in het parochiecentrum.  
Door een Bijbeltekst te bespreken met elkaar, kom je op veel meer 
inzichten en begrijp je de bijbel beter en kun je van andere leren op 
een leuke en luchtige manier.  
Na het bespreken hiervan is er tijd voor een informeel gesprek met 
elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.  
Vaak neemt iedereen wel een hapje mee en maken we er een 
gezellige avond van.  
Voor mij brengt Lumen Christi meer inzicht in de bijbel op een leuke 
manier, leer je andere leuke mensen en gelovigen kennen en heb je 
een leuke avond! Een echte aanrader wat mij betreft!  
Hartelijke groeten, Patrick Stoeten  
 

Benieuwd geworden naar Lumen Christi? Altijd welkom om 
eens aan te sluiten op een eerste vrijdag van de maand vanaf 
19.30 in de kerk of vanaf ongeveer 20.15 in het 
parochiecentrum in Ommen.  
We zijn een jongvolwassenen groep, dus de meerderheid is  
16-35 jaar oud, maar iedereen die nieuwsgierig is is welkom.  
Voor meer info kom gewoon langs of neem contact op met 
pastoor Monninkhof, Karolina Nowak, Jesse van Eck of Vera 
Laning-Captein  
 



 

Heilige Jozef, gedenkdag 19 maart 

 

Elke keer als wij U aanspreken dan is het 
om uw hulp te vragen. 
Ons vertrouwen in uw voorspraak 
tot God onze Vader is zo groot  
omdat U al bij uw leven op aarde 
zorg hebt mogen dragen 
voor het kostbaarste dat  
hier eens leefde 
Jezus en Maria. 
Het voorrecht om samen met Maria. 
Voor Jezus te mogen zorgen 
heeft U voor altijd 
de last van het 
ouderschap opgelegd. 
U weet dan ook 
als geen ander wat ons het meest 
ter harte gaat. 
Heilige Jozef zorg 
voor onze kinderen. 
Heilige Jozef  
zorg voor ons allen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBO nieuws 
 
De lentemaand is weer aangebroken. 
Een maand met langere dagen en hopelijk aangename 
temperaturen. 
Wij vragen Uw aandacht voor: 
 
De algemene ledenvergadering op Dinsdag 18 maart om 
14.00 uur in het parochiecentrum.  
Na de vergadering komt er iemand om ons mooie natuur 
opnames te laten zien. 
Van harte aanbevolen om het wel en wee van de KBO te 
horen. 
 

*Op dinsdag 11 Maart zoals gewoonlijk de maandelijkse bingo 

Van harte welkom, ook niet leden. 
 
Wij wensen U een mooie maand toe. 
 

19 maart 2025 Interkerkelijke Vrouwenavond 
in Dedemsvaart  

 
De Interkerkelijke Vrouwengroep organiseert opnieuw een 
vrouwenavond! Dit keer komen we bij elkaar in het Vechtdal College, 
Botermanswijk 1 in Dedemsvaart.  
Op woensdagavond 19 maart komt spreekster Willemijn de Weerd 
ons iets vertellen over pleasen of dienen.  
Ook dit keer worden we weer muzikaal begeleid door een stel mooie 
vrouwen. Zang en muziek zullen op deze avond niet ontbreken.  
 
Boekhandel de Welle is aanwezig met een boekentafel.  
 
De avond is gratis. Wel is er een collecte ter bestrijding van de 
onkosten. Ben je er dit keer ook (weer) bij!  
Wees in ieder geval welkom! Neem gerust andere vrouwen mee!  
We beginnen om 19.30 uur.  
Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie/thee. 



Aswoensdag 
 
De eerste dag na Carnaval is de eerste dag van de veertig 
dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet 
meegerekend). 
Aswoensdag is een dag van boetedoening, waarop de 
gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen getekend. 
Zo tonen zij berouw voor hun begane zonden. Aswoensdag is 
van origine een katholieke kerkgebeurtenis. 
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode 
voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven 
de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke 
gegeten. De vastentijd herinnert ons aan een verhaal uit de 
bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht 
zonder eten en drinken. 
Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en 
drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in 
de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren moet 
komen en voor het altaar staand van de priester een kruisje van 
as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de 
woorden: 
 
“Gij zijt gekomen uit as “ 
en tot as zult gij wederkeren” 
 
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. 
As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd 
met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het 
afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond 
vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as 
reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. 
De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en 
gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande 
jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en 
vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – 
om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. 

 

Lourdesreizen 2025-2026. 
 
Vanuit de Emmanuelparochie zal in september van dit jaar het 
koor Intermezzo  
(Koorleden met hun partners) uit Ommen met een grote groep 
afreizen naar Lourdes. Het is een drukke bedevaart waardoor 
het helaas niet mogelijk is nog meer plaatsen te reserveren. 
Intermezzo zal de vieringen die in Lourdes plaatsvinden 
muzikaal opluisteren. Wij wensen Intermezzo een heel mooie 
bedevaart! 
 
Maar we kijken alweer vooruit! 
 
Vanuit het Bisdom zal van 25 april t/m 2 mei 2026 weer de 3 
jaarlijkse “Bisdombedevaart “plaatsvinden. De voorbereidingen 
hiervoor zullen binnenkort plaatsvinden. Janny Horstman en 
Lies Akkermans zullen de reisleiders zijn van deze bedevaart. 
Het voornemen is om er een busreis van te maken. Het e.e.a. 
zal in de loop van dit jaar door Janny en Lies i.s.m. het Huis 
voor de Pelgrim, de bedevaart organisatie, verder worden 
uitgewerkt. 
We zullen u op de hoogte houden via de parochiebladen en op 
de site van de Emmanuelparochie. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u toch alvast worden geplaatst op 
de aanmeldingslijst, neem dan contact met ons op 
 
Janny Horstman-Wink (Reisleider) 06-15458008 
jannyhorstmanwink@gmail.com 
Lies Akkermans-Roerink (Assistent reisleider) 06-31933263 
liesakkermans22@gmail.com 
 
Ook kunt u contact opnemen met één van de andere leden van 
het Lourdescomité. 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst         0529-401946       
hermien@schoorlemmer.nu 

mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
mailto:liesakkermans22@gmail.com


Gerard Hollak Dalfsen                                       0529-433331    
g.hollak@outlook.com 
 
Ton van den Berg Heino                0572-393043         
delmontania.ton@planet.nl   
 
Catharien Smit Heino               0572-390914     
ajgsmit@hetnet.nl 
 
Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken  0523-613127 
gerardfroeling@ziggo.nl 
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Datum  

 
Tijd  

 
Viering 

 
Voorganger  

  
Lezingen 

 
Met zang van 

 
Lektor 

 
Collectanten 

Zondag 
02 - 03 

 
10.30 

Gezinszondag 
Eucharistieviering  

 
Pastoraal team 

 Sirach 27,4-7 
1Kor. 15,54-58 
Luc. 6,39-45 

 
Juventa  

 
Ellen van Eijk 

A. Bontjer 
G. Wieten 

Woensdag 
05 - 03 

 
19.00 

Aswoensdag  
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Joël 2,12-18 
2Kor. 5,20-6,2 
Matt. 6,1-6+16-18 

 
Volkszang  

 
Wim Lubbers 

 
A. Bontjer 

Zondag 
09 - 03 

 
11.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor de Vries 

 Deut. 26,4-10 
Rom. 10,8-13 
Luc. 4,1-13 

 
Con Amore 

Margriet 
Schotkamp 

F. Redder 
J. Scholten 

Zondag 
16 - 03 

 
11.00 

 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Gen. 15,5-12+17-18 
Filip. 3,17-4,1 
Luc. 9,28b -36 

 
Volkszang  

Marjo 
Nieuwenhuis 

A . Snoek 
A.  Bontjer 

Woensdag 
19 - 03 

 
19.00 

H. Jozef 
Eucharistieviering 

 
Pastor Wenker 

 2Sam. 7,4-5a +12-14a 
+16.  Rom. 4,13-22 
Matt. 1,16+18-21+24a 

 
Volkszang  

Susan 
Huizendveld 

 
F. Redder 

Zondag 
23 - 03 

 
11.00 

 
Eucharistieviering  

Pastoor 
Monninkhof 

 Ex. 3,1-8a +13-15 
1Kor. 10,1-6+10-12 
Luc. 13,1-9 

 
Juventa  

 
Ellen van Eijk 

A. Snoek 
J. Scholten 

Dinsdag 
25 - 03 

 
19.00 

Maria Boodschap 
Eucharistieviering  

 
Pastor Wenker 

 Jes. 7,10-14 
Hebr. 10,4-10 
Luc. 1,26-38 

 
Volkszang  

 
Wim Lubbers 

 
A. Snoek 

Zondag 
30 - 03 

 
11.00 

 
Eucharistieviering 
 

 
Pastor de Vries 

 Jozua 5,9a +10-12 
2Kor. 5,17-21 
Luc. 15,1-3+11-22 

 
Con Amore 

Margriet 
Schotkamp 

F. Redder 
J. Scholten 

Zondag 
06 - 04 

 
10.30 

Gezinszondag 
Eucharistieviering  
 
 

 
Pastoraal team 

 Jes. 43,16-21 
Filip. 3,8-14 
Joh. 8,1-11 

 
Volkszang  

Marjo 
Nieuwenhuis 

A. Bontjer 
G. Wieten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Weekend 1 en 2 maart 

8e zondag d.h. jaar 
Carnaval 

5 maart 
Aswoensdag 

8 en 9 maart 
1e zondag 40dgn-tijd 

15 en 16 maart 
2e zondag 40dgn-tijd 

19 maart 
H. Jozef 

GG zaterdag zondag  zaterdag zondag zaterdag zondag woensdag 
 

Dedemsvaart 
 

 10.30 uur 
gezinszo. 

EV/PT 

19.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
EV/HV 

 11.00 uur 
EV/AW 

19.00 uur 
EV/AW 

 

De Belte   
 

viering 
vervalt 

  19.00 uur 
EV/HV 

  9.00 uur 
CV/wgr 

 

 

Slagharen  
 

 
 

9.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/HV 

  

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
CV/wgr 

  11.00 uur 
EV/AM 

 11.00 uur 
CV/wgr 

 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
EV/HV 

19.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/AM 

 

 

Vilsteren  
 

 geen 
viering 

  geen 
viering 

 11.00 uur 
EV/HV* 

 

 

Lemelerveld  
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
EV/HV 

 

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/HV 

   10.00 uur 
Oec.viering* 

19.00 uur 
CV/wgr 

  

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
EV/HV 

  10.00 uur 
nr. Heino 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
EV/AW 

9.00 uur 
EV/HV 

19.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AM 

9.00 uur 
EV/HV 

 

Hoonhorst  
 

19.00 uur 
CV/RD 

   9.00 uur 
EV/HV** 

19.00 uur 
EV/AM 

  

   *in PKN-kerk 
**Gregoriaans   

*met koor uit 
Den Haag 

 

2025-02-20        
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof MK = M. klein Overmeen      AW = A. Wenker      
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  RD = R. Doornbusch      wgr = werkgroep   

 
 
 
 
 
 
 



Weekend 22 en 23 maart 
3e zondag 40dgn-tijd 

25 maart 
Maria Boodschap 

29 en 30 maart 
4e zondag 40dgn-tijd 

 5 en 6 april 
5e zondag 40dgn-tijd 

GG zaterdag zondag dinsdag zaterdag zondag  zaterdag zondag 
 

Dedemsvaart 
 

 11.00 uur 
EV/AM 

19.00 uur 
EV/AW 

 11.00 uur 
EV/HV 

  10.30 uur 
Gezinszo. 

EV/PT 
 

De Belte   
 

19.00 uur 
EV/AM 

   9.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/HV 

 

 

Slagharen  
 

 9.00 uur 
CV/RD 

18.45 uur 
CV 

19.00 uur 
CV/wgr 

   9.00 uur 
EV/HV 

 

Hardenberg  
 

 11.00 uur 
EV/AW 

  11.00 uur 
CV/wgr 

  11.00 uur 
EV/HV 

 

Ommen 
 

 11.00 uur 
CV/RD 

  11.00 uur 
EV/AM 

  11.00 uur 
CV/wgr 

 

Vilsteren  
 

 geen  
viering 

  geen  
viering 

  11.00 uur 
EV/AW 

 

Lemelerveld  
 

19.00 uur 
CV/RD 

 9.00 uur 
EV/AM 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/AM 

 

 

Heino 
 

19.00 uur 
EV/HV 

 19.00 uur 
EV/HV 

19.00 uur 
EV/AM 

  19.00 uur 
CV/wgr 

 

 

Lierderholthuis  
 

 9.00 uur 
EV/HV 

  9.00 uur 
EV/AM 

  9.00 uur 
CV/wgr 

 

Dalfsen 
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

  9.00 uur 
EV/AW 

 19.00 uur 
CV/RD 

 

 

Hoonhorst  
 

 9.00 uur 
CV/wgr 

 19.00 uur 
EV/HV 

   9.00 uur 
CV/wgr 

   

 

  

2024-10-09                
EV = Eucharistieviering  AM = A. Monninkhof MK = M. klein Overmeen  AW = A. Wenker                       
CV = Communieviering  HV = H. de Vries  RD = R. Doornbusch           wgr = werkgroep    

 
 


