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Viering Eerste Heilige Communie 
 

Op zondag 1 juni jl. hebben vijf kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen, 
in een feestelijke Eucharistieviering tijdens de gezinszondag in het Eucharistisch  
centrum, de St. Vitus-kerk in Dedemsvaart.  
De afgelopen maanden hebben zij zich hier, samen met hun ouders, op voorbereid 
tijdens de gezinszondagen. 
De communicantjes kwamen samen met pastoor Monninkhof en pastor Doornbusch 
door het middenpad naar voren gelopen met hun brandende doopkaars in een mooi 
versierde kerk. Na het plaatsen van de doopkaarsen mochten de kinderen zich aan 
alle parochianen, familie, vrienden en bekenden in de kerk voorstellen. Vervolgens 
zochten zij hun plekje bij hun ouders in de banken.  
Tijdens de viering lazen de communicantjes de voorbeden en mochten zij helpen de 
altaartafel klaarmaken en stonden met de pastoor rondom de altaartafel om het  
‘Onze Vader’ samen te bidden.  
Alle vijf straalden toen zij hun Eerste Heilige Communie ontvingen. 
Na de viering werden de communicantjes toegezongen in het parochiecentrum en 
ontvingen zij een presentje, namens de parochie, uit handen van pastor Doornbusch. 
 
Nela, Stef, Eline, Ties en Feline,  
Namens pastoor Monninkhof en pastor Doornbusch van harte gefeliciteerd met  
deze bijzondere gebeurtenis! 
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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

Sint Vitus te Dedemsvaart 
 

Mariaviering 
 

Zaterdag 10 mei werd er een Mariaviering gehouden in de St. Vituskerk door de lekenvoorgangers 
Ellen van Eijk en Guus Redder. Dit was een bijzondere viering waarin zowel Maria als alle  
Moeders op aarde en in de hemel werden herdacht. 
Het koor Con Amore zong diverse Marialiederen en er werden mooie gebeden en gedachten ge-
deeld. Iedereen kon een bloem plaatsen en een kaarsje aansteken bij het Maria-icoon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie jubilea 
 

Zondag 18 mei 2025 vierden we in Dedemsvaart, tijdens een plechtige viering, drie jubilea; 
205 jaar Sint Vitus-geloofsgemeenschap, 
150 jaar Sint Vitus-kerk en  
50 jaar R.K. Koor Juventa.  

Celebrant was pastoor André Monninkhof en concelebrant parochievicaris Hans de Vries.  
Er waren maar liefst acht misdienaars. 
Koor Juventa zong prachtige liederen in een mooie met bloemen, linten en vaandels versierde 
kerk. De secretaris van het parochiebestuur nam voor de jubilarissen een mooie kaars mee met 
het logo van Pelgrims van Hoop. De voorzitter van de locatieraad gaf het koor na afloop een  
enveloppe met een mooi bedrag en vertelde enkele wetenswaardigheden over het ontstaan van 
parochie en kerk en het koor, waarna hij iedereen uitnodigde voor een kop koffie/thee met gebak in 
het parochiecentrum Na de koffie en de borrel, met een lekker hapje, kwam later een heerlijk  
chinees buffet. Er was ook een optreden van zangers Fiona onder begeleiding van Luko Hans.  
Het parochiecentrum zat gezellig vol en de sfeer zat er goed in.  
Het was een geslaagde jubileumdag. 
Een verslag van een parochiaan 

 
 



 3 

 
Sint Brigitta te Ommen 
 

Afscheid Ria van der Heide als beheerder secretariaat  
 

Na 21 jaar het secretariaat van onze geloofsgemeenschap 
St. Brigitta te hebben beheerd, draagt Ria van der Heide het 
stokje over aan Jos Siero en Marianne Hendriks.  
Elke donderdagmorgen was zij aanwezig in het parochie-
centrum om mensen te woord te staan en de administra-
tie bij te werken.  
Op de Voorjaarsvergadering van 15 april hebben we op pas-
sende wijze afscheid van haar genomen als beheerder van 
het secretariaat met een diner bon en natuurlijk een mooie 
bos bloemen.  
Ook kreeg Ria de mooie Paaskaars van vorig jaar.      
We willen Ria bedanken voor haar geweldige inzet voor 
onze geloofsgemeenschap. 
H. Löwik, voorzitter Locatieraad St. Brigitta 
  
 

Heilige Alphonsus de Liguori te Slagharen 
 

Huldiging jubilaris Koor Cornel 
 

Begin dit jaar waren acht leden van ons koor Cornel 40 jaar lid; u heeft daarover kunnen lezen in 
de nieuwsbrief van april. Op 15 maart zijn deze jubilarissen gehuldigd, tijdens een feestelijke vie-
ring. Helaas kon onze oudste jubilaris, Tiny Hagemeijer, daar wegens ziekte niet bij aanwezig 
zijn. Maar……komt Mohammed niet naar de berg, dan komt de berg naar Mohammed, en daarom 
zijn wij op donderdagavond 15 mei met het hele koor vertrokken naar verpleeghuis de Nieuwe 
Wever in Slagharen. Tiny wist van niks en zag tot haar grote verrassing niet alleen alle mede-
koorleden inclusief dirigente en pianist staan, maar ook haar man, zoon, schoondochter, klein- 
kinderen, zus Leny die ook jaren op Cornel gezeten heeft en nog meer familieleden, in totaal wel 
een stuk of 10. Als je met een heel koor ergens op bezoek gaat, dan is dat natuurlijk ook om te  
zingen en dat hebben we uitbundig gedaan op deze avond, onze liedgroep had acht liederen “uit 
de oude doos” opgezocht, zodat Tiny en haar zus Leny alles mee konden zingen. In de pauze 
werd Tiny onderscheiden en er werden bloemen aangeboden, iets waar Tiny zeer door verrast 
was. Ook was er koffie met iets lekkers, en na afloop van de ceremonie, werd ons door de Nieuwe 
Wever nog een drankje aangeboden. We kunnen terugkijken op een geweldige avond!  
Op 7 september zingt ons koor Cornel tijdens een gezinszondag in Dedemsvaart, mocht u ons 
eens willen horen, dan bent u van harte uitgenodigd!  
Veronique Reimer, voorzitter koor Cornel 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld   
 

Mariaviering in Lemelerveld 
Mei is de maand van Maria. Dit keer hadden we een wat andere 
viering. Een viering met uitleg over de Mariasymbolen op een 
schilderij. Het schilderij is geschilderd door Dirck de Bray in 
1672 en hangt  in het museum “Ons Lieve Heer op solder”.   
Ons Lieve Heer op solder is een museum, een voormalige schuil-
kerk, gelegen in de binnenstad van Amsterdam. Het is een zolder-
kerk is die in 1663 in gebruik is genomen. In Amsterdam was er 
toen een protestants stadsbestuur aan de macht en het was voor 
de katholieken verboden om het katholieke geloof in het openbaar 
uit te oefenen. De katholieke kerken en kloosters waren in beslag 
genomen en werden gebruikt voor de protestantse eredienst.  
Katholieken moesten op zoek naar alternatieven en vierden hun 
mis in verscholen huiskerken. Achter de voordeur mocht iedereen 
immers denken en geloven wat men wilde. Het museum is een 
zeldzaam goed bewaard grachtenhuis uit de 17e eeuw.  

Via smalle gangen en trappen kom je in historisch ingerichte woon- 
vertrekken, keukens en bedstedes, om te eindigen in wat letterlijk het 
hoogtepunt is van het museum: een complete kerk op zolder. 
Mocht je een keer naar Amsterdam gaan dan is dit pand zeker de 
moeite waard om te bezichtigen. 
Het was de bedoeling om de viering in de tuin te houden maar gezien 
de weersomstandigheden was het in het parochiecentrum. De viering 
werd ondersteund met de mooie Marialiederen van Voices en werd 
zeer goed bezocht. Nadien gezamenlijk koffie gedronken en een ieder 
ging naar huis met een plantje Dagschone. 
 

Dauwtrapviering  
 

Hemelvaartsdag 29 mei 2025 was er een dauwtrapviering op de Lemelerberg. 
Een prachtige ochtend in de natuur. De traditionele dauwtrapviering, georganiseerd door de 
Raad van Kerken, biedt een unieke combinatie van 
bezinning op Hemelvaart en beleven van de natuur 
via een ochtendwandeling. 
Startpunt dauwtrapwandeling was het Theehuis  
De Lemelerberg: om 7.45 uur een lange wandeling 
naar de Archemerberg (dit duurde een uur) en  
om 8.30 uur een korte wandeling over het rollerpad  
(dit duurde 30 minuten). 
Na afloop was er om 9.00 uur een korte viering op het 
terras van Theehuis De Lemelerberg waarna ont- 
moeting met koffie, thee of ranja met krentenwegge. 
Zo werd vroeg de frisse ochtendlucht ingeademd 
en gewandeld door de ontwakende natuur om  
samen deze Hemelvaartsdag te vieren! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://emmanuelparochie.nl/lemelerveld/wp-content/uploads/sites/12/2025/05/Hemelvaartsdag-1024x432.jpg
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Huldiging koorleden Con Amore Lemelerveld 
 
Tijdens de jaarvergadering werden twee koorleden van Con Amore in het 
zonnetje gezet vanwege jubilea. Tonny Hendriks was 25 jaar en  
Johan Huijsmans was maar liefst 60 jaar koorlid.  
We hopen dat ze nog lang hun noten zingen binnen het koor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meerkorenconcert in Nieuwleusen 
 

Op zaterdagavond 21 juni zingen een aantal 
koren uit de regio in Nieuwleusen, als seizoen 
afsluiting van alle koren die onder leiding van 
Wim van Lenthe zingen. Het is inmiddels een 
jarenlange traditie geworden om dit te doen.  
U bent allen van harte welkom! 
 
 

Heilige Cyriacus te Hoonhorst 
 

Hemelvaartsdag 
 

Traditioneel is er op Hemelvaartsdag in Hoonhorst dauw getrapt. De route begon bij de kerk en 
eindigde zes kilometer later bij de boerderij van 
Neplenbroek aan de Marsweg. Onderweg werd 
even stil gestaan bij de nagebouwde V2 aan de 
Zwarteweg. Door het bos ging de route verder.  
Nogmaals werd er gestopt voor een verhaal met 
een moraal. Het gaf in ieder geval stof tot nadenken. 
Zo kwam de groep tegen 9.00 uur aan bij de voorge-
noemde boerderij. 
Hier waren inmiddels parochianen uit Hoonhorst, 
maar ook van verder weg (Zuidwolde) naar toe- 
gekomen voor een viering in de stal.  
In de viering 
gingen leden 

van de werkgroep voor in een communieviering onder toe-
kijkende ogen van een stal met jongvee. Dit keer werden 
de gezangen niet begeleid door een orgel, maar door in-
stemmend of afkeurend geloei. 

Na afloop was er 
gelegenheid om 
onder het eten 
van een broodje 
en een kopje 
koffie elkaar te 
ontmoeten en 
na te praten over 
de viering. 
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Onderscheiding voor Ben Ramaker 
 

Tijdens de viering van Pinksteren hebben we Ben zijn wel- 
verdiende kerkelijke Willibrord-onderscheiding mogen over-
handigen, voor zijn, meer dan 40 jaar, vrijwillige inzet voor 
onze geloofsgemeenschap in meerdere functies. In 1979 be-
gon Ben bij de oprichting van ons parochieblad als redactielid. 
Al die tijd is hij voorzitter geweest. Later volgden nog zijn lid-
maatschap van de parochieraad, deelname aan de werkgroep 
Woord- en Communieviering, het Liturgisch beraad en zijn  
Lectorschap. Een zeer waardevolle vrijwilliger. 
Ook werd zijn vrouw Trudy in het zonnetje gezet met een 
mooie bos bloemen. Want, zoals werd gezegd, stond er thuis 
wel een vrouw achter haar man, zodat Ben ook al deze werk-
zaamheden heeft kunnen doen. Wij danken hen nogmaals voor 
hun inzet voor onze geloofsgemeenschap en wensen beide 
nog mooie jaren samen. 
Locatieraad en Pastoraatgroep 
 
 

 

 
Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Oecumenische dienst in de Heilige Nicolaaskerk 
 

Zondag 29 juni a.s. komen alle mensen van de kerken uit Heino samen in Lierderholthuis 
om 10.00 uur voor een oecumenische dienst. Deze dienst is voorbereid door de oecumenische 
werkgroep; de leden van deze werkgroep gaan ook voor. Thema is ‘zet je deur open!’  
Na de viering geeft Muziekvereniging Salland haar jaarlijkse koffieconcert weer in de tuin van 
de familie Ogink. De tuin is aan de Lierderholthuisweg, tegenover de basisschool. Traditiegetrouw 
is dit zomerse concert de afsluiting van het muzikale jaar. Onder het genot van een kop koffie/thee 
kun je genieten van de fanfare en de drumband. Mocht het slecht weer zijn, dan wordt het koffie-
concert in het naastgelegen Dorpshuis gehouden.  
Het concert en de koffie/thee zijn gratis; wel wordt er een vrije gift op prijs gesteld.  
Iedereen is van harte welkom.  
 

Kermisviering 
 

Het is goed om tijdens het feestweekend (vrijdag 4 tot en met zondag 6 juli) een pauze in te las-
sen, een rustmoment of tijd voor iets anders dat ook van waarde is! Deze gelegenheid is er op 
zondagochtend 6 juli om 9.30 uur in de feesttent op het feestterrein achter het dorpshuis. 
De werkgroep woord- en communieviering gaat voor in deze viering. Het gemengd koor en zang-
koor Together zorgen voor de muzikale invulling.  
Ieder jaar wordt er aan het eind van de tentviering een collecte gehouden met een speciaal doel. 
Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar de Stichting Opkikker. Deze stichting heeft 
als doel het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind en door 
middel van een ‘Opkikkerdag’ de ziekte even naar de achtergrond te laten verdwijnen. Bijna 
alle kinderen die een opkikkerdag hebben beleefd, worden daarna Ambassadeur. Zij zetten zich 
geheel vrijblijvend in voor de Stichting. Jesse Middelkamp is een van deze Ambassadeurs. Hij 
komt tijdens de viering hier het een en ander over vertellen.  
Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen achter in de tent koffie/thee te drinken.  
Iedereen is van harte welkom. 
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Catechese 
 

Welkom op onze gezinszondagen! 
 
Aanmelden Dopen, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 
 

 
Beste ouders, 
 

In het afgelopen jaar zijn we gestart met de gezinszondagen in onze Emmanuelparochie.  
We mogen terugkijken op inspirerende vieringen en een groeiende deelname: in de loop van dit 
eerste jaar hebben we 24 gezinnen mogen verwelkomen, die op ontdekkingstocht zijn gegaan in 
hun geloof.  
 

De gezinszondagen organiseren we voor alle gezinnen in onze parochie, ook voor de ouders die 
hun kind laten dopen, Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel laten doen.  
Natuurlijk zijn alle parochianen van harte welkom tijdens de gezinszondagen. 
 

De gezinszondag begint met een eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Vituskerk,  
Langewijk 172 te Dedemsvaart, het Eucharistisch centrum. Tijdens deze viering kunnen de kin-
deren ook meehelpen in de liturgie, bijvoorbeeld door iets voor te lezen, kaarsen te ontsteken, col-
lecte te verzorgen of de misdienaars te helpen. Voor de allerkleinsten is er tijdens de viering een 
crèche in het parochiecentrum. 
 

Daarna maken we samen gebruik van een eenvoudige lunch met de geloofsgemeenschap. Na de 
lunch is er aansprekende catechese voor de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Er is een 
programma voor drie leeftijdsgroepen: 3-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 jaar, waaraan alle kinderen kunnen 
meedoen. Hierbij vindt ook de voorbereiding plaats van de Eerste Heilige Communie en het  
Heilig Vormsel. Ook de ouders komen bij elkaar in een eigen groep. We sluiten af om 13.00 uur. 
 

De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie wordt gegeven aan kinderen die na de zomer-
vakantie starten in groep 4; en voor het Heilig Vormsel aan tieners, die na de zomervakantie  
starten in groep 8. Wij verwachten voor deze beide sacramenten dat de kinderen en hun ouders 
structureel aanwezig zijn vanaf de 1e gezinszondag in september a.s.  
 
De Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 7 juni 2026. 
Het Heilig Vormsel is gepland op zondag 4 oktober 2026. 
 
U kunt uw kind(eren) voor beide sacramenten aanmelden tot 1 september 2025 via onderstaand 
mailadres of via het opgaveformulier dat u kunt vinden op onze website. 
 

In de vakantieperiode, de maanden juli en augustus, zal er geen gezinszondag plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend bent u in die periode van harte welkom in Dedemsvaart of in een van onze  
andere kerken in onze geloofsgemeenschap. 
 

We hopen dat de gezinszondagen steeds meer een thuis gaan worden voor de gezinnen in onze 
parochie en een plek waar jonge gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof kunnen voeden 
en delen. 
 

Om praktische redenen (lunch en drinken) is het fijn als u zich voor deze gezinszondagen aan-
meldt via: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl  
 

Heeft u vragen over deze gezinsdagen dan kunt u ook bij bovenstaande mailadres terecht.  
 

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website https://emmanuelparochie.nl/gezin 
 
We zien jullie graag op onze gezinszondagen, die weer starten op 7 september a.s.! 
 

Pastoraal team Emmanuelparochie 
 

 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/
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Nieuws van het pastoraal team 
 

Even voorstellen 
 

Ik ben Ties van Assen, 20 jaren oud en eerstejaars  
seminarist van het Aartsbisdom Utrecht.  
Ik ben geboren en getogen in Hengelo en weet mij al-
daar verbonden met de geloofsgemeenschap van de  
St. Lambertusbasiliek binnen de parochie de Goede 
Herder. Ik speel cello en zing bij Jongerenschola Twente 
en ik zing zo nu en dan ook mee met een renaissance 
projectkoor tijdens de belangrijkste hoogfeesten.  
In de periode van 14 juli t/m 27 juli loop ik stage in 
de Emmanuelparochie en hoop u dan graag te ont-
moeten!  
 
 
 

Bericht van het parochiebestuur en pastoraal team 
 

BESTUURSLEDEN / ADVISEURS GEZOCHT! 
 

Het parochiebestuur is op zoek naar verschillende bestuursleden/adviseurs op vrijwillige basis.  
Gegeven de werkzaamheden hebben wij behoefte aan twee of drie additionele leden die een 
aantal van de onderhanden projecten mede kunnen vormgeven en zorgen voor continuïteit. 
Wij zijn op zoek naar bestuursleden die weten wat aanpakken is en die soepel met vrijwilligers en 
professionals kunnen omgaan. Mensen die zich geïnspireerd en uitgedaagd voelen om mee te 
werken aan een nieuw fundament, waarop het katholieke geloof in de Emmanuelparochie de  
komende jaren verder gebouwd kan worden. De ambities en uitdagingen zijn groot. 
We doen een beroep op alle parochianen die ons geloof een warm hart toedragen, om met ons 
mee te denken over geschikte nieuwe kandidaten. Ons streven is om vóór 1 augustus 2025 namen 
te ontvangen van geschikte mensen. Wij zullen hen dan benaderen. Zo hopen we eind 2025 ons 
parochiebestuur weer op volle sterkte te hebben.  
Ken je iemand, neem dan contact met op met onze secretaris Irma Viskaal via  
secretaris@emmanuelparochie.nl of 0523-617258.  
Wij nodigen belangstellenden graag uit voor een vrijblijvend gesprek.  
Mocht je beschikken over andere kwaliteiten, maar geen bestuursfunctie ambiëren, meld je dan 
ook aan. Het parochiebestuur kan altijd (project)ondersteuning gebruiken. 
Bij voorbaat dank voor je betrokkenheid en meedenken! 
Namens pastoraal team en parochiebestuur van de Emmanuelparochie 

 
 

Pastoraal artikel 
 

Bent U christen? 
 

Een jongeman ligt doodziek op bed, als een verpleegster binnenkomt, en hem vraagt: “Bent U 
christen? “ De jongeman ziet het eigenlijk niet meer zitten. Maar na deze vraag van de verpleeg-
ster vat hij moed, voltooit zijn behandeling en mag herstel vinden.  
“Bent U christen?” Voor de jongeman is deze vraag het beste medicijn, dat hem op dat moment 
kan worden gegeven. Hij heeft een engel op zijn schouder, deze vraag is voor hem een geschenk 
uit de hemel. De verpleegster in kwestie doet me denken aan Florence Nightingale, die eens wel-
doende rondging onder de soldaten aan het front en hen, in een situatie van uitzichtloosheid, een 
hart onder de riem stak. 
“Bent U christen?” Hoe klinkt deze vraag ons in de oren? Hoe verhouden wij ons tot de omstandig-
heden, waarin wij nu moeten leven? Zeker in deze moeilijke tijden wordt ons uithoudingsvermogen 
op de proef gesteld. Zoveel staat op losse schroeven. We horen het ene slechte nieuws na het an-
dere. Woar geet op an? Dit is een vraag, die ons bezig houdt. Kunnen wij vertrouwen, ook als het 
moeilijk is? 

mailto:secretaris@emmanuelparochie.nl
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Ook onze overleden paus Franciscus zal zich deze vraag meer dan eens gesteld hebben. Toch 
was hij, midden in de coronapandemie, voor velen een baken van hoop toen hij eind maart 2020 
met het Kruis voorop een leeg Sint Pietersplein opliep en stad en wereld (“Urbi et Orbi”) zegende 
met het Allerheiligste.  
Juist in dit heilig jaar nodigt hij ons uit om ‘pelgrims van hoop’ te zijn. Om vertrouwen te houden in 
de toekomst. Wat er ook gebeurt, juist als christenen mogen we hopen op eeuwig leven. Nu, in dit 
aardse mogen we elkaar bemoedigen en troosten. Maar ‘straks’, wanneer we zijn overgegaan naar 
het huis van de Heer, mogen we met elkaar het eeuwig Paasfeest vieren. Vanuit deze overtuiging 
leefde paus Franciscus. “De dood is niet het einde”, zo schreef hij nog op het laatst van zijn leven. 
Dat ook wij vanuit dit geloof christen mogen zijn. 
                                      Pastoor André Monninkhof 
 
 
 

En tot slot 
 
Gebed voor de nieuwe paus Leo XIV: 

 
 
God, Gij hebt in uw voorzienigheid 
uw Kerk willen bouwen 
op de heilige Petrus, 
de eerste onder uw apostelen. 
Zie genadig naar onze paus Leo XIV 
die Gij tot zijn opvolger hebt aangesteld: 
laat hem voor uw volk 
het zichtbaar beginsel en fundament zijn 
van de eenheid in geloof 
en van de gemeenschap van uw Kerk. 
Door onze Heer Jezus Christus, 
uw Zoon die met U leeft en heerst 
in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen 
 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2025/05/Bisdom-Roermond-prentje-Paus-Leo-XIV-A6-dubbel-4-pag-achter-elkaar-1.jpg

