
Bisdombedevaart naar Lourdes met de 
Emmanuelparochie 24 april t/m 2 mei 2026. 

 
In bedevaarten staat ontmoeting altijd centraal. In Lourdes gaat het 

om de ontmoeting met Maria en met onze Heer Jezus. 
Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop 
gelegenheid. Met de eigen groepsgenoten. Maar ook door het 
ontmoeten van andere pelgrims die je raken, verwonderen, ontroeren 
of aan het lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere 
momenten. Die contacten gaan vaak over de grenzen van de eigen 
Geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de 
Bedevaart. Niet zelden ontstaat er tussen pelgrims een band die 
levenslang standhoudt. 
In Lourdes ervaren en vieren wij ook dat wij deel mogen zijn 
van de Wereldkerk; een broeder- en zusterschap die een teken van 
hoop en vrede is, juist in onze tijd. 
 
Wat kunt u verwachten? 

In samenwerking met het Huis voor de Pelgrim wordt een volledig 
verzorgd programma aangeboden met vieringen, processies, 
wandelingen door Lourdes en excursies naar bijvoorbeeld de 
Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard de eucharistieviering 
aan de Grot, de plek waar Bernadette Maria ontmoette. We vieren dit 
samen met alle andere Nederlandstalige pelgrims uit het 
Aartsbisdom Utrecht waarmee we tegelijkertijd in Lourdes zijn. 
Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden met 
duizenden pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een 
gezellig stadje met tientallen winkels en terrasjes. 
 

                   

 

 



Per bus. 

In de vroege ochtend worden we op een centrale plek opgehaald om per 
touringcar richting Lourdes te reizen.  
De 9-daagse busreis brengt je niet alleen naar Lourdes, maar laat je ook 
genieten van diverse mooie plaatsen onderweg. De heenreis vindt plaats 
via Lisieux in Noord-Frankrijk, waar de Heilige Theresia wordt 
herdacht. De terugweg verloopt via Nevers. Daar bezoeken we het 
klooster waar Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt opgebaard. 
Onderweg zijn er uiteraard korte pauzes.  In Lourdes zullen we samen 
met alle andere deelnemers aansluiten bij het gezamenlijk programma. 
De maaltijden vanaf het diner op de eerste dag tot en met de lunch op de 
laatste dag zijn bij de prijs inbegrepen. De busreis wordt begeleid door 
de ervaren reisleiders Janny Horstman geassisteerd door de evenzo 
ervaren assistent Lies Akkermans. Vanuit onze Emmanuelparochie zal 
pastoor Monninkhof met ons meegaan voor de pastorale begeleiding. 
       
De reisroute zal zijn: 
1e dag: aankomst in Lisieux voor overnachting. 
2e dag: bezoek aan Lisieux en naar Niort voor overnachting. 
3e dag: vertrek naar Lourdes en lunch in Lourdes. 
4e t/m 7e dag: verblijf in Lourdes. 
8e dag: vertrek naar Nevers voor bezoek klooster/overnachting. 
9e dag: terugreis naar Nederland. 

 
Kunt u deelnemen aan deze reis? 

Deze reis is geschikt voor pelgrims die mobiel zijn en zelfstandig 
kunnen in- en uitstappen in de bus. 

Een lichte vorm van zorg is in Lourdes wel mogelijk. Ook kunnen 
pelgrims deelnemen die korte afstanden zelfstandig kunnen lopen met 
behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk gebruik 
maken van een rolstoel.  
Deze hulpmiddelen zijn in Lourdes gratis te leen van het Huis voor de 
Pelgrim. De reisleiding zal hiervoor zorgen. Het meenemen van een 
eigen rolstoel in de bus is niet mogelijk. 

 

                 



De reissom is inclusief: 

 Vervoer per luxe touringcar vanaf een centrale opstapplek naar 
Lourdes v.v. Lemelerveld of Vilsteren. T.z.t. wordt dit nader bepaald. 

 8 overnachtingen (5 in Lourdes, 3 tijdens heen- en terugreis). 
Tijdens de heen en terugreis in 3*-hotels.  
In Lourdes in een 4* hotel. Beide op basis van volpension. 

 Volledig verzorgd programma onder leiding van Janny, Lies en 
pastoor Monninkhof.    

 Toeristenbelasting.      
 Uitgebreide reisinformatie, sjaal en badge.  
 Reisverzekering en annuleringsregeling.  

 

               
 

2 persoonskamer volpension: € 1.200,00 
1 persoonskamer toeslag € 285,00 
Als de kosten een probleem voor u zijn neem dan contact met ons op. 
Het mag geen belemmering zijn om niet op pelgrimsreis te kunnen gaan. 

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact           
opnemen met: 

Janny Horstman (reisleider) 06-15458008 
jannyhorstmanwink@gmail.com 
Lies Akkermans (assistent reisleider) 06-31933263 
liesakkermans22@gmail.com 
                U kunt ook contact opnemen met: 
Gerard Hollak Dalfsen  0529-433331  g.hollak@outlook.com 
Hermien Schoorlemmer Hoonhorst  0529-401946   
hermien@schoorlemmer.nu 
Ton van den Berg Heino 0572-393043.  delmontania.ton@planet.nl 
Catharien Smit Heino 0572-390914.  ajgsmit@hetnet.nl 
Gerard Froeling Dedemsvaart en omstreken 0523-613127. 
gerardfroeling@ziggo.nl 

 
In de kerken van de Emmanuelparochie vindt u ook foldermateriaal. 
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