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          JAARGANG 52 
Nr.02 

 
 

VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het zomerboekje. 
Hierin leest u verschillende pastoralia, maar ook een verslag met 
mooie foto’s van de bedevaartreis naar Lourdes. ‘Boeiend’ om te 
lezen. 
 
Er is een belangrijk bericht uit de locatieraad t.a.v. de vacature van 
voorzitter voor het bestuur (en/of één van de andere functies voor 
onze geloofsgemeenschap). We hopen, dat iemand bereid is deze 
functie in te vullen. 
 
Ter info: zondag 20 augustus a.s. zal pastor Joop Butti voor het 
laatst voor gaan in onze kerk. Het zal fijn zijn, wanneer we dan met 
velen aanwezig zouden zijn. 
 
Froukje en Wendy wensen iedereen een fijne en mooie zomer toe. 
 
Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad 
ingeleverd kan worden uiterlijk: 
 
     maandag 25 september 2023 
 

 
 
Redactieadres: 
Froukje Engbersen 
E-mail: redactiestephanus@gmail.com 
 

 

mailto:redactiestephanus@gmail.com
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CONTACTADRESSEN 
 

Pastoraal team: 

- A.G.M. (André) Monninkhof, pastoor   tel. 06 - 22 78 61 51  
monninkhof@hetnet.nl 
- J.G. Butti (Joop), pastoraal werker   tel. 06 - 22 23 98 28 

pastorbutti@ziggo.nl 
- M.W.M. (Marga) klein Overmeen –Groot Zwaaftink, 
pastoraal werker        tel. 06 - 18 27 64 84 

m.kleinovermeen@ziggo.nl 
- J.W. (Hans) de Vries, parochivicaris   tel. 06 - 45 29 02 66  
prhansdevries2020@gmail.com  
- M.J.G. (Ria) Doornbusch pastoraal werker tel. 06 - 14 40 69 55  

pastordoornbusch@gmail.com 

Pastor Doornbusch is contactpersoon voor Hardenberg 

 

E-mailadres ledenadministratie: 
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl 
 

Locatieraad: 

Algemene coördinatie (voorzitter bestuur): 
José Terhorst       tel. 06 - 19 53 35 63 

voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Secretaris / contactpersoon 

Michel Niemarkt       tel. 06 - 36 16 41 33 

secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
Financieel beheerder 
Hans Huijgen       tel. 06 - 46 88 68 00 

penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl 
 

Kerkgebouw: 
de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg      tel: 0523 - 26 03 45 

 

Website: https://www.emmanuelparochie.nl – en dan kiezen Hardenberg 

of direct naar https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg 

 

Bankrelaties: 
NL 48 RABO 0324 9618 98 

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)  
RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift) 
ANBI-nummer 002609411 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
mailto:m.kleinovermeen@ziggo.nl
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
mailto:Prhansdevries2020@gmail.com
mailto:rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl
mailto:Voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl
mailto:Secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl
mailto:Penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/
https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg
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WAT GOED IS OM TE WETEN 
 

Overlijden: 
Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met: 
Herma Jørgensen, tel. 06 - 22 84 75 96 
gjh.jorgensen@freedom.nl 
 
Bereikbaarheid pastores in de weekenden: 
Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met een lid 
van het pastoraal team, zie ook de website onder Contact. 
 
Aanmelding voor dopen: 
Veronique Reimer tel. 06 - 22 30 12 64 
 
Aanmelden voor 1e H. Communie en H. Vormsel: 
bij de voorzitter of secretaris van de locatieraad. 
 
Coördinatie misdinaars en misdienettes: 
Veronique Reimer tel. 06 - 22 30 12 64 
 
Coördinatie  bezoekgroep: 
Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 - 26 48 46 / 06 - 31 63 74 11 
 
Coördinatie wijkcontactpersonen: 
Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 - 26 48 46 / 06 - 31 63 74 11 
 
Caritas: 
Liesbeth Houtman tel. 0523 - 26 39 18  /  06 - 53 18 16 79 
Michel Niemarkt       tel. 0523 - 64 93 50 
Maria Malinowski    tel. 06 - 51 45 03 32 
caritashardenberg@emmanuelparochie.nl 
 

mailto:caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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AGENDA 
 
 
 
Zo. 11-06 / 11.00 uur Sacramentsdag (+ processie) 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     Regioviering De Belte 
 
Zo. 18-06 / 11.00 uur 11e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     m.m.v. Poco à Poco 
     Vaderdag 
 
Zo. 25-06 / 11.00 uur Johannes de Doper 
     Woord- en Communieviering 
     werkgroep Dedemsvaart 
 
Vr. 30-06 / 09.00 uur H. Petrus en H. Paulus 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     Emmanuelviering Slagharen 
 
Zo. 02-07 / 11.00 uur 13e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     Werkgroep Dedemsvaart 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 09-07 / 11.00 uur 14e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor M. klein Overmeen 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 16-07 / 11.00 uur 15e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     Samenzang 
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Zo. 23-07 / 11.00 uur 16e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor H. de Vries 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 30-07 / 11.00 uur 17e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 06-08 / 11.00 uur Gedaanteverandering van de Heer 
     Woord- en Communieviering 
     werkgroep Hardenberg 
     Samenzang 
 
Zo. 13-08 / 11.00 uur 19e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Di. 15-08 / 19.00 uur Maria Tenhemelopneming 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     Emmanuelviering Heino 
 
Zo. 20-08 / 11.00 uur 20e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor J. Butti 
     Samenzang 
     Laatste viering pastor J. Butti 
 
Zo. 27-08 / 11.00 uur 21e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     Samenzang 
     Collecte MIVA 
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Zo. 03-09 / 11.00 uur 22e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 10-09 / 11.00 uur 23e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: diaken R. Meijer 
     m.m.v. Stephanuskoor 
     Ziekenzondag 
 
Zo. 17-09 / 11.00 uur 24e zondag door het jaar 
     Woord- en Communieviering 
     werkgroep Hardenberg 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 24-09 / 11.00 uur 25e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastoor A. Monninkhof 
     m.m.v. Poco à Poco 
 
Zo. 01-10 / 11.00 uur 26e zondag door het jaar 
     Eucharistie 
     voorganger: pastor A. Wenker 
     m.m.v. Stephanuskoor 
 
Zo. 08-10 / 11.00 uur Caritasviering 
     Woord- en Communieviering 
     voorganger: pastor R. Doornbusch 
     Samenzang 
     Collecte Missie Kinderen 
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ROOSTER 
 
Misdienaars en Misdienettes 
Zo. 18-06 / 11.00 uur geen 
Zo. 25-06 / 11.00 uur geen 
Zo. 02-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 09-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 16-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 23-07 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 30-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 06-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 13-08 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 20-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 27-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 03-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 10-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 17-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 24-09 / 11.00 uur geen 
Zo. 01-10 / 11.00 uur Fabiënne en Robin Farjon 
Zo. 08-10 / 11.00 uur geen 
 
 
Lectoren 
Zo. 18-06 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 25-06 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 02-07 / 11.00 uur geen 
Zo. 09-07 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 16-07 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 23-07 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 30-07 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 06-08 / 11.00 uur geen 
Zo. 13-08 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 20-08 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo. 27-08 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
Zo. 03-09 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 10-09 / 11.00 uur mw. M. Los 
Zo. 17-09 / 11.00 uur geen 



Kerkblad St. Stephanus, zomer 2023 

- 10 - 

Zo. 24-09 / 11.00 uur dhr. T. Rijghard 
Zo. 01-10 / 11.00 uur mw. V. Reimer 
Zo.  08-10 / 11.00 uur mw. J. Terhorst 
 
 
Kosters 
Zo. 18-06 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 25-06 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 02-07 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 09-07 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 16-07 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 23-07 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 30-07 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 06-08 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 13-08 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 20-08 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 27-08 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 03-09 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 10-09 / 11.00 uur dhr. P. v/d Burg 
Zo. 17-09 / 11.00 uur mw. W. Stel 
Zo. 24-09 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
Zo. 01-10 / 11.00 uur dhr. H. Rusken 
Zo. 08-10 / 11.00 uur mw. T. Poorts 
 

 
VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE 

 
Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie: 

(http://www.emmanuelparochie.nl)  
 

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld. 
 

 

 

 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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BELANGRIJK BERICHT – SVP LEZEN 
 

BERICHT UIT DE LOCATIERAAD 
 
Het belangrijkste waar we de laatste tijd mee bezig zijn geweest is 
kijken naar de toekomst van onze geloofsgemeenschap dmv het 
opstellen van een beleidsplan. 
Wat is er belangrijk voor ons om zolang mogelijk onze kerk aan de 
Mulderij open te houden. 
Hiervoor werd altijd gesteld dat er drie zaken zijn die bepalend zijn: 

- een goed bestuur 
- de financiën op orde 
- voldoende vrijwilligers 

 
Onze financiën zijn op orde, mede door relatief lage onkosten voor 
ons kerkgebouw, in vergelijking met de grote kerken elders, en 
natuurlijk uw bijdragen aan onze geloofsgemeenschap dmv 
kerkbalans en collectes. 
 
Het aantal vrijwilligers neemt af en dat vraagt onze aandacht. Door 
het accent te leggen op de zondagse vieringen met de 
gezamenlijke koffie na afloop redden we het voorlopig nog wel. 
 
Het bestuur wordt een ander verhaal. Op onze vergadering van 
begin mei, heb ik afscheid genomen als voorzitter. Begin 2022 had 
ik al aangegeven dat er toch wel een keer een einde zou komen 
aan mijn voorzitterschap. Begin dit jaar heb ik de knoop doorgehakt 
en gezegd dat ik eind april toch echt zou gaan stoppen na twaalf 
jaar. 
Tot mijn grote spijt hebben we geen opvolger kunnen vinden en 
heeft ook niemand zich spontaan gemeld. Dat is een probleem 
voor het voortbestaan. Er zijn nu nog drie personen over: 
secretaris, financieel beheerder en profieldrager catechese. Zij 
moeten dit naast hun werk doen en hoe kleiner de groep, hoe meer 
werk. Het zou fijn zijn de verantwoordelijkheden wat te kunnen 
spreiden over meerdere personen. 
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Als bestuur hebben we gekeken hoe we verder kunnen en 
daarvoor heb ik contact opgenomen met pastoor Monninkhof en 
hem de situatie uitgelegd en een voorstel gedaan. Het was een fijn 
gesprek en hij heeft het meegenomen naar het pastorale team. Als 
antwoord daarop kregen wij het volgende bericht: 
“Wèl is het voor ons als pastoraal team (en ook voor het 
parochiebestuur) van belang, dat voor ons duidelijk is met wie wij 
contact kunnen opnemen voor vragen op bestuurlijk en pastoraal 
gebied: 

 Pastoraat 
 Gebouwen 
 Financiën 

Ook een duidelijke vermelding, wie aanspreekbaar is als voorzitter 
van de locatieraad en een adres van het secretariaat van jullie 
geloofsgemeenschap, zijn voor ons van belang.” 
Hier ligt dus een taak voor het overgebleven bestuur om daar vorm 
aan te geven. 
Samen met hen hebben we al wel een idee dat verder uitgewerkt 
moet gaan worden. 
 
Uiteraard laat ik niet alles zomaar uit mijn handen vallen, daarvoor 
is onze geloofsgemeenschap me te dierbaar. 
De voorlopige afspraken zijn: 
Mijn naam als voorzitter blijft nog in het kerkblad staan en ook de 
e-mails aan de voorzitter worden nog naar mij gezonden. Wat 
binnenkomt sluis ik door naar degenen die het verder kunnen 
beantwoorden of actie kunnen ondernemen. Dit tot ik definitief de 
voorzittershamer kan overdragen. 
 
Ook zal ik het bestuur, indien nodig, nog ondersteunen in de 
stappen die moeten worden genomen om de toekomst van onze 
kerk een steviger basis te geven, zodat de verantwoordelijkheid 
niet allen op de overgebleven drie bestuursleden rust. 
 
Om te voorkomen dat al onze vrijwilligers nu denken : “En wij dan? 
Wij dragen ook verantwoordelijkheid voor onze taken.” Natuurlijk, 
zonder jullie inzet zijn we niets, we hebben jullie allemaal, niemand 
uitgezonderd, heel hard nodig. 
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En ook ik zal me op andere terreinen blijven inzetten, maar een 
bestuur dat coördineert en verbindt is nodig. Ik hoop dat ik dat in de 
afgelopen 12 jaar heb kunnen waarmaken, mede met de inzet van 
de andere bestuursleden. 
 
Ik blijf vertrouwen op de gemeenschapszin van onze parochianen 
en heb daardoor het volste vertrouwen in de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap hier in Hardenberg. 
Want zoals ik al vaker heb gezegd, we zijn SAMEN kerk. 
 
Over hoe het verder gaat zal het bestuur jullie informeren op het 
moment dat de ideeën vastere vorm aannemen. 
 
Tot slot, u hoeft niet te wachten op het bestuur. Als u nu denkt, ik 
kan wat betekenen voor onze geloofsgemeenschap, meld u dan 
meteen bij de overgebleven bestuursleden of bij mij. Vele handen 
maken licht werk en dat is in een tijd waarin iedereen erg druk is, 
heel fijn. 
 
Met hartelijke groeten, 
José Terhorst 
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PASTORALIA          
 
Meimaand: Mariamaand 
 
Een parochiaan liet mij een foto zien op haar telefoon: 
een prachtig beeld van Maria met haar zoon Jezus op haar arm. 
Dat beeld had een plaatsje gekregen in haar tuinhuisje, daar had 
ze een hoekje ingericht speciaal voor Maria. Een soort van heel 
klein kapelletje was het geworden. 
Ze vertelde geëmotioneerd dat ze kortgeleden acht mensen uit 
haar familie en kennissenkring had verloren. En ja, dat is wel heel 
veel. Te veel. Hoe ga je om met zoveel verdriet? Ze had daarom 
toch maar eens acht kaarsjes tegelijk bij Maria aangestoken. 
Maria, die alle pijn en verdriet van mensen begrijpt. 
Maria, Troosteres der bedroefden. 
De Bijbel reikt weinig woorden aan van Maria. 
Twee beelden van haar die iedereen kent: 
-Maria als jonge vrouw met haar kind op haar arm. 
-Maria als vrouw van smarten, met haar dode zoon in haar armen. 
De Pieta. 
Zij, die er eerder was dan haar zoon. Het leven van Jezus was 
ingebed in het hare. Zij heeft zijn leven op de voet gevolgd en zijn 
dood nog zo`n veertien jaar overleefd. 
Maria is leerling van Jezus geworden; na de bruiloft van Kana ging 
zij met hem mee. 
Aan het Kruis sprak Jezus de volgende woorden tot zijn moeder: 
“vrouw, dit is uw zoon.’ En tegen zijn geliefde leerling: dat is je 
moeder.” 
Jezus gaf Maria de opdracht moeder te zijn van de leerling. En 
zoals die leerling haar aannam als moeder, zo mogen wij Maria 
ook aannemen als moeder. 
Of wij nu op bedevaart gaan, de rozenkrans bidden of een Maria 
altaartje hebben in onze achtertuin, Maria is altijd dichtbij. Alles 
begrijpt zij, alles mogen we bij haar neerleggen. 
Een mooie meimaand gewenst! 
 
Pastor Marga klein Overmeen
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PASTORALIA          

         
Routekaart 
Eerst had ik boven dit artikel willen schrijven: ‘plussen en 
minnen’. Maar toen ik gisteren – zondag 7 mei – onze diaken 
Richard Meijer hoorde spreken over een ‘routekaart’, besloot 
ik – met dank aan hem voor deze inspiratie – te kiezen als 
titel voor dit artikel het woord: “routekaart”. 
Deze ‘routekaart’ doet me denken aan de weg, die ik tot nu 
toe mocht gaan. Onlangs ben ik terug geweest in de 
Mariakerk (officieel: “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming”) 
in Zuid Berghuizen. Dit is een wijk van Oldenzaal, een ‘dorp in 
de stad’, zoals ze daar trots zeggen. Voor mij is dit ‘heilige 
grond’, want ik ben er geboren en getogen. In de Mariakerk 
ben ik gedoopt, heb ik mijn eerste heilige communie gedaan, 
heb ik het vormsel ontvangen, ben ik lector/acoliet geweest 
en heb ik ook een eerste Heilige Mis mogen opdragen. Op 
deze plek, die mij lief en dierbaar is, heb ik dus heel wat 
voetstappen liggen. Helaas zal deze kerk binnenkort aan de 
goddelijke eredienst onttrokken worden. Gisteren, zondag 7 
mei, was er de laatste eucharistieviering. Twee weken eerder, 
op zaterdagavond 22 april, mocht ik er – op mijn eigen 
verzoek – nog één keer voorgaan in de Heilige Mis. Samen 
met velen mocht ik omzien in dankbaarheid, naar velen, die ik 
op mijn weg door het leven mocht ontmoeten. Het evangelie 
van de Emmausgangers was zeer toepasselijk: mijn weg door 
het leven was niet altijd glad geplaveid. Maar onderweg heb 
ik velen mogen ontmoeten, die vertrouwen in mij stelden en 
die ervoor zorgden, dat ik ‘aan de gang kon blijven’. In al deze 
‘reddende engelen’ zie ik Gods nabijheid, en ook de 
voorspraak van Maria. Hierbij mocht ik in deze viering – 
samen met de andere kerkgangers – dankbaar stil staan. 
 
Van harte hoop ik, dat dit ‘omzien’ in dankbaarheid mij ook 
kracht en moed mag geven voor de weg, die ik verder mag 
gaan door het leven. Van het ‘concert des levens’ krijgen we 
geen program. 
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En ook op de ‘routekaart van ons leven’ zijn wel eens 
onderbrekingen, die tot ‘omleidingen’ leiden. Zulke onverwachte 
gebeurtenissen maken me wel eens somber. 
Wie had kunnen denken, dat in het voorjaar van 2020 door 
het coronavirus de hele wereld plotseling kwam stil te vallen? 
En wie had kunnen vermoeden, dat we, op Bevrijdingsdag 
2023, als thema zouden hebben: ‘leven met oorlog” ? Veel 
van wat zo vanzelfsprekend was, is op losse schroeven komen 
te staan. We weten het even niet meer, en hierdoor komen we in 
de ‘overlevingsmodus’ te staan. De lontjes worden steeds korter, 
met een ‘vechtcultuur’ als gevolg. Ik moet u bekennen, dat ik met 
de spanningen, die dit oproept, niet altijd even goed kan omgaan. 
Zelf heb ik behoefte aan planning en structuur; vastigheid is voor 
mij het beste. Ik verlang naar verbinding en vrede. En hierin ben ik 
volgens mij niet de enige. Hiermee troost ik mij. 
Soms is strijd misschien onontkoombaar. “Heilige woede” moet er 
ook wel eens uit, en kan over en weer tot nieuwe inzichten leiden. 
Van harte hoop ik dat, zoals God Zich heeft ontfermd over de beide 
Emmausgangers, ook wij naar elkaar kunnen blijven omzien. Dat 
we niet terug hoeven naar ‘af’, maar dat er een ‘routekaart’ 
beschikbaar zal blijven, die ons de weg mag wijzen naar onze 
uiteindelijke bestemming. 
Diaken Richard Meijer toonde zich dankbaar voor de Heilige 
Geest, die hem op zijn diakonale weg telkens weer inspireert. 
Dat de Heilige Geest ook U en mij de weg mag blijven wijzen! 
 
We vragen dit op voorspraak van Maria, onze moeder, door 
Christus onze Verrezen Heer. Amen. 
 
Pastoor André Monninkhof
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PASTORALIA          

     
De Stille Omgang 2023 
Op zaterdag 18 maart mochten we met een groep van 13 
parochianen op weg naar Amsterdam om de Stille Omgang te 
gaan lopen. We verzamelde vanuit verschillende 
geloofsgemeenschappen (Dedemsvaart- Ommen- Hardenberg- 
Heino) bij het centraal station van Ommen. Met twee maal een 
overstap kwamen we aan tegen de klok van drie uur in Amsterdam, 
waar we in de oude stationsrestauratie een kop koffie hebben 
genuttigd onder het ziende oog van de ‘witte papegaai’. De middag 
werd gevuld door de kerk van de Krijtberg te bezichtigen. Licht 
werd er ontstoken en de stilte werd even gezocht om nadien verder 
te wandelen door Amsterdam. Als je in Amsterdam bent dan mag 
natuurlijk het Begijnenhof niet ontbreken, daar waar ook de 
Begijnenhofkapel is, die helaas door restauratie niet open was, een 
belangrijk onderdeel van de Stille Omgang. Nadat we een 
gemakkelijke maaltijd hadden genuttigd bij een Fastfood concern is 
er een uur vrijetijd gecreëerd om Amsterdam te bekijken in eigen 
tijd en tempo. Tegen 18.30 uur hadden we afgesproken om ons te 
verzamelen bij het Nationaal Monument op de Dam. Daar heeft 
pastor Ria Doornbusch een inleiding gehouden over de Stille 
Omgang, met haar betekenis en het jaarthema: “Levend brood 
voor onderweg, in stilte getuigen”. Het thema verwijst onder andere 
ook naar het gedicht van Titus Brandsma die we als bezinning 
gebruikt hebben bij de Stille Omgang: “O, Jezus, als ik U 
aanschouw, dan leef weer dat ik van U hou en dat ook Uw hart mij 
bemint, nog welals Uw bijzondren vrind. Al vraagt dat mij meer 
lijdensmoed, Och alle lijden is mij goed. Omdat ik daardoor U 
gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed. 
Omdat ik het geen leed meer weet. Maar ’t alleruitverkorenst lot. 
Dat mij vereent met U, o God. O, laat mij hier maar stil alleen. Het 
kil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij mij toe, ’t 
alleen zijn word ik hier niet moe. Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik 
was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn 
maakt mij alle goed.” 
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Na de inleiding zijn we in stilte en in gebed gaan lopen met onze 
eigen intenties. Via de Nieuwendijk, Prins Hendrikkade, 
Warmoesstraat, Nes, Langebrugsteeg en Kalverstraat waar het 
wonder op 15 maart 1345 mocht geschieden. We hebben na de 
‘Omgang’ ons aangesloten bij de Eucharstieviering in de 
Nicolaaskerk in Amsterdam, waar een plechtige Eucharistieviering 
plaats vond met hoofdcelebrant Kardinaal Eijk voor het bisdom 
Utrecht. 
Ja, en dan weer huiswaarts, zodat de laatste trein gehaald kon 
worden en we met elkaar in Ommen konden eindigen na een zeer 
waardevolle en inspirerende dag om 00.37 in de nacht. 
 
Pastor Ria Doornbusch 
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PASTORALIA           
 

MET DE HEILIGE CHRISTOFFEL OP WEG 
Wat neem je mee en wat neem je niet mee op vakantie? Het is een 
vraag die veelal gesteld wordt in deze periode van het jaar, 
vakantietijd. Wie weet bent u al onderweg naar uw 
vakantiebestemming. 
Of, u bent nog aan het twijfelen op de laatste gegevens en neemt 
dan de beslissing wat goed is. 
Het zijn allemaal afwegingen in deze tijd van ons bestaan. En toch, 
ook in deze vakantieperiode kan onze traditie houvast bieden. U 
heeft vast wel eens gehoord van de Heilige Christoffel, de 
‘reisheilige’. Hij gaat meestal onze weg vergezellen aan een 
sleutelhanger en natuurlijk in ons hart. 
Wie is nu die ‘beschermheilige’ waar we zomaar op mogen 
vertrouwen? 
Volgens een bekende laatmiddeleeuwse legende, heette Christoffel 
aanvankelijk Reprobus. Omdat hij vanwege zijn lengte bekend staat 
als reus, geeft een kluizenaar hem op een dag de raad reizigers 
te helpen bij het oversteken van een woeste rivier. Reprobus is 
namelijk zo groot, dat hij de reizigers eenvoudig op zijn schouders 
kan dragen en droog naar de overkant lopen. Tijdens een nacht 
wordt de reus bezocht door een kind dat hem laat weten óók graag 
naar de overkant gedragen te worden. 
Een ogenschijnlijk makkelijk klusje, maar tijdens de overtocht wordt 
het kind plotseling ondraaglijk zwaar. Als Reprobus de overkant 
eindelijk heeft bereikt, vertelt het kind hem dat hij zojuist Christus 
met alle zonden van de wereld heeft gedragen. 
 
Het pastorale team wenst u allen een zorgeloze vakantieperiode, 
waar u zich ook bevindt, waarbij we mogen weten dat we ons 
gedragen mogen voelen door de Heilige Christoffel. 
 
Pastor Ria Doornbusch 
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FAMILIEBERICHT 

 
Waar mensen zijn 

die elkaar verstaan 

Waar liefde is 

daarheen wil ik gaan 

Waar het eeuwig vrede is 

waar de zon schijnt 

Waar een nieuwe wereld is 

die niet meer verdwijnt. 
 
 
Op 20 mei 2023 is op de leeftijd van 92 jaar overleden onze 
medeparochiaan 

 
Joseph Gottfried (Joop) Gerelings 

 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte. 
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KENNEN, VIEREN EN BELEVEN   
 
Catechesecursus over ons Rooms Katholiek geloof 
 
Als u uw kennis van ons Rooms Katholiek geloof wilt opfrissen, of 
als u de rijkdom van ons Rooms Katholiek geloof beter wilt leren 
kennen, nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de 
komende catechesecursus over ons Rooms Katholiek geloof: 
kennen, vieren, en beleven. 
Aan de hand van de drie pijlers van ons katholieke geloof: ons 
geloof kennen, vieren en beleven, zullen we stil staan bij vragen 
als: 
- Wanneer wij ons geloof uitspreken, belijden wij ons geloof in de 
Drieëne God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat zijn de diepere 
achtergronden van deze geloofsbelijdenis ? 
-We belijden niet alleen ons geloof, maar we vieren het ook. Wat 
wordt hiermee bedoeld ? En welke rol vervullen de zeven 
sacramenten hierin ? 
-We belijden ons geloof, we vieren het, maar we mogen het ook 
beleven. Van dag tot dag moeten we ons geloof ook waarmaken. 
In Jezus’ spoor gaan we op weg. Welke ‘wegwijzers’ kunnen ons 
daarbij helpen ? 
Pastoor André Monninkhof zal deze avonden inhoudelijk 
begeleiden. Het zijn avonden met informatie en vooral vorming. De 
cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten. Uw aanwezigheid bij alle 
avonden wordt verondersteld. Het cursusmateriaal bestaat uit het 
“Geloofsboek Belgische Bisschoppen”, zelf aan te schaffen, en 
verkrijgbaar via internet. Deze catechesecursus bereidt tevens voor 
op opname in de Rooms Katholieke kerk. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats telkens op een woensdag: 
- 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december 2023 
- 31 januari, 28 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei, 12 juni 2024 
Aanvang 20.00 uur, op het adres: Nering Bögelstraat 1-A, 7731 EL 
Ommen. 
U kunt zich opgeven per e-mail: 
brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
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BOEIEND – VLOEIEND – GROEIEND EN BLOEIEND 
MAAR OOK VERMOEIEND EN NOG NAGLOEIEND 
 
Dat is in een paar woorden gezegd, de samenvatting van de 
bedevaart naar Lourdes. Met 42 parochianen uit onze Emmanuel-
parochie stapten we in Lemelerveld, na de zegen door pastor de 
Vries ( ’s morgens om 5 uur) in de bus voor de reis naar Lourdes. 
Met 900 andere pelgrims uit ons Bisdom maakten we de reis per 
bus en TVG (hogesnelheids-trein) richting het zuiden van Frankrijk. 
Precies op tijd voor het avondeten arriveerden we in de 
verschillende hotels. De mensen die met het vliegtuig en de bus 
reisden waren inmiddels al aangekomen. Dat was dus perfect 
georganiseerd.  
Boeiend 
De eerste avond zijn velen van ons al even 

wezen kijken bij de grot waar Maria is 
verschenen aan Bernadette. De 
volgende dag vond daar onze eerste 
eucharistieviering plaats. Deze 
viering met als hoofdcelebrant 
kardinaal Eijk werd rechtstreeks 
uitgezonden op t.v.  
In totaal hebben we elke dag 

minimaal 1 viering en soms 2 vieringen 
bijgewoond. 
Naast 
kardinaal Eijk 
was ook Mgr. 
Woorts 
menigmaal 
voorganger. 
Eerlijk gezegd 

vond ik het 
aantal vieringen 

teveel, aan het einde van de week ging me 
dat echt tegenstaan.  
De verhalen er om heen vond ik wel zeer boeiend.  

Pastor Ria voor het doopvont in 
de parochiekerk waarin 
Bernadette is gedoopt. 

Het eerste wonder 😉 

Het thuisfront kijkt mee 
naar de eucharistie-
viering bij de grot. 

Reisleider Janny Horstman vertelt het 
verhaal van de verschijningen aan 
Bernadette. 
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De belevenissen van Bernadette; de plek waar ze de 
verschijningen heeft gezien, waar ze woonde enz.  
Het thema van deze bedevaartreis was: “Ga zeggen aan de 
priesters dat men hier een kapel bouwt en dat men hier in 
processie komt”. Dat zijn de woorden die Bernadette hoorde van 
Maria en die zij heeft overgebracht. Tot op de dag van vandaag 
trekken mensen in processie langs de plek van de verschijningen. 
Vloeiend 

 
 
 
 

De lichtprocessie die in de avond 
plaatsvond maakte grote indruk. Velen 
van ons hebben meegelopen en anderen 
hebben aan de kant zitten kijken. Mensen uit verschillende landen 
die allemaal Avé, Avé Maria zingen en zwaaiden met hun kaarsje.  
 

Assistent Reisleider Lies 
Akkermans vertelt (mede) het 
verhaal van de kruisweg van 
Jezus. 

Samen bidden in het cachot waar 
Bernadette woonde met haar familie. 

Internationale viering in de ondergrondse kerk Pius X. 
Deze kerk biedt plaats aan 25.000 mensen. 
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De viering met de handoplegging was voor menigeen een kostbaar 
en emotioneel moment. Het was heel jammer dat die viering werd 
afgesloten met het afscheid van Ben Lokate als ceremoniarius van 
de Kardinaal. Dat paste niet bij de beleving van de viering en het 
gevoel dat wij daarbij hadden.  

De (kleine) kruisweg die wij gelopen hebben kwam ook 
even binnen. 
Iedereen had wel een keer een moeilijk moment, soms 
moest je even alleen zijn om te verwerken wat je gehoord 
of gezien had. De tranen kwamen vanzelf. Ze vloeiden 
overigens niet altijd van verdriet maar ook van het plezier 
dat we met de 
groep hadden.  
 
 

Groeiend en bloeiend 
Na elke viering werd samen koffie gedronken en daarbij leerden we 
elkaar beter kennen. Ook bij het ontbijt 
en het eten (2 keer dag warm) zijn veel 
vriendschappen ontstaan/ gegroeid en/of 
opgebloeid. Het ging eigenlijk vanzelf. 
Doordat je een week zo intensief met 
elkaar optrekt hoor je veel verhalen van 
iemands leven, verdriet en vreugde. In de 
groep van Raalte zaten ook 3 acolieten uit Dalfsen met twee 
moeders, het was fijn om hen ook even een avond te ontmoeten. 
Alle acolieten zagen we bijna elke viering in functie en dat is zo 
prachtig om even die bekende gezichten te zien.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 4 mei herdenking om 20.00 uur in het hotel. 
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Vermoeiend 
Wij zaten in hotel L’ Europe, 
ongeveer 1 kilometer lopen van het 
Heiligdom. Dat was goed te doen. 
Dat stukje wandelden we elke dag 
zeker 3 keer op en neer. Op 
donderdag gingen we naar de 
Pyreneeën en daar kon iedereen die 
graag wandelt zich nog meer 
uitleven. Prachtige vergezichten, 

watervallen, sneeuw op de bergen en een kabbelend beekje waren 
onze beloning. Aan het eind van de reis 
moesten we concludeerden dat de meesten 

van ons slechter liepen dan voordien😉. 

Blijkbaar heeft het niet alleen mentaal, maar 
ook fysiek veel van ons allemaal gevraagd.  
 
Nagloeiend 

De week werd afgesloten met 
een viering met onze eigen 
groep in Chapelle Notre Dame 
des Doulleurs, waarin pastor Ria Doornbusch 
voorging. Bijzonder daarbij was, dat zij eerst 

geweigerd werd om voor te gaan in de kapel, omdat zij een vrouw 
is. Ze moest maar een pastoor vragen: “er lopen er hier genoeg” 
kreeg ze te horen. We zijn blij dat de viering toch doorgang kon 
vinden en gingen na deze mooie bijeenkomst met goede moed op 
weg naar de kaarsenkapel waar we allemaal nog een laatste 
kaarsje hebben aangestoken en een laatste groet konden brengen 
aan de grot. 
Pastor Ria heeft ons daarbij goed 
begeleid en aan het denken gezet. 
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Nu we terug zijn in onze eigen omgeving kunnen we dankbaar 
terugkijken op een prachtige reis die we niet gauw zullen vergeten 
en waar we nog lang van zullen nagloeien.  
Hartelijk dank aan onze reisbegeleiding Janny, Lies en Ria en 
iedereen die deze reis tot een prachtige ervaring heeft gemaakt. 
Avé! 
 

Inge Haarman 
 
 
 
 

Alle pelgrims van het bisdom Utrecht op de foto 
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Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus 
 

 

MUTATIEFORMULIER 
 

 
Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid* 
Naam: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Postcode / woonplaats: ……………………………………. .  
Geboortedatum en –plaats: ………………...………………. 
 
Nieuw adres 
Adres: ......…………………………………………………….. 
Postcode / woonplaats: ……………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………. 
 
Geboorte / doop* 
Naam en voorletters: ………………………………………… 
Roepnaam: …………………………………..……………….. 
Geboortedatum en –plaats: ………………………………… 
Gedoopt: RK / NH / GE* 
 
Overlijden 
Naam: …………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………. 
Geboortedatum: ……………………………………..………. 
Overlijdensdatum: ……………………………………………. 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 

 


