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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen 
 

 
Sint Brigitta te Ommen 
 
Onderstaand bericht ontvingen wij van een parochiaan uit  
één van de andere geloofsgemeenschappen 
 

Prachtige Gebedsviering in Ommen 
 

Zaterdag 5 oktober jl. was de eerste van de zo- 
genaamde tweeluik-gebedsvieringen in de Brigitta-
kerk van Ommen. 
Ruim 60 parochianen waren naar de kerk gekomen. 
Niet alleen parochianen uit Ommen maar ook  
parochianen uit andere geloofsgemeenschappen 
van de Emmanuelparochie.  
Dit gaf een mooie verbondenheid! 

 
De viering was voorbereid door het koor  
Intermezzo, dat ook de zang verzorgde. 
Thema van de viering was ‘In gesprek met Maria’.  

 
De viering werd gevuld met mooie ge- 
beden en gedichten; samenzang;  
bezinning en ook met stilte. 
En er was ruimte om een lichtje op te  
steken voor een eigen intentie. 
Bij het verlaten van de kerk kregen we een 
prachtige Maria-afbeelding mee met de 
hiernaast afgebeelde tekst. 
 
Na afloop van de viering werd, onder een 
kopje koffie, nagepraat over deze prach-
tige viering waarin Maria centraal stond. 

 
De volgende viering in de tweeluik-gebeds-
vieringen is op zondag 1 december a.s. 
om 11.00 uur in Ommen en heeft als thema 
 ‘In dankbaarheid op weg naar Kerst’. 
Komt u dan ook? 
Een parochiaan 
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Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld                                                         
 

Vrijwilligersavond Lemelerveld 
 

Zaterdagavond, 19 oktober 2024, was het drukker in onze kerk dan dat wij de laatste tijd gewend 
zijn. Nee, geen bijzondere viering, maar na afloop was er de vrijwilligersavond in ons parochiecen-
trum. Zo’n 70 vrijwilligers hadden zich opgegeven voor deze avond. Een gezellige volle bak. De 
vrijwilligers werden welkom geheten door onze voorzitter en voor het eerst in de geschiedenis 
was dat niet alleen in het Nederlands maar ook in het Engels. Dit heeft alles te maken met het 
feit dat wij nu ook een vijftal vrijwilligers hebben vanuit het asielzoekerscentrum. Enthousiaste 
mensen die graag iets voor ons willen doen. Zij helpen nu o.a. mee bij het onderhoud van de tuin 
en ons kerkhof en zij helpen met de wekelijkse schoonmaak van ons parochiecentrum. 
Onze vrijwilligers, we zijn er zo blij mee en trots op. Met elkaar zorgen zij ervoor dat onze ge-
loofsgemeenschap vitaal, gezond en levend blijft. Zij zorgen ervoor dat ons hart van de parochie 
blijft branden. Voor onszelf en voor elkaar. Uitgestoken handen zijn altijd welkom. 
Het was een gezellige avond waarbij er veel ruimte was om elkaar te spreken. De activiteit was 
een bingospel. Er werden niet zomaar wat cijfers voorgelezen maar de bingogetallen kwamen in 
een toepasselijk verhaal naar voren met de titel: 'Met de pastoor terug in de tijd.' Twee van de drie 
bingoprijzen werden gewonnen door vrijwilligers uit het asielzoekerscentrum. Gefeliciteerd alle-
maal! Een hartelijk woord van dank aan jullie allemaal, ook aan de organisatie van deze avond!! 
 

 
De vrijwilliger 
Hart van goud 

uit het juiste hout 
leeft 
geeft 

en draagt bij 
steunpilaar van deze 

maatschappij 
 

Handen uit de mouwen 
mannen en vrouwen 
wat zijn ze prachtig 

en vereend, oh zo krachtig 
 

Vrij 
en blijvend 

maar nooit vrijblijvend 
 

Geen loze beloftes 
voegt de daad 
bij het woord 

 
Onbaatzuchtig 

bescheiden 
uniek in zijn soort 
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Kerstconcert Con Amore Lemelerveld 
 

               Zondagavond 22 december in de H. Hartkerk, noteer de datum alvast.  
                        Nadere berichtgeving volgt. 

 
 

 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Heino 
 

Terugblik op het feestelijk weekend 100 jaar Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
 

"Niet zomaar een dak!" 
 

In het weekend van 25, 26 en 27 oktober was het dan zover! Het feestelijke weekend ter ere van 
100 jaar kerkgebouw. Velen waren achter de schermen al een poos bezig met de voorbereidin-
gen om alles tot in de puntjes te verzorgen.  
Op woensdag voor het weekend gingen de  
dames Mieke Umbach, Berta Schotman,  
Gerda Ogink en Thea Geerlink aan de slag met 
de tweede tentoonstelling van dit jaar. Was er 
met de pompdagen de seizoenen te bewonde-
ren, nu namen ze ons mee "dwars door het 
kerkelijk jaar" met prachtige opstellingen van de 
verschillende feestdagen die we elk jaar vieren. 
Op vrijdagochtend 10.00 uur werd de tentoon-
stelling geopend en konden we drie dagen lang 
het geheel bewonderen. Ook was er een kinder-
hoekje ingericht en konden de kinderen op 
zoektocht naar de vredesduifjes die her en der 
goed verstopt zaten.  
 
Op vrijdagochtend werd er al gevierd tijdens de vrijdagochtendviering in het parochiecentrum. 
Pastor Hans de Vries verzorgde een feestelijke eucharistieviering. Aansluitend werd er koffie/thee 
gedronken met een gebakje en ook mocht een hapje en een drankje niet ontbreken. Een feestelijk 
begin van het weekend!  

 
Op naar de zaterdag, waar we in de middag konden 
luisteren naar een tweetal lezingen.  
De heer Clemens Hogenstijn nam ons mee terug de 
geschiedenis in en de heer Klaas de Jonge bracht 
ons een blik in de toekomst. Hierbij was het goed om 
te horen dat hij aangaf dat de kerk toekomst heeft! 
Mensen zijn nadrukkelijk bezig met zingeving en  
levensvragen. Daar kan de kerk een blijvende rol in 
spelen. Maar we moeten wel ook aandacht houden 
voor het kwetsbare. Ze konden rekenen op een mooie 
groep geïnteresseerde luisteraars. 
 

Terwijl ondertussen bezoekers de kerk en de tentoonstelling ook wisten te vinden gedurende de 
dag, werd er achter de schermen doorgewerkt aan de komende eucharistieviering en de gezellige 
avond daarna. Om 19.00 uur volgde er die zaterdag een feestelijke eucharistieviering, voor-
gegaan door pastor Hans de Vries. De pastor werd deze viering ondersteund door twee van onze 
acolieten en de beide koren, die onze parochie nog rijk is, brachten passende, mooie liederen ten 
gehore. Uiteraard mocht ons parochielied hierbij niet ontbreken.  
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De viering was druk bezocht en ook aan het samenzijn naderhand werd flink gehoor gegeven. De 
hele zaal zat vol! Er moesten zelfs nog wat stoelen bijgehaald worden. Hier konden we genieten 
van verschillende zelfgemaakte taarten. Gemaakt door parochianen met een vleugje liefde, dit 
was zeker te proeven! Heerlijk! Na de koffie/thee werd de borrel op tafel gezet met een hapje erbij. 

Gezamenlijk hebben we getoost op onze 
kerk en onze gemeenschap. Er ontstonden 
mooie gesprekken en er was veel gezellig-
heid. Pastor de Vries liet zich van een heel 
andere kant zien en serveerde koffie en thee 
uit. Ook de acolieten hebben de handen uit 
de mouwen gestoken en de hele avond ge-
holpen met de bediening.  

 
En toen brak de laatste dag van het weekend aan. Wederom 
waren we op tijd paraat om bij de tentoonstelling te staan en 
ook in het parochiecentrum werd hard gewerkt. Soep werd  
afgemaakt, broodjes werden gesmeerd en de tafels gedekt. 
Tijd voor de gezamenlijke lunch! Een flinke groep parochia-
nen had gehoor gegeven aan de oproep om te komen. Na een  
moment van stilte om onze dankbaarheid uit te spreken dat we 
zo samen konden zijn en een gebed, konden we eten. Er was 
voldoende voor eenieder.  

 
Hierna was het moment 
aangekomen om samen naar de kerk te gaan voor het 
stukje cabaret van Reflection. In de kerk hadden zich ook 
al andere mensen verzameld om dit te zien. Reflection 
bracht ons enkele liederen over onze kerk en een act in 
twee delen. Eerst kwamen onze herten aan het woord. Zij 
mijmerden over vroeger; hoe het was en wat ze allemaal 
wel niet hadden zien voorbijkomen. Als tweede kwamen de 
schapen aan het woord. Zij wonen nog niet zo lang naast 
de kerk, maar wisten al best het een en ander te vertellen. 
Menig trouw vrijwilliger werd genoemd door de herten en de 
schapen. Hierna kwam als laatste de voorzitter van de loca-
tieraad met een kort dankwoord, waarmee we het feeste-
lijke weekend konden afsluiten.  
We kunnen terugkijken op een prachtig weekend, mo-
gelijk gemaakt door vele parochianen die vrijwillig hun 
tijd hiervoor in hebben gezet. We kunnen niet iedereen bij 

name noemen, maar we danken jullie allen van harte voor jullie hulp. Het was echt een weekend 
voor en door parochianen. We kunnen wel stellen dat onze parochie niet zomaar een dak is, 
maar een bijzondere plek voor velen.   
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Heilige Nicolaas te Lierderholthuis 
 

Licht en Dankbaarheid 
 

In Lierderholthuis wordt al jarenlang op 1 november om 19.00 uur 
Allerzielen in de kerk gevierd. Op deze dag komen meer mensen 
naar het kerkhof dan gewoonlijk op de eerste dag van de maand. 
Het grafmonument wordt door nabestaanden zorgvuldig met een 
sopje schoon gemaakt en om het graf wordt alles netjes aange-
harkt. Hierna komen extra bloemen en kaarsen op het graf te 
staan. Nabestaanden praten met elkaar over de herinneringen 
die dan weer naar boven komen. Over het verdriet vanwege de 
pijn van de scheiding en het gemis. Maar ook dankbaarheid voor 
alles wat je samen beleven mocht en alle fijne dingen die er wa-
ren. In de gebedsviering ‘s avonds vierden we niet zozeer de 
dood, maar het leven. Bij binnenkomst van de kerk werd aan  
iedere kerkganger een waxinelicht aangeboden. Voor in de kerk 
werd dit licht ontstoken voor o.a.  ter nagedachtenis aan een lang 
geleden overleden familielid, voor iemand die een operatie moet 
ondergaan, voor een goed herstel van de gezondheid van  
pastor Marga klein Overmeen, en voor een ernstig ziek kleinkind. 
Na de overweging werden alle overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht. Bij het noemen van de namen spraken we woor-
den van herinnering uit en ontstaken een kaars uit dankbaarheid omdat zij een licht voor 
ons en anderen waren.  
Na het bezoek aan het kerkhof was er een kopje koffie in de kerk. Er werd nagepraat over de  
viering. Nabestaanden praten over hun gevoel van ik kan mijn dierbare niet meer aanraken maar 
hij/zij raakt mij voortdurend. En voel je niet schuldig bij de eerste keer dat je weer geniet en blij 
kunt zijn. 
 

Dag van de mantelzorg 
 

Zondag 10 november is het de Dag van de Mantelzorgers. Deze dag is bedoeld om extra aan-
dacht te geven aan mantelzorgers als erkenning voor hun waardevolle en onmisbare werk. 
Ook in Lierderholthuis zijn er veel mantelzorgers, die met toewijding en liefde zorgen voor een 
naaste. De kerken in Heino en Lierderholthuis zijn benaderd door ‘Evenmens’ om zoveel mogelijk 
mantelzorgers samen een mooi compliment te geven door ze een roos aan te bieden. Want dit 
hebben ze wel verdiend. Op 10 november staat de jaarlijkse Emmanueldag in Hoonhorst gepland, 
daarom worden de rozen nu op vrijdag 8 of zaterdag 9 november bij de mantelzorgers door drie 
vrijwilligers van de kerk thuis aangeboden.  
 

Diaconie 
 

Caritasviering Hoonhorst 
 

Door het uitvallen van pastor Marga klein Overmeen moest elke geloofsgemeenschap even  
zoeken naar een vervanger. Voor de een was dat lastiger dan voor de ander. Gelukkig hadden we 
in Hoonhorst mensen van de woord- en communieviering die het konden overnemen.  
De voorbereidingen gaan ook altijd anders, want vaak gaat de creativiteit met ons op de loop:  
ander thema, andere insteek, andere presentjes?  
Iedere geloofsgemeenschap mag het doen zoals ze willen. Hoofdzaak is dat we de mensen be-
reiken die een hart onder de riem goed kunnen gebruiken. 
In Hoonhorst hadden we dus een woord en communieviering met het koor erbij. 
Tevens hadden we een voedselbankactie en na de viering bloemstukjes om mee te nemen 
voor iemand die het nodig heeft. Het was een heel mooie viering met veel liedjes en grote  
betrokkenheid want de opbrengst van collecte en voedselbank is nog nooit zo hoog geweest.  
Een heel fijne viering om met een goed gevoel op terug te kijken. 
Silvo Broeks  

 



 6 

 

Caritasviering Ommen  
 

De Communieviering stond in het teken van de Caritas.  
Het thema van deze viering was “Tel je zegeningen”. 
Na de opening door pastor Ria Doornbusch gaf de voorzitter van onze  
lokale Caritas, Gerda Wermink, een overzicht van de werkzaamheden  
van de Caritaswerkgroep. 
Er zijn regelmatig contacten met het Pastorale Team, de Locatieraad  
en andere werkgroepen zoals met de Ouderen- en ziekenbezoekgroep.  
Maar ook buiten onze kerk zijn er contacten met andere kerken,  
de gemeente, schuldhulpmaatje en andere hulporganisaties. 
Ook wordt er jaarlijks contact onderhouden met het ziekenhuis in Ndala. 

In de preek deed pastor Doornbusch een oproep om 
ruimhartig te delen met mensen die een té klein 
budget hebben om van te leven. 
Deze zondag was de gehele opbrengst van de  
collecte bestemd voor het Caritaswerk.  
Namens de Caritas Werkgroep hartelijk dank hiervoor!  
                                                                           
Aan het einde van de viering werden er weer presentjes uitgedeeld om die te 
delen met anderen die behoefte hebben aan bezoek en aandacht. 

 
 

 
Caritasviering Vilsteren 
 

Terugblik op een prachtige, inspirerende Caritasviering 
 

Zondag 20 oktober jl. stond in de viering in Vilsteren, waarin Tonny Hendriks voorging, het werk 
van de Caritas centraal. 
 

Vanuit het gekozen thema ‘Tel je zegeningen’ waren er mooie  
gebeden; gedachten en ondersteunde het herenkoor dit met toe-
passelijke liederen.  
En voortbordurend op dit thema hadden we als attentie een hart 
van plexiglas met daarop de tekst ‘In een dankbaar hart schijnt 
altijd de ZON’. 
 

De bloemengroep had deze 
tekst als uitgangspunt ge- 
nomen voor de bloemstukken. Midden in het bloemstuk zat 
een groot hart met rode bloemen terwijl de zonnestralen uit- 
gebeeld werden met mooie grote gele bloemen. 
Een erg creatieve gedachte en een groot compliment voor  
de dames.  
 

De attenties konden worden meegenomen en gebracht  
worden bij iemand die wel een 
steuntje in de rug kon gebruiken. 

Aan de attentie hadden we nog een gedicht gedaan met de titel: 
Wees dankbaar. 
 

En in deze oktober maand - Maria/Rozenkrans maand - werd  
Maria uiteraard niet vergeten: staand op de communiebank werd ze 
in het licht gezet en toegezongen.  
 

En wat werden we weer blij verrast met een mooi bedrag in onze 
collectemandjes waarin het voornamelijk ritselde.   
 

Dankbaar kijken wij terug op deze prachtige, inspirerende  
viering! 
Werkgroep Caritas Vilsteren 
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Nieuws uit het parochiebestuur 
 

Positiewisseling vicevoorzitter bestuur  
 

Als wielerfanaat zoek ik vaak de vergelijking met een wielerkoers. Vanuit het peloton vormt zich 
een kopgroep met een rijder op kop. Afhankelijk van het parcours kan dat een sprinter zijn, maar 
soms ook een klimmer, mijn persoonlijke specialiteit.  
 

De afgelopen periode heb ik als vicevoorzitter op kop mogen rijden in de parochie. In mijn beleving 
was het tot nu toe een uitdagende klim met de nodige bochten en hobbels. Zelfs soms ook tegen-
wind….  
 

Op kop rijden vergt de nodige energie en aandacht en nu is het tijd dat ik van kop afga. Oftewel, ik 
heb in goed overleg met het parochiebestuur het Bisdom verzocht mij te ontslaan van mijn taken 
als vicevoorzitter en door te mogen als bestuurslid met speciale aandacht voor personele zaken. 
Het is mijn overtuiging dat in de volgende fase van de wedstrijd een andere rijder op kop kan  
rijden, oftewel een andere vicevoorzitter. Wie dat wordt laten wij u op de kortst mogelijke termijn 
weten. Tot dat moment rijden we als gehele parochiebestuur in een kopgroep door.    
 

Tot ziens in de parochie!  
 

Hartelijke groet,  
Gerard Boekel  

 
Nieuws uit het pastoraal team 
 

Uitnodiging presentatie pastoraal beleidsplan Emmanuelparochie 
 

Ommen, 6 november 2024 
 

Geachte parochianen van onze Emmanuelparochie, 
 

Hierbij nodigen we als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie U allen uit 
voor de presentatie van het pastoraal beleidsplan voor onze Emmanuelparochie en haar elf ge-
loofsgemeenschappen. 
 

Afgelopen tijd hebben we als pastoraal team hier hard aan gewerkt. De redenen hiervoor zijn: 
- Ons pastoraal team is aanzienlijk kleiner geworden 

- Werkdruk voor ons ons als pastores 

- Kerkelijke cijfers over kerkbezoek, doop, eerste heilige communie, vormsel en uitvaarten in 

onze parochie 

- Minder vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen, wat gevolgen heeft voor de vitaliteit 

van deze geloofsgemeenschappen 

In ons pastoraal beleidsplan schetsen we als pastoraal team een reëel beeld van de situatie nu, 
maar willen we ook een hoopvol perspectief bieden voor de toekomst. Verder heeft het parochie-
bestuur van onze Emmanuelparochie zich gebogen over de vraag, hoe de prioriteiten, genoemd in 
ons pastoraal beleidsplan, het beste mogelijk gemaakt (gefaciliteerd) kunnen worden, onder meer 
op het gebied van gebouwen en financiën. 
 

In de voorbije weken hebben we in drie bijeenkomsten ons pastoraal beleidsplan gepresenteerd 
aan de locatieraden, pastoraatsgroepen en werkgroepen in onze geloofsgemeenschappen. Te-
vens is hierbij een bestuurlijk plan voorgesteld ter ondersteuning van ons pastoraal beleidsplan. 
 

Natuurlijk willen we ook U als parochianen deelgenoot maken van ons pastoraal beleidsplan.  
Hiervoor hebben we twee bijeenkomsten gepland, verspreid over onze parochie en op verschil-
lende tijdstippen, om velen van U in de gelegenheid te stellen een bijeenkomst bij te wonen. 

- Maandagavond 25 november 2024 van 19.30 uur-21.15 uur in de parochiezaal van de  

Sint Vituskerk in Dedemsvaart 

- Donderdagmiddag 28 november 2024 van 14.00 uur-16.00 uur in het parochiecentrum  

van de RK kerk “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” in Heino 
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Wit U deelnemen aan één van deze bijeenkomsten, dan verzoeken wij U zich hiervoor op te geven 
bij mevrouw Brigitta Seekles, secretaresse van ons pastoraal team.  
Dit kan per mail: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl of via telefoonnr. 06 – 161 66 736. 
Dit in verband met de voorbereiding van deze bijeenkomsten (koffie, thee e.d.). 
 

We hopen velen van U te mogen begroeten. U bent allen van harte welkom! 
 

Met vriendelijke groet, namens pastoraal team en parochiebestuur Emmanuelparochie, 
                                                     Pastoor André Monninkhof 

 
 

Pastoraal artikel 
 

Helden en heiligen 
 

Onlangs was ik op de Sint Bernardusschool hier in Ommen. Het was even geleden, dat ik op 
school ben geweest, maar ik vond het mooi om met de kinderen van de groepen 5 en 6 te mogen 
praten over “Helden en heiligen”.  
Ik mocht ervaren, dat deze woorden heel wat bij hen oproepen. Volgens de leerlingen zijn helden: 
mensen die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de mensheid. Op mijn vraag: “Wie is voor jou 
een held ? “, zeiden ze: een brandweerman of – vrouw, die iemand redt uit een brandend huis; en 
ook een dokter die ervoor zorgt dat de bevalling voor moeder en kind goed verloopt. Ook Malala uit 
Afghanistan is voor deze kinderen een held. Zij is een jonge vrouw, die opkomt voor de rechten 
van de vrouw. Ze werd drie keer beschoten, maar mocht deze aanslag overleven. Ook hoorde ik 
de naam van Anne Frank: ook haar moed tijdens de oorlog maakt haar voor deze leerlingen tot 
heldin. 
Naast helden kennen we ook nog heiligen. In zekere zijn deze heiligen ook helden, omdat zij ge-
heel belangeloos hun leven in dienst gesteld hebben van de verkondiging van het evangelie, hier-
toe geïnspireerd door God, die Zich in Christus onvoorwaardelijk met ons verbonden heeft. Deze 
goddelijke solidariteit roept ons op om ook zelf solidair en herbergzaam te zijn. De patrones van de 
kerk in Ommen, Brigitta van Kildare, vond dit ook. Van haar wordt gezegd, dat zij van de melk van 
koeien, die zij molk, boter maakte en weggaf aan de armen; als door een wonder gaven na deze 
‘heldendaad’ de koeien nog een keer melk, waardoor Brigitta ook haar baas, de boer, tevreden kon 
stellen. Naast Brigitta mocht ik aan de kinderen ook de naamgever van hun school, Sint Bernardus 
van Clairvaux, uit de doeken doen. Hij was niet alleen abt van een klooster, maar ook een goed 
bestuurder, die heeft geholpen bij de oplossing van moeilijke kerkelijke kwesties. Dat hij ook maar 
een mens is blijkt uit het feit, dat de tweede kruistocht, die hij ooit organiseerde, op een mislukking 
uitdraaide. Maar toch: de kinderen zijn nog altijd trots op hun school, naar hem vernoemd:  Sint 
Bernardus! Natuurlijk mocht – aan de vooravond van Werelddierendag – ook Franciscus van As-
sisi niet ontbreken. De kinderen wisten mij te vertellen, dat de ‘opvolger van Benedictus’ ook de 
naam van deze heilige heeft aangenomen … Heel veel leerlingen die ik sprak, hadden ook huis-
dieren. Franciscus van Assisi hield van dieren: hij was een vriend van de natuur. Misschien moe-
ten we – bij gelegenheid – al deze dieren maar eens gaan zegenen op het plein voor de kerk … 
En laat ons niet vergeten, dat Franciscus van Assisi een man van vrede was: zo heeft hij de sultan 
(hoofd van de mohammedanen) nog de hand geschud. Franciscus droeg ook de kruiswonden van 
Onze Lieve Heer; zo droeg hij – in navolging van Christus – het lijden van deze wereld met zich 
mee. 
Op andere locaties in onze parochie zijn er weer andere heiligen, door wie wij ons mogen laten in-
spireren: Sint Vitus, Cyriacus, Alphonsus, Onze Lieve Vrouw van Fatima …ook in onze Emmanu-
elparochie klopt het ‘heilig hart’ volop, en houdt ons ‘elftal’ (elf geloofsgemeenschappen) gaande.  
Straks, met Allerheiligen, staan we stil bij al deze heiligen. Het gaat hierbij niet alleen om hen, die 
een plaatsje hebben veroverd op de kerkelijke heiligenkalender, maar ook om hen, die niet op 
voorpagina van de krant staan, maar wel heel veel goed werk doen: mensen, die hun liefdevolle 
mantel uitspreiden over hen, die anders in de kou zouden komen staan. Op het Hoogfeest van Al-
lerheiligen willen we bidden, dat al deze heiligen ons kracht en moed mogen geven om trouw te 
blijven aan ons geloof en te getuigen van Gods liefde in deze wereld.  
                               Pastoor André Monninkhof 
 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
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Tot slot 
 

Opening van het Heilig Jaar, gaat u mee?    
 

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een ‘Heilig Jaar’ of wel een 
‘Jubeljaar’.  
Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubel-
jaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te 
maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laat-
ste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds 
heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het 
voorafgaande jaar vastgesteld. Het thema voor 2025 zal zijn: ‘Pelgrims 
van Hoop’. 
 

Wat zegt de Paus over het Jubeljaar? 
“Iedereen weet wat het is om te hopen. In het hart van ieder mens woont hoop als het verlangen 
en de verwachting van goede dingen die komen gaan, ondanks het feit dat we niet weten wat de 
toekomst zal brengen”.  “Toch kan onzekerheid over de toekomst soms leiden tot tegenstrijdige ge-
voelens, variërend van vertrouwen tot bezorgdheid, van kalmte tot onrust, van vaste overtuiging tot 
aarzeling en twijfel.” 
 

De paus hoopt dat het Jubeljaar voor ons allemaal een gelegenheid zal zijn om vernieuwd te wor-
den in hoop. 
 

Als pastoraal team zouden we graag met de parochianen uit de Emmanuelparochie bij de opening 
van het Jubeljaar aanwezig zijn. Het Aartsbisdom Utrecht opent dit Jubeljaar met een Eucharistie-
viering in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op zondag 29 december 
om 15.00 uur. Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant zijn. 
 

Bij grote deelname is ons voornemen om gezamenlijk met de bus naar Utrecht te reizen. Voor de 
onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage op de dag zelf.  
 

U kunt zich opgeven bij Brigitta Seekles: brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl     
Telefoon: 06 16 16 67 36.  
Aanmelden graag vóór 15 december a.s. onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en 
woonplaats. 
Pastoraal team 
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