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Nieuws uit het parochiebestuur

Afscheid Bert Lenferink als bestuurslid

Na deze functie gedurende acht jaar te hebben vervuld, nam Bert Lenferink
onlangs afscheid als bestuurslid gebouwzaken van onze Emmanuelparochie.
In deze periode was hij ook enige tijd waarnemend secretaris.

In al die jaren heeft Bert Lenferink heel wat gebouwzaken begeleid. Als er op één
van onze locaties een verbouwing of een aanpassing aan of reparatie van een kerk,
zaal of huis plaatsvond, kwam Bert telkens ter plekke. Met zijn deskundigheid van-
uit de bouwwereld zag hij dan dat de voorgenomen aanpassing inderdaad nodig was.
Vervolgens begeleidde hij de betreffende locatie bij het aanvragen van een machti-
ging bij onze Bisschop. Talloos zijn de bisschoppelijke machtigingen, die ook ik als
voorzitter van het parochiebestuur, op mijn computerscherm voorbij zag komen.
Overal was Bert bij betrokken! Hij had een uitstekend contact met de ‘gebouwenman’
van het bisdom. Ook beschikte hij over een uitstekend netwerk. Dat wil ook wel eens
helpen. Zijn enthousiasme en gedrevenheid waren spreekwoordelijk!

Zijn consciéntieuze werkwijze moge blijken uit het feit, dat hij, alvorens afscheid te
nemen, afgelopen najaar nog al onze elf locaties is langs gegaan; om alle onder-
houdsplannen en verzekeringen ‘up to date’ te maken.

Naast zijn functie als parochiebestuurslid gebouwzaken was Bert ook actief in de
locatieraad van Lierderholthuis. Eens hoorde ik, hoe Bert persoonlijk langs een aan-
tal deuren in Lierderholthuis is gegaan om de enveloppen van de Actie Kerkbalans
op te halen. Het deelnamepercentage was 100%, dat snapt U wel.

Ook zingt Bert nagenoeg iedere zondag nog Gods lof in het Gemengd Koor van onze
parochiekerk H. Nicolaas in Lierderholthuis.

Daarom nu deze lofzang voor Bert Lenferink.
Beste Bert, dank voor al je trouwe inzet voor onze Emmanuelparochie en haar
geloofsgemeenschappen!

Het ga je goed!
Pastoor André Monninkhof
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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen

Heilige Willibrordus te Vilsteren

Een prachtiqg versierde kerk met de Kerstdagen!

Wat heeft iedereen genoten van een prachtig versierde kerk in
Vilsteren tijdens de kerstdagen.

' De dames van de bloemengroep hadden er
weer ware kunststukken van gemaakt.
Op het altaar; op de communiebank; aan de -
pilaren .... overal stonden of hingen weer schitterende
| stukken.
Een dag werk voor hen maar met een fantastisch
resultaat.

Heel veel dank aan de dames
Dinie, Erna, Marlon en Susan!

Er is heel wat gepoetst ....

Onlangs hebben een acht-tal
dames uit Vilsteren het vele
koperwerk van de kerk weer
gepoetst.

Alle kelken en kandelaars
blinken en glimmen weer
volop.

Het poetsen werd in ‘de Vilsterij’
gedaan. En ja, hoe krijg je daar
dan alles?

Nou ... met een kruiwagen!
Een dikke deken erin; alles er voorzichtig inleggen en kruien maar. Prachtig!

En na gedane arbeid was het tijd voor koffie met wat lekkers erbij.

Een heel hartelijk dank aan de ‘poetsende’ dames.

Sint Brigitta te Ommen

Inzegening urnenmuur

Vrijdagavond 3 januari jl. werd de nieuw gebouwde urnenmuur op passende wijze door
pastoor Monninkhof ingezegend. Met hulp van heel veel vrijwilligers is deze enorme klus
het afgelopen jaar tot stand gekomen. Het resultaat is
prachtig geworden waar we als geloofsgemeenschap
zeker trots op mogen zijn!




Sint Stephanus te Hardenberg

Bezinningsdaq 2025

Op zaterdag 11 januari was het zover.... De zesde bezinningsdag voor de geloofsgemeenschap
Hardenberg in het klooster van Denekamp. Dat de negentien deelnemers er zin in hadden, dat
was ’s morgens om 9 uur al wel duidelijk, er stond in alle vroegte een enthousiaste groep men-
sen bij onze Stephanuskerk. Milieubewust als we zijn, stapten we met ons negentienen in vier
auto’s, het was even passen en meten, maar zelfs de rollators konden mee en om kwart over 9
vertrokken we naar het mooie Twente.

We werden gastvrij onthaald door zuster Christella, zuster Reinalda, zuster Klarina,

zuster Mariela en zuster Virginie, die traditiegetrouw de koffie en de lekkerste gebakjes van
Denekamp voor ons klaar hadden staan. Eén groepje dames had nogal moeite om de weg te
vinden, ze hebben veel van het mooie Twente gezien, maar om 11 uur waren we dan toch
eindelijk compleet en konden we ingedeeld worden in groepjes. Het thema van de dag was
“‘Jouw levensdorst aan het woord laten komen” en over dit thema gingen we in de kleine
groepen eerst even brainstormen. Uiteindelijk schreef iedereen één woord op dat in zijn of haar
ogen het best bij dit thema paste, en gingen we -met dat woord in ons achterhoofd- luisteren
naar pastoor Zegveld, een emeritus-pastoor die ondanks zijn leeftijd, nog steeds hele boeiende
en inspirerende lezingen kan geven. Dat was ook nu weer zo, hij sprak over “een heel, geheeld
mens worden”, “vrouwen bij het graf van Jezus”, “intermezzo: eerstige liefde”, “de vrouw bij de put”
en “waar en hoe God ontmoeten?” Deze uitgebreide lezing kregen we aan het eind van de dag
mee in een boekwerkje, zodat we het thuis nog eens rustig door konden lezen.

Het middagprogramma bestond uit lekker eten en gezellig bijpraten (ook heel belangrijk!), het
middaggebed in de kapel met lectoren uit onze eigen geloofsgemeenschap, en daarna gingen
we in alle rust een klein kleurplaatje kleuren, van de twee vrouwen bij de put. Hoewel niet ieder-
een evenveel van kleuren houdt, was het toch wel even een mooi rustmoment op deze inten-
sieve dag en het is verbazingwekkend om te zien, hoe verschillend de kleurplaatjes er na afloop
uit zagen!

Na de thee, gingen we opnieuw in
groepjes uitéén om te praten over
de lezing van pastoor Zegveld en
om te kijken of er nu een ander
woord bij je opkwam n.a.v. het
thema, bij de meesten was dat zo.
Niet bij iedereen, er waren ook men-
sen die hun woord van ’s morgens
heel goed gekozen hadden en het
daarbij lieten.

Rond half 4 was er een plenaire af-
sluiting van de dag met een power-
point en veel samen

zingen, en daarna volgde er een
hartelijk afscheid van de zusters en
de verzekering dat we

volgend jaar graag weer komen!
Veronique Reimer

Heilige Alphonsus de Liguori te Slagharen

Opbrengst kerstconcert Cornel

Op zondag 22 december hield het koor Cornel uit Slagharen haar jaarlijkse kerstconcert. Ander-
halve week daarvoor had het koor gerepeteerd in Huize de Eik, een verpleeghuis, gevestigd in
het voormalige klooster in Slagharen. Voor de bewoners was deze generale repetitie een uitje, ze
genoten van de (nog niet altijd perfecte) zang en vooral ook van de bekende kerstliedjes waarmee
het koor het Engelstalige programma afwisselde. Wist u dat mensen met beginnende dementie,
soms moeite hebben met het maken van goede zinnen, maar dat ze de oude, bekende kerstliedjes
foutloos mee kunnen zingen?
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Na een geslaagd kerstconcert op 22 december, bracht de deurcollecte maar liefst € 560 op!!
De kerstcommissie had bedacht dat we dit bedrag aan de ontspannlngscommISSIe van de Eik
zouden schenken, en zodoende
bracht het bestuur van het koor
op 18 januari jl. opnieuw een
bezoekje aan de Eik. Deze keer
konden de bewoners genieten
van een middag met country-
dans, en in de pauze mochten
Theo, Niels en Veronique van
koor Cornel, het mooie bedrag
symbolisch aanbieden aan
dhr. Schlepers, zoals te zien is
op bijgaande foto.

De bewoners en vrijwilligers van de Eik zijn erg blij met het geld, ze gaan het onder andere
besteden aan een campingproject in de zomer van 2025.

Veronique Reimer, voorzitter koor Cornel

Heilig Hart van Jezus te Lemelerveld

Parochieavond Lemelerveld

Op donderdagavond 16 januari was de jaarlijkse parochieavond. Na een uurtje vergaderen was
er een nieuwjaarsborrel waarin we samen een toost uitbrachten op het nieuwe jaar. De avond
werd goed bezocht.

Dopen en Vormsel in Lemelerveld

Op zaterdagavond 25 januari heeft Willemijn Witte-Bonestroo tijdens de viering van 19.00 uur
het H. Doopsel en het H. Vormsel ontvangen.

Het was een mooie viering waarin pastoor Monninkhof voorging.

Na afloop waren velen aanwezig in het parochiecentrum om Willemijn te feliciteren.

Willemijn, ook namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd en welkom in onze
geloofsgemeenschap.




Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Vrijwilligers op pad voor Actie kerkbalans.

In de periode van 11 tot 25 januari waren acht
vrijwilligers op pad om de enveloppen van actie
kerkbalans te bezorgen en weer op te halen.
Tijdens het ophalen van de enveloppen hoor je
dat voor iedereen de kerk een andere beteke-
nis heeft. Voor de een is dat het markante
gebouw in het centrum van ons dorp. Voor de
ander de plaats waar je als gelovigen bij elkaar
komt. De plek waar je viert en rouwt, waar je tot
rust komt of bezinning vindt. Of om een kaarsje
aan te steken wanneer je daar behoefte aan hebt.
De plek waar je kunt ontmoeten.

Volle maan boven onze kerk

Catechese

Op dagpelgrimage naar de Stille Omgang in Amsterdam met als thema:
Pelgrims van Hoop

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2025 vindt plaats op
zaterdag 15 maart a.s. Vorig jaar mochten we met zestien parochianen de Stille Omgang lopen.
Ook dit jaar is ons voornemen om met vele parochianen naar deze Omgang te gaan.

Deze Stille Omgang gaan we lopen véor de plechtige eucharistieviering van 20.00 uur zodat we
met de trein weer huiswaarts kunnen keren.

We vertrekken om 11.53 uur met de trein van station Ommen waar u gratis de auto kunt parkeren
en reizen met een groepsticket. De middag gaan we invullen met een wandeling in Amsterdam
met als thema: Sint Nicolaas. We bezoeken daarbij enkele Sint Nicolaaskerken.

Om 19.00 uur gaan we de Stille Omgang lopen zodat we om 20.00 uur kunnen aansluiten bij de
plechtige Eucharistieviering. Tegen 22.00 uur vertrekken we uit Amsterdam zodat we om 23.36 uur
weer in Ommen aankomen.

Tussentijds maken we ruimte voor koffie en thee en een eenvoudige maaltijd.

Omdat we reizen met een groepsticket zijn de kosten van de trein 15.00 euro p.p.

De overige kosten die erbij komen is wat u zelf wilt besteden op deze dag.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van het pastoraal team via:
brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl Omdat we met een groepsticket reizen hebben we uw
gegevens nodig: naam, geboortedatum en email-adres.

Voor verder informatie kunt u terecht bij Pastor Ria Doornbusch pastordoornbusch@gmail.com,
Zij zal vanuit het pastoraal team meegaan op deze bedevaartdag.

Pastoraal team

Jongeren

Lumen Christi: wat is dat?

Mij is gevraagd een stukje te schrijven over Lumen Christi. Ik ben Patrick Stoeten, woonachtig in
Ommen met mijn vrouw en twee kinderen. Mijn kinderen zijn allebei onlangs gedoopt in de kerk te
Ommen. Mijn vrouw is niet gelovig en wij respecteren elkaar daarin. Soms wil je echter wel eens
kunnen sparren over het geloof of er simpelweg met iemand over praten die ook gelooft als je bij-
voorbeeld iets niet snapt. Een luchtige en mooie manier om dit te doen is via Lumen Christi. Ik
werd hiermee in contact gebracht en ben er eens langs gegaan en doe dit nu regelmatig mee. Het
is op de eerste vrijdagavond van elke maand en begint om half 8 met een korte mis in de kerk.
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Vervolgens gaan we naar het parochiecentrum om daar bijvoorbeeld een Bijbeltekst met elkaar te
bespreken of er komt een gastspreker. Je bent niet verplicht om de mis te volgen en mag ook
gewoon aanschuiven in het parochiecentrum. Door een Bijbeltekst te bespreken met elkaar, kom
je op veel meer inzichten en begrijp je de bijbel beter en kun je van andere leren op een leuke en
luchtige manier. Na het bespreken hiervan is er tijd voor een informeel gesprek met elkaar onder
het genot van een hapje en een drankje. Vaak neemt iedereen wel een hapje mee en maken we
er een gezellige avond van.

Voor mij brengt Lumen Christi meer inzicht in de bijbel op een leuke manier, leer je andere leuke
mensen en gelovigen kennen en heb je een leuke avond! Een echte aanrader wat mij betreft!
Hartelijke groeten, Patrick Stoeten

Benieuwd geworden naar Lumen Christi? Altijd welkom om eens aan te sluiten op een eerste vrij-
dag van de maand vanaf 19.30 in de kerk of vanaf ongeveer 20.15 in het parochiecentrum in
Ommen. We zijn een jongvolwassenen groep, dus de meerderheid is 16-35 jaar oud, maar ieder-
een die nieuwsgierig is is welkom. Voor meer info kom gewoon langs of neem contact op met
pastoor Monninkhof, Karolina Nowak, Jesse van Eck of Vera Laning-Captein

Nieuws vanuit het pastoraal team
Paastridutim 2025 en 2026

Eind maart 2024 vond in de Brigitta-kerk in Ommen (voormalig Eucharistisch Centrum) en in de
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-kerk in Heino, de viering plaats van het Paastriduiim.
Het Paastriduim omvat de avondviering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en
de Paaswake: we staan dan stil bij lijden, sterven en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

In mei hebben we in het pastoraal team onze ervaringen van beide Paastriduims besproken.
Onze indruk is, dat de vieringen op donderdagavond en vrijdagavond wat rustiger waren, maar
dat de beide Paaswakes goed bezocht waren. De kerk in Ommen was goed gevuld en de kerk
in Heino was zelfs helemaal vol!

Verder zijn we als pastoraal team dankbaar voor de medewerking uit de verschillende locaties:
vieren op een andere plek dan je eigen kerk, is voor sommigen nog wennen, maar toch zijn we
als pastoraal team tevreden over de betrokkenheid vanuit de verschillende plekken van onze
parochie.

In de werkgroepen, die de beide Paastriduiims voorbereidden, kon het pastorale werk ook goed
verdeeld worden. Ook dit was voor ons een positieve ervaring.

Dit jaar, 2025, zal Pasen zijn op zondag 20 april. Het Paastriduiim zal dan beginnen op
donderdagavond 17 april (Witte Donderdag), en afgerond worden met de Paaswake op zaterdag-
avond 19 april.

Wanneer er voldoende pastorale krachten zijn, waaronder priesters die voor kunnen gaan
tijdens het Paastridulim, zal het pastoraal team voor de aankomende twee jaren, 2025 en
2026 twee Paastriduiims vieren: in het nieuwe Eucharistisch centrum in Dedemsvaart en
in Heino.

Met de gezamenlijke inzet van lectoren, kosters, koren, acolieten, misdienaars, pastores en andere
medewerkers hopen we er dan weer mooie en aansprekende vieringen van te maken.

Vrede en alle goeds,

namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof



Pastoraal artikel

Maria Lichtmis - 2 februari: Opdracht van de Heer Jezus in de tempel

Vroeger gaf men vaak met het doopsel aan het kind de naam van de Heilige van de dag van de
geboorte. De verjaardag was dan dus ook vaak de naamdag. Die gewoonte werd nog lang gevolgd
door velen in de Filippijnen in navolging van het koloniale moederland, Spanje. In het gewone
leven voerden ze vaak heel andere namen of tenminste een afkorting van hun doopnaam, zoals
hier ook wel. Maar vaak kon je van oudere mensen raden, wanneer ze jarig waren, als je hun
doopnaam hoorde.

Zo waren vaak voorkomende doopnamen van oudere vrouwen onder meer: Purificacion,
Presentacion of Candelaria. Als ik die namen hoorde vermoedde ik altijd, dat ze geboren waren op
2 februari. Op 2 februari vieren wij het feest, dat populair bij ons Maria Lichtmis genoemd wordt.
In het Spaans is dat Fiesta de Nuestra Sefiora de la Candelaria. ‘Candelaria’ betekent kaars en
slaat waarschijnlijk op de kaarsen die vroeg in de morgen in processie meegedragen werden op
dit feest. Men dacht dan ook aan de woorden van Simeon, dat Jezus een licht zou zijn voor de
heidenen.

Het feest werd ook in het Spaans genoemd: Nuestra Sefiora de la Purificacion, of kortweg
‘Purificacion’ of wel ‘zuivering of reiniging’, wijzend op het zuiverings- ritueel dat Maria onderging,
zoals alle vrouwen, die gebaard hadden. De zogenaamde KERKGANG vroeger hier van vrouwen
na de geboorte van hun kind, kwam ook van die Joodse gewoonte.

De derde naam van het feest van vandaag in het Spaans is: Nuestra Sefiora de la Presentacion,
Onze Lieve vrouw van de Opdracht (van Jezus in de tempel). Al deze hamen wijzen naar Maria
en dit feest werd veelal beschouwd als een Maria- feest. In feite is het op de eerste plaats een
feest van Jezus, namelijk het feest van de opdracht van Jezus in de tempel veertig dagen na zijn
geboorte volgens de Joodse wet. Tegelijkertijd werd dus de purificatie of zuivering van Maria
herdacht.

Terwijl de heilige familie in de tempel was voor die rituelen ontmoetten ze daar ook twee oude
vrome Joden, Simeon en Anna, twee mensen die trouw de oude wet onderhielden. Zij ontvingen
het Jezuskind met open armen en wezen ‘profetisch’ naar de toekomst.

Met dit allemaal in gedachten kan dit feest een inspiratie zijn voor ons. Wij moeten ons geworteld
en gegrond weten in ons verleden. Van het verleden kunnen we leren dankbaar te zijn voor wat
goed was en nederig leren wat niet goed was. Onze fouten, schuld en schuldgevoelens moeten
ons niet blijvend belasten. We moeten ons laten zuiveren: genezen en vergeven van onze schuld.
Tegelijkertijd moeten we uitzien naar de toekomst vol hoop en verwachting. Dat kunnen we, als we
weten dat God met ons is. Wij zijn in Gods hand.

Anton Wenker,

Mill Hill Missionaris



