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Jaargang 54 Nr.02

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de zomereditie van het

parochieblad.

Hierin wordt 0.a. het herdenken van het overlijden van Paus
Franciscus vermeld.

Tevens zult u een pastoralia kunnen lezen van pastor Hans de
Vries en pastoor André Monninkhof.

Ook wordt een verslag gegeven van de lectorentraining op 22
maaurt jl.

Mocht u een functie als bestuurslid of adviseur voor de Emmanuel
parochie ambiéren, dan wordt u van harte uitgenodigd zich
hiervoor aan te melden.

Froukje en Wendy wensen u allen een mooie, zonnige zomer.

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het volgende kerkblad
ingeleverd kan worden uiterlijk:

maandag 15 september 2025

Redactieadres:
Froukje Engbersen
E-mail: redactiestephanus@gmail.com
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INFO EMMANUELPAROCHIE CONTACTADRESSEN

Pastoraal team

Pastoor André Monninkhof
06 — 227 86 151 monninkhof@hetnet.nl
Vrije dag(en): dinsdag na 17.00 uur en zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen
06 — 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch
06 - 144 06 955 pastordoornbusch@agmail.com
Vrije dag: vrijdag

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)
Parochievicaris Hans de Vries, priester
prhansdevries2020@gmail.com
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend,
zaterdagavond en zondagochtend

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 — 235 81 998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend,
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend

Diaken Richard Meijer

richard@rkdiaken.nl
Beschikbaar voor bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen,
ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink
06 — 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
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Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met
pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria
Doornbusch

Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met
pastoor André Monninkhof en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks
contact opnemen met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria
Doornbusch.

Biecht
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks
contact opnemen met pastoor André Monninkhof.

Vertrouwenspersoon
Mevrouw Hermien Schoorlemmer-Nijhout
06 - 43224781 hermien@schoorlemmer.nu

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/
Website https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/
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Locatieraad:

Algemene codérdinatie (voorzitter bestuur)

Gert Reimer tel. 06 — 55 83 45 29
voorzitter.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Secretaris / contactpersoon

Michel Niemarkt tel. 06 — 36 16 41 33
secretaris.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Financieel beheerder

Hans Huijgen tel. 06 — 46 88 68 00
penningmeester.hardenberg@emmanuelparochie.nl

Kerkgebouw:
de Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg tel: 0523 - 26 03 45

E-mailadres ledenadministratie:
rkstephanus.hardenberg@hetnet.nl

Website: https://www.emmanuelparochie.nl — en dan kiezen Hardenberg
of direct naar https://www.emmanuelparochie.nl/hardenberg

Bankrelaties:

NL 48 RABO 0324 9618 98

NL 79 RABO 0161 7062 66 (PCI)

RSIN-nummer 824138685 (dit nummer gebruiken voor aftrekken gift)
ANBI-nummer 002609411
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WAT GOED IS OM TE WETEN

Overlijden:

Bij het overlijden van uw naaste kunt u contact opnemen met:
Herma Jgrgensen, tel. 06 — 22847596
gjh.jorgensen@freedom.nl

Bereikbaarheid pastores:
Voor dringende pastorale hulp kunt u contact opnemen met een lid
van het pastoraal team, zie ook de website onder Contact.

Aanmelding voor dopen:
Veronique Reimer tel. 06 — 22301264

Aanmelden voor 1¢ H. Communie en H. Vormsel:
bij de voorzitter of secretaris van de locatieraad.

Coordinatie misdienaars en misdienettes:
Veronique Reimer tel. 06 22 30 12 64

Codrdinatie bezoekgroep:
Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 -2648 46/06 31637411

Codrdinatie wijkcontactpersonen:
Jacqueline Ruizenaar tel. 0523 -2648 46/06 31637411

Caritas:

Liesbeth Houtman tel. 0523 -26 3918 / 06 -5318 16 79
Michel Niemarkt tel. 0523 — 64 93 50

Maria Malinowski tel. 06 - 51 45 03 32
caritashardenberg@emmanuelparochie.nl
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AGENDA

Zo. 15-06/11:00 uur Heilige Drie-Eenheid
Woord- en Communieviering
werkgroep Slagharen
Samenzang
Vaderdag

Z0o. 22-06/11:.00 uur Sacramentsdag + processie
viering De Belte

Di. 24-06/19:00 uur H.Johannes de Doper
voorganger: pastor H. de Vries
viering te Heino

Z0o. 29-06/11.00 uur H. Petrus en H. Paulus
Woord- en Communieviering
werkgroep Dedemsvaart
m.m.v. Stephanuskoor

Zo. 06-07/11.00 uur 14°zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
werkgroep Hardenberg
m.m.v. Stephanuskoor

Zo. 13-07/11.00 uur 15° zondag door het jaar
Eucharistie
voorganger: pastor A. Wenker
m.m.v. Poco a Poco

Zo. 20-07/11.00 uur 1®zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
werkgroep Slagharen 2
Samenzang
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Z0.

Z0.

Z0.

Vr.

Z0.

Z0.

Z0.

27-07 /11.00 uur

03-08 / 11.00 uur

10-08 /11.00 uur

15-08 / 10.00 uur

17-08 /11.00 uur

24-08 / 11.00 uur

31-08 / 11.00 uur

17¢ zondag door het jaar
Eucharistie

voorganger: pastor H. de Vries
m.m.v. Stephanuskoor

18¢ zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
werkgroep Hardenberg
Samenzang

19¢ zondag door het jaar
Eucharistie

voorganger: pastor H. de Vries
Samenzang

Maria Hemelvaart
voorganger: pastoor A. Monninkhof
gezamenlijke viering Dedemsvaart

20® zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
werkgroep Dedemsvaart
m.m.v. Stephanuskoor
collecte MIVA

21 zondag door het jaar

Woord- en Communieviering
voorganger: pastoor R. Doornbusch
Samenzang

22¢ zondag door het jaar
Eucharistie

voorganger: pastoor A. Monninkhof
m.m.v. Stephanuskoor
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Z0.

Z0.

Z0.

Z0.

07-09/11.00 uur

14-09/ 11.00 uur

21-09/11.00 uur

28-09 / 11.00 uur

23% zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
Werkgroep Slagharen 1
Samenzang

24¢ zondag door het jaar

Woord- en Communieviering
voorganger: pastoor R. Doornbusch
m.m.v. Poco a Poco

25¢ zondag door het jaar
Woord- en Communieviering
werkgroep Slagharen 2
Samenzang

26€ zondag door het jaar
Eucharistie

voorganger: pastor A. Wenker
samenzang

VIERINGEN EMMANUELPAROCHIE

Deze vieringen staan op de website van de Emmanuelparochie:
(http://www.emmanuelparochie.nl)

In de Toren staan ook de kerkdiensten in de regio vermeld.
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ROOSTER

Lectoren

Z0.
ZO0.
Z0.
Z0.
ZO0.
Z0.
Z0.
ZO0.
Z0.
Z0.
ZO0.
Z0.
Z0.
ZO0.

29-06 / 11.00 uur
06-07 / 11.00 uur
13-07 / 11.00 uur
20-07 / 11.00 uur
27-07 /11.00 uur
03-08 / 11.00 uur
10-08 / 11.00 uur
17-08 / 11.00 uur
24-08 / 11.00 uur
31-08 /11.00 uur
07-09/ 11.00 uur
14-09/ 11.00 uur
21-09/11.00 uur
28-09/11.00 uur

Kosters

ZO0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.
Z0.

15-06 / 11.00 uur
29-06 /11.00 uur
06-07 / 11.00 uur
13-07 / 11.00 uur
20-07 / 11.00 uur
27-07 / 11.00 uur
03-08 / 11.00 uur
10-08 / 11.00 uur
17-08 / 11.00 uur
24-08 / 11.00 uur
31-08/11.00 uur
07-09/11.00 uur
14-09 / 11.00 uur
21-09/11.00 uur
28-09/11.00 uur

Misdienaars
Geen misdienaars tijdens de diensten.

mw. J. Terhorst
geen

mw. M. Los
geen
mw. V. Reimer
geen

dhr. M. Niemarkt
geen

dhr. P. Thyssen
mw. J. Terhorst
geen

mw. M. Los
geen
mw. V. Reimer

dhr. P. v/d Burg
dhr. H. Rusken
dhr. P. v/d Burg
mw. T. Poorts
dhr. H. Rusken
mw. W. Stel
dhr. P. v/d Burg
dhr. H. Rusken
mw. W. Stel
mw. T. Poorts
dhr. P. v/d Burg
dhr. H. Rusken
mw. T. Poorts
mw. W. Stel
dhr. P. v/d Burg

-10 -
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PASTORALIA

God van verleden, heden en toekomst

Met Pinksteren vieren we God de heilige Geest. De Geest zou je ook
de adem van God kunnen noemen die ons mensen bezielt. En je
kan dit echt wel vergelijken met onze eigen adem. Onze adem is iets
dat heel dichtbij is, het zit als het ware onder onze huid!

God heeft alles te maken met verleden, heden en toekomst. Hij die
is en die was en die komt. De Geest helpt ons God, de tijd en elkaar
beter te begrijpen.

Veel ouderen zeggen: “ik heb nog maar weinig tijd om te leven.”
Maar is dat ook zo? Je verleden ligt achter je en je toekomst voor je,
zo ervaren we het. Maar onlangs las ik iets dat mij aan het denken
zette. Het verleden ligt voor je en je toekomst achter je. Hé wat
vreemd zal je zeggen. Het is toch andersom? Natuurlijk dat is de
uitdrukking maar klopt het?

Het verleden ligt namelijk voor je. Want het verleden is het enige dat
je kunt zien. Elke dag komt er €én dag verleden van achter je hoofd
in je gezichtsveld bij. Dat verleden kun je dan beschouwen, proeven,
wegen, afwegen, dat heet ervaring. Door er bewust naar te kijken,
neem je die beslissingen die voor een deel door jouw ervaringen uit
het verleden zijn gevormd. De toekomst is een onzekere factor. Die
ligt buiten je gezichtsveld. Die ligt als het ware achter je. Van geen
enkele seconde weet je het bestaan totdat die seconde is geweest.
Plannen is daarom ontzettend moeilijk vooral als het over de
toekomst gaat. Je kunt wel van alles plannen maar van de ene op
de andere seconde kan er iets gebeuren waardoor je plannen in het
water vallen. Dus het heden ligt aan je voeten, naar de toekomst
verwijs je met je duim over je schouder en je hand naar voren wijst
het verleden aan, waarbij een volledig uitgestrekte arm het verre
verleden aanduidt. Dus de toekomst ligt onzichtbaar achter ons en
het verleden kijken we aan. Na de verrijzenis van Jezus liepen twee
leerlingen gedesillusioneerd terug naar huis. Jezus was dood,
dachten ze. Ze keren Jeruzalem de rug toe. Maar ze hebben niet in
de gaten dat ze met hun rug naar Pasen lopen! Achter hen breekt
Gods toekomst aan.

-11 -
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Achter hun rug is Gods Koninkrijk boven de aarde gekomen als een
bloem in de lente als de zon aan het begin van een nieuwe dag.
Jezus is waarlijk opgestaan! Maar zij geloven het niet, ndg niet. Even
later zal de Geest het vuur zijn waardoor ze zien en begrijpen “the
future is not what it used to be”, of is het andersom?

De Bijbel verbindt het verleden met ons heden. Jezus’ komst bepaalt
ons heden, omdat Hij de God met ons is. Tot slot kijken we ook
hoopvol vooruit. We kijken niet alleen terug op wat God in het
verleden heeft gedaan, maar we kijken ook vooruit naar wat Hij nog
zal doen. Christus komt terug, zo is de belofte. We mogen pelgrims
van hoop zijn.

God is eeuwig is ook buiten de tijd. Onze tijd gaat steeds sneller
laten we investeren in de eeuwigheid want Vondel zei al: “Eeuwigh
gaat voor oogenblick”.

Pastor Hans de Vries

-12 -
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PASTORALIA

Bent U christen?

Een jongeman ligt doodziek op bed, als een verpleegster
binnenkomt, en hem vraagt: “Bent U christen? “ De jongeman ziet
het eigenlijk niet meer zitten. Maar na deze vraag van de
verpleegster vat hij moed, voltooit zijn behandeling en mag herstel
vinden.

“Bent U christen?”

Voor de jongeman is deze vraag het beste medicijn, dat hem op
dat moment kan worden gegeven. Hij heeft een engel op zijn
schouder, deze vraag is voor hem een geschenk uit de hemel. De
verpleegster in kwestie doet me denken aan Florence Nightingale,
die eens weldoende rondging onder de soldaten aan het front en
hen, in een situatie van uitzichtloosheid, een hart onder de riem
stak.

“Bent U christen?”

Hoe klinkt deze vraag ons in de oren? Hoe verhouden wij ons tot
de omstandigheden, waarin wij nu moeten leven? Zeker in deze
moeilijke tijJden wordt ons uithoudingsvermogen op de proef
gesteld. Zoveel staat op losse schroeven. We horen het ene
slechte nieuws na het andere. Woar geet op an? Dit is een vraag,
die ons bezig houdt. Kunnen wij vertrouwen, ook als het moeilijk
IS?

Ook onze overleden paus Franciscus zal zich deze vraag meer dan
eens gesteld hebben. Toch was hij, midden in de coronapandemie,
voor velen een baken van hoop toen hij eind maart 2020 met het
Kruis voorop een leeg Sint Pietersplein opliep en stad en wereld
(“Urbi et Orbi”) zegende met het Allerheiligste.

-13 -
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Juist in dit heilig jaar nodigt hij ons uit om ‘pelgrims van hoop’ te
zijn. Om vertrouwen te houden in de toekomst. Wat er ook gebeurt,
juist als christenen mogen we hopen op eeuwig leven. Nu, in dit
aardse mogen we elkaar bemoedigen en troosten. Maar ‘straks’,
wanneer we zijn overgegaan naar het huis van de Heer, mogen we
met elkaar het eeuwig Paasfeest vieren. Vanuit deze overtuiging
leefde paus Franciscus. “De dood is niet het einde”, zo schreef hij
nog op het laatst van zijn leven. Dat ook wij vanuit dit geloof
christen mogen zijn.

Pastoor André Monninkhof

-14 -
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HERDENKING PAUS FRANCISCUS IN ONZE
EMMANUELPAROCHIE

Foto: Ramon Mangdld

Op Tweede Paasdag is onze paus Franciscus overleden. Dit
nieuws raakt ons allen diep. Deze bijzondere paus heeft veel voor
de wereld betekend. Goddelijke barmhartigheid, aandacht voor de
meest kwetsbaren en voor onze mooie schepping, liepen als een
rode draad door zijn pausschap. Hij was een paus van
bemoediging. Velen heeft hij een hart onder de riem gestoken. Hij
riep ons allen op om pelgrim van hoop te zijn.

Ook in onze parochie wilden wij hem dankbaar gedenken. Hiertoe
werd er op zondag 27 april jl. in het eucharistisch centrum van
onze parochie, de Sint Vituskerk in Dedemsvaart, een Requiemmis
voor hem opgedragen. Pastor Hans de Vries is voorgegaan. Het
koor “Con Amore” uit Dedemsvaart heeft gezongen.

Ook in onze andere parochiekerken werd tijdens de vieringen
gebeden voor paus Franciscus.

Verder waren de dagkapellen/Mariakapellen van de kerken in onze
parochie die hele week open voor gebed. U kon bidden bij een foto
van paus Franciscus. U kon ook een kaarsje opsteken bij Maria.

Het bisdom heeft gezorgd voor gedachtenisprentjes van paus
Franciscus. Deze werden tijdens of na afloop van de vieringen
uitgereikt.
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Ook had het bisdom gevraagd of op zaterdagmorgen om 10.00 uur
de klokken van onze kerken gedurende drie minuten geluid konden
worden om attent te maken op de uitvaart van paus Franciscus, die
op dat uur in Rome zou beginnen.

Ons allen wens ik — mede namens mijn collega’s in het pastoraal
team - heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van paus
Franciscus. Verder sluit ik me aan bij het verzoek van onze
bisschoppen om te bidden voor onze Kerk en wereld en voor de
goede opvolger voor paus Franciscus.

Met oprechte deelneming en vriendelijke groet,
mede namen het pastoraal team,

Pastoor André Monninkhof

N.B.: inmiddels is de nieuwe paus bekend: kardinaal Robert
Francis Prevost, die de pauselijke naam Leo XIV heeft gekozen.
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BESTUURSLEDEN / ADVISEURS GEZOCHT

Emmanuel
parochie

Het parochiebestuur is op zoek naar verschillende
bestuursleden/ adviseurs op vrijwillige basis.
Gegeven de werkzaamheden hebben wij behoefte aan 2 of 3
additionele leden die een aantal van de onderhanden projecten
mede kunnen vormgeven en zorgen voor continuiteit.
Wij zijn op zoek naar bestuursleden die weten wat aanpakken is en
die soepel met vrijwilligers en professionals kunnen omgaan.
Mensen die zich geinspireerd en uitgedaagd voelen om mee te
werken aan een nieuw fundament, waarop het katholieke geloof in
de Emmanuelparochie de komende jaren verder gebouwd kan
worden. De ambities en uitdagingen zijn groot.
We doen een beroep op alle parochianen die ons geloof een warm
hart toedragen, om met ons mee te denken over geschikte nieuwe
kandidaten. Ons streven is om voor 1 augustus 2025 namen te
ontvangen van geschikte mensen.
Wij zullen hen dan benaderen. Zo hopen we eind 2025 ons
parochiebestuur weer op volle sterkte te hebben.
Ken je iemand, neem dan contact met op met onze secretaris Irma
Viskaal via secretaris@emmanuelparochie.nl of 0523-617258
Wij nodigen belangstellenden graag uit voor een vrijblijvend
gesprek. Mocht je beschikken over andere kwaliteiten maar geen
bestuursfunctie ambiéren, meld je dan ook aan. Het
parochiebestuur kan altijd (project)ondersteuning gebruiken.
Bij voorbaat dank voor je betrokkenheid en meedenken!

Namens pastoraal team en parochiebestuur van de
Emmanuelparochie

-17 -
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LECTORENTRAINING

Op de zonnige zaterdagochtend van 22 maart togen wij met een
aantal lectoren vanuit Dalfsen naar het Parochiecentrum van het
H. Hart van Jezus in Lemerlerveld. We waren uitgenodigd voor een
lectorentraining van een héle dag voor alle lectoren in de
Emmanuelparochie. Al in de auto hadden we ons afgevraagd wat
we toch wel allemaal zouden leren in zes uur tijd!

Aangekomen werden we verwelkomd door pastor Ria Doornbusch
en stond de koffie voor ons klaar. De kennismaking met de andere
lectoren van de verschillende geloofsgemeenschappen was
hartelijk en verrassend: een geméleerd gezelschap van 22
personen in leeftijd variérend van ruim twintig tot voorbij de tachtig
en met heel verschillende achtergronden. Wel waren de dames
veruit in de meerderheid! Wat opviel was ook hoe lang men soms
al actief was als lector, van “Ilk moet nog beginnen” tot “Ik weet het
echt niet meer, maar wel meer dan veertig jaar”.

In het voormiddagprogramma zette Ria uiteen dat “lector zijn” veel
meer inhoudt dan alleen lezen wat er op papier staat en dat werd
ons gaandeweg ook duidelijk gemaakt. We werden meegenomen
de kerk in om de ruimte, het geluid, het licht, de ornamenten en de
sfeer bewust te ervaren. Dat rondlopen en roepen en zelfs
schreeuwen je daarbij kunnen helpen, dat was voor sommigen wel
even wennen, terwijl een ander eens flink uit zijn dak ging!

Terug in het zaaltje werden we in groepen verdeeld om ons te
buigen over de vraag: Waarom ben ik lector geworden?

De antwoorden waren divers: iets willen doen voor de
geloofsgemeenschap, de taak overgenomen van vader, liefde voor
bijbelteksten, erin gegroeid zijn vanuit andere kerkelijke taken, de
betrokkenheid bij de Kerk levend willen houden etc. Wat
overeenkwam was dat iedere lector zich verbonden voelde met de
geloofsgemeenschap.

Toen was het tijd voor een smakelijke lunch met soep van Reimink
en broodjes klaargemaakt door de vrijwilligers van het H. Hart van
Jezus. Rikie en Annie, hartelijk dank!

-18 -
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Na de middag gingen we weer de kerk in en hielden we ons bezig
met de houding van de lector in de dienst: hoe loop je, hoe breng je
het lectionarium binnen, hoe zorg je dat je de kerkgangers mee
krijgt, hoe en waar buig je, wat is het verschil tussen een bijbeltekst
voorlezen en biddend lezen bij de voorbede etc? Een enkele
aanpassing had soms al een verrassend effect.

Al met al was het een waardevolle dag, waarop we misschien
onverwacht veel hebben geleerd en ons van bepaalde gewoonten
bewust zijn geworden. Een gezellige dag ook waarop veel is
gelachen. Bovendien was het fijn om samen te zijn met andere
lectoren uit de Emmanuelparochie en te horen hoe men het daar
doet. Dank aan iedereen die zijn medewerking heeft verleend en
met name hulde aan pastor Ria Doornbusch voor haar
inspirerende leiding deze dag!

Anny Scheperboer-Lohuis
Dalfsen

FAMILIEBERICHT

Na een ernstige ziekte, waarbij de laatste periode erg moeilijk was,
heeft God tot zich genomen mijn lieve, dappere echtgenote en
onze zorgzame moeder en oma
Gertrudis Johanna Maria
van der Wurff - de Bruin
- Gerdy -

* 22 maart 1944 T 20 mei 2025

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
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Ledenadministratie Geloofsgemeenschap St. Stephanus

MUTATIEFORMULIER

Verhuizing gezin / verhuizing inwonend gezinslid*

NaAM: L
AN S e e
Postcode / woonplaats: ..., :
Geboortedatum en —plaats: ...

Nieuw adres

o L
Postcode /woonplaats: ...,
TelefoONNUMMET: ..o e

Geboorte / doop*

Naam en voorletters: ...
ROEpNaam: ...
Geboortedatum en —plaats: ...
Gedoopt: RK/ NH / GE*

Overlijden

NaaM: L
AAIES . e
Geboortedatum: ...
Overlijdensdatum: ...

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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