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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel: 
 
Locatieraad: 
Voorzitter:     Harry Löwik   06-30260499  
Secretaris:    Vera Laning-Captein  06-17038404      
Financieel beheerder:  Dinand Martens  06-29046010 
Onderhoud en techn. zaken  Ton Hoogenboom  06-33175370 
Algemene Ondersteuning  René Jansen   06-51275905 
       
Bank St. Brigitta rekeningnummer:  -NL03RABO0348923066 
Kerkbalans          rekeningnummer:  -NL72RABO0348992440  
Caritas                 rekeningnummer:  -NL55RABO0162569513  t.n.v. RK PCI Emmanuel 
 
Pastoraatsgroep: 
Liturgie            Vacant 
Gemeenschapsopbouw          Ciska Derks   06-36335418 
Diaconie            Vacant 
Catechese            René Pillen   06-24359734 
 
Contactpersonen bij overlijden: 
Ria van der Heide   0529-453721 
Ton Hoogenboom   06-33175370 
 
Parochiesecretariaat: 
Elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur is Ria van der Heide aanwezig.  
U kunt dan terecht voor o.a. vragen, mutaties, mededelingen en misintenties. 
Ook kunt u bellen, telefoon: 0529-456467 
Tevens kunt u mailen naar: stBrigittaParochie@outlook.com  
 
Website voor vele gegevens: www.emmanuelparochie.nl/ommen 
 
Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis   
kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat, telefoon 0529-456467 
 
De kerk is elke dag (maandag t/m vrijdag) open van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje van be-
zinning en gebed 
 
 
Facebook  https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521 
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 
Website    https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/ 



3 

     

 
 
 
 

 INFO EMMANUELPAROCHIE 

PASTORAAL TEAM 
 
Pastoor André Monninkhof      
06 – 227 86 151  monninkhof@hetnet.nl 
Vrije dag (en):  Dinsdag na 17.00 uur  en Zaterdag tot 16.00 uur    
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen 
06 – 182 76 484   m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 
Pastoraal werkster Ria Doornbusch 
06 - 144 06 955   pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag:  Vrijdag 
 
 
GROOT TEAM (ONDERSTEUNT HET PASTORAAL TEAM)    
Parochievicaris Hans de Vries, priester  
prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend,  
zaterdagavond en zondagochtend.  
Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 
06 – 235 81 998   antonwenker@online.nl 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend,  
zaterdagavond en zondagochtend.  
Diaken Richard Meijer 
richard@rkdiaken.nl  
Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice 
 
Secretariaat van het pastoraal team 
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink 
06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
 
Pastorale nood 
In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch 
Ziekenzalving of zegen 
Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met  
pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact  
opnemen met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch. 
Biecht 
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor André Monninkhof. 
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  Beste medeparochianen, 
 
Allereerst willen wij u allen een Zalig Nieuwjaar wensen. 
Na alle drukke dagen rondom het Kerstfeest, waarop we terugkijken op diverse 
mooie vieringen o.a. de kinderkerstviering, de - altijd weer - prachtige bloem-
versieringen in de kerk en de decemberacties van Caritas. 
Nu gaan we ons weer richten op het nieuwe jaar. Een schone lei, nieuwe  
voornemens en wellicht nieuwe plannen gemaakt.  
Op vrijdagavond 3 januari was de inzegening van de urnenmuur met aansluitend 
een gezellige en goed bezochte nieuwjaarsreceptie. 
De actie Kerkbalans staat weer voor de deur en ook voor de gezellige inloop-
middagen kunt u weer terecht in ons parochiecentrum. 
We kijken uit naar nieuwe, maar ook vertrouwde ontmoetingen en hopen dat 
dit nieuwe jaar u weer een veel goeds mag brengen. 
Hartelijke groet, Gerda en Marie-José 
 

 
 

Ik hoop in het nieuwe jaar op mensen die bergen verzetten 
die door blijven gaan met hun kop in de wind. 

Ik bid om mensen die risico’s nemen, 
die vol blijven houden met het geloof van een kind. 

Ik bid om mensen die dingen beginnen 
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn. 

Ik bid om mensen die met vallen en opstaan 
niet willen weten van water in de wijn. 

 
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen, 

die van te voren niet vragen voor hoeveel en waarom. 
Ik bid om mensen die door blijven douwen: 
van doe het maar wel en kijk maar niet om. 

Ik bid om het beste van vandaag en van morgen, 
ik bid voor het mooiste waar ik van hou. 

Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit, 
in vandaag en in morgen, in mij en in jou. 

 
Kees Harte, 

Naar: Paul van Vliet; show ‘Vandaag of morgen’ 
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NOEM MIJ GEEN VREEMDELING  
Noem mij geen vreemdeling:  
mijn woorden klinken vreemd,  
maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou.  
 
Noem mij geen vreemdeling:  
ik wil mensen dicht bij me,  
omdat het zo koud is en kil diep in mijn hart.  
 
Noem mij geen vreemdeling:  
de grond waarop wij lopen is dezelfde,  
maar niet het ‘beloofde land’ dat ik had verwacht.  
 
Noem mij geen vreemdeling:  
grenzen zijn mensenwerk,  
scheidingsmuren bouwen wij zelf en isoleren ook jou.  
 
Noem mij geen vreemdeling:  
ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God,  
zo is er maar één….  
 
Bron: Uit de Filipijnen 
 
Het is al even weer geleden dat ik in mijn vorige woonplaats in Duiven in  
gesprek ben gekomen met een jonge vrouw. Ze gaf in het gesprek aan dat ze na 
enkele jaren via verschillende asielzoekerscentra een woning konden betrekken 
in Duiven. In het gesprek vertelde ze mij over haar reis met haar echtgenoot en 
haar kinderen naar Nederland.  Zo kwam ik drie jaar geleden ook in gesprek 
met een jongere die met ons mee wandelde met de Vastenwandeling. En ook 
hij vertelde het verhaal van zijn uittocht. En wat mij zo heeft geraakt in beide 
indringende gesprekken was hun ‘vluchtverhaal’. Een ‘vluchtverhaal’ waar ik mij 
niets bij kon voorstellen omdat het mijn verstand te boven ging. 
 
Je zou beide verhalen kunnen weerspiegelen als de Uittocht van het Joodse volk 
uit Egypte op weg naar het beloofde land. Het volk wordt door een wrede  
koning onderdrukt en besluit te vluchten naar het beloofde land. Na een  
gevaarlijke tocht wacht hen buiten de grenzen van Egypte de onherbergzame 
woestijn.  
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 Ook nu nog verlaten mensen hun land van herkomst omwille van geweld en 
onderdrukking, en hopen zij in Europa een plek te krijgen in 'het beloofde land'. 
Maar buiten de eigen landsgrenzen staat hen niet altijd een betere toekomst te 
wachten. 
Er zijn meer mensen dan ooit op de vlucht voor honger en geweld. Enerzijds 
zijn er de beelden van vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten die ver-
drinken in de Middellandse Zee. Of te denken aan de grote kwestie van minder-
jarige alleenreizende vluchtelingenkinderen in Griekenland. En laten we onze 
medemensen niet vergeten uit Oekraïne. Anderzijds is er de opkomst van popu-
listische partijen in vrijwel alle westerse landen die roepen dat het afgelopen 
moet zijn met de immigratie. Er is overduidelijk sprake van botsende belangen.  
Paus Franciscus sprak op 8 Juli 2014 op Lampedusa de volgende woorden uit: 
“Niemand voelt zich verantwoordelijk voor deze situatie; we hebben het besef 
van broederlijke verantwoordelijkheid verloren. We leven in een cultuur waarin 
mensen vooral op zoek zijn naar het eigen welzijn; een cultuur die ons onge-
voelig maakt voor de roep van anderen, die ons doet leven in een zeepbel die 
weliswaar mooi lijkt, maar die niets voorstelt; het leidt tot een globalisering van 
de onverschilligheid. We zijn gewend geraakt aan het lijden van anderen. Het 
raakt ons niet, het is onze zaak niet”. 
Een vraag aan ons allen zou kunnen zijn: ‘Hebben we wel genoeg oog voor het 
perspectief van de ander’? In mijn bovenstaande tekst, is geschreven: ‘Noem 
mij geen vreemdeling: de grond waarop wij lopen is dezelfde. Noem mij geen 
vreemdeling:  
ik zoek zoals jij vrede en recht in naam van God”. 
 
Als Christenen mogen, of beter gezegd, moeten wij ons blijven inzetten voor 
onze medemensen op de vlucht. Medemensen die zoekende zijn naar vrede, 
naar toekomst, en in het bijzonder naar een veilige plek om te mogen zijn wie 
ze zijn.  
 
Wat kunnen wij doen vanuit onze christelijke identiteit? Wees kritisch en praat 
mild over vluchtelingen. Vergroot het draagvlak. Als je vluchtelingen kent, wees 
dan hartelijk voor hen. Groet hen op straat. Wees uitnodigend. 
En: ‘Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel maar heb  
aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt; heb aandacht voor 
Christus die honger heeft en kou lijdt, die in nood verkeert en vreemdeling is’. 
(Augustinus, preek 25, 8,8). We gaan een nieuw jaar tegemoet. Populisme in 
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 onze samenleving is helaas volop aanwezig. Maar het is aan ons, om onze chris-
telijke identiteit, onze doopbelofte waar te maken, ook in dit nieuwe jaar. 
Dat we uitnodigende mensen mogen blijven, dat wens ik ons van harte toe in dit 
nieuwe jaar. 
Een Zalig nieuwjaar, ook namens mijn collega’s, 
Ria Doornbusch pastor 
 
 
 

 

 Actie Kerkbalans 2025:  
  11 tot en met 25 januari 

 
 

 
 
Gelijk met dit parochieblad ontvangt u weer de enveloppe voor de  
ACTIE KERKBALANS. 
Het inschrijfformulier dat u daarin aantreft wordt weer bij u opgehaald. 
Wilt u dit alvast ingevuld klaarleggen? 
 
Mocht u, om wat voor reden ook, geen enveloppe hebben ontvangen, 
dan kunt u toch meedoen.  
Het rekeningnummer van de Actie is NL72 RABO 0348 9924 40.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

——————————————— 
 
 
OPBRENGST COLLECTES 
  1 december Deurcollecte Ver. Ontwikkelingshulp ‘De Brug’  :  € 113,05 
15 december Deurcollecte Bisschoppelijke Adventsactie        :  €   73,90 
25/26 december Collecte Ndala Ziekenhuis Tanzania        :  € 519,08 
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 AANKONDIGING GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING 
Het is al een aantal jaren geleden dat er in Ommen voor het laatst een geza-
menlijke ziekenzalving is geweest. We hebben gehoord dat er hier en 
daar  behoefte is aan een dergelijke viering. Tijdens deze viering kunnen oude-
ren en of zieken het sacrament van de ziekenzalving ontvangen door Pastoor 
Monninkhof. 
We hebben deze bijeenkomst nog niet gepland, (we denken hierbij aan mei of 
juni 2025) maar willen eerst graag inventariseren bij wie die behoefte er is.  
Mocht u hier interesse in hebben, iemand kennen die hier belang bij heeft, of 
verwachtingen hebben voor wat betreft moment of locatie, dan horen wij dit 
graag. We proberen dan met zoveel mogelijk zaken rekening te houden. Er zijn 
geen voorwaarden aan wie een ziekenzalving wil ontvangen. 
Het makkelijkst is het als u een mail stuurt naar locatieraadrkkom-
men@outlook.com maar u mag natuurlijk ook iemand van de locatieraad of 
Gerda Wermink of Herma Klein Koerkamp hierover aanspreken. 
In aansluiting op deze oproep zal pastoor Monninkhof kort het sacrament van 
de ziekenzalving toelichten. Dit kunt u hieronder lezen. 
Met hartelijke groet, Locatieraad Ommen 
  

 
Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Brigittakerk, 
  
Het voorstel van de locatieraad/pastoraatsgroep om in uw geloofsgemeenschap 
een gezamenlijke ziekenzalving te laten plaatsvinden, ondersteun ik van harte. 
Het is al weer een tijd geleden, dat dit in uw geloofsgemeenschap heeft plaats-
gevonden. Daarom lijkt het mij een goed idee, om zo’n gezamenlijke ziekenzal-
ving weer te plannen. 
Zelf ervaar ik het sacrament van de zieken als bijzonder kostbaar. Dit sacrament 
kan gegeven worden aan mensen, die het lichamelijk of geestelijk zwaar hebben. 
Het is bedoeld, om hen een hart onder de riem te steken. Vroeger werd dit sacra-
ment toegediend vlak voor het overlijden. Maar in de loop van de tijd, is de bete-
kenis van dit sacrament veranderd. Het kan ook al eerder worden toegediend. 
Bovendien kan het ook herhaald worden. 
Bij de toediening van dit sacrament wordt er uit de Bijbel gelezen, er wordt ge-
beden, maar er zijn ook gebaren. Zo kan de zieke worden besprenkeld met het 
water van de doop, en kan de doopkaars en/of trouwkaars worden ontstoken. 
Na het gebed wordt door de priester aan de zieke de handen opgelegd. Hierna 
wordt de zieke gezalfd met de heilige olie. Deze olie is vlak voor de Pasen door  
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de Bisschop gezegend. Met deze ziekenolie maakt de priester een kruisteken op 
het voorhoofd van de zieke. Ook zalft hij de handen van de zieke; want God heeft 
ook haar/zijn naam geschreven in de palm van Zijn hand, en wil niet, dat hij/zij 
verloren gaat. 
Het mooie van de toediening van dit sacrament is, dat ook de familie of andere 
naasten hier actief bij betrokken kunnen worden. Dit kan doordat één van hen de 
Bijbellezing doet of een voorbede uitspreekt. Maar ook geef ik – na de handop-
legging door mij als priester – ook de andere aanwezigen de gelegenheid om een 
gebaar van genegenheid te maken naar de zieke: door het geven van een kus, 
door iets te zeggen of door zelf de hand op het hoofd van de zieke te leggen. 
Vaak is dit een emotioneel moment, maar ik hoor wel, dat dit zeer gewaardeerd 
wordt. 
Ook de jongsten (klein- of achterkleinkinderen) kunnen bij de toediening van dit 
sacrament betrokken worden: door de uitleg die ik hen geef over dit sacrament, 
maar ook doordat zij een kaars aansteken of doordat zij opa/oma/opi/omi een 
kus geven of ook een hand opleggen. 
Voordat hij/zij het sacrament van de zieken ontvangt, kan de zieke – desgewenst 
– ook het sacrament van boete en verzoening (biecht) ontvangen. 
Het sacrament van de zieken kan gegeven worden in de huiselijke of andere om-
geving waar de zieke zich bevindt. Maar het kan ook plaatsvinden in een geza-
menlijke ziekenzalving in onze Brigittakerk. Het mooie hiervan is, dat de zieke 
dan kan zien, dat hij/zij niet de enige is, die met ziekte kampt, en dat zij/hij zich 
gesteund mag weten door heel de geloofsgemeenschap. 
Van harte hoop ik, dat dit mooie sacrament velen tot steun en troost mag zijn. 

Pastoor André Monninkhof 

—————————————— 

 
              

             1 februari  

  H. Brigitta van Kildare, 

             patrones van onze kerk 
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BERICHT VAN HET BESTUUR EMMANUELPAROCHIE 
Beste mensen, 
De afgelopen tijd zijn er een aantal wijzigingen geweest in het parochiebestuur: 
Bestuur Emmanuel Parochie  
Voorzitter  : pastoor A.G.M. Monninkhof 
Secretaris  : mevr. I. Viskaal  
Penningmeester : dhr. L. Broeks  
Algemeen lid : dhr. R Bosma - jeugdzaken 
                        : dhr. G. Boekel – interne organisatie  
Vacatures: 
Vicevoorzitter en Algemeen lid Bouwzaken. 
 
Als jullie nog geschikte personen kennen voor de vacatures dan horen wij dat 
graag. 
 
Met vriendelijke groeten, Irma Viskaal, secretaris Emmanuelparochie,  
Reacties: tel. 0523-617258 of mailadres: secretaris@emmanuelparochie.nl 
 
 
VAN DE CARITASWERKGROEP – RESULTAAT VAN ONZE DECEMBERACTIVITEI-
TEN 
 
Eigen caritas-actie: 
Op 21 adressen hebben wij enveloppen met waardebonnen mogen bezorgen.  
Minima-actie namens de gezamenlijke kerken Ommen 
Op 110 adressen zijn waardebonnen bezorgd. De kosten worden naar rato ver-
deeld onder de gezamenlijke kerken.  
Werkgroep Ouderen- en Ziekenbezoek: 
De leden van deze werkgroep hebben weer een mooie kerst- en nieuwjaars-
kaart bezorgd bij de ouderen en zieken van onze geloofsgemeenschap. 
Opbrengst Kerstcollecte 24 en 25 december voor het Ndala Ziekenhuis in Tan-
zania 
Deze heeft het mooie bedrag van € 519,08 opgebracht . 
 
Wij willen iedereen die hieraan het afgelopen jaar heeft bijgedragen via col-
lectes en/of stortingen op onze bankrekening heel hartelijk bedanken! 
 



11 

ONTMOETINGSDAG 2025 
De jaarlijkse Ontmoetingsdag zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 27 maart. 
In het volgende Brigitta-nieuws volgt meer informatie. 
 

 
WERKGROEP KERKVERSIERING 
 
Beste medeparochianen, 
 
De kerstdagen en jaarwisseling zijn weer voorbij en nu richten we de blik op het 
nieuwe jaar 2025! 
 
Graag vragen Mirjam Hoogenboom en ik (Willy Hultink) aandacht voor de 
bloemversiering binnen onze kerk. Meer dan 15 jaar verzorgen wij (voorheen 
samen met Leida Koggel) de bloemversiering.  Dit betekent, dat voor de  
weekend vieringen het hele jaar op diverse plekken bloemstukken staan.  
Tevens wordt voor de bijzondere vieringen zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaart 
en Kerst enz. extra uitgepakt. Meestal wordt ook de versiering voor begrafenis-
sen door het bloementeam geregeld en is de laatste jaren veel tijd gestoken in 
het maken van de tafel-/grafstukken en de kerstbakjes voor de Kerstmarkt.  
Fijn dat we dit jaar voor de kerstmarkt en de kerstversiering in de kerk hulp 
hebben gehad van Gerda Bos, Gerda Hollak en Sylvia Huiskes. 
Zoals u kunt lezen vergt het bloemengebeuren binnen onze kerk nogal wat tijd 
en daarom zijn wij op zoek naar enige uitbreiding van ons team (liefst twee  
personen). In overleg dragen we gezamenlijk zorg voor een mooi versierde 
kerk!  
Enige creativiteit is fijn, maar niet echt noodzakelijk. WIE KOMT ONS HELPEN? 
Voor informatie graag bellen met Mirjam Hoogenboom 06- 25580487 / Willy 
Hultink 06-57727066. 
 
Een hartelijke groet, 
Mirjam en Willy 
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LITURGIE VAN DE MAANDEN JANUARI EN FEBRUARI 
U kunt de vieringen ook online volgen: 
Https://www,kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk 
U kunt ook op de website  https://www.kerkdienstgemist.nl  in de zoekbalk, 
met de titel ‘zoek kerk’ zelf zoeken op ‘Ommen’ en dan ‘Brigittakerk’ aanklik-
ken. 
 
Na elke viering is er koffiedrinken. 
 
Vr 17 jan   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 18 jan 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 19 jan 11.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
    Stille Mis 
 
Vr 24 jan  9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za 25 jan 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 26 jan 11.00 uur Communieviering  Pastor Doornbusch 
    Gemengd Koor 
 
Vr 31 jan   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za   1 feb 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo   2 feb 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 
Opdracht van de Heer/ Intermezzo 
Maria Lichtmis 
Misintentie: Anton Kroes in herinnering aan zijn verjaardag 
 
Zo  2 feb  10.30 uur Gezinszondag in Dedemsvaart 
 
Vr  7 feb   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za  8 feb  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo  9 feb 11.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
    Gemengd Koor 
Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, overleden ouders 
Kampman-Koggel, Bets v.d. Vegt-Schlepers, Ramon v.d. Vegt, overleden ouders 
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v.d. Vegt-Brummelenbos  
 
Vr  14 feb   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za  15 feb  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo  16 feb 11.00 uur Communieviering  Werkgroep 
    Geen koor 
Misintenties: Esther Siero in herinnering aan haar verjaardag, Jo ter Maat in  
herinnering aan zijn sterfdag 
 
Vr  21 feb   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za  22 feb  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 23 febr 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 
    Gemengd Koor 
Misintentie: overleden ouders Zijsveld-Wessel 
 
Vr  28 feb   9.00 uur Eucharistieviering  Pastoor Monninkhof 
Za  1 mrt  17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend 
    Rozenkransgebed 
Zo 2 mrt 11.00 uur Eucharistieviering  Priester de Vries 
    Intermezzo 
Misintentie: overleden ouders van den Berg-Hulsman 
 
Zo  2 mrt 10.30 uur Gezinszondag in Dedemsvaart 
 
Woe 5 mrt 19.00 uur Eucharistieviering  Priester Wenker 
Aswoensdag  Gemengd Koor 
 
 
De kerk is elke dag (maandag t/m vrijdag) open van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje 
van bezinning en gebed. 
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 KINDER KERSTVIERING 

 

Op 24 december vierden we een prachtige kinder kerstviering in onze kerk.  
Het gelegenheidskoortje zong schitterend en veel kinderen droegen bij door te 
lezen.  
Een warm dankjewel aan iedereen, groot en klein, die deze viering mogelijk 
maakte! 
 
 
Uitgifte Brigitta-nieuws 2025 
Het Brigitta-nieuws komt in 2025 uit op: 
26 februari, 9 april, 28 mei, 9 juli, 10 september, 22 oktober, 19 november  
en 17 december. 
Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag. 
Bijdragen hiervoor kunt u bij voorkeur mailen naar 
st.BrigittaParochie@outlook.com of evt. in de brievenbus van het parochiecen-
trum. 
Alvast bedankt voor uw bijdragen! 

mailto:st.BrigittaParochie@outlook.com
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INLOOPMIDDAGEN 
Op de zondagmiddagen 19 januari en 16 februari 2025, van 14.30 – 16.30 uur  
zijn er weer gezellige inloopmiddagen in het parochiecentrum  
van de St. Brigitta Geloofsgemeenschap. 
Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen,  
rummikub of een ander spel spelen, of gewoon gezellig met elkaar praten. 
Ook uw buurtgenoten of vrienden zijn van harte welkom, want we vinden 
het fijn als u met velen komt. 
 
Wilt u ons laten weten als u geen vervoer heeft, dan zorgen wij daar voor. 
U kunt bellen naar: Herma Klein Koerkamp, tel. 455499 
 
Met vriendelijke groet en graag tot zondag 19 januari en zondag 16 februari.   
 
 
 
 
 
LUMEN CHRISTI: WAT IS DAT? 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over Lumen Christi. Ik ben Patrick Stoe-
ten, woonachtig in Ommen met mijn vrouw en twee kinderen. Mijn kinderen 
zijn allebei onlangs gedoopt in de kerk te Ommen. Mijn vrouw is niet gelovig en 
wij respecteren elkaar daarin. Soms wil je echter wel eens kunnen sparren over 
het geloof of er simpelweg met iemand over praten die ook gelooft als je bij-
voorbeeld iets niet snapt. Een luchtige en mooie manier om dit te doen is via 
Lumen Christi. Ik werd hiermee in contact gebracht en ben er eens langs ge-
gaan en doe dit nu regelmatig mee. Het is op de eerste vrijdagavond van elke 
maand en begint om half 8 met een korte mis in de kerk. Vervolgens gaan we 
naar het parochiecentrum om daar bijvoorbeeld een bijbeltekst met elkaar te 
bespreken of er komt een gastspreker. Je bent niet verplicht om de mis te vol-
gen en mag ook gewoon aanschuiven in het parochiecentrum. Door een bijbel-
tekst te bespreken met elkaar, kom je op veel meer inzichten en begrijp je de 
bijbel beter en kun je van anderen leren op een leuke en luchtige manier. Na 
het bespreken hiervan is er tijd voor een informeel gesprek met elkaar onder 
het genot van een hapje en een drankje. Vaak neemt iedereen wel een hapje 
mee en maken we er een gezellige avond van.  
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 Voor mij brengt Lumen Christi meer inzicht in de bijbel op een leuke manier, 
leer je andere leuke mensen en gelovigen kennen en heb je een leuke avond! 
Een echte aanrader wat mij betreft! 
 
Hartelijke groeten, Patrick Stoeten 
 
Benieuwd geworden naar Lumen Christi?  
Altijd welkom om eens aan te sluiten op een eerste vrijdag van de maand vanaf 
19.30 uur in de kerk of vanaf ongeveer 20.15 uur in het parochiecentrum in  
Ommen.  
We zijn een jongvolwassenen groep, dus de meerderheid is 16-35 jaar oud, 
maar iedereen die nieuwsgierig is is welkom.  
Voor meer info kom gewoon langs of neem contact op met  
Pastoor Monninkhof, Karolina Nowak, Jesse van Eck of Vera Laning-Captein 
 
 
 
 
Onderstaand pastoraal artikel is voor februari. Omdat het volgende Brigitta-
nieuws pas eind februari verschijnt, plaatsen we nu alvast.  
Redactie 
 
 

MARIA LICHTMIS 
2 Februari Opdracht van de Heer Jezus in de tempel 

Vroeger gaf men vaak met het doopsel aan het kind de naam van de Heilige van 
de dag van de geboorte. De verjaardag was dan dus ook vaak de naamdag. Die 
gewoonte werd nog lang gevolgd door velen in de Filippijnen in navolging van 
het koloniale moederland, Spanje. In het gewone leven voerden ze vaak heel 
andere namen of tenminste een afkorting van hun doopnaam, zoals hier ook 
wel. Maar vaak kon je van oudere mensen raden, wanneer ze jarig waren, als je 
hun doopnaam hoorde. 
Zo waren vaak voorkomende doopnamen van oudere vrouwen onder meer: 
Purificacion, Presentacion of Candelaria. Als ik die namen hoorde vermoedde ik 
altijd, dat ze geboren waren op 2 februari. Op 2 februari vieren wij het feest, 
dat populair bij ons Maria Lichtmis genoemd wordt. In het Spaans is dat Fiesta 
de Nuestra Señora de la Candelaria. ‘Candelaria’ betekent kaars en slaat  
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waarschijnlijk op de kaarsen die vroeg in de morgen in processie meegedragen 
werden op dit feest. Men dacht dan ook aan de woorden van Simeon, dat    
Jezus een licht zou zijn voor de heidenen. 
 
Het feest werd ook in het Spaans genoemd: Nuestra Señora de la Purificacion, 
of kortweg ‘Purificacion’ of wel ‘zuivering of reiniging’, wijzend op het zuive-
rings- ritueel dat Maria onderging, zoals alle vrouwen, die gebaard hadden. De 
zogenaamde KERKGANG vroeger hier van vrouwen na de geboorte van hun 
kind, kwam ook van die Joodse gewoonte. 
 
De derde naam van het feest van vandaag in het Spaans is: Nuestra Señora de 
la Presentacion, Onze Lieve vrouw van de Opdracht (van Jezus in de tempel). 
Al deze namen wijzen naar Maria en dit feest werd veelal beschouwd als een 
Maria- feest. In feite is het op de eerste plaats een feest van Jezus, namelijk 
het feest van de opdracht van Jezus in de tempel veertig dagen na zijn geboor-
te volgens de Joodse wet. Tegelijkertijd werd dus de purificatie of zuivering 
van Maria herdacht. 
 
Terwijl de heilige familie in de tempel was voor die rituelen ontmoetten ze 
daar ook twee oude vrome Joden, Simeon en Anna, twee mensen die trouw 
de oude wet onderhielden. Zij ontvingen het Jezuskind met open armen en 
wezen ‘profetisch’ naar de toekomst. 

 
Met dit allemaal in gedachten kan dit feest een inspiratie zijn voor ons. Wij 
moeten ons geworteld en gegrond weten in ons verleden. Van het verleden 
kunnen we leren dankbaar te zijn voor wat goed was en nederig leren wat niet 
goed was. Onze fouten, schuld en schuldgevoelens moeten ons niet blijvend 
belasten. We moeten ons laten zuiveren: genezen en vergeven van onze 
schuld. Tegelijkertijd moeten we uitzien naar de toekomst vol hoop en ver-
wachting. Dat kunnen we, als we weten dat God met ons is. Wij zijn in Gods 
hand. 
Anton Wenker,  
Mill Hill Missionaris 
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INZEGENING URNENMUUR 
Vrijdagavond 3 januari jl. werd de nieuw gebouwde urnenmuur op passende 
wijze door pastoor Monninkhof ingezegend.  
Met hulp van heel veel vrijwilligers is deze enorme klus het afgelopen jaar tot 
stand gekomen.  
Het resultaat is prachtig geworden waar we als geloofsgemeenschap zeker 
trots op mogen zijn! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Contactpersonen werkgroepen: 
Parochiële Caritas Instelling             Gerda Wermink  06-48311725   
       Emailadres Caritas: caritasommen@emmanuelparochie.nl 
Ouderen en zieken   Herma Klein Koerkamp 0529-455499  
     Riet ter Maat   0529-453580 
Vieringen    Vacature 
Overlijden    Ton Hoogenboom  06-33175370  
Doopvoorbereiding   Lisette Bakker-Huyskes 06-22070376 
1e Heilige Communie  Vacature 
Heilig Vormsel   Vacature 
Bezoek bij verlies   Herma Klein Koerkamp 0529-455499  
Kindernevendienst   Vacature 
Misdienaars/acolieten  Ton Hoogenboom  06-33175370 
Kerkbalans    Hans Bakker   06-38123613 
Kerkdienst Gemist   Jos Siero   06-25271050 
Beheer gebouwen/onderhoud     Ton Hoogenboom       06-33175370 
Beheer parochiecentrum  Herma Klein Koerkamp 0529-455499 
     Elly Schrijver   0529-452221 
Beheer begraafplaats  Ton Hoogenboom  06-33175370  
Kerkversiering   Willy Hultink-Arts  06-57727066 
     Miriam Hoogenboom 06-25580487 
Contactpersoon Kosters  Wichard Hollak  06-15539851  
Overige werkgroepen en contactpersonen: www.emmanuelparochie.nl/ommen/ 
 
R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl  
Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871.   
 
Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.  
0900-126 26 26 (5 cent per minuut)    www.steunpunthuiselijkgeweld.nl 
 
Verzoek tot melding ziekte op opname in ziekenhuis of verpleeghuis 
Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, oudere of 
eenzame parochianen. Daarvoor is het wel nodig dat we weten wie er ziek zijn of opge-
nomen zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis. Ook als u gaat verhuizen horen we dat 
graag. De wijkcontactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende persoon. 
Wilt u ons daarbij helpen?  
Als uzelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan bezoek of een kaartje kunt u dit 
doorgeven aan: Herma Klein Koerkamp, tel. 0529-455499 
 
Inleveren kopij eerstvolgende Brigitta Nieuws: uiterlijk zondag 16 februari 2025 
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen 
of stBrigittaParochie@outlook.com 
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           QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen        


