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Locatiebestuur St. Brigitta van de parochie Emmanuel:

Locatieraad:

Voorzitter: Harry Lowik 06-30260499
Secretaris: Vera Laning-Captein 06-17038404
Financieel beheerder: Dinand Martens 06-29046010
Onderhoud en techn. zaken Ton Hoogenboom 06-33175370
Algemene Ondersteuning René Jansen 06-51275905

Bank St. Brigitta rekeningnummer: -NLO3RABO0348923066
Kerkbalans rekeningnummer: -NL72RAB00348992440

Caritas rekeningnummer: -NL55RAB00162569513 t.n.v. RK PCI Emmanuel
Pastoraatsgroep:

Liturgie Vacant

Gemeenschapsopbouw Ciska Derks 06-36335418
Diaconie Vacant

Catechese René Pillen 06-24359734
Contactpersonen bij overlijden:

Ton Hoogenboom 06-33175370

Jos Siero 06-25271050

Parochiesecretariaat:

Het secretariaat is elke donderdagochtend geopend van 10.00-12.00 uur.

U kunt dan terecht voor o.a. vragen, mutaties, mededelingen en misintenties.
0ok kunt u bellen, telefoon: 0529-456467

Tevens kunt u mailen naar: stBrigittaParochie@outlook.com

Website voor vele gegevens: www.emmanuelparochie.nl/ommen

Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis
kunt u contact opnemen met het Parochiesecretariaat, telefoon 0529-456467

Wekelijkse mededelingen via whatsapp: Wilt u wekelijks de mededelingen en korte
aankondigingen van activiteiten ontvangen via whatsapp, zonder dat u hierbij in een
whatsapp groep wordt geplaatst? Slaat u dan het telefoonnummer 06-12150855 op op
uw telefoon en stuur een berichtje naar dit nummer dat u graag wordt opgenomen in
de verzendlijst van onze Brigitta kerk.

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/
Website https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/



INFO EMMANUELPAROCHIE

PASTORAAL TEAM

Pastoor André Monninkhof

06 -227 86 151 monninkhof@hetnet.nl

Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur

Pastoraal werkster Marga klein Overmeen

06— 182 76 484 m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl

Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag

Pastoraal werkster Ria Doornbusch

06 - 144 06 955 pastordoornbusch@gmail.com

Vrije dag: Vrijdag

GROOT TEAM (ONDERSTEUNT HET PASTORAAL TEAM)

Parochievicaris Hans de Vries, priester

prhansdevries2020@gmail.com

Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, woensdagochtend,
zaterdagavond en zondagochtend.

Priester-assistent Anton Wenker M.H.M.

06 —23581998 antonwenker@online.nl

Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, vrijdagochtend,
zaterdagavond en zondagochtend.

Diaken Richard Meijer

richard@rkdiaken.nl

Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuis en hospice

Secretariaat van het pastoraal team
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink
06 —-16166 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl

Pastorale nood

In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met

pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria Doornbusch
Ziekenzalving of zegen

Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen met
pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u rechtstreeks contact
opnemen met pastor Marga klein Overmeen en pastor Ria Doornbusch.

Biecht

Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met pastoor André Monninkhof.

Vertrouwenspersoon

Mevrouw Hermien Schoorlemmer-Mijnhout

06 -43224781 hermien@schoorlemmer.nu



Beste medeparochianen,

Na een bewogen periode waarin op 2° paasdag paus Franciscus overleed en we
paus Leo XIV, ook wel genoemd Franciscus 2.0, mogen verwelkomen.

Als pelgrims samen onderweg zijn, zingen ze liederen om hun hoop en verbon-
denheid uit te drukken.

In het Jubeljaar 2025 beginnen ook wij als ‘Pelgrims van hoop’ onze tocht naar
plaatsen en mensen die ons hoop en vertrouwen schenken.

Op deze pelgrimstocht zingen we onze hoop uit dat God, de bron van vrede en
eeuwig leven, met ons meetrekt en ons begeleidt.

Daarnaast weerklinken in het lied sleutelthema's uit het pontificaat van paus
Franciscus, zoals universele broederlijkheid en Gods oneindige barmhartig-
heid. Alle landen, volkeren en talen ontmoeten elkaar in vriendschap en
verbondenheid op deze pelgrimstocht naar een nieuwe aarde en een nieuwe
morgen.

God, geduldig, trouw en vol erbarmen, opent ons de weg daarheen en zendt
ons uit om zijn liefde en nabijheid te verkondigen.

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons
hart. Gij, de bron van vred'en eeuwig leven, laat ons veilig voortgaan
aan uw hand.

Alle landen, volkeren en talen die in nacht en duisternis verdwalen, zien een
licht: uw Woord komt hen bezoeken.

Er is in deze editie van het Brigitta nieuws weer voldoende informatie, een aan-
tal verslagen en de notulen van de voorjaarsvergadering.

Een mooi afscheid van Ria van der Heide die na 21 jaar het secretariaat van
onze geloofsgemeenschap vaarwel zegt en het stokje overdraagt aan Marianne
Hendriks en Jos Siero.

We wensen u veel leesplezier.

Gerda en Marie-José

& Paus Franciscus
= 1936 - 2025
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IN MEMORIAM
JACOBUS JOHANNES GOOSEN

Na een lang en dienstbaar leven is rustig overleden op 12 maart, in de leeftijd
van 95 jaar, Jacobus Johannes (Ko) Goosen. Op woensdag 19 maart jl. was voor
hem de afscheidsdienst in het crematorium Kranenburg te Zwolle.

“Vele fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart”. Woorden die boven aan de rouwkaart zijn geplaatst
door Ko zijn zoon, schoondochter en kleinzoon met zijn vrouw. De woorden dui-
den op de grote dankbaarheid die tijdens de crematieplechtigheid meermalen
door zijn zoon zijn uitgesproken over het lange en dienstbare leven wat geleefd
is. Dankbaar voor de liefde naar zijn familie, voor zijn hulpvaardigheid. Dankbaar
voor de vele vakanties, met de liturgische momenten in de kerk van Vilsteren.

Ko is altijd als vrijwilliger actief geweest in zijn parochiekerk in Emmeloord waar
hij vele jaren woonde. In zijn parochiekerk waar hij verantwoordelijk was voor
het onderhoudt van het gebouw. Jaarlijks mocht hij met meerdere vrijwilligers
de kerststal plaatsen wat altijd weer indruk maakte. Ko zijn parochiekerk was
‘zijn woning van geloof’. En in ‘zijn woning van geloof’ heeft hij zijn talenten
trouw ingezet.

Bij het tellen van de jaren, is Ko dichter bij zijn zoon, schoondochter, kleinzoon
en vrouw gaan wonen. Het zijn jaren geworden van zorgzaamheid, omzien en
dankbaarheid.

De schrift gaf ons tijdens de plechtigheid mee dat in het huis van de Vader
ruimte is voor velen.

We mogen geloven dat Ko nu de hemel ervaart. Dat God hem bij Hem laat wo-
nen.

Dat God zelf nu voor Ko zorgt, meer en beter dan hij ooit had durven dromen.
Dat hij thuis is gekomen in het nieuwe huis, waar plaats is voor velen. Waar
geliefden hem voor zijn gegaan.

Dat hij mag rusten in vrede!

Pastor Ria Doornbusch



IN MEMORIAM
FRANCISCA MARIA GEZINA HEKKINK-WEUSTINK

Na een lang en goed leven is rustig overleden op 18 maart, in de leeftijd van 87
jaar, Francisca Maria Gezina (Cisca) Hekkink-Weustink. Op dinsdag 25 maart jl.
was voor haar de afscheidsdienst in onze Brigittakerk. Hierna hebben we haar
begraven op het katholieke gedeelte van begraafplaats “Laarmanshoek” bij haar
echtgenoot Herman.

“Het is onmogelijk om iemand te vergeten, die zoveel gaf, om te herinneren”.
Deze woorden zijn gekozen door haar kinderen en kleinkinderen voor de rouw-
kaart.

De woorden duiden op Cisca haar betrokkenheid voor haar gezin en de samen-
leving. Cisca was een sterke, zelfstandige, zorgzame vrouw en een lieve moeder
en oma. Ze was breed actief, had door haar werk, haar activiteiten in de politiek
en haar betrokkenheid bij de kerk veel contacten buitenshuis. Cisca heeft heel
veel voor de geloofsgemeenschap betekend. Zo was ze actief als lectrice en
voorganger bij Woord- en Communievieringen. Ook is zij jarenlang voorganger
geweest bij avondwakes.

Ze zei altijd precies wat ze dacht, zodat het maar duidelijk was. Had ook een
goed gevoel voor humor. Ze was erg creatief, naaide haar eigen kleren, bloem-
schikte en maakte kerststukjes. Ze was trots op wat ze had bereikt, haar Orde
van Oranje-Nassau, haar Willibrordpenning voor haar verdiensten voor de ge-
loofsgemeenschap en nog het meest op hoe haar kinderen en kleinkinderen zich
ontwikkeld hebben.

Bij haar uitvaart heeft de tekst geklonken van een sterke vrouw, wie zal haar vin-
den?

Een sterke vrouw dat was ze zeker. Sterk in haar zelfstandigheid en in haar vele
vrijwilligerswerk.

Haar overlijden kwam voor de kinderen toch nog onverwacht ondanks dat haar
gezondheid achteruit ging. Ze vertelde aan de kinderen dat ze met een tevreden
gevoel op haar leven terug keek. Ze vond dat ze een goed leven had gehad en
trots was op wat ze had bereikt en trots was op haar kinderen en kleinkinderen.
Dat zij mag rusten in vrede!

Pastor Ria Doornbusch



GOD VAN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

Met Pinksteren vieren we God de heilige Geest. De Geest zou je ook de adem
van God kunnen noemen die ons mensen bezielt. En je kan dit echt wel vergelij-
ken met onze eigen adem. Onze adem is iets dat heel dichtbij is, het zit als het
ware onder onze huid!

God heeft alles te maken met verleden, heden en toekomst. Hij die is en die was
en die komt. De Geest helpt ons God, de tijd en elkaar beter te begrijpen.

Veel ouderen zeggen: “ik heb nog maar weinig tijd om te leven.” Maar is dat ook
zo? Je verleden ligt achter je en je toekomst véor je, zo ervaren we het. Maar
onlangs las ik iets dat mij aan het denken zette. Het verleden ligt véor je en je
toekomst achter je. Hé wat vreemd zal je zeggen. Het is toch andersom? Natuur-
lijk dat is de uitdrukking maar klopt het?

Het verleden ligt namelijk voor je. Want het verleden is het enige dat je kunt
zien. Elke dag komt er één dag verleden van achter je hoofd in je gezichtsveld
bij. Dat verleden kun je dan beschouwen, proeven, wegen, afwegen, dat heet
ervaring. Door er bewust naar te kijken, neem je die beslissingen die voor een
deel door jouw ervaringen uit het verleden zijn gevormd. De toekomst is een
onzekere factor. Die ligt buiten je gezichtsveld. Die ligt als het ware achter je.
Van geen enkele seconde weet je het bestaan totdat die seconde is geweest.
Plannen is daarom ontzettend moeilijk vooral als het over de toekomst gaat. Je
kunt wel van alles plannen maar van de ene op de andere seconde kan er iets
gebeuren waardoor je plannen in het water vallen. Dus het heden ligt aan je
voeten, naar de toekomst verwijs je met je duim over je schouder en je hand
naar voren wijst het verleden aan, waarbij een volledig uitgestrekte arm het ver-
re verleden aanduidt. Dus de toekomst ligt onzichtbaar achter ons en het verle-
den kijken we aan.

Na de verrijzenis van Jezus liepen twee leerlingen gedesillusioneerd terug naar
huis. Jezus was dood dachten ze. Ze keren Jeruzalem de rug toe. Maar ze heb-
ben niet in de gaten dat ze met hun rug naar Pasen lopen! Achter hen breekt
Gods toekomst aan. Achter hun rug is Gods Koninkrijk boven de aarde gekomen
als een bloem in de lente als de zon aan het begin van een nieuwe dag. Jezus is
waarlijk opgestaan! Maar zij geloven het niet, nég niet. Even later zal de Geest
het vuur zijn waardoor ze zien en begrijpen “the future is not what it used to
be”, of is het andersom?

De Bijbel verbindt het verleden met ons heden. Jezus’ komst bepaalt ons heden,
omdat Hij de God met ons is. Tot slot kijken we ook hoopvol vooruit. We kijken
niet alleen terug op wat God in het verleden heeft gedaan, maar we kijken ook



vooruit naar wat Hij nog zal doen. Christus komt terug, zo is de belofte. We mo-
gen pelgrims van hoop zijn.

God is eeuwig is ook buiten de tijd. Onze tijd gaat steeds sneller laten we inves-
teren in de eeuwigheid want Vondel zei al: “Eeuwigh gaat voor oogenblick”.

Pastor Hans de Vries

j{yj% Bp- vierpinksteren.nl

MEDEDELINGEN LOCATIERAAD

René Pillen en Gerda Wermink zullen de coérdinatie van de liturgie van de werk-
groep vieringen op zich nemen.

Vorig jaar zijn er synodale gesprekken gevoerd en is er uiteindelijk een verslag
gemaakt van de bisschoppen synode. Het verslag van de tweede sessie van de
bisschoppen synode is terug te lezen op de website van de Emmanuel parochie:
https://emmanuelparochie.nl//emmanuel/publicaties/

Mocht u dit document liever per mail ontvangen dan kunt u een mail sturen
naar locatieraadrkommen@outlook.com

Wilt u wekelijks de mededelingen en korte aankondigingen van activiteiten
ontvangen via whatsapp, zonder dat u hierbij in een whatsapp groep wordt
geplaatst?

Slaat u dan het telefoonnummer 06-12150855 op op uw telefoon en stuur een
berichtje naar dit nummer dat u graag wordt opgenomen in de verzendlijst van
onze Brigitta kerk.

De Locatieraad



BENT U CHRISTEN?

Een jongeman ligt doodziek op bed, als een verpleegster binnenkomt, en hem
vraagt: “Bent U christen? “ De jongeman ziet het eigenlijk niet meer zitten.
Maar na deze vraag van de verpleegster vat hij moed, voltooit zijn behandeling
en mag herstel vinden.

“Bent U christen?” Voor de jongeman is deze vraag het beste medicijn, dat hem
op dat moment kan worden gegeven. Hij heeft een engel op zijn schouder, deze
vraag is voor hem een geschenk uit de hemel. De verpleegster in kwestie doet
me denken aan Florence Nightingale, die eens weldoende rondging onder de
soldaten aan het front en hen, in een situatie van uitzichtloosheid, een hart on-
der de riem stak.

“Bent U christen?” Hoe klinkt deze vraag ons in de oren? Hoe verhouden wij
ons tot de omstandigheden, waarin wij nu moeten leven? Zeker in deze moeilij-
ke tijden wordt ons uithoudingsvermogen op de proef gesteld. Zoveel staat op
losse schroeven. We horen het ene slechte nieuws na het andere. Woar geet
op an? Dit is een vraag, die ons bezig houdt. Kunnen wij vertrouwen, ook als
het moeilijk is?

Ook onze overleden paus Franciscus zal zich deze vraag meer dan eens gesteld
hebben. Toch was hij, midden in de coronapandemie, voor velen een baken van
hoop toen hij eind maart 2020 met het Kruis voorop een leeg Sint Pietersplein
opliep en stad en wereld (“Urbi et Orbi”) zegende met het Allerheiligste.

Juist in dit heilig jaar nodigt hij ons uit om ‘pelgrims van hoop’ te zijn. Om ver-
trouwen te houden in de toekomst. Wat er ook gebeurt, juist als christenen
mogen we hopen op eeuwig leven. Nu, in dit aardse mogen we elkaar bemoedi-
gen en troosten. Maar ‘straks’, wanneer we zijn overgegaan naar het huis van
de Heer, mogen we met elkaar het eeuwig Paasfeest vieren. Vanuit deze over-
tuiging leefde paus Franciscus. “De dood is niet het einde”, zo schreef hij nog op
het laatst van zijn leven. Dat ook wij vanuit dit geloof christen mogen zijn.

Pastoor André Monninkhof



AFSCHEID RIA VAN DER HEIDE ALS BEHEERDER SECRETARIAAT ST. BRIGITTA
GELOOFSGEMEENSCHAP

Na 21 jaar het secretariaat van onze geloofsgemeenschap St. Brigitta te hebben
beheerd, draagt Ria van der Heide het stokje over aan Jos Siero en

Marianne Hendriks.

Elke donderdagmorgen was zij aanwezig in het parochiecentrum om mensen te
woord te staan en de administratie bij te werken.

Op de Voorjaarsvergadering van 15 april hebben we op passende wijze afscheid
van haar genomen als beheerder van het secretariaat met een diner bon en
natuurlijk een mooie bos bloemen. Ook kreeg Ria de mooie Paaskaars van vorig
jaar.

We willen Ria bedanken voor haar geweldige inzet voor onze geloofsgemeen-
schap.

H. Lowik
Voorzitter Locatieraad St. Brigitta

d
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STILLE WEEK IN OMMEN: EEN WEEK VAN VERBONDENHEID EN VERDIEPING
De Stille Week in Ommen was dit jaar bijzonder waardevol. Samen met andere
kerken begonnen we deze heilige week met op de maandagavond een oecume-
nische viering — een prachtig moment van eenheid en bezinning, waarin we als
geloofsgemeenschappen samen optrokken richting Pasen.

Op Goede Vrijdag volgde een indrukwekkende gebedsdienst rondom de Kruis-
weg. De verwoording was krachtig en actueel: het lijden van Christus werd tast-
baar en herkenbaar gemaakt, juist ook in het licht van de kruisen die mensen
vandaag de dag dragen. Het raakte velen — in stilte, in gebed, in verbonden-
heid.

De vieringen vonden hun bekroning op Eerste Paasdag, toen we in vreugde de
opstanding van Christus vierden. Hoop, licht en nieuw leven klonken door in
woord en zang.

Een welgemeend compliment aan de werkgroep gebedsvieringen: wat een

mooie, zorgvuldige en rake voorbereiding. Dankzij jullie inzet konden velen
deze dagen op een mooie manier beleven. Dank daarvoor.

11



INLOOPMIDDAG

Op de zondagmiddag 22 juni 2025, van 14.30 — 16.30 uur

is er weer gezellige inloopmiddag in het parochiecentrum

van de St. Brigitta Geloofsgemeenschap.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u kaarten, sjoelen,
rummikub of een ander spel spelen, of gewoon gezellig met elkaar praten.
Ook uw buurtgenoten of vrienden zijn van harte welkom, want we vinden
het fijn als u met velen komt.

Wilt u ons laten weten als u geen vervoer heeft, dan zorgen wij daar voor.
U kunt bellen naar: Herma Klein Koerkamp, tel. 455499

Met vriendelijke groet en graag tot zondag 22 juni.

OPBRENGST DEURCOLLECTE
13 april Bisschoppelijke Vastenactie: € 97,60

VRUWILLIGERS GEVRAAGD

Namens de gezamenlijke kerken van Ommen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die op de Bissingh woensdagen 16, 23, 30 juli en 6, 13 en 20 augustus van

13.45 uur tot plm. 17.00 uur willen helpen om bewoners van “Oldenhaghen”
met hun rolstoel in het centrum van Ommen rond te rijden, koffie te drinken en
een ijsje eten.

Op één of meerdere woensdagen.

Graag voor 25 juni opgeven bij één van de volgende personen:
Henk Veurink 06-17561855 of henk_veurink@hotmail.com
Gerda Wermink 06-48311725 of gerdawermink@outlook.com
Willem Kramer 06-15551649 of wikrad7 @outlook.com

Bert Vosjan  06-11454102 of bert.vosjan@lijbrandt.nl g

G
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LITURGIE VAN DE MAANDEN MEI, JUNI EN JULI

U kunt de vieringen ook online volgen:
Https://www,kerkdienstgemist.nl/stations/1922-Brigittakerk

U kunt ook op de website https://www.kerkdienstgemist.nl in de zoekbalk,
met de titel ‘zoek kerk’ zelf zoeken op ‘Ommen’ en dan ‘Brigittakerk’ aanklik-
ken.

Na elke viering is er koffiedrinken.

Do 29 mei GEEN VIERING IN OMMEN
Hemelvaart van de Heer 11.00 uur Eucharistieviering in Dedemsvaart

Vr30 mei 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za31lmei 17.00uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend
Rozenkransgebed

Zo 1juni 11.00 uur Eucharistieviering Priester Wenker
Intermezzo

Misintentie: Herman Hekkink in herinnering aan zijn sterfdag
10.30 uur Gezinsviering in Dedemsvaart

Vr 6juni  09.00 uur Eucharistieviering Pastoor Monninkhof

Za 7juni 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend
Rozenkransgebed

Zo 8juni 11.00 uur Communieviering Werkgroep

1e Pinksterdag Gemengd Koor

Misintenties: Herman Koggel in herinnering aan zijn sterfdag,

Bets v.d. Vegt-Schlepers, Ramon v.d. Vegt, overleden ouders v.d. Vegt-
Brummelenbos, Lex Hollak, Suus Willems, Gerard en Miny Lohuis-Nijenhuis,
overleden fam. Kampman-Koggel, David Tokomelo Shopane, uit dankbaarheid
fam. Kampman-Koggel

Deurcollecte: Pinksteractie/Week van de Nederlandse Missionaris

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een
bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer

IBAN NL 30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag

Ma 9 juni Geen viering in Ommen
10.00 uur Eucharistieviering in Dalfsen

13



Vr 13 juni 09.00 uur Geen viering

Zal4juni 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend
Rozenkransgebed

Zo15juni 11.00 uur Eucharistieviering Priester de Vries

Heilige Drie-eenheid; Vaderdag Stille mis

Misintenties: Miny Lohuis in herinnering aan haar sterfdag, Gerard Lohuis,

overleden fam. Lohuis-Nijenhuis, Jo ter Maat, Hendriekus Hermannus Haver-

kort, omzien in dankbaarheid fam. Jutten

Vr20juni 09.00 uur Geen viering
Za2ljuni 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend

Rozenkransgebed
Zo22juni 11.00 uur Communieviering Pastor Doornbusch
Sacramentsdag Gemengd Koor

Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, overleden fam. Kamp-
man-Koggel, David Tokomelo Shopane

Vr 27 juni 09.00 uur Geen viering

Za28juni 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend
Rozenkransgebed

Zo29juni 11.00 uur Eucharistieviering Priester Wenker

HH Petrus en Paulus Stille Mis

Misintenties: Lex Hollak, Tiny Koggel-Harmsen in herinnering aan haar verjaar-

dag

Deurcollecte: Onderhoud kerk en gebouwen

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u wel een
bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer

IBAN NL 03 RABO 0348 9230 66 t.n.v. St. Brigitta Ommen o.v.v. onderhoud kerk
en gebouwen

Vr 4 juli 09.00 uur Geen viering

Za 5juli 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend
Rozenkransgebed

Zo 6 juli 11.00 uur Communieviering Werkgroep
Intermezzo

14



Vr1ljuli 09.00 uur Geen viering
Za12juli 17.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste met aanvullend
Rozenkransgebed
Zo13juli 11.00 uur Eucharistieviering Priester de Vries
Gemengd Koor
Misintenties: Uit dankbaarheid fam. Kampman-Koggel, overleden fam. Kamp-
man-Koggel, David Tokomelo Shopane

Op de 4 vrijdagochtenden (13, 20, 27 juni en 4 juli) wanneer geen Eucharistie-
viering is in Ommen bent u van harte welkom in Dedemsvaart. Daar is om
10.00 uur een Eucharistieviering met priester Wenker. Aansluitend koffiedrin-
ken.

De kerk is elke dag (maandag t/m vrijdag) open van 10.00 uur tot 12.00 uur.
U kunt dan binnenlopen om een kaarsje aan te steken of voor een momentje
van bezinning en gebed.

UITGIFTE BRIGITTA-NIEUWS 2025

Het Brigitta-nieuws komt in 2025 uit op:

9 juli, 10 september, 22 oktober, 19 november, en 17 december.

Inleverdatum kopij staat op de binnenzijde van de omslag.

Bijdragen hiervoor kunt u bij voorkeur mailen naar:
St.BrigittaParochie@outlook.com of evt. in de brievenbus van het parochiecen-
trum.

Alvast bedankt voor uw bijdragen!

Woensdag 9 juli (kopijdatum 29 juni) verschijnt de laatste editie voor de zomer-
vakantie.

Na de zomervakantie komt het Brigitta-nieuws op woensdag 10 september uit.
Dat lijkt nu nog ver weg..... maar heeft u kopij voor augustus en/of begin sep-
tember denkt u er dan aan om dit tijdig aan te leveren!
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LOURDESREIZEN 2026

o ol
Vanuit het Bisdom zal van 25 april t/m 2 mei 2026 weer de 3 jaarlijkse
“Bisdombedevaart “plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zullen
binnenkort plaatsvinden.

Janny Horstman en Lies Akkermans zullen de reisleiders zijn van deze
bedevaart. Het voornemen is om er een busreis van te maken.

Het e.e.a. zal in de loop van dit jaar door Janny en Lies i.s.m. het Huis voor de
Pelgrim, de bedevaart organisatie, verder worden uitgewerkt.

We zullen u op de hoogte houden via de parochiebladen en op de site van de
Emmanuelparochie.

Wilt u meer informatie of wilt u toch alvast worden geplaatst op de
aanmeldingslijst, neem dan contact met ons op

Janny Horstman-Wink (Reisleider)
06-15458008, jannyhorstmanwink@gmail.com
Lies Akkermans-Roerink (Assistent reisleider)
06-31933263, liesakkermans22 @gmail.com

0ok kunt u contact opnemen met één van de andere leden van het Lourdes-
comité.

Hermien Schoorlemmer Hoonhorst 0529-401946  hermien@schoorlemmer.nu
Gerard Hollak Dalfsen 0529-433331. g.hollak@outlook.com

Ton van den Berg Heino 0572-393043 delmontania.ton@planet.nl
Catharien Smit Heino 0572-390914. ajgsmit@hetnet.nl

Gerard Froeling Dedemsvaart&omstr. 0523-613127 gerardfroeling@ziggo.nl
Ciska Derks Ommen 06-36335418  ciska.derks.cd@gmail.com

BEDEVAART VAN HET SACRAMENT OP DE H. STEDE TE HASSELT
Zondag 22 juni 2025

Aanvang 15.00 uur R.K. St. Stephanuskerk te Hasselt

Thema: Zegenen - Breken - Delen

U bent van harte welkom!
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LECTORENTRAINING

Op de zonnige zaterdagochtend van 22 maart togen wij met een aantal lectoren vanuit
Dalfsen naar het Parochiecentrum van het H. Hart van Jezus in Lemelerveld. We waren
uitgenodigd voor een lectorentraining van een héle dag voor alle lectoren in de Emma-
nuelparochie. Al in de auto hadden we ons afgevraagd wat we toch wel allemaal zou-
den leren in zes uur tijd!

Aangekomen werden we verwelkomd door pastor Ria Doornbusch en stond de koffie
voor ons klaar. De kennismaking met de andere lectoren van de verschillende geloofs-
gemeenschappen was hartelijk en verrassend: een geméleerd gezelschap van 22 perso-
nen in leeftijd variérend van ruim twintig tot voorbij de tachtig en met heel verschillen-
de achtergronden. Wel waren de dames veruit in de meerderheid! Wat opviel was ook
hoe lang men soms al actief was als lector, van “lk moet nog beginnen” tot “Ik weet het
echt niet meer, maar wel meer dan veertig jaar”.

In het voormiddagprogramma zette Ria uiteen dat “lector zijn” veel meer inhoudt dan
alleen lezen wat er op papier staat en dat werd ons gaandeweg ook duidelijk gemaakt.
We werden meegenomen de kerk in om de ruimte, het geluid, het licht, de ornamenten
en de sfeer bewust te ervaren. Dat rondlopen en roepen en zelfs schreeuwen je daarbij
kunnen helpen, dat was voor sommigen wel even wennen, terwijl een ander eens flink
uit zijn dak ging!

Terug in het zaaltje werden we in groepen verdeeld om ons te buigen over de vraag:
Waarom ben ik lector geworden? De antwoorden waren divers: iets willen doen voor
de geloofsgemeenschap, de taak overgenomen van vader, liefde voor Bijbelteksten,
erin gegroeid zijn vanuit andere kerkelijke taken, de betrokkenheid bij de Kerk levend
willen houden etc. Wat overeenkwam was dat iedere lector zich verbonden voelde met
de geloofsgemeenschap.

Toen was het tijd voor een smakelijke lunch met soep van Reimink en broodjes klaarge-
maakt door de vrijwilligers van het H. Hart van Jezus. Rikie en Annie, hartelijk dank!

Na de middag gingen we weer de kerk in en hielden we ons bezig met de houding van
de lector in de dienst: hoe loop je, hoe breng je het lectionarium binnen, hoe zorg je
dat je de kerkgangers meekrijgt, hoe en waar buig je, wat is het verschil tussen een Bij-
beltekst voorlezen en biddend lezen bij de voorbede etc.? Een enkele aanpassing had
soms al een verrassend effect.

Al met al was het een waardevolle dag, waarop we misschien onverwacht veel hebben
geleerd en ons van bepaalde gewoonten bewust zijn geworden. Een gezellige dag ook
waarop veel is gelachen. Bovendien was het fijn om samen te zijn met andere lectoren
uit de Emmanuelparochie en te horen hoe men het daar doet. Dank aan iedereen die
zijn medewerking heeft verleend en met name hulde aan pastor Ria Doornbusch voor
haar inspirerende leiding deze dag!

Anny Scheperboer-Lohuis
Dalfsen
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Terugblik in dichtvorm op de ontmoetingsdag met het thema “Veerkracht”

%MWZ

Vroeg uit de veren
Om met kracht een ontmoetingsdag te eren

Op 27 maart mochten alle deelnemers vroeg uit de veren
Namelijk ze konden een mooie dag gaan vereren

Tegen 9 uur kwamen veel oudjes al bij Reimink aan

Met hoge verwachting kwam men voor het thema Veerkracht te
staan

Om ruim 9.30 begon de Dienst voorgegaan door Pastoor Monninkhof

Een keurig misboekje verdiende alle lof

Tijdens de dienst hebben de Herfstklanken 9 liederen ten gehore gebracht
Intro was van Silvo Broeks, zoals je dat van hem verwacht

Na en tijdens de dag was alles goed door de Caritas mensen verzorgd
Gelukkig was het thema door hen met veerkracht geborgd

Samen werd het een geweldig geheel

De weergoden waren gunstig gestemd dat scheelt al veel

Alles liep op rolletjes, het werd een waardig geheel

Geen wanklank was te horen van de deelnemers en dat waren er veel

2 Acolieten assisteerden de pastoor tijdens zijn optreden

0 ok de lectrice bracht keurig de lezingen en de voorbeden

2 Liederen Ave Maria en Frieden kwamen direct na elkaar na de overweging

5 Coupletten van een gedicht waren aansprekend voor een veerkrachtige beweging

Meteen na de dienst was er koffie en thee
Even napraten over o.a. het thema toch wel een leuk idee
Toen kwam de soep met broodjes allemaal lekker voor elkaar

Het was reuze gezellig, hopelijk doet men dat zo elk jaar
Even contact hebben over hoe veerkrachtig men nog is in deze tijd
Tevens is er aan de mensen, die minder ter been zijn, aandacht gewijd

Trots kunnen we terugkijken op een geslaagde dag
Het is vanzelf spekend dat dit zich herhalen mag
Even de Caritas gedachte “Zorg hebben voor elkaar”.
Met zijn allen speel je heel veel klaar

Allemaal één zijn was het gevoel dat overheerste
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Voor sommige deelnemers was dit de eerste
Even klimmen uit een dal na een grote val
Een brede lach is fijn na de ergste pijn in ieder geval
Recht op het licht afgaan als een tijd wat zwart is
Kom vlot overeind als je je bezeert zeker en gewis
Rug rechten als het even tegenzit
Alles zonnig bekijken is dan een trots bezit
Constant veerkracht tonen
Het is dan fijn om hulp te belonen
Thema Veerkracht

Geeft dan wat je van elkaar verwacht.

Bernard Simons Lemelerveld
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NOTULEN VOORJAARSVERGADERING 2025 ST.- BRIGITTA GELOOFSGEMEENSCHAP

Afgemeld: Ciska Derks, Pastoraal team, Parochie bestuur.

1. Welkom en opening.

Harry Lowik opent en geeft aan dat pastoor later deze avond ook erbij zal
zijn.

2. Vaststellen agenda en notulen najaarsvergadering 2024. Notulen liggen
ter inzage op tafel. Jos Siero geeft aan dat punt 10 kosters vervangen
moet worden door collectanten. Dit is aangepast. Verdere notulen zijn
goedgekeurd.

3. Mededelingen Bestuur door Harry Lowik:

a. Persoonlijke benadering voor nieuwe inwoners gemeente Ommen.

1,5 jaar, rond 40 bezoekjes, leuke gesprekken, weinig respons. Vrijwilligers

kunnen zich melden bij voorzitter LR. Kost wel veel tijd, maar veel plezier en

een actieve manier om mensen bij geloofsgemeenschap proberen te betrek-
ken.

b. We hebben nu alleen nog Kerstmarkt als activiteit om extra inkomsten te

genereren. Wie heeft nog suggesties? Geen suggesties.

Jos Siero oppert: Rondje om de kerk organiseren. Dit hebben we ook bij 150

jarig bestaan gedaan. Dat is ook een mooie manier om contact te hebben met

de basisschool. We zouden ChatGPT ook nog even kunnen raadplegen aldus

Doret Bakker, geeft soms leuke nieuwe ideeén. Dinand Martens oppert een

eigen biermerk.

c. Een jaarverslag is er dit jaar niet bijgevoegd: iedereen mag zijn of haar hoog-

tepunt/dieptepunt van 2024 noemen, behalve dat we geen Eucharistisch Cen-

trum meer zijn. Dit komt als punt 4 terug in onze vergadering.

d. Mij, Harry Léwik, kwam ter ore, dat sommige mensen vinden, dat de mis-

boekjes van Berne Media niet nodig zijn. Met een liedjesblad als bijlage is veel

goedkoper. Vraag: moeten we geen misboekjes meer bestellen? Uit de verga-
dering komen vanuit Gerda Wermink, Riet Wolffenbuttel en meerdere stem-
men dat het boekje erbij wel zo fijn is om te lezen. Ine Pillen geeft aan dat er
op de achterkant wel mooie dingen staan, ook al waren er wel eens betere
achterkanten. Niemand stemt in met afschaffen. Op de vraag of er vaak teveel
worden besteld geeft Jos Siero aan dat dat wel meevalt, en dat tekort bestel-
len altijd extra vervelend is dus dat willen we voorkomen. Harry vraagt of we
nog moeten kiezen voor andere type boekjes, bijvoorbeeld Gooi en Sticht.

Bisschop mgr. De Korte is verantwoordelijk voor de uitgave van Berne zit aldus

Jan Wolfenbuttel. Gerda Siero geeft nog wel aan dat de boekjes van Berne

meestal wel wat onbekendere liedjes gebruikt, dat kan een nadeel zijn. We

blijven eerst bij deze boekjes, maar gaan ons wel verdiepen in de overige be-
schikbare boekjes. Jos Siero geeft aan dat als er bij woord- en communie

20



vieringen geen Berne boekjes nodig zijn, dat hij dat dan graag tijdig ver-
neemt, want de boekjes worden 8 weken van te voren besteld.

e. Een aantal dingen zijn veranderd sinds het verplaatsen van het eucharis-
tisch centrum naar Dedemsvaart. Zo konden de palmtakjes niet worden ge-
wijd in onze kerk, dit moest tijdens een officiéle eucharistieviering. Zo ook de
nieuwe Paaskaars: deze zal zaterdag 19 april in de Eucharistieviering van om
20 uur in de St.Vituskerk te Dedemsvaart gewijd worden. Wie wil mij als lid
van onze geloofsgemeenschap vergezellen? Nog geen reactie vanuit de ver-
gadering. Wichard Hollak reageert op het wijden van de palmtakjes: voordat
wij eucharistisch centrum waren, toen kon het nog wel, Lonneke deed dat
destijds, met de wijwater kwast. De regels veranderen dus blijkbaar door de
tijd. Voor wat betreft de paaskaars: verschillende aanwezigen opperen men-
sen te vragen die toch al van plan zijn om te gaan. We wachten nog even
reactie af.

f. Woensdag 7 mei a.s. is het eerste voorjaarsoverleg van het parochiebe-
stuur en de 11 Locatieraden. Het parochiebestuur (hierna PB) is niet com-
pleet. De agenda is nog niet bekend, maar 1 agendapunt zal zeker het
“nieuwe” organigram zijn. Het parochiebestuur gaat dan uit van 3 coodrdina-
toren in elke geloofsgemeenschap, namelijk, gebouwen, financién/
secretariaat en pastoraat. Wij als locatieraad hebben een brief aan het PB en
pastoraal team (hierna PT) gestuurd, dat wij dat een slechte zaak vinden.
Wichard Hollak haakt in op dat nieuwe organigram: Wichard heeft een over-
leg gehad met meerdere locaties. Hierbij gaf Jos Ramaker aan dat het in Dalf-
sen erg lastig is qua bemensing. Het is dus niet zo rooskleurig als het PT/PB
ons doet overkomen.

g. De Locatieraad wil bij deze iedere vrijwilliger, die zijn of haar steentje bij-
draagt aan onze mooie geloofsgemeenschap in Ommen hartelijk bedanken
voor zijn of haar inzet. Ik ga geen namen noemen, want dan kan ik er 1
vergeten en dat wil ik niet.

4. Terugblik op 2024:

a. Hans Geurts vindt het bijzonder kwalijk dat er niet elk weekend een
Eucharistieviering meer is. Volgens hem kan de eucharistieviering
van de vrijdagochtend kan best in het weekend op een ander mo-
ment worden gehouden.

b. Riet Wolffenbuttel: de pauselijke onderscheiding voor Herman Ha-
gels. Zeer terecht en feestelijk.

c. De woord- en communie vieringen vindt Gerda Siero heel erg mooi.
De opkomst mag wel hoger, dus ze roept iedereen op om erbij aan-
wezig te zijn.
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Regien Visser sluit hierbij aan, want we doen het toch maar mooi
met zijn allen. We slagen er in om een inspiratievolle vieringen te
organiseren voor onszelf, en de aanwezigen.

Wichard Hollak: Dat we na zo’n geweldige domper (doelend op ver-
lies van eucharistisch centrum) toch zo krachtig er met zijn allen uit
komen.

René Pillen: alle lol tijdens de kinderkerst viering. En hoeveel kin-
deren en ouders er op die momenten bij aanwezig zijn.

Wichard Hollak: de goede samenwerking van de leerkrachten van de
basisschool dat ze een goede paas- en kerst viering in elkaar zetten.
Harry Lowik vult hier aan: het grootste deel van de kinderen van de
Bernardus school is niet katholiek. Mensen kiezen eerder voor een
school dichterbij.

René Pillen: Over het vormsel: Het zal nu voor het laatst zijn dat er
een groep vormelingen worden gevormd, dit gaat allemaal naar de
gezinsvieringen in Dedemsvaart. Dit is jammer, want wat je terug
krijgt van deze kinderen is inspirerend. Dit beaamt Harry Lowik. Ine
Pillen vraagt of Harry er ook wat van heeft geleerd. Deze gewetens-
vraag beantwoordt Harry niet.

Het contact met de basisschool directeur Truus is goed. De pastoor
is er het afgelopen jaar ook geweest. Maar het gaat niet vanzelf, je
moet er wel wat voor doen.

Financiéle Zaken: Jaarrekening 2024

a.
b.

Eerst iets over de baten:

Kerkelijke bijdragen begroot op 40.000, is uitgekomen op 45.000
euro, dus iedereen maar ook zeker Hans Bakker bedankt.

Collecte was begroot op 6300, is uitgekomen op 9100.

Dan iets over de kosten:

Beheerskosten is toegenomen: dit zat o.a. in de printkosten.

Jos Siero en Dinand Martens hebben nogmaals naar de printkosten
gekeken.

Onder aan de streep komen we uit op een positief resultaat van 51
euro.

Flink bedrag gedoteerd aan voorziening groot onderhoud. Uit deze
pot is veel geld gegaan i.v.m. urnenmuur, en vervolgens is een flink
bedrag aan deze voorziening groot onderhoud gedoteerd.

De 61.000 euro reserve uit legaten is vrij geld (niet-geoormerkt) dus
dit geld kunnen we nog gebruiken om gaten te dichten.

MIJOP bestrijkt zo’n 60.000 euro, het opknappen van de parochiezaal
die dit jaar zal plaatsvinden zal zeker zo’n 13.000 tot 14.000 euro
gaan kosten.
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j- MJOP bestrijkt niet het opknappen van de pastorie omdat we daar
nog niet alle input van hebben. De pastorie zal ook moeten worden
aangepakt, dus de reserves zullen we zeker nodig hebben.

k. De QR code van de kaarsen brengt veel geld op.

6. Pauze

7. Kerkbezoek Jos:

In de vorige notulen stond dat cijfers van tellingen bij de andere geloofsge-
meenschappen niet bekend zijn. Echter merkt de pastoor op dat er wel ook
andere geloofsgemeenschappen zijn waar ook elke week zo consequent ge-
teld wordt. Vera Laning reageert dat ze dit nagevraagd heeft bij Irma Viskaal
van het parochiebestuur en dat zij aangaf dat dat niet het geval was. Het zal
wel een agenda punt worden tijdens het voorjaarsoverleg van het parochie-
bestuur, om andere geloofsgemeenschappen hiermee te inspireren.
Kerktellingen 2024 t.0.v. 2023. In 2024 een stijging van 306 personen t.o.v.
2023. Live opnamen een daling 265. Vanaf november is er een daling inge-
gaan qua bezoek, opname en live opnames. Deze trend zet zich dit jaar voort.
(januari en februari bekeken.)

Verder uitgezocht hoe het kerkbezoek zich tussen de verschillende vieringen
verhoudt: Dan blijkt: het gemiddeld aantal kerkgangers bij eucharistievierin-
gen is 66 personen om 56 personen bij een woord- en communieviering/
gebedsviering. Hierbij een aanvulling: Het verschil in de eerste twee maanden
van dit jaar is verklaarbaar omdat het overeenkomt met de groep gelovigen
die in de jaren daarvoor in Ommen op de zondagen ter kerke ging en dat nu
doet in Dedemsvaart. Dit betekent dus dat er eigenlijk evenveel mensen naar
de kerk komen tijdens de gebedsvieringen en woord- en communieviering. Dit
mag als een compliment opgevat worden voor de makers van deze vieringen
in onze kerk.

8. Mededelingen vanuit pastoraal team door pastoor Monninkhof

(binnengekomen tijdens de pauze):

a. Iswat later binnengekomen vanwege boeteviering.

b. Pastoor hoopt dat we hoopvol mogen blijven, ook hier in deze Bri-
gitta kerk. De financiéle stand lijkt in ieder geval hoopvol, dat doet
goed. De pastoor is de geloofsgemeenschap daar buitengewoon er-
kentelijk voor.

c. Pastoor weet dat er een bewogen tijd achter de rug is. Maar is blij
met de veerkracht die getoond is en de mooie bezoekers aantallen
tijdens de nieuwe woord- en communie/gebedsvieringen.

d. Dedruk op de ketel is soms hoog bij het pastoraal team. Het vraagt
ook veel van de werkgroepen vieringen in de gehele parochie.
Pastoraal beleidsplan is gepresenteerd.

f.  Gezinszondagen zijn stabiel. Er ontwikkelt zich een vaste kern van
gezinnen. Dedemsvaart trekt meer mensen dan voorheen. De men-
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sen die hier gemist worden tijdens de zondagsvieringen gaan niet
alleen naar Dedemsvaart. Ze verschijnen ook in Slagharen en Lier-
derholthuis.

Gezamenlijke ziekenzalving staat op de rol: er zijn zo’n 17-18 aan-
meldingen. Mooi dat er zoveel aanmeldingen zijn, mooi dat we dit
kunnen vieren.

Ons contact heeft zwaar onder druk gestaan en is erg erkentelijk dat
hij de draad weer op heeft mogen oppakken. De belofte op excuses
aan de geloofsgemeenschap is ingewilligd.

Vraag vanuit Gerda Hollak: zijn de aantallen die nu in Dedemsvaart
er zijn bij de gezinszondagen, hadden wij die in Ommen ook kunnen
huisvesten? Pastoor antwoordt: de kerk zou die ruimte hebben,
maar de zaal zou dan waarschijnlijk te krap zijn, de mogelijkheden
zijn hier in Dedemsvaart wel groter.

Hoe is het met de gezondheid van Marga Klein Overmeen, en waar
blijft Richard Meijer? Pastoor is in beide gevallen aan vertrouwelijk-
heid gebonden. Pastoor mag hier geen antwoord op geven. Harry
vult aan: is er zicht op een termijn? Pastoor ziet dat op korte termijn
niet gebeuren. Ton Hoogenboom: kunnen wij dan als parochie aan-
spraak maken op een vervangster? Pastoor: Je bent gebonden aan
de regels van het bisdom. Dit kunnen wij niet 1-2-3 bedenken. Ton:
zou er dan een verzoek kunnen worden ingediend bij het bisdom?
Ook ter behoud van het huidige pastoraal team en de gemeenschap.
Pastoor: het verzoek zou kunnen worden ingediend, en de financiéle
middelen zijn er misschien ook wel, maar de vraag is of daar wel
mensen voor zijn. Doret: wat houdt u daar in tegen? Pastoor: Het is
geen normale gang van zaken. Pastoor zal het verzoek meenemen.
Verhoudingsgewijs zijn we goed voorzien. Doret Bakker: neem ook
het argument van uw eigen gezondheid en die van collega’s mee in
het verzoek. Er is nog niet eerder op het idee gekomen om een ver-
zoek in te dienen.

René Pillen vraagt na of de excuses van de pastoor parochiebreed
zijn uitgedragen, of alleen in ons Brigitta nieuws. Er heeft niets in het
Emmanuelnieuws of op de website gestaan. Pastoor geeft aan dat
het wel mondeling is toegelicht in vergadering met pastoraatsgroe-
pen.

9. Nieuws rondom onze gebouwen door Ton:

a.

Bouwinspecteur bisdom: complimenten voor staat van onderhoud,
en de inzet van de vele vrijwilligers die hieraan bijdragen.
Urnenmuur is afgerond.

Keuken parochiecentrum wordt in mei vervangen. Meer kastruimte,
grotere koelkast. Extra koelkast. De kelder is dan minder belangrijk.
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d.

Parochiecentrum is toe aan wat opfrissen is sinds 1993 niet veel aan

veranderd:

i. Ton laat plaatjes zien van nieuwe kleuren, vloer en gordij-
nen van het centrum zien. Optie 2 heeft de in between gor-
dijnen tot op de grond. Bij in between tot op de grond lijkt
meer instemming te horen.

i. Onderhoud aan de pastorie: in januari is Ton met René van
de Vegt rondom de pastorie gelopen. Dit ligt nu vanwege
zijn ziekte verder stil. Het is nog wachten op de offertes.

iii. Tuingereedschap is ook allemaal op orde.

iv.1 klok in de kerk wordt gerepareerd, daarvan was de motor

kapot.

v. Eén van de lopers op het altaar is kapot. Deze worden gefes-
tonneerd.

vi.Vraag van Wichard: we wachten al anderhalf jaar op nieuwe
gordijnen/lopers. Er is een offerte gemaakt en nu ondanks

dat gaan we toch nog repareren. Ton geeft aan dat de offer-
te van 7000 euro toch hoog is bevonden en dat we het ge-
meenschapsgeld goed willen besteden. We wilden graag
een tweede offerte aanvragen bij Bijker, en daar is het
wachten nog op.

10. Toekomst:

a.

Denktank is Werkgroep Vieringen geworden. Regien licht toe: Na een
aantal vergaderingen is er een werkgroep vieringen opgericht 5 com-
munie vieringen en 3 gebedsvieringen in eerste halfjaar. Het nieuwe
rooster is nu net binnen, dus we gaan kijken hoe we vanaf juli het
rooster in gaan vullen. Het wordt een hele puzzel. Het is heel mooi
werk om een viering voor te bereiden, en ook spannend. Regien
heeft er alle vertrouwen in voor de toekomst.

Vrijwilligers: Harry: zijn er nog mensen die in de werkgroep willen?
René Pillen biedt zich aan om in de werkgroep te willen. Riet
Wolffenbuttel zegt complimenten voor alle betrokkenen. Harry voegt
toe: het is erg verrijkend.

11. Afscheid Ria van der Heide voor alle jaren van inzet op het secretariaat.

Harry Lowik bedankt haar voor haar grote inzet in de afgelopen 21 jaar.
Als dank daarvoor ontvangt zij bloemen, een diner bon en de paaskaars
van het afgelopen jaar. En een welverdiend applaus van alle aanwezigen.

12. Vragen

a.

b.

Mededeling Wichard Hollak: komende vrijdag komt Bernardusschool
Pasen vieren in de Brigitta kerk.

Opmerking Gerda Hollak: Stille mis graag echt een stille mis mag zijn,
om de stilte op te zoeken. Dit geeft kracht. I.p.v. dat het overkomt als
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een gemankeerde mis. René Pillen stemt hier mee in. De pastoor
geeft aan dat hij de vraag eerder heeft gehoord. De pastoor zal de
stille mis stil houden. Vraag van pastoor: Wordt dit breder gedragen?
Er klinken meer instemmende stemmen uit de zaal. We laten het
hier verder bij.

c. Gerard Mensink: heeft Brigitta feest gemist dit jaar. 2 februari viel op
een zondag. Toen is stilgestaan bij Maria Lichtmis en daarom is Bri-
gitta feest niet gevierd maar dit zou zeker in geweven kunnen wor-
den.

d. De vraag vanuit Herman Hagels betreffende de tekst “Door Hem,
met hem en in hem” en het meezeggen hiervan door de gehele kerk.
De vraag is gister gesteld aan de pastoor. Deze woorden zouden al-
leen door de priester moeten worden gezegd, en niet door de gehele
kerk, dit stipt Herman Hagels aan. De pastoor zal dit overleggen met
het pastoraal team. Pastoor vult wel aan: Waarschijnlijk zullen we in
de gehele parochie één lijn trekken en dus vragen om “door Hem,
met Hem en in Hem” hierin niet mee te bidden.

e. Ine Pillen: Zouden de andere vieringen, anders dan de Eucharistievie-
ringen,” niet kunnen beginnen om 10.00uur? 11.00 uur is echt vrij
laat. Harry geeft aan dat we het hier eerder over hebben gehad, en
dat we eenheid in het tijden rooster wel graag houden. De pastoor
vult ook nog aan dat Ria Doornbusch ook wel eens 2 woord- en com-
munie vieringen op één ochtend doet, en dan is 10.00 uur ook niet
haalbaar.

f.  Ciska Hekkink is afgelopen maand overleden. Er staat alleen een mel-
ding van overlijden in het parochieblad. Zij heeft 25-30 jaar heel veel
gedaan voor onze geloofsgemeenschap. Waarom geen In Memori-
am? Gerda Siero reageert: dit In Memoriam wordt geschreven door
pastor Doornbusch. Dit lukte haar niet meer voor de kopij datum, en
volgt dus nog.

13. Afsluiting: Harry sluit af en benadrukt vooral een borrel te drinken op de
inzet van Ria van der Heide.

Notulen opgesteld door Vera Laning-Captein op 15-4-2025, gezien door locatie
raad op 12-5-2025, moet nog worden goed gekeurd tijdens de najaarsvergade-
ring van 2025.
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Contactpersonen werkgroepen:
Parochiéle Caritas Instelling Gerda Wermink
Emailadres Caritas: caritasommen@emmanuelparochie.nl

06-48311725

Ouderen en zieken

Vieringen

Overlijden
Doopvoorbereiding
le Heilige Communie
Heilig Vormsel

Bezoek bij verlies
Kindernevendienst
Misdienaars/acolieten
Kerkbalans

Kerkdienst Gemist

Beheer gebouwen/onderhoud

Beheer parochiecentrum

Beheer begraafplaats
Kerkversiering

Contactpersoon Kosters

Overige werkgroepen en contactpersonen: www.emmanuelparochie.nl/ommen/

Herma Klein Koerkamp
Riet ter Maat
Vacature

Ton Hoogenboom
Lisette Bakker-Huyskes
Vacature

Vacature

Herma Klein Koerkamp
Vacature

Ton Hoogenboom
Hans Bakker

Jos Siero

Ton Hoogenboom
Herma Klein Koerkamp
Elly Schrijver

Ton Hoogenboom
Willy Hultink-Arts
Miriam Hoogenboom
Wichard Hollak

R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl
Nering Bogelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871.

0529-455499
0529-453580

06-33175370
06-22070376

0529-455499

06-33175370
06-38123613
06-25271050
06-33175370
0529-455499
0529-452221
06-33175370
06-57727066
06-25580487
06-15539851

Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.

0900-126 26 26 (5 cent per minuut)

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Verzoek tot melding ziekte op opname in ziekenhuis of verpleeghuis

Als geloofsgemeenschap St. Brigitta willen we er graag zijn voor onze zieke, oudere of
eenzame parochianen. Daarvoor is het wel nodig dat we weten wie er ziek zijn of opge-
nomen zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis. Ook als u gaat verhuizen horen we dat
graag. De wijkcontactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende persoon.
Wilt u ons daarbij helpen?

Als uzelf of iemand in uw omgeving behoefte heeft aan bezoek of een kaartje kunt u dit
doorgeven aan: Herma Klein Koerkamp, tel. 0529-455499

Inleveren kopij eerstvolgende Brigitta Nieuws: uiterlijk zondag 29 juni 2025
Parochiecentrum, Nering Bogelstraat 1, 7731 EL Ommen
of stBrigittaParochie@outlook.com
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QR-code online doneren collecte St. Brigitta Ommen
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