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                             Nieuwsblad 
          Maart 2023 

 

 

 

 

 

 

Stilstaan 

Laat mij stilstaan bij uw lijden 

dat u kwam om te bevrijden. 

Dat u droeg, wat wij niet konden, 

de ellende van de zonde. 

 

Veertig dagen is maar even 

maar wilt u de krachten geven, 

om ’t mysterie te onthullen. 

Heilige, wil mij vervullen. 
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Bestuur Emmanuel Parochie  
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel  
Secretaris, mevr. I. Viskaal 
Penningmeester, dhr. L. Broeks 
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink 
Algemeen lid, dhr. R Bosma 
 

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  
- Pastoor A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon:  06-22786151 email:  monninkhof@hetnet.nl 
- Parochievicaris J.W. de Vries (Hans),  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria)  

Telefoon: 06-14406955 email: pastordoornbusch@gmail.com 
Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en 
Slagharen. 
Profiel: Gemeenschapsopbouw   

- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink  
(Marga) 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, 
Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 

- Pastoraal werker J.G. Butti. (Joop)  
Telefoon: 06-222398828 email: pastorbutti@ziggo.nl 

Vrije dagen pastoresteam 
Maandag: pastor Marga Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Ria Doornbusch 
 

Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Tel. 0523-681331 
Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl                                     
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Livestream: “Uitzending Kerkdienst Slagharen” op website 
Vieringen: Zaterdag 19:00 uur   of   Zondag 9:00 uur 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter   : mevr. Antoinette Kosse              tel.: 06-25578075 
Secretaris   : dhr. Bas Kok                               tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Hans Kosse            tel.: 0523-682883 
 

Pastoraatsgroep      
Opbouw : dhr. Herman Juurlink          tel.: 0523-683299 
Diaconie : mevr. Ineke Santman                   tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese:  
 

Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10:00 – 12:00 uur                     
Vrijdag:  10:00 -  12:00 uur 
 

Kosters:     
Mevr. Hilda Berg                     tel.: 06-20191061 
dhr. Catharinus Maas             tel.: 06-55395950 
 

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
 

Livestream 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de 
website van onze kerk; 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 

Vragen over de livestream? 
U kunt contact opnemen met het secretariaat.  
We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen 
toegankelijk is en helpen u graag. 
 

 
 
 
 
 

  

Actuele informatie is te vinden op de website:  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 

Of  

scan de QR Code 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 
 
Tegenwind 

“De eenzame fietser die, kromgebogen over het stuur, tegen de 

wind…” 

Deze regel uit een lied van naar ik meen Boudewijn de Groot, werd me 

aangereikt door collega’s in het pastoraal team, toen ik vertelde over 

twee misdienaars uit onze parochie. Vlak voor de Mis kwamen ze 

binnen, verregend en verkleumd. Vanaf hun huis hadden ze maar liefst 

7,5 km gefietst, tegen de wind in, om op tijd te komen voor de viering. 

Echte bikkels! Op deze zondag maakten zij samen ècht het verschil, 

waren zij – in woorden van het evangelie – het ‘zout der aarde’. 

Tegenwind. Hieraan denk ik, als het gaat over de actualiteit. Op de 

ochtend, waarop ik dit artikel schrijf, bereikt mij het bericht van het 

overlijden van een jonge vrouw. Omgeven door haar man, gezin, 

familie, vrienden en artsen met heel liefdevolle aandacht en zorg, heeft 

zij gevochten om haar leven te mogen behouden. Helaas heeft het niet 

zo mogen zijn. Heel triest!  

Verder zijn mijn gedachten bij hen, die lijden onder het besluit van onze 

Aartsbisschop om, op den duur, op zondagmorgen geen woord- en 

communievieringen te laten plaatsvinden. De zorg van de onze 

Aartsbisschop, het waarborgen van de eucharistie als hoogtepunt en 

bron, begrijp ik heel goed. Maar ik heb evenzeer begrip voor het 

verdriet van hen, die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet 

voor deze vieringen. En ook de aanblik van een groep oudere 

parochianen, die zich – aan de koffie na een viering – wanhopig 

afvragen, hoe zij dan op zondag nog naar een viering kunnen gaan, 

waar zij ook de communie ontvangen, staat op mijn netvlies gegrift. 

“We hebben geen geld en ook geen vervoer om naar Ommen te gaan”, 

zo laten zij met tranen in hun ogen weten. Hun eigen kerk voelt voor 

hen – en voor velen – toch het meest als thuiskomen; en (ook) dit zou 

hen dan binnen enige tijd worden ontnomen …  

Temidden van heel deze materie voel ik me zelf weleens als die 

eenzame fietser, die zich – kromgebogen over het stuur – probeert 

voort te bewegen en moed te houden. Met alle tragedies, die zich op 
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dit moment in deze wereld en ook om ons heen afspelen (oorlog in 

Oekraïne, aardbeving in Turkije en Syrië, maar ook eenzame mensen, 

die dreigen te verkommeren) valt het U en mij niet altijd mee, om het 

hoofd op te heffen en de blik voorwaarts te blijven richten. 

Bij al deze tegenwind denk ik ook de komende (deze) Veertigdagentijd. 

Ook voor het volk van Israël was het in de woestijn afzien. Veertig jaar 

maar liefst moesten zij het (met elkaar) uithouden, voordat zij het doel 

van hun tocht – het Beloofde Land – konden bereiken. Ga daar maar 

eens aan staan: al die in tijd overdag in de verzengende hitte en in de 

nacht in de ijskou van de woestijn! 

Hun aanvoerder Mozes, en ook God-met-hen (Emmanuel) heeft hen er 

uiteindelijk doorheen gesleept.  

Zelf hoop ik, dat ik met de ondersteuning van mijn nieuwe elektrische 

fiets (waarvoor heel veel dank!), maar ook met nieuwe moed verder 

mag komen. Dat de Geest van God, die waait waarheen Hij wil, ons 

wind in de rug mag geven! 

                                           Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)  

Maart                                           
 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Za.   4 mrt. 19:00 uur, CV 
Za. 11 mrt. 19:00 uur, EV 
Zo. 19 mrt.   9:00 uur, EV 
Zo. 26 mrt.   9:00 uur, CV 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.  5 mrt.   9:00 uur, EV 
Za. 11 mrt. 19:00 uur, EV 
Zo. 19 mrt.     9:00 uur, WGR 
Za. 25 mrt. 19:00 uur, CV 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   5 mrt. 11:00 uur, CV 
Zo. 12 mrt. 11:00 uur, EV 
Zo. 19 mrt. 11:00 uur, WGR 
Zo. 26 mrt. 11:00 uur, EV 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 
 

 
 

Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
 
In De Eik is er elke 1ste vrijdag van de maand een viering  
om 15:00 uur. 
 
In de Nieuwe Wever is er elke 2de vrijdag van de maand een viering 
om 15:00 uur.  
                                                                                                                    
Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom.                

Na de viering is er koffiedrinken. 
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Liturgische vieringen/intenties, 

Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori  

Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9:00 uur Eucharistieviering  
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;     https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
 
Do. 2 mrt. 
 Pater Oude-hengel 
 
Za. 4 mrt. (2de zondag van de Veertigdagentijd) 

19:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
Cornel 
Gerard en Gré de Vent-Koorman; Anton de Vent; Britt Kosse; 
Tinus Koehl; Lies Spijker-Platen; Stien Melenhorst-van Dijk; 
Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Pastoor Langkamp; Joop 
en Leida Mecklenfeld-Schepers; Theo Flapper; Bennie van der 
Fels 
 

Di. 7 mrt. 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 9 mrt. 
 Pastoor Noordman 
 
Zo. 12 mrt. (3de zondag van de Veertigdagentijd) 

9:00 uur, Communieviering, past.werk. Doornbusch m.m.v. 
Caeciliakoor. 
Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
Spijker; Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Theo Flapper; Lies 
Spijker-Platen; Arnold en Richard Leijrik en fam.; Stien 
Melenhorst-van Dijk; Bennie van der Fels; Johan Feddema; 
Ouders Schlepers-de Munnik en fam. 

 
Di.  14 mrt. 
 Pater Oude-hengel 
 
  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Do. 16 mrt. 
 Broeder Cornel 
 
Za. 18 mrt. (4de zondag van de Veertigdagentijd, H. Jozef)) 
 19:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries, m.m.v. Cornel 

Rieks, Liezeth, Johan en Marlot Werink; Fam. de Gooijer-v.d. 
Most; Cornelis en Mina Helmich-de Gooijer; Bertus en Gerrit; 
Theo Flapper; Bernard en Dinie Schlepers-Hemme; Rita, Berry 
en Johan Schlepers; Stien Melenhorst-van Dijk; Ouders Meijer-
Schlepers en fam.; Bennie van der Fels 

 
Di. 21 mrt. 
 Pater Oude-hengel 
 
Do. 23 mrt. 
 Pastor Zandbelt 
 
Zo. 26 mrt. (5de zondag van de Veertigdagentijd, Maria-Boodschap) 

9:00 uur, Eucharistieviering past. de Vries m.m.v. 
Caeciliakoor 
Rieks, Liezeth, Johan en Marlot Werink; Diny Kleinheerenbrink-
Pieper; Ouders Postma-Soppe; Ouders de Gooijer-Busscher; 
Bernard en Aida Beukers-de Gooijer; Theo Flapper; Winy 
Spijker-Oude Nijhuis; Fam. Kloppenburg-Linneman; Bertus 
Anbergen; Bennie van der Fels 

 
Di. 28 mrt. 
 Pastoor Langkamp 
 
Do. 30 mrt. 
 Bernard en Aida Beukers-de Gooijer 
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Overleden op 27 januari jl. 
Elisabeth Spijker-Platen 

Op een leeftijd van 77 jaar 
 

Overleden op 5 februari jl. 
Bernardus Antonius van der Fels 

Op een leeftijd van 59 jaar 
 

Overleden op 6 februari jl. 
Christina Maria Melenhorst-van Dijk 

Op een leeftijd van 90 jaar 
 
 

 Laten we hen in onze gebeden herdenken 
      

 

Misdienaar beurten  

 
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe misdienaars/misdienettes. 
Wil jij onze groep komen versterken dan ben je van harte 
welkom. Voor vragen kun je contact opnemen met 
Hilda Berg. Tel.: 683081 
 

 
Opbrengst collecte 
Zo. 15 jan. €    48,55  

Za. 21 jan. €    55,97 

Zo. 29 jan. €    39,65 

Za.   4 febr. €    50,40 

Zo. 12 febr. €    37,25 

 
Kroniek 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Za.   4 maart Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Za. 18 maart Lisa Meekhof en Hilda Berg 

Zo. 26 maart Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof 
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Van de Redactie 

Beste medeparochianen,  

Bij het maken van dit blad, moet de Carnaval nog losbarsten, maar we 

kijken alvast vooruit naar de volgende maand. Het is voor de maand 

maart, dus hopen we op wat voorjaarsachtig weer. Als u het 

Nieuwsblad in de bus krijgt is de 40 dagentijd begonnen en starten we 

met de 2e zondag van de 40 dagentijd, met op zaterdag een 

eucharistieviering. Op zaterdag 18 maart en op zondag 26 maart is er 

een eucharistieviering. 

Verder vieren we in het weekend van 19 maart het feest van de H. 

Jozef en op 25 maart Mariaboodschap. 

Wij wensen u een goede 40 dagentijd toe. 

De Redactie 

 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad april,  

13 maart 2023 
 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
April       14 mrt.   21 mrt.   22 mrt. 
 
 
 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand maart jarig zijn. Wij wensen u 
allen een fijne en gezellige dag toe en een gezond en gelukkig nieuw 
levensjaar. 
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Wat iedere parochiaan wil weten 

 

 

Wijziging benoeming pastor Butti 

 
Op 7 september a.s. bereikt pastor Butti de pensioengerechtigde 
leeftijd. Voor een pastoraal werker betekent dit dat hij niet langer ´als 
pastor´ actief kan zijn in de parochie. 
 
Omdat pastor Butti na zijn pensionering ‘niet achter de geraniums wil 
gaan zitten’, is hij op zoek gegaan naar ander werk en dat heeft hij - 
sneller dan gedacht – gevonden. Hij is momenteel als geestelijk 
verzorger in deeltijd in dienst bij een zorginstelling in Twente. 
 
Per 1 december 2022 heeft de Bisschop aan pastor Butti 
deeltijdontslag verleend voor 16 uur per week. Pastor Butti werkt tot 
aan zijn pensionering nog 22 uur voor onze parochie. Hij zal o.a. nog 
één keer per maand voorgaan in weekendvieringen en ook de avonden 
in het kader van Inzicht&Uitzicht begeleiden. Ook onderhoudt hij zijn 
lopende pastorale contacten. Zijn overige taken zijn overgenomen door 
pastor Ria Doornbusch. 
 
Wij zijn blij dat pastor Butti tot 7 september voor onze parochie in 
deeltijd dienstbaar en actief wil blijven en wensen hem veel succes en 
voldoening in zijn nieuwe werkkring. 
 
Als parochie zullen we op vrijdagavond 8 september a.s. afscheid van 
pastor Butti nemen. Hierover zult u te zijner tijd nader worden 
geïnformeerd. 
 
Parochiebestuur en pastoresteam 
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Kerstactie 2022  

 

Pastor Thomas Fonds een geweldig succes ! 

De kerstbomen, erwtensoep, worsten, balkenbrij en bakleverworst 

verkoop  is weer een geweldig succes geworden. 

Dit geeft pastor Thomas weer de mogelijkheid om een aantal 

kansarme kinderen naar school te laten gaan. De opbrengt van de 

actie is € 1470,45. 

Namens het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas willen wij u allen 

hiervoor hartelijk danken. Natuurlijk willen wij ook alle donateurs 

dankzeggen die ons ieder jaar weer steunen.  

Ieder kind in de wereld heeft recht op onderwijs maar zonder uw 

steun en hulp kunnen wij dat niet.  

  

Ook Young Spirit uit Dalfsen heeft een actie gehouden van het Pastor 

Thomas Fonds. 

Tijdens de kerstmarkt gaven zij een concert in de sfeervol verlichte 

Katholieke kerk. Prachtige kerstliederen werden er gezongene, er   

waren een groot aantal bezoekers aanwezig. Tijdens dat concert werd 

er een collecte gehouden voor het Thomas Fonds. De opbrengt 

hiervan bedroeg € 265,55 dat ik als penningmeester na afloop in 

ontvangt mocht nemen Young Spirit, hartelijk dank hiervoor. Fijn dat 

jullie het Pastor Thomas Fonds ook een warm hart toedragen.  

Namens het Pastor Thomas Fonds 

Herman van der Vegt 
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Vastenactie 2023, Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan.                                                                                    

Vastentijd: Van Aswoensdag (22 februari) tot Eerste Paasdag (9 april) 

is het vastentijd. Tijd van bezinning en wat soberder leven.                                                                  

Wilt u in deze vastenperiode even minderen voor een ander?                                                                              

Door bv een dagje geen vlees te eten, de auto te laten staan of de tv 

uit te laten? Doneer dan uw besparing aan de Vastenactie.                                                                       

Even minderen….voor een ander.                                                                        

Jaarlijks voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de                            

vastentijd actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden.                                   

Om mee te werken aan een wereld waarin iedereen -waar dan ook- 

een goed en waardig leven kan leiden. Ook wil Vastenactie werken 

aan een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen 

zoals water, gas en elektriciteit.                                                                                                                   

Vastenactie 2023... Vastenactie streeft naar een wereld waarin 

mensen zelf werken aan hun waardigheid en beschikken over de 

mogelijkheden daarvoor. Mensen die voor zichzelf en hun gezin 

kunnen zorgen en welvaart dat rechtvaardig wordt verdeeld. Soms is 

een klein duwtje in de rug nodig. Dat willen we graag geven! Ongeacht 

geloofsovertuiging, etnische achtergrond, sekse of afkomst.                                                                                                                          

Mensen onderweg…Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit 

hun huizen gezet omdat hun overheid of een grote onderneming de 

kostbare grond opeist waarop zij wonen. Sommige mensen slaan op 

de vlucht voor oorlog of natuurrampen of hopen op een beter leven en 

inkomen in een grotere stad of ander land. 

Jaarlijks steunen we projecten die zich 

richten op mensen onderweg. Dit jaar met 

name voor opvang van ontheemden in 

Zuid-Soedan. En sinds kort zijn daar ook 

Turkije en Syrië bijgekomen, na de 

verschrikkelijke, verwoestende 

aardbeving.                                                                                                                                              

U vindt bij dit nieuwsblad een vastenzakje 

waarin u uw gift in kunt doen.                                                 

Bij de uitgang van de kerk staat een bus 

voor de zakjes, of in te leveren bij 

secretariaat (evt. in brievenbus).               

BIJ VOORBAAT DANK! 
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Vastentijd-Woestijntijd (gedicht) 

 

Neem de tijd. 

Ja neem 40 dagen de tijd 

Om jezelf te ontmoeten 

Als een zwerver doorheen de woestijn. 

 

Neem de tijd. 

Om uit kwetsbaarheid weer op te staan, 

Kracht te putten aan je Bron. 

Rondom jou te kijken en te voelen 

Dat niemand ooit alleen gaat. 

 

Neem de tijd. 

Ja neem 40 dagen de tijd 

Om oog in oog te staan 

Met wat jou beweegt, 

En te voelen 

Wat jou woestijntocht kleur geeft. 

 

Neem de tijd. 

Neem gerust jouw tijd, 

Wel 40 dagen lang 

Om te voelen; 

Er zit méér in mij. 

Licht daagt aan de horizon. 
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Kinderkamp en tienerkamp 2023 
 
Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht 
ook in 2023 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen 
vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. 
 
KINDERKAMP Koning(in) voor een week 
Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk je dat het is 
om een land te regeren en in een paleis te wonen? Wil jij eens een 
weekje koning(in) zijn? Ga dan mee op het kinderkamp van 
Aartsbisdom Utrecht! Met het thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan 
we tijdens het kinderkamp kijken naar verschillende verhalen uit de 
bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. Daarnaast 
organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes spelen, 
knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel meer! 
 
Wanneer:  12 tot en met 17 augustus 2023 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 
Wie:   Kinderen van 7 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding:  Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters 
Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit 

één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van 
€ 75 per extra kind  

   (Voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 
 
TIENERKAMP Reis rond de wereld 
Goed nieuws: we gaan weer op reis! Dit keer niet door de tijd, maar 
rond de wereld! We bezoeken de hoogste bergtoppen en duiken in de 
diepste zeeën. Zo maken we kennis met allerlei verschillende culturen, 
dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Tijdens de vele 
spellen krijg je de kans om je te bewijzen als echte ‘globetrotter’. 
Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes en catecheses 
op het programma. Ga jij mee met ons op avontuur? Meld je dan snel 
aan! 
 
Wanneer:   12 tot en met 17 augustus 2023 
Waar:   Kampeerboerderij de Heidebloem 
   Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
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Wie:   Tieners van 13 t/m 16 jaar 
Aantal deelnemers: Maximaal 30 
Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Bas 

Kolfschoten 
Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per 
extra tiener  

   (Voorbeeld 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-) 
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023 
 
Meer informatie over beide kampen via e-mail: 
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com 

http://www.jongaartsbisdom.nl/
mailto:zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com
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Inzicht en Uitzicht:  

Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Voor de komende maand staan de volgende activiteiten gepland; 
  
  9 mrt. 20:00 uur, Spiritualiteit met de benen op de grond 
 (Afbeelding verderop in dit blad) 
  9 mrt. 20:00 uur, Leve Israël Parochiecentrum Lemelerveld 
14 mrt. 20:00 uur, Filosofie van de 20e en 21e eeuw 

Parochiecentrum Dedemsvaart 
15 mrt.  20:00 uur, Ad Fontes, Parochiecentrum Dedemsvaart 
16 mrt.  19:30 uur, Geloven Nu Parochiecentrum Ommen 
16 mrt.  20:00 uur, Filmavond Heino 
21 mrt.  20:00 uur, Paulus’ missiereizen Parochiecentrum Heino 
23 mrt.  20:00 uur, De spiritualiteit van de pastor tegelijkertijd in 
  Dedemsvaart/Ommen en Lemelerveld 
29 mrt. 20:00 uur, Groene Theologie (afbeelding verderop in dit 

blad) 
 
 
 
Voor meer informatie zie de brochure en de website van onze  

parochie: www.emmanuelparochie.nl 
 

 
 

 

  

http://www.emmanuelparochie.nl/


18 
 

 

                                                                    
 



19 
 

 
  



20 
 

Maria Boodschap  (25 maart) 

of Aankondiging van de Heer, is het hoogfeest ter 

gedachtenis van het bezoek van de engel Gabriël aan Maria 

over de geboorte van Jezus. Deze feestdag valt op 25 maart, 

dus negen maanden voor Kerstmis.  
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Koffiedrinken na de viering 
Zaterdagavond 4 maart kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven 
drinken na de viering. (De koffie wordt verzorgd door groep 2). 

 
 
Inloopmiddag: 
Beste mensen, 
  
Ook de tweede zondagmiddag in maart organiseren we weer een 
inloopmiddag.  
We hopen u op zondagmiddag 12 maart a.s. van 14.00 uur tot 16.00 
uur te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en een 
gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.  
Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. 
 
Graag tot ziens op 12 maart 
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch tel. 0523 681762 
 

 

Agenda                                                                       

  5 maart 14:00 uur, Dopen.  
 
 
 
 
 
 
 
  6 maart Bijeenkomst Paas triduüm 
13 maart 19:30 uur, ZijActief 
15 maart Stemmen (Stemlokaal) 
22 maart R.K. Vrouwenvereniging 
27 maart KBO, 25-jarig jubileum 
29 maart 20:00 uur, Algemene ledenvergadering St. Barbara 
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Nieuws vanuit de verenigingen 

Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 18 maart, 14:00 uur Bingo 
 

KBO 
Maandagavond 27 maart, feestelijke avond t.g.v. het 25-jarig jubileum 
van KBO Slagharen e.o. 

 
 R.K. Vrouwenvereniging 

Woensdagavond 22 maart aanvang 19:30 uur. 
Een mooie verzorgde avond over verschillende bijen. Dhr. J. Verburg 
kan heel mooi vertellen en laat ons mooie dia’s zien. (Graag kopje 
meenemen) 
 

ZijActief   
 
Maandag 13 maart om 19.30 uur in de parochiezaal 
“In de ban van IJsland” door Bé Snijders. 
In een AV-presentatie laat hij vele aspecten van dit fantastische land 
aan bod komen.  
IJsland is het decor voor natuurgeweld en rust. De natuur en geologie 
zijn woest en weerbarstig. Het landschap is adembenemend mooi, ruig 
en bijzonder. Gletsjers, geisers, kokende en pruttelende 
modderpoelen, hete bronnen, bizarre gebergten, roodgekleurde lava 
met heldere groende mossen en zwavelgele afzettingen zijn zeer 
fotogeniek. Vogelrotsen, felgekleurde lagen in het berglandschap en 
basaltstructuren vragen om aandacht. Lava is bijna overal aan de 
oppervlakte te vinden, soms bedekt met mos, soms afgesleten tot een 
woestijn van gruis. Overal zijn watervallen te vinden, vaak met grote 
hoogteverschillen, soms afgesleten in de harde basaltlagen. Eenzame 
fjorden en uitgedoofde vulkanen, ijsmeren en niet te vergeten het 
autorijden over slechte binnenwegen met ontelbare 
rivierdoorstekingen. 
Speciale aandacht is er voor de westkust, watervallen, het reizen, ijs 
en ijsmeren, en natuurlijk de vulkanische activiteiten. 
Een fantastische avond…… Mis het niet!!!!! 
Vrijdagmiddag 31 maart film om 13.30 uur in de parochiezaal.  
Verzorgt door Annie Bosch. 
De kosten zijn €3,- Een introducé mag meegenomen worden. 
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Uitnodiging 

 
Algemene Ledenvergadering 

 
R.K.-begrafenisvereniging St Barbara 

 
Deze wordt gehouden op Woensdag 29 maart 2023 

                              In het parochiezaaltje te Slagharen. 
Aanvang 20:00 uur 

 
AGENDA 

 
1. Opening 

 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering op 30 maart 2022 

 
3. Jaarverslag penningmeester 

 
4. Toelichting financieel jaar overzicht 

 
5. Verslag en benoeming kascommissie 

 
6. Toekomstig beleid aangaande gezonde financiële positie te 

behouden 
 

7. Mededelingen 
   

8. Bestuursverkiezing aftredend en niet herkiesbaar Ria Hendriks 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting 
 

Graag tot dan, 
Bestuur. 


