Nieuwsblad
April 2023

Geloofsgemeenschap
H. Alphonsus de Liguori Slagharen Welkom

behorende tot de inde
T}-A { Kerk
. 7} :

Emmanuelparochie




Bestuur Emmanuel Parochie

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.
Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel
Secretaris, mevr. |. Viskaal
Penningmeester, dhr. L. Broeks
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink
Algemeen lid, dhr. R Bosma

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel
- Pastoor A.G.M. Monninkhof (André),
Telefoon: 06-22786151 email: monninkhof@hetnet.nl
- Parochievicaris J.W. de Vries (Hans),
Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com
- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria)
Telefoon: 06-14406955 email: pastordoornbusch@gmail.com
Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en
Slagharen.
Profiel: Gemeenschapsopbouw
- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink
(Marga)
Telefoon: 06-18276484 email:
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld,
Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis.
Profiel: Diaconie
- Pastoraal werker J.G. Butti. (Joop)
Telefoon: 06-222398828 email: pastorbutti@ziggo.nl
Vrije dagen pastoresteam
Maandag: pastor Marga Klein Overmeen.
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof
Vrijdag: pastor Ria Doornbusch

Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.

Tel. 0523-681331

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl

Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
Livestream:_“Uitzending Kerkdienst Slagharen” op website
Vieringen: Zaterdag 19:00 uur of Zondag 9:00 uur
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Bestuur van de locatieraad

Voorzitter : mevr. Antoinette Kosse

Secretaris : dhr. Bas Kok
Penningmeester: dhr. Hans Kosse

Pastoraatsgroep
Opbouw : dhr. Herman Juurlink
Diaconie : mevr. Ineke Santman

Liturgie/Catechese:

Secretariaat tel.: 0523-681331
Woensdag:  10:00 — 12:00 uur
Vrijdag: 10:00 - 12:00 uur

Kosters:
Mevr. Hilda Berg
dhr. Catharinus Maas

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth

tel: 06-52621701

Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com

tel.:

tel.:

tel.:

tel.:
tel.:

tel.:
tel.:

06-25578075
0523-683650
0523-682883

0523-683299
0523-682751

06-20191061
06-55395950

Livestream

De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de

website van onze kerk;

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/

Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen”

Vragen over de livestream?

U kunt contact opnemen met het secretariaat.

We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen

toegankelijk is en helpen u graag.

Actuele informatie is te vinden op de website:

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/

Of
scan de QR Code
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Pastoralia

Pelgrimeren

Als ik het woord Pelgrimeren hoor, dan gaat mijn geest altijd naar het
lied: Pelgrimstocht der mensen. U kent het vast wel, een oud
traditioneel lied met in het eerste couplet woorden waar we snel
overheen zingen. ‘Pelgrimstocht der mensen, veertig jaar woestijn,
onvervulde wensen, - 't Land zal heerlijk zijn! Wie aanhoort ons bidden,
wie ziet naar ons om? God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.’

Een pelgrimage, ons leven, is een verhaal van ontmoetingen.
Onderweg komen we vele mensen tegen die een stuk(je) met ons op
weg gaan in ons leven. Het leven kan daarbij een woestijn zijn met
wensen die niet uitgekomen zijn. Maar we mogen weten dat Hij in ons
midden meetrekt, in ons kwetsbaar bestaan. We mogen ons gedragen
weten door het verlangen naar een vast anker.

Als mensen zijn we op zoek naar geluk, vrede en rust. Dit verlangen
sterft niet. Pelgrimeren is openstaan voor nieuwe horizonten, het
nieuwe ontdekken. Wie reist, verwacht, kijkt vooruit en hoopt. Het is
met open handen door het leven gaan, klaar voor elk onverwacht
geschenk.

Eind April en begin Mei mogen een veertigtal parochianen uit de
Emmanuelparochie pelgrimeren naar Lourdes. We sluiten ons aan bij
de vijfde bisdom bedevaart. Naar de plaats waar Bernadette
Soubirous, Maria achttien maal heeft mogen ontmoeten bij de Grot.
Maria die ons bij haar Zoon brengt, ook in Lourdes. We nemen de
intenties mee die ons toevertrouwd worden, ja daar mag u op
vertrouwen.

Pelgrimstocht der mensen, onvervulde wensen, wetende dat God in
ons midden meetrekt waar we 0ok zijn op onze pelgrimstocht.

Goede pelgrimstocht, waar u zich ook bevindt. PAX!

Pastor Ria Doornbusch



Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)
April

Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart

Za. lapr. 19:00 uur, EV

Di. 4apr. 19:00 uur, Boeteviering

Na afloop van de viering is er gelegenheid — voor wie wil - om het
sacrament van boete en verzoening te ontvangen

Zo. 9apr. 9:00 uur, EV (Hoogfeest van Pasen)

Za.15apr. 19:00 uur, WGR (Slagharen 2)

Z0. 23 apr. 9:00 uur, EV

Zo. 30 apr. 9:00 uur, EV

Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte
Zo. 2 apr. 9:00 uur, EV

Zo. 9apr. 9:00 uur, CV (Hoogfeest van Pasen)

Za. 15 apr. 19:00 uur, EV

Z0. 23 apr. 9:00 uur, CV

Za. 29 apr.  19:00 uur, WGR (Slagharen 1)

Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg
Z0o. 2 apr. 11:00 uur, EV

Zo. 9apr. 11:00 uur, CV (Hoogfeest van Pasen)
Zo. 16 apr. 11:00 uur, EV

Zo. 23 apr. 11:00 uur, CV

Zo.30apr. 11:00 uur, WGR (Slagharen 1)

EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep

Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever.
In De Eik is er elke 1% vrijdag van de maand een viering
om 15:00 uur.

In de Nieuwe Wever is er elke 29 vrijdag van de maand een viering
om 15:00 uur.

Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom.

Na de viering is er koffiedrinken.



Liturgische vieringen/intenties,
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori

ledere dinsdag 18:45 uur Communieviering

ledere donderdag 9:00 uur Eucharistieviering

De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden
op; https://lwww.emmanuelparochie.nl/slagharen/

Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen”

Za. 1 apr. (Palmwijding)
19:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v.
Caeciliakoor
Gerard en Gré de Vent-Koorman, Anton de Vent, Britt Kosse;
Theo Flapper; Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik

Di. 4 apr.
Pastoor Noordman

Goede Week en Pasen

Do. 6 apr. (Witte Donderdag)
19:00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker en diaken
Meijer
Pastoor Langkamp

Vr. 7 apr. (Goede Vrijdag)
15:00 uur, Kruisweg o.l.v. parochianen m.m.v. Caeciliakoor
19:00 uur, Viering, past Wenker en diaken Meijer

Za. 8 apr. (Stille Zaterdag)
20:30 uur, Eucharistieviering, past. Wenker en diaken
Meijer m.m.v. Cornel
Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Bernard en Dini Schlepers-
Hemme; Rita, Berry en Johan Schlepers; Johan en Riek
Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes;Tinus en John Temmink en
fam.
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Zo.

Ma.

Di.

Do.

Zo.

Di.

Do.

Za.

Di.

9 apr. (Hoogfeest van Pasen)

11:00 uur, Communieviering, diaken Meijer m.m.v.
Caeciliakoor

Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
Spijker; Fam. de Gooijer-v.d. Most; Joop en Leida Mecklenfeld-
Schepers; Theo Flapper; Jan en Miep Peters; Ouders Plas-
Sentker; Herman Plas; Ouders Wering-Bouwhuis; Herman en
Marie Hagemeijer-Wering; Anton en Herman Wering; Bertus
Anbergen; Fam. Wellen-Assen; Johan Feddema; Ouders
Schlepers- de Munnik en fam.; Jans en Rika Hegeman-Soppe;
Sientje Wellen-Weekamp

10 apr. (2% Paasdag)
10:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof, in
regioverband te Lemelerveld.

11 apr.
Bernard Kosse en Dina Kosse-Mentink

13 apr.
Pater Oude hengel

16 apr.

9:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 2 m.m.v.
Caeciliakoor

Cornelis en Mina Helmich-de Gooijer; Bertus en Gerrit; Theo
Flapper; Fam. Mecklenfeld-Scholten

18 apr.
Broeder Cornel

20 apr.
Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper

22 apr.

19:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v.
Caeciliakoor

Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Theo Flapper

25 apr.
Pastoor Noordman



Do. 27 apr.
Pastor Zandbelt

Zo. 30 apr.

9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v.
Caeciliakoor

Theo Flapper; Bennie en Berny Maas; Herman en Marietje
Pijfers en Henk Pijfers; Betsie Wenker-Elfrink en ouders
Wenker-Maas

Misdienaar beurten

Za. 1 apr. Marieke v.d. Blieck en Hilda Berg
Do. 6 apr. Lisa Meekhof en Hilda Berg

Vr. 7 apr. Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof
Za. 8 apr. Hilda Berg en Lisa Meekhof

Zo. 9 apr. Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof
Za. 22 apr. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe misdienaars/misdienettes.
Wil jij onze groep komen versterken dan ben je van harte
welkom. Voor vragen kun je contact opnemen met

Hilda Berg. Tel.: 683081

Opbrengst collecte

Zo. 19 febr. € 33,45
Z0. 26 febr. € 94,37
Za. 4 mrt. € 54,75




Van de Redactie

Beste medeparochianen,

En dan is het al weer bijna april, we zijn nu midden in de 40 dagentijd.
De tijd waarin we ons voorbereiden op het lijden en sterven van Jezus
Christus.

In het weekend van 1 en 2 april is het Palmzondag.

Op zaterdag 1 april (geen grap) is er een eucharistieviering met de
Palmwijding.

En dan volgt de Goede Week. Op dinsdag 4 april is er ’'s avonds in
Dedemsvaart een Boeteviering.

Donderdag 6 april is het Witte Donderdag, er is dan om 19.00 u. een
eucharistieviering.

Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag, 's middags om 15.00 u. is er de
Kruisweg o.l.v. parochianen en’s avonds om 19.00 u. een viering met
het Caeciliakoor

Zaterdag 8 april, Stille Zaterdag om 19.00 u. een eucharistieviering.
Zondag 9 april, het Hoogfeest van Pasen, dan is er een
Communieviering.

En 2¢ Paasdag is er een eucharistieviering in Lemelerveld om 10.00 u.
Verder zijn de vieringen verder in de maand volgens het rooster. Wij
hopen op een zonnige maand en wensen u een goede voortzetting van
de 40 dagentijd en alvast een Zalig Pasen toe.

De Redactie

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad mei,

14 april 2023
Red. vergadering vouwen en nieten afhalen
Mei 17 apr. 25 apr. 26 apr.

Ly

Wij feliciteren

maand april jarig zijn. Wij wensen u

Wij feliciteren iedereen die in de vﬁ_, ’§~‘ "Q é

allen een fijne en gezellige dag toe  _ §
en een gezond en gelukkig nieuw 'V LA A [ ‘ -
levensjaar. . F ,

v



Stille Zaterdag
(gedicht)

Stille Zaterdag
Stille nacht
Stilte overheerst
tn movger iy het Feest

Zo- zow het moeten wegen
tenw ogenblik rust
In het tumudt varv de dag

ten gedachte aawv de dood
Ao de Zoow die ong leverw zog

De hoop sluimert
Op Stille Zaterdag
Om weer te ontwaken

De volgende dag
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Wat iedere parochiaan wil weten
>
Exmmanuelparochie

Blijft dit doen om mij te gedenken

Reactie van pastoraal team en parochiebestuur op het beleidsplan ‘Blijf
dit doen om Mij te gedenken’ over Eucharistievieringen, Woord- en
Communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht

Ommen, 23 februari 2023
Beste mensen,

Op 27 oktober 2022 werden besturen, pastoraal teams, vrijwilligers en
de geloofsgemeenschappen geinformeerd door onze Aartshisschop
hoe hij over vijf jaar (per 1 januari 2028) de verhouding ziet tussen de
plaats van de H. Eucharistie en overige vieringen. De Kardinaal wil dat
we gezamenlijk de Eucharistie vieren op zondag. Daar is alles over te
zeggen maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden
kan worden. Maar wat wel duidelijk is: géén Woord- en
Communievieringen. De Woord- en Communievieringen zullen in het
overige parochiéle leven hun plaats behouden; bijvoorbeeld in de
verzorgings- en verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar ouderen en
zieken maandelijks bij elkaar komen.

Impact

Deze beleidsnotitie heeft zijn impact. Voor de parochiéle vrijwilligers,
maar ook voor de diakens en pastoraal werkers. Verschillende media
hebben er al op gereageerd en ook binnen onze
geloofsgemeenschappen is het regelmatig onderwerp van gesprek.
Onlangs (op 7 februari jl.) heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen
Vicaris Cornelissen en vertegenwoordigers van
geloofsgemeenschappen uit onder meer het Vechtdal, Salland en
Twente. Bij die gelegenheid zijn de petities overhandigd, die U de
afgelopen weken heeft ondertekend. Op deze petities heeft de
Kardinaal gereageerd in zijn brief van 14 februari jl.. Deze brief is
gericht “aan de bezwaarschrijvers tegen het beleidsplan “Blijf dit doen
om Mij te gedenken”. Met alle waardering voor de betrokkenheid bij
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onze geloofsgemeenschappen van allen, die een petitie hebben
ingediend, blijft de Kardinaal in zijn brief bij zijn standpunt, dat uiterlijk
op 1 januari 2028 de Woord- en Communievieringen op zaterdagavond
en op zondag in onze parochiekerken moeten stoppen.

Als pastores in ons bisdom hebben wij sinds het Jaar van de
Eucharistie (2019) vermoed, dat onze Aartsbhisschop met nieuw beleid
zou komen ten aanzien van Woord- en Communievieringen, zonder
daarbij een tijdspad voor ogen te hebben gehad. Wellicht valt ons hier
iets te verwijten; wij hebben er sindsdien feitelijk geen aandacht aan
besteed of er in het pastoraal beleid actie op ondernomen. Als
pastores en parochiebestuur zijn we de vrijwilligers die voorgaan in
Woord- en Communievieringen dankbaar en erkentelijk. Zij zijn, ook
door ons als pastoraal team, vaak jarenlang gevraagd om voor te gaan
en zij hebben zich altijd beschikbaar gesteld voor de
geloofsgemeenschap.

Wat nu? Allereerst willen we binnen enige weken de vrijwilligers, die
voorgaan in Woord- en Communievieringen en in uitvaartvieringen,
bijeenroepen om met elkaar te spreken over het beleidsplan. Wat
betekenen deze inzichten voor hen? Welke mogelijkheden zien we?
Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor ons liggen? Ook heeft
pastoor Monninkhof deelgenomen aan een studiedag voor de priesters
van ons Aartsbisdom op 18 januari jl.; tijdens deze studiedag is er ook
gesproken over dit beleidsplan. Voorts hebben wij als pastoraal team
deelgenomen aan de Cura-vergadering van alle priesters en pastoraal
werkers in ons Vicariaat Deventer op 24 januari jl.; ook daar hebben
we als pastores met onze Kardinaal en met Vicaris Cornelissen — en
ook met elkaar — gesproken over dit beleidsplan.

Gemeenschappelijke weg

Als pastoraal team en parochiebestuur hebben we een
gemeenschappelijke weg af te leggen met de
geloofsgemeenschappen, en de vrijwilligers. Wij hechten er belang aan
dat deze weg voor ons allen begaanbaar is. Het bekijken van de
mogelijkheden binnen het beleidsplan is voor ons dan ook een
uitgangspunt, waarbij we van harte de hoop uitspreken, dat U samen
met ons hiernaar op zoek wilt gaan.

Met hartelijke groet,
Pastoraal team en parochiebestuur
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Paastriduim 2023

Nu ik dit schrijf, is het “Rosenmontag”, het carnavalsfeest is nog volop
gaande. Maar overmorgen is het al weer Aswoensdag. Dan beginnen
we aan de Veertigdagentijd. Dus wordt het tijd om vooruit te blikken
naar Pasen. Want hierop gaan we ons in de komende weken
voorbereiden.

Als pastoraal team zijn wij dit nieuwe jaar goed begonnen, want al op
12 januari jl. hebben we met de profieldragers liturgie uit onze elf
locaties om de tafel gezeten om de vieringen in het komende
Paastridulim te bespreken. Het Paastriduim betreft de avondvieringen
op Witte Donderdag (6 april a.s.); Goede Vrijdag (7 april a.s.); en de
Paaswake (zaterdagavond 8 april a.s.). In deze vieringen staan we stil
bij de instelling van de eucharistie en het priesterschap (Witte
Donderdag); het lilden en sterven van de Heer (Goede Vrijdag) en Zijn
verrijzenis (Paaswake).

Ons ‘goede voornemen’ als pastoraal team is, om de vieringen in het
Paastriduim tot een gezamenlijk gebeuren te maken van alle elf de
geloofsgemeenschappen in onze Emmanuelparochie. Omdat de
vieringen in het Paastriduiim onder leiding staan van een priester,
kunnen we in onze Emmanuel-parochie op drie plekken een
Paastriduiim houden (in ons groot pastoraal team hebben we drie
priesters). Dit jaar zal dit zijn in Slagharen, Ommen en Heino.

Omdat we van deze vieringen een gezamenlijk gebeuren willen maken,
nodigen we vrijwilligers van andere plekken, waar op genoemde dagen
geen vieringen kunnen worden gehouden, van harte uit om mee te
werken aan de vieringen in Slagharen, Ommen en Heino. Zo zullen
lectoren, acolieten, misdienaars en waar mogelijk ook koren uit andere
kerken, meewerken aan de vieringen in genoemde plaatsen. In de
Paaswake zullen ook de Paaskaarsen van de plekken, waar geen
eigen Paaswake kan zijn, plechtig worden gezegend.

Misschien mogen we het zo zeggen: ook de vieringen van het
Paastriduim staan in het teken van ‘samen sterk’. We staan ‘zij aan zijj’
in de plechtige herdenking van lijden en sterven van Onze Heer Jezus
Christus, maar in de Paaswake mogen we Zijn Licht aan elkaar
doorgeven en meenemen naar onze eigen geloofsgemeenschap en
ons eigen persoonlijk leven.

Als pastoraal team hopen we velen van U te mogen ontmoeten bij de
vieringen van het Paastriduiim. Voor vervoer kunt U, indien nodig,
aankloppen bij uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Verder wensen we U van harte een gezegende en inspirerende
Veertigdagentijd. Pastoraal team
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Opbrengst Paaskaars.

Net als voorgaande jaren gaan we ook dit jaar weer lootjes verkopen
voor de verloting van de Paaskaars. De opbrengst gaat dit jaar naar
twee instellingen die omzien naar de medemens die extra zorg nodig
hebben, te weten; De Boshoeve/Zorghoeve De Deele in Schuinesloot
en Thomashuis in de Krim.

De Boshoeve Activeringscentrum

De Boshoeve is een activeringscentrum gelegen midden in de
prachtige natuur van Schuinesloot. Bij de Boshoeve bieden wij een
leer-werkplek voor mensen die door hun beperking een te grote
afstand tot het reguliere arbeidsproces hebben.

In onze werkplaats worden de meest uiteenlopende producten
gemaakt door onze deelnemers, maar ook zijn erbuiten en in de stallen
voldoende werkzaamheden te verrichten.

Wij bieden een plek waar iemand kan ontdekken wat zijn of haar
vaardigheden zijn en waar volop ruimte is om te ontwikkelen. Waar
rust, vertrouwen en plezier belangrijke kernwaarden zijn.

Zorghoeve de Deele

Zorghoeve de Deele biedt een plek aan mensen die behoefte hebben
aan een sociale dag invulling waarbij plezier en gezelligheid voorop
staan. Een behoefte die kan ontstaan door lichamelijke of psychische
problemen of door andere omstandigheden.

De Deele is laagdrempelig en heeft niet de uitstraling van een
zorginstelling.

“Normaal zijn” is een belangrijk speerpunt.

Er zijn tal van activiteiten waaraan deelgenomen kan worden en aan
het einde van de activiteiten genieten we samen van een warme
maaltijd.

Thomashuis

Thomashuis De Krim is gevestigd in een Groninger boerderij aan de
Lutterhoofdwijk in De Krim, provincie Overijssel.

Het accent in het Thomashuis ligt op: buitenlucht, creativiteit, muziek
en spontaniteit! Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking wordt een veilige en vertrouwde omgeving aangeboden en
ze ervaren op deze wijze het gezinsleven.
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Er is bewust voor gekozen om als zorgondernemers (Gerda en Peggy)
zelf ook in het Thomashuis te gaan wonen. Op deze manier zijn ze
goed op de hoogte van wat er speelt. Samen met een team van
gemotiveerde en gediplomeerde medewerkers zijn ze altijd aanwezig
en bieden ze continu zorg en begeleiding. Doordat de woonvorm
kleinschalig is en de lijnen kort zijn kunnen ze optimale zorg bieden en
de veiligheid waarborgen.

Koffiedrinken na de viering

Zaterdagavond 1 april kunt u weer gezellig een kopje koffie blijven
drinken na de viering. (De koffie wordt verzorgd door groep 3).

Inloopmiddag:
(Onder voorbehoud)

Op zondagmiddag 16 april houden we weer een inloopmiddag van
14:00 uur tot 16:00 uur

We hopen u te kunnen verwelkomen voor een kopje koffie of thee en
een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.

leder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven.

Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee.

Dit zal de laatste keer zijn, we zien u graag weer terug in
september!!!

Graag tot ziens op 16 april
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PALMPASENSTOK VERSIEREN

(zie ook achterkant van dit nieuwsblad)

Op palmzondag 2 april om 9.00 uur organiseren wij voor kinderen t/m
groep 8 in onze kerk, de OLV van Fatima De Belte, het versieren van
een Palmpasenstok.

De kinderen kunnen eerst mee de kerk in en worden dan tijdens de
viering door de werkgroep meegenomen naar de Zandbelt om een
mooie Palmpasenstok te maken.

Wanneer je thuis al een Palmpasenstok hebt die je graag wilt versieren
mag je deze meenemen.
De werkgroep verzorgt verder alles hiervoor en heeft ook stokken.

Je kunt je opgeven voor 28
maart via: Vv Va BROOD
olvvanfatima@gmail.com HAANTJE
of

bij Gine Harink
0681714597

Wie zien jullie graag op 2
april! Tot dan.
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Pasevv
(gedicht)

Het frisse groen op jonge twijgen,

een tere tak met bloesemknop.

De natuwr spreekt env zol niet gwijgen
de lente volgt de winter op.

Paserv schenkt ong weer nieww leven,
het oude is voorbij gegaaw.

ten licht wordt ons gegeveny

o v het donker op te staar.

Paser opent dichte dewren,
ten voorportaad is ons bereid.
Een leverv vol van lenteklewren,

ten vleugje vauw de eerwigheid.

pAAs%w GEN
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Inzicht en Uitzicht:

Erompnielpueoctie

Activiteitenprogramma
Emmanuelparochie. Inzicht & Uitzicht

Activiteitenprogramma

Voor de komende maand staan de
volgende activiteiten gepland;

11 apr. 20:00 uur, Filosofie van de 20¢ en 21¢

eeuw, Parochiecentrum Dedemsvaart
13 apr. 20:00 uur, Leve Israél, Parochiecentrum

Lemelerveld
18 apr. 20:00 uur, Paulus’ missiereizen, Parochiecentrum Heino
19 apr. 20:00 uur, Ad Fontes, Parochiecentrum Dedemsvaart
20 apr. 19:30 uur, Geloven Nu, Parochiecentrum Ommen

Voor meer informatie zie de brochure en de website van onze
parochie: www.emmanuelparochie.nl

Agenda
(Parochiezaal)
3 april ZijActief
5 april KBO, belasting invullen (ochtend)
12 april R.K. Vrouwenvereniging
13 april 10:00 uur, gespreksgroep o.l.v. Buitti
16 april Inloopmiddag
17 april KBO gastspreker (avond)
24 april 19:30 overleggroep, taakveld Liturgie
27 april Koningsdag
28 april ZijActief
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Nieuws vanuit de verenigingen

Buurtkamer de Praam
Zondag 9 april, 1% Paasdag, is de Buurtkamer gesloten.
Zaterdag 22 april, 14:00 uur Bingo

KBO
5 april, belastingpapieren invullen (ochtend)
17 april, Gastspreker (avond)

R.K. Vrouwenvereniqging

Woensdagavond 12 april aanvang 19:30 uur.
We gaan samen sjoelen voor een paar mooie prijzen en een
poedelprijs. (Graag kopje meenemen)

ZijActief
Maandagavond 3 april om 19.30 uur in de Parochiezaal.

In verband met Pasen is onze activiteit één week eerder.

“Het portret” door schilder Ab Bout.

Eeuwenlang hebben mensen portretten van anderen en van zichzelf
gemaakt. De schilder Ab Bout zal hier over vertellen. Maar hij zal ook
deelnemers uitnodigen om zelf het penseel ter hand te nemen om een
portret te schilderen. Dat wil zeggen leren observeren en dan proberen
dat wat je ziet met verf op een paneel te zetten. Een uitdaging
natuurlijk, maar met zijn begeleiding moet dat zeker lukken. Want
‘leder mens is een kunstenaar ‘, een uitspraak van de beroemde
Duitse kunstenaar Joseph Buijs. Het zal een kleurrijke avond worden!!!

Deze activiteit wordl verzorgd door Wilma Beukers en
Ria Bout.

Vrijdagmiddag 28 april filmmiddag om 13.30 uur in de
parochiezaal.

Verzorgd door Annie Bosch

De kosten zijn €3,-. Een introducé mag meegenomen worden.
Bij het niet doorgaan van deze middag krijgen jullie tijdig bericht.
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Kinderpagina
(Palmzondag, 2 april om 9:00 uur, De Belte)
Eigen Palmpasenstok versieren, voor kinderen t/m groep 8.

Meer info is te lezen in dit nieuwsblad.

Palmpasenstok

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de
vorm van een kruis en wordt

met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in
Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in
kerken en op bijbelgeoriénteerde confessionele
basisscholen. Er zijn bepaalde vaste attributen bij,
die elk een eigen betekenis hebben:

Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus

stierf (Goede Vrijdag, middag)

Palmtakken ,
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem  pLMTAK
(Palmzondag). In Nederland worden deze N
vaak vervangen door buxustakken.

Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool
voor het breken en verdelen door Jezus van
het brood bij het laatste avondmaal (Witte P ' /‘0 0 ) ) ,
Donderdag). De haan staat symbool voor de " ¢ ., 0 ‘
haan die één keer (volgens Marcus ook nog
een keer ter waarschuwing) kraaide
nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij
Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege
ochtend). YRU'S

__BRO0D
¢ pANTEE

SLINGERS

Eieren
Staan symbool voor nieuw leven
(Paaszondag).

30 rozijnen
Staan symbool voor de
30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus
verried. Tegenwoordig worden in plaats van
rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.

Krans
Soms ook vervangen door een kroon. Staat
symbool voor het Koninklijke van Jezus.
Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk
Gods.
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