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Nieuwsblad 
Juni 2023 

 

 

 

 

 

 

God heeft mijn gebed verhoord. 

 

Ik bad om kracht 

en U gaf mij zorgen, om mij sterk te maken. 

Ik bad om wijsheid, 

en U gaf mij problemen om te leren oplossen. 

Ik bad om welvaart 

en U gaf mij verstand en spieren om te werken. 

Ik bad om moed 

en U gaf mij gevaren om te leren overwinnen. 

Ik bad om liefde 

en God gaf mij mensen om te helpen. 

Ik bad om gunsten 

en God gaf mij kansen. 

Ik kreeg niets waarvoor ik bad 

U gaf mij alles wat ik nodig had! 
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Bestuur Emmanuel Parochie  

Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel  
Secretaris, mevr. I. Viskaal 
Penningmeester, dhr. L. Broeks 
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink 
Algemeen lid, dhr. R Bosma 
 

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  
- Pastoor A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon:  06-22786151 email:  monninkhof@hetnet.nl 
- Parochievicaris J.W. de Vries (Hans),  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria)  

Telefoon: 06-14406955 email: pastordoornbusch@gmail.com 
Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en 
Slagharen. 
Profiel: Gemeenschapsopbouw   

- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink  
(Marga) 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, 
Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 

- Pastoraal werker J.G. Butti. (Joop)  
Telefoon: 06-222398828 email: pastorbutti@ziggo.nl 

Vrije dagen pastoresteam 
Maandag: pastor Marga Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Ria Doornbusch 
 

Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Tel. 0523-681331 
Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl                                     
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Livestream: “Uitzending Kerkdienst Slagharen” op website 
Vieringen: Zaterdag 19:00 uur   of   Zondag 9:00 uur 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:pastorbutti@ziggo.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/


3 
 

Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter:      mevr. Antoinette Kosse            tel.: 06-25578075 
Secretaris:      dhr. Bas Kok                             tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Theo Schlepers 
 

Pastoraatsgroep      
Opbouw:     dhr. Herman Juurlink         tel.: 0523-683299 
Diaconie:     mevr. Ineke Santman                tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese:  
 

Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10:00 – 12:00 uur                     
Vrijdag:  10:00 -  12:00 uur 
 

Kosters:     
Mevr. Hilda Berg                     tel.: 06-20191061 
dhr. Catharinus Maas             tel.: 06-55395950 
 

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
 

Livestream 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de 
website van onze kerk; 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 

Vragen over de livestream? 
U kunt contact opnemen met het secretariaat.  
We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen 
toegankelijk is en helpen u graag. 
 

 
 
 
 
 

  

Actuele informatie is te vinden op de website:  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 

Of  

Scan de QR Code 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 
 

Routekaart  

Eerst had ik boven dit artikel willen schrijven: ‘plussen en minnen’. 

Maar toen ik gisteren – zondag 7 mei – onze diaken Richard Meijer 

hoorde spreken over een ‘routekaart’, besloot ik – met dank aan hem 

voor deze inspiratie – te kiezen als titel voor dit artikel het woord: 

“routekaart”. 

Deze ‘routekaart’ doet me denken aan de weg, die ik tot nu toe mocht 

gaan. Onlangs ben ik terug geweest in de Mariakerk (officieel: “Onze 

Lieve Vrouw Tenhemelopneming”) in Zuid Berghuizen. Dit is een wijk 

van Oldenzaal, een ‘dorp in de stad’, zoals ze daar trots zeggen. Voor 

mij is dit ‘heilige grond’, want ik ben er geboren en getogen. In de 

Mariakerk ben ik gedoopt, heb ik mijn eerste heilige communie gedaan, 

heb ik het vormsel ontvangen, ben ik lector/acoliet geweest en heb ik 

ook een eerste Heilige Mis mogen opdragen. Op deze plek, die mij lief 

en dierbaar is, heb ik dus heel wat voetstappen liggen. Helaas zal deze 

kerk binnenkort aan de goddelijke eredienst onttrokken worden. 

Gisteren, zondag 7 mei, was er de laatste eucharistieviering. Twee 

weken eerder, op zaterdagavond 22 april, mocht ik er – op mijn eigen 

verzoek – nog één keer voorgaan in de Heilige Mis. Samen met velen 

mocht ik omzien in dankbaarheid, naar velen, die ik op mijn weg door 

het leven mocht ontmoeten. Het evangelie van de Emmausgangers 

was zeer toepasselijk: mijn weg door het leven was niet altijd glad 

geplaveid. Maar onderweg heb ik velen mogen ontmoeten, die 

vertrouwen in mij stelden en die ervoor zorgden, dat ik ‘aan de gang 

kon blijven’. In al deze ‘reddende engelen’ zie ik Gods nabijheid, en 

ook de voorspraak van Maria. Hierbij mocht ik in deze viering – samen 

met de andere kerkgangers – dankbaar stil staan.  

Van harte hoop ik, dat dit ‘omzien’ in dankbaarheid mij ook kracht en 

moed mag geven voor de weg, die ik verder mag gaan door het leven. 

Van het ‘concert des levens’ krijgen we geen program. En ook op de 

‘routekaart van ons leven’ zijn wel eens onderbrekingen, die tot 

‘omleidingen’ leiden. Zulke onverwachte gebeurtenissen maken me wel 

eens somber. Wie had kunnen denken, dat in het voorjaar van 2020 

door het coronavirus de hele wereld plotseling kwam stil te vallen? En 
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wie had kunnen vermoeden, dat we, op Bevrijdingsdag 2023, als 

thema zouden hebben: ‘leven met oorlog”? Veel van wat zo 

vanzelfsprekend was, is op losse schroeven komen te staan. We 

weten het even niet meer, en hierdoor komen we in de 

‘overlevingsmodus’ te staan. De lontjes worden steeds korter, met een 

‘vechtcultuur’ als gevolg. Ik moet U bekennen, dat ik met de 

spanningen, die dit oproept, niet altijd even goed kan omgaan. Zelf heb 

ik behoefte aan planning en structuur; vastigheid is voor mij het beste. 

Ik verlang naar verbinding en vrede. En hierin ben ik volgens mij niet 

de enige. Hiermee troost ik mij.  

Soms is strijd misschien onontkoombaar. “Heilige woede” moet er ook 

wel eens uit, en kan over en weer tot nieuwe inzichten leiden. Van 

harte hoop ik dat, zoals God Zich heeft ontfermd over de beide 

Emmausgangers, ook wij naar elkaar kunnen blijven omzien. Dat we 

niet terug hoeven naar ‘af’; maar dat er een ‘routekaart’ beschikbaar 

zal blijven, die ons de weg mag wijzen naar onze uiteindelijke 

bestemming. Diaken Richard Meijer toonde zich dankbaar voor de 

Heilige Geest, die hem op zijn diaconale weg telkens weer inspireert. 

Dat de Heilige Geest ook U en mij de weg mag blijven wijzen! We 

vragen dit op voorspraak van Maria, onze moeder, door Christus onze 

Verrezen Heer. Amen. 

                                        Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)  

Juni                                         
 
Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Za.   3 juni 19:00 uur, EV 
Za. 10 juni 19:00 uur, Presentatieviering Vormsel 
Zo. 18 juni   9:00 uur, WGR 
Zo. 25 juni 11:00 uur, Vormselviering 
  
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.   4 juni   9:00 uur, EV 
Zo. 11 juni 10:00 uur, EV en Sacramentsprocessie 
Zo. 18 juni   9:00 uur, CV 
Za. 24 juni      19:00 uur, CV 
 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   3 juni 11:00 uur, EV 
Zo. 18 juni 11:00 uur, CV 
Zo. 25 juni 11:00 uur, CV 
 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 
 

 
 
Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
In De Eik is er elke 1ste vrijdag van de maand een viering  
om 15:00 uur. 
 
In de Nieuwe Wever is er elke 2de vrijdag van de maand een viering 
om 15:00 uur.  
Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom. 
Na de viering is er koffiedrinken. 
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Liturgische vieringen/intenties, 

Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori  

Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9:00 uur Eucharistieviering  
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;     https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Do. 1 juni 
 Pater Oude-hengel 
  
Za. 3 juni, (Heilige Drie-eenheid) 
 19:00 uur, Eucharistieviering past. Monninkhof m.m.v. 
 Cornel 
 Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Gerard en Gré de Vent-
 Koorman; Anton de Vent; Britt Kosse; Theo Flapper; Tinus 
 Koehl; Wim Smits-Kloppenburg; Sientje Wellen-Weekamp 
 
Di. 6 juni 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 8 juni 
 Pastoor Langkamp 
 

Zo. 11 juni, De Belte 

 10:00 uur, Eucharistieviering en Sacramentsprocessie  
 past. Monninkhof.  
 Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Fam. Kouwenberg-de 
 Graaf; Jan en Miep Peters; Theo Flapper 
 
Di. 13 juni 
 Pater Oude-hengel 
 
Do. 15 juni 
 Pastor Zandbelt 
 

  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Za. 17 juni (Weekend van Vaderdag) 
 19:00 uur, Communieviering Werkgroep Slagharen 1 m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Ouder Juurlink-Spijker; Fam. de Gooijer-v.d. Most; Theo 
 Flapper; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Bernard en Dinie 
 Schlepers-Hemme; Rita, Berry en Johan Schlepers; Johan 
 Feddema; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Tinus en John 
 Temmink en fam.; Jan en Miep Schlepers 
 
Di. 20 juni 
 Broeder Cornel 
 
Do.  22 juni 
 Pastoor Noordman 
 
Zo. 25 juni (H. Johannes de Doper) 
 9:00 uur, Communieviering past. werk. Butti m.m.v. Cornel 
 Theo Flapper; Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; 
 Tinus Koehl 
 
Di. 27 juni 
 Pastoor Langkamp 
 
Do. 29 juni (H. Petrus en Paulus) 
 9:00 uur, Eucharistieviering past Wenker 
 Pastor Zandbelt 
 

 
 
 



9 
 

Misdienaar beurten  

 
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe misdienaars/misdienettes. Wil jij onze 
groep komen versterken dan ben je van harte welkom. Voor vragen 
kun je contact opnemen met 
Hilda Berg. Tel.: 683081 

 

 
Opbrengst collecte 
Zo. 16 april €   37,70   

Za. 22 april €   36,80   

Zo. 30 april €   31,05  

Roepingenzondag €   44,20 

Za.   6 mei €   34,80 

 
 
 

Gedicht 

 

Dit is mijn lied van hoop, 

begonnen bij de doop. 

Waar ik het heb beloofd. 

Genade, voor ieder die geloofd. 

 

Dit is mijn lied van kracht, 

voor ieder die mij verwacht. 

Je hoeft niet meer te beven. 

Voor jou gaf ik mijn leven. 

 

Za.   3 juni Hilda Berg en Marieke v.d. Blieck 

Zo. 25 juni Marieke v.d. Blieck en Lisa Meekhof 
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Van de Redactie 

Beste medeparochianen,  

Weer een nieuwe maand voor de boeg, we beginnen al een beetje in 

vakantiestemming te komen. 

Op 4 juni vieren we in de kerk de Heilige Drie-eenheid. 

In het weekend van 10 en 11 juni is er geen viering in de kerk omdat 

op zondag 11 juni de jaarlijkse Sacramentsprocessie op de Belte wordt 

gehouden. U bent van harte uitgenodigd. 

Op zondag 18 juni is het Vaderdag, er is op zaterdag een viering in de 

kerk. Maar alle vaders kunnen evengoed geëerd worden. 

Op 25 juni om 11.00 uur in Dedemsvaart zullen de vormelingen uit de 

noordelijke 4 parochies het H. Vormsel ontvangen. Vicaris Pauw en 

pastor Doornbusch zullen in deze viering voorgaan. In onze kerk is er 

om 9.00 uur een Woord-en Communieviering. 

Op donderdag 29 juni vieren we het feest van de H. Petrus en Paulus 

met een eucharistieviering. 

Het wordt vakantietijd, houdt u er rekening mee met het opgeven van 

de misintenties en de kopij dat het volgende nieuwsblad voor 2 

maanden wordt gemaakt, dus voor juli en augustus. Dan gaat de 

redactie ook vakantie vieren. 

Wij wensen u een goede maand toe 

De Redactie 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad juli/augustus,  

14 juni 2023 
 
 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Juli/aug.    16 juni    27 juni   28 juni 
 
 
Wij feliciteren  
Wij feliciteren iedereen die in de 
maand juni jarig is. Wij wensen u 
allen een fijne en gezellige dag 
toe en een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
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Wat iedere parochiaan wil weten 

Sacramentsprocessie in De Belte 
 

Evenals voorgaande jaren wordt er ook in 2023 weer een 
Sacramentsprocessie gehouden in de O.L. Vrouw van Fatima parochie 
te De Belte/Slagharen. 
En wel op zondag 11 juni 2023, aanvang 10.00 uur. 
We beginnen met een plechtige Eucharistieviering in de kerk, waarin 
pastoor Monninkhof zal voorgaan. Na de kerkelijke viering gaan we in 
processie naar het rustaltaar op het kerkhof. 
Wij hopen vele parochianen uit de regio te ontmoeten op de jaarlijkse 
processie. 
Na afloop wordt u uitgenodigd om een kop koffie/thee te komen 
drinken in het parochiezaaltje. 
 De Processiecommissie. 
 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Koffiedrinken na de viering 

Op 3 en 25 juni kunt u, na afloop van de viering, weer gezellig een 

kopje koffie blijven drinken                                                                              

Zaterdag 3 juni wordt de koffie verzorgd door groep 1 en             

Zondag 25 juni door groep 2. 
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Boeiend - vloeiend – groeiend en 

bloeiend maar ook vermoeiend en 

nog nagloeiend 

Dat is in een 

paar woorden 

gezegd, de 

samenvatting 

van de 

bedevaart naar 

Lourdes. Met 42 

parochianen uit 

onze 

Emmanuel-

parochie 

stapten we in Lemelerveld, na de zegen door pastor de Vries ( ’s 

morgens om 5 uur) in de bus voor de reis naar Lourdes. Met 900 

andere pelgrims uit ons Bisdom maakten we de reis per bus en 

TVG (hogesnelheidstrein) richting 

het zuiden van Frankrijk. Precies 

op tijd voor het avondeten 

arriveerden we in de 

verschillende hotels. De mensen 

die met het vliegtuig en de bus 

reisden waren inmiddels al 

aangekomen. Dat was dus 

perfect georganiseerd.  

Het eerste wonder 😉 Het 

thuisfront kijkt mee naar de 

eucharistieviering bij de grot. 
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Boeiend 

De eerste avond zijn velen van ons al even wezen kijken bij de 

grot waar Maria is verschenen aan Bernadette. De volgende dag 

vond daar onze eerste eucharistieviering plaats. 

Deze viering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk 

werd rechtstreeks uitgezonden op t.v.  

In totaal hebben we elke dag minimaal 1 viering en 

soms 2 vieringen bijgewoond. Naast kardinaal Eijk 

was ook Mgr. Woorts menigmaal voorganger. 

Eerlijk gezegd vond ik het aantal vieringen teveel, 

aan het einde van de week ging me dat echt 

tegenstaan. De verhalen eromheen vond ik wel zeer 

boeiend. De belevenissen van Bernadette; de 

plek waar ze de verschijningen heeft gezien, waar ze woonde 

enz.  

Het thema van deze bedevaartreis was: “Ga zeggen aan de 

priesters dat men hier een kapel bouwt en dat men hier in 

processie komt”. Dat zijn de woorden die Bernadette hoorde van 

Maria en die zij heeft overgebracht. Tot op de dag van vandaag 

trekken mensen in processie langs de plek van de 

verschijningen. 

Pastor Ria voor het 

doopvont in de 

parochiekerk waarin 

Bernadette is gedoopt. 

Reisleider Janny Horstman vertelt 

het verhaal van de verschijningen 

aan Bernadette. 
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Samen bidden in het cachot waar Bernadette 

woonde met haar familie. 

Internationale viering in de ondergrondse 

kerk Pius X. Deze kerk biedt plaats aan 25.000 

mensen. 

Alle pelgrims van het 

bisdom Utrecht op de 

foto 
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Vloeiend 

 
 

 

De lichtprocessie die in de avond plaatsvond maakte grote 

indruk. Velen van ons hebben meegelopen en anderen hebben 

aan de kant zitten kijken. Mensen uit verschillende landen die 

allemaal Avé, Avé Maria zingen en zwaaiden met hun kaarsje.  

 

 

 

Assistent Reisleider Lies Akkermans vertelt 

(mede) het verhaal van de kruisweg van Jezus. 
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De viering met de 

handoplegging was voor 

menigeen een kostbaar en 

emotioneel moment. Het 

was heel jammer dat die 

viering werd afgesloten met 

het afscheid van Ben Lokate 

als ceremoniarius van de 

Kardinaal. Dat paste niet bij 

de beleving van de viering en het gevoel dat wij 

daarbij hadden.  

De (kleine) kruisweg die wij gelopen hebben kwam 

ook even binnen. 

Iedereen had wel een keer een moeilijk moment, 

soms moest je even alleen zijn om te verwerken 

wat je gehoord of gezien had. De tranen kwamen 

vanzelf. Ze vloeiden overigens niet altijd van 

verdriet maar ook van het plezier dat we met de 

groep hadden.  
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Bloeiend en groeiend 

Na elke viering werd samen koffie gedronken en daarbij leerden 

we elkaar beter kennen. Ook bij het ontbijt en het eten (2 keer 

dag warm) zijn veel vriendschappen ontstaan/ gegroeid en/of 

opgebloeid. Het ging eigenlijk vanzelf. Doordat je een week zo 

intensief met elkaar optrekt hoor je veel verhalen van iemands 

leven, verdriet en vreugde. In de groep van Raalte zaten ook 3 

acolieten uit Dalfsen met twee moeders, het was fijn om hen ook 

even een avond te ontmoeten. Alle acolieten zagen we bijna elke 

viering in functie en dat is zo prachtig om even die bekende 

gezichten te zien.  

 

 

 

Vermoeiend 

Wij zaten in hotel L’ Europe, 

ongeveer 1 kilometer lopen 

van het Heiligdom. Dat was 

goed te doen. Dat stukje 

wandelden we elke dag zeker 

3 keer op en neer. Op 

donderdag gingen we naar de 

Pyreneeën en daar kon 

iedereen die graag wandelt 

zich nog meer uitleven. 

Prachtige vergezichten, watervallen, sneeuw op de bergen en 

een kabbelend beekje waren onze beloning. Aan het eind van de 

reis moesten we concludeerden dat de 

meesten van ons slechter liepen dan 

voordien.😉 Blijkbaar heeft het niet alleen 

mentaal maar ook fysiek veel van ons 

allemaal gevraagd.  

4 mei herdenking om 20.00 uur in het hotel. 
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Nagloeiend 

De week werd afgesloten met een viering met onze eigen groep 

in Chapelle Notre Dame des 

Doulleurs waarin pastor Ria 

Doornbusch voorging. Bijzonder 

daarbij was, dat zij eerst 

geweigerd werd om voor te 

gaan in de kapel omdat zij een 

vrouw is. Ze moest maar een 

pastoor vragen: “er lopen er 

hier genoeg” kreeg ze te horen. 

We zijn blij dat de viering toch 

doorgang kon vinden en gingen 

na deze mooie bijeenkomst met 

goede moed op weg naar de kaarsenkapel waar we allemaal nog 

een laatste kaarsje hebben aangestoken en een laatste groet 

konden brengen aan de grot. 

Pastor Ria heeft ons daarbij goed begeleid en aan het denken 

gezet. 

Nu we terug zijn in onze eigen omgeving kunnen we dankbaar 

terugkijken op een 

prachtige reis die we 

niet gauw zullen 

vergeten en waar we 

nog lang van zullen 

nagloeien.  

Hartelijk dank aan onze 

reisbegeleiding Janny, 

Lies en Ria en iedereen                                                              

die deze reis tot een 

prachtige ervaring heeft 

gemaakt. 

Avé!                                                                                            

Inge Haarman 
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Inzicht en Uitzicht:  
Activiteitenprogramma Emmanuelparochie. 
 
Voor de komende maand staan de volgende activiteiten gepland; 
13 juni  20:00 uur, Filosofie van de 20e en 21e eeuw, 
  Parochiecentrum Dedemsvaart 
15 juni  19:30 uur, Geloven Nu, Parochiecentrum Ommen 
21 juni  20:00 uur, Ad Fontes, Parochiecentrum Dedemsvaart 
 
 
Voor meer informatie zie de brochure en de 
website van onze  parochie: 
www.emmanuelparochie.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws vanuit de verenigingen 
 
 
Buurtkamer de Praam 
 
Vrijdag 2 juni vanaf 11:00 uur, Apetito (kant en klare maaltijden) 
Zaterdag 10 juni om 14:00 uur, Bingo 
Elke eerste donderdag van de maand van 10:00-11:30, samen 
zingen in de buurtkamer o.l.v. Wies Hulting.                                                                                                                                                                         
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 

 
 

 

 
 

http://www.emmanuelparochie.nl/
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Kinderpagina 
Kleurplaat Heilige Drie-eenheid 


