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Bestuur Emmanuel Parochie                                           
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.                                     

Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel                                                   

Secretaris, mevr. I. Viskaal                                                    

Penningmeester, dhr. L. Broeks                                                    

Bouwzaken, dhr. B. Lenferink                                                       

Algemeen lid, dhr. R Bosma 

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  
- Pastoor A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon:  06-22786151 email:  monninkhof@hetnet.nl 
- Parochievicaris J.W. de Vries (Hans),  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria)  

Telefoon: 06-14406955 email: pastordoornbusch@gmail.com 
Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en 
Slagharen. 
Profiel: Gemeenschapsopbouw   

- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink  
(Marga) 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, 
Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 
 

Vrije dagen pastoresteam 
Maandag: pastor Marga Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Ria Doornbusch 
 

Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Tel. 0523-681331 
Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl                                     
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Livestream: “Uitzending Kerkdienst Slagharen” op website   

Vieringen: Zaterdag 19:00 uur   of   Zondag 9:00 uur 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Bestuur van de locatieraad                                              
Voorzitter:      mevr. Antoinette Kosse            tel.: 06-25578075 
Secretaris:      dhr. Bas Kok                             tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Theo Schlepers         tel.: 06-50512517 

Pastoraatsgroep      
Opbouw:     dhr. Herman Juurlink         tel.: 0523-683299 
Diaconie:     mevr. Ineke Santman                tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese:  
 

Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10:00 – 12:00 uur                     
Vrijdag:  10:00 -  12:00 uur 
 

Kosters:     
Mevr. Hilda Berg                     tel.: 06-20191061 
dhr. Catharinus Maas             tel.: 06-55395950 
 

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
 

Livestream 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de 
website van onze kerk; 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 

Vragen over de livestream? 
U kunt contact opnemen met het secretariaat.  
We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen 
toegankelijk is en helpen u graag. 
 

 
 
 
 
 

Actuele informatie is te vinden op de website:  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 

Of  

Scan de QR Code 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/


4 
 

Pastoralia 

Waarheen, waarvoor 
Tijdens een uitvaart afgelopen week hoorde ik dit bekende lied van 
Mieke Telkamp (ook uit Oldenzaal). Het was zeer toepasselijk 
uitgekozen. Het leven van degene, van wie afscheid werd genomen, 
was ‘doordrenkt van verdriet’. Des te bewonderenswaardiger is de 
geloofsmoed, waarmee zij in het leven stond, en ook de liefde en 
zorgzaamheid, die zij aan haar kinderen en kleinkinderen kon geven. 
“Waarheen, waarvoor, waarheen leidt de weg, die wij moeten gaan? “, 
zo zingt Mieke Telkamp. Deze vraag houdt me ook bezig aan het begin 
van dit nieuwe jaar. Hopelijk kunnen we met elkaar – ondanks alles – 
terugkijken op een hartverwarmend Kerstfeest. Maar nu de Drie Wijzen 
uit het Oosten met hun karavaan langs een andere weg naar hun land 
zijn teruggekeerd, woar geet’ op an? Wat zal het nieuwe jaar ons 
brengen. Veel is onzeker. Er is een hoop misère: oorlog, klimaat, 
armoe, noem maar op. Het einde van al deze ellende lijkt nog niet in 
zicht te zijn. Nog een ander lied hoorde ik tijdens genoemde uitvaart, 
namelijk: “Het Dorp” van Wim Sonneveld. Dit lied doet niet alleen de 
overledene, maar ook mij terugdenken aan mijn jeugd. In gedachten ga 
ik terug naar mijn ‘geboortedorp’, Zuid Berghuizen (vlak bij Oldenzaal). 
Even sta ik weer stil bij de omgeving, waar mijn zussen en ik mochten 
opgroeien: een landweggetje met allemaal keuterboertjes. Mijn vader 
had drie koeien, één bunder grond en één melkbus. Deze idylle is 
helaas verleden tijd: Zuid Berghuizen, gelegen langs de autobaan A1, 
moest mee in de vaart der volkeren; al het groene land werd 
industrieterrein. 
Wat ik me afvraag is: waar zal het heden, waar alles zich in een 
sneltreinvaart voltrekt, ons naar toe leiden? Het is me duidelijk, dat ik 
niet kan blijven steken in het verleden, hoe graag ik dit ook zou willen. 
Ik zal mijn blik ook voorwaarts moeten richten. Dat is immers de kern 
van ons geloof: we zijn op weg naar Gods Koninkrijk. Hiertoe leidt de 
weg, die wij mogen gaan. Zojuist, bij een plaatselijk tankstation, werd 
me dit nogmaals bevestigd. Dus toch maar weer de tank volgooien, de 
accu opladen, en met de hulp van Gods genade het nieuwe jaar 
ingaan. Voor dit nieuwe jaar, 2024, wens ik U heel veel heil en zegen. 
Deze wens spreek ik uit in het Godsvertrouwen, dat ik geleerd heb van 
mijn oude pastoor. Hij zei altijd: “Deus providebit”, dat is in vertaling: 
‘God zal erin voorzien’. Dat Hij, God Emmanuel, met ons mag gaan, 
laat dit onze bede zijn voor de tijd die komen gaat. 
                                  Pastoor André Monninkhof 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)  

Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Zo. 24 dec.  19:00 uur, Rond de Kribbe 
  21:30 uur, WGR Dedemsvaart 
Ma.25 dec.   9:00 uur, EV 
Zo. 31 dec. 19:00 uur, WGR Dedemsvaart 
Ma.   1 jan. 11:00 uur, EV 
Za.    6 jan. 19:00 uur, EV 
Zo.  14 jan.   9:00 uur, WGR 
Zo.  21 jan.   9:00 uur, EV 
Za.  27 jan. 19:00 uur, CV 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo. 24 dec. 19:00 uur, WGR Slagharen 1 
Di.  26 dec. 10:00 uur, EV 
Za. 30 dec. 19:00 uur, EV 
Zo. 31 dec. 19:00 uur, WGR De Belte 
Za.   6 jan. 19:00 uur, CV 
Zo. 14 jan.   9:00 uur, EV 
Za. 20 jan. 19:00 uur, EV 
Zo. 28 jan.   9:00 uur, WGR Dedemsvaart 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.  24 dec. 21:00 uur, EV 
Ma. 25 dec. 11:00 uur, WGR 
Zo.  31 dec. 11:00 uur, EV 
Zo.    7 jan. 11:00 uur, CV 
Zo.  14 jan. 11:00 uur, WGR Hardenberg 
Zo.  21 jan. 11:00 uur, EV 
Zo.  28 jan. 11:00 uur, EV 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 
 

Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
In De Eik is er elke 1ste vrijdag van de maand een viering  
om 15:00 uur. In de Nieuwe Wever is er elke 2de vrijdag van de 
maand een viering 
om 15:00 uur.  
Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom. 
Na de viering is er koffiedrinken. 
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Liturgische vieringen/intenties, 
Geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori  
Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9:00 uur Eucharistieviering  
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;     https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Vieringen vanuit het parochiezaaltje, met uitzondering van 
bijzondere vieringen. 

 
Zo. 24 dec. Kerstavond 
 17:00 uur, familieviering, werkgroep Slagharen 1 
 Fam. Biemans-Wekamp; Herman en Truus Schlepers-Bosman 
 
 21:00 uur, Communieviering, past. werk. Doornbusch  
 m.m.v. Caeciliakoor 

Ria Smeman-Scheffer; Ouders Smeman-Koel; Herman en Mien 
 Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Antoon en 
 Gretha v.d. Most-Pieper; Joop en Leida Mecklenfeld-
 Schepers; Theo Flapper; Alexander Albertus Eggen en Maria 
 Catharina Eggen-Haverkort en fam.; Jan en Miep Peters; Rieks 
 en Mina Arkes-Stoffers en Perla Arkes; Johan en Sina Meijer-
 Finkers; Betsie Wenker-Elfrink en ouders Wenker-Maas; 
 Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt 
 Kosse; Johan  Feddema; Mariët Perdaan; Ouders Schlepers-de 
 Munnik en fam.; Bertus en Gerda Holtkuile-Cents; Bertus 
 Wenker en overleden leden van het  Caeciliakoor; Hein Tholen; 
 Fam. Tholen-Kleine Staarman; Rieks Mulder en fam.; 
 Ouders Kosse-Wenker; Marietje en Herman Arkes-Kosse en 
 fam.; Ouders  Kleinheerenbrink-Kosse; Ouders Wenker-Kosse; 
 Dinie Kleinheerenbrink-Pieper; Fam. Kleinheerenbrink-
 Schlepers; Fam. Pieper-Jonker; Anton en Truus Pieper-
 Boomgaard; Ouders Arkes- Lawant en Hans, Rikie en Jerry; 
 Bertus Wencker en fam. Wencker-Verbeek; Antje en Bernard 
 Schlepers en fam. Schlepers-Vlekke; Joop en Annie Schlepers; 
 Henriëtte Ruijs-Sondaal; Sientje Wellen-Weekamp; Ouders 
 Corte-Boensma; Henny en Truus Loman-Elferink;  
Gradus en Tiny Schlepers-Spijker en Martin 

 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Ma. 25 dec. Hoogfeest van Kerstmis 
 9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
 Cornel 
 Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Fam. de Gooijer-v.d. Most; 

Ouders Postma-Soppe; Winy Spijker- Oude Nijhuis; Ouders 
Wering-Bouwhuis; Herman en Marie Hagemeijer-Wering; Anton 
en Herman Wering; Ouders Meijer-Schlepers en fam.; Bennie 
en Berry Maas; Fam. Wellen-Assen; Tinus en John Temmink 
en fam.; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Bernard en Dinie 
Schlepers-Hemme; Rita, Berry en Johan Schlepers; Johan en 
Riek Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Jans en Rika 
Hegeman-Soppe; Johan, Rieks, Liezeth en Marlot Werink; 
Ouders Hudepohl-Arkes en Jeroen en Rieks; Bernard en Riek 
Luiken en Stefan Eggen; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; 
Ouders Kloppenburg en Tinus Koehl; Harry Welles en Jasper 
Welles; Fam. Wellen- Bruins en Albert en Bennie Kosse; Marie 
van Dijk-Arkes; Tiny Meijer-van Rijswijk; Anton en Lena 
Bouwhuis en Wendy Hagemeijer; Mariet Verweg; Ouders 
Hagemeijer-Vaken; Lies en Rieks Haverkort-Kleinheerenbrink 
en Johan Haverkort; Fam. Dekker-Biemans; ouders v.d. Felz-
Hudepohl en Annie en Johan 

 
 15:30 uur, Rond de kribbe 
 
Do. 28 dec. 
 Pastor Langkamp 
 
Zo. 31 dec. Oudejaarsdag 
 19:00 uur, werkgroep Slagharen 2 m.m.v. Caeciliakoor 
 Fam. Kouwenberg-de Graaf; Johan Feddema, Mariët Perdaan; 
 Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Bertus en Gerda 
 Holtkuile-Cents; Wim Smits-Kloppenburg en Tinus Koehl; 
 Martien Welles en Jeanne Welles-Angenendt: Fam. Dekker-
 Biemans 
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Di.       2 jan. 

 Broeder Cornel 
 
Do.  4 jan. 
 Pastor Zandbelt 
 
Zo.  7 jan. Openbaring des Heren  
 (Schelpjesviering en kindernevendienst) 
 9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
 Cornel 

Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
 Spijker; Leny  Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Fam. de Gooijer-
 v.d. Most; Marie van Dijk-Arkes  

 
Di. 9 jan. 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 11 jan. 
 Pastor Langkamp; Pater Oude hengel 
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Za. 13 jan. 
 19:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v. 
 Caeciliakoor 

Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; 
 Marie van Dijk-Arkes; Johan Feddema; Mariët Perdaan; Ouders 
 Schlepers-de Munnik en fam.; Stefan Eggen; Arnold en Richard 
Leijrik en fam. 

Di. 16 jan. 
 Broeder Cornel; Fam. Biemans-Wekamp 

Do. 18 jan. 
 Pastor Zandbelt 
 
Zo. 21 jan. 
 9:00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Bertus Wenker en overleden leden van het Caeciliakoor; Sientje 
 Wellen-Weekamp; Marie van Dijk-Arkes 
 
Di. 23 jan. 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 25 jan. 
 Pastoor Langkamp 
 
Za. 27 jan. 
 19:00 uur, werkgroep Dedemsvaart m.m.v. Cornel 
 Bennie en Berry Maas; Ed Kortenaar; Harry Welles en Jasper 
 Welles 
 
Di.  30 jan. 
 Pater Oude hengel 
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Overleden op 7 december jl. 

Maria Gertruida Elisabeth Gerharda van Dijk-Arkes 
Op een leeftijd van 72 jaar 

 
 
Laten we haar in onze gebeden herdenken 

      
 

Misdienaar beurten  

Ook misdienaar/misdienette worden?  
Voor vragen kun je contact opnemen met Hilda Berg. Tel.: 683081 

 
 

Opbrengst collecte 
Zo. 19 nov. €  21,60   

Nationale jongerencollecte €  29,35 

Za. 25 nov. €  27,33 

Zo.   3 dec. €  38,80 

 
 

Kroniek 
 

 

 

 

  

Ma. 25 dec. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Zo.    7 jan. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Za.  13 jan. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Zo.  21 jan. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 
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Lief zijn voor elkaar 

 

Waarom is het vaak die decembermaand 

Waarin mensen lief zijn voor elkaar 

Waarin ze elkaar vergeven en verblijden 

Waarom kan dat niet het hele jaar 

 

Een klein gebaar dat is niet duur 

En veel beter dan afgunst en strijd 

Dat zou altijd zo moeten zijn 

En niet alleen in deze Kerstmistijd 

 

Gewoon vredig met elkaar 

En, al ligt een ander je niet zo goed 

Probeer toch aardig te zijn 

Bij alles wat je doet 

 

Het is echt niet zo moeilijk 

Om ook de rest van het jaar 

Elkaar te respecteren 

En, gewoon lief te zijn voor elkaar 
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Van de Redactie                                                         

Beste medeparochianen,  

En dan is het weer bijna Kerstmis en komt het nieuwe jaar ons al weer 

tegemoet. Dit Nieuwsblad is voor Kerstmis en januari 2024. 

Op zondag 24 december, Kerstavond, is er om 17.00 uur een 

familieviering. Deze viering is speciaal voor de jonge parochianen en 

hun familie. 

Om 21.00 uur is er een Communieviering met het Caeciliakoor. 

25 december, 1e Kerstdag, is er om 9.00 uur een Eucharistieviering 

met koor Cornel. 

Om 15.30 uur is er Rond de kribbe. 

Zondag 31 december, Oudejaarsdag, is er om 19.00 uur een 

Communieviering met het Caeciliakoor. 

En op 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er om 10.00 uur een 

Eucharistieviering in Dedemsvaart. 

Op 7 januari vieren we de doop van de Heer. Alle kinderen die het 

afgelopen jaar zijn gedoopt, worden dan uitgenodigd en voorgesteld 

aan de parochie. Ook krijgen zij dan het schelpje mee, waar ze mee 

zijn gedoopt. Na afloop is er koffiedrinken. 

De redactie wenst u allen goede Kerstdagen en een gezond 2024 toe. 

De Redactie 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad februari,  

12 januari 2024 

 

Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Febr.     11 jan.       23 jan.                    24 jan. 
Maart    15 febr.                         20 febr.                  21 
febr. 
 
Wij feliciteren  
Wij feliciteren iedereen die in de maand 
december en januari jarig is. Wij 
wensen u allen een fijne en gezellige 
dag toe en een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
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Wat ieder parochiaan wil weten 

 

Beste vrijwilligers en medeparochianen, 

'We zitten vol…' dat kregen Jozef en Maria te horen toen ze in 
Bethlehem een plaats zochten voor de nacht. Door de grote toeloop 
van mensen was er plaatsgebrek en zo ontstond er een schrijnende 
situatie: een pasgeboren baby kwam in een voerbak terecht. Had het 
anders gekund? 
We zitten vol… Soms is er letterlijk sprake van ruimtegebrek. In andere 
situaties is er wél plaats, maar willen we die niet voor anderen 
inruimen.  
 
We zitten vol… We kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat, dat 
we geen tijd meer hebben voor de mensen om ons heen, geen tijd om 
eens na te denken over de dingen die echt belangrijk zijn in een 
mensenleven, in een mensengemeenschap, in onze elf geloofs-
gemeenschappen 
 
We zitten vol… Geldt dat ook voor kerst? Zitten we letterlijk vol met 
kerstkrans en kerst-kalkoen? Maken we ons druk over de dure 
kerstcadeaus? Zit onze agenda vol, zelfs met de kerstdagen? Of 
maken we juist bewust ruimte om open te staan voor wat kerstmis ons 
te zeggen heeft? Is het stil genoeg in ons hart om de stem van het kind 
te horen, dat ons probeert te zeggen dat we de zin van ons bestaan 
niet moeten zoeken in macht en groot-heid, maar in eenvoud, 
kleinheid, waarachtigheid. 
Kunnen we zeggen: ik ben er vol van, vol van die boodschap van vrede 
op aarde aan alle mensen van goede wil. Ik ben er vol van. Dat is heel 
iets anders dan: ik zit vol. Wie vol van iets is, loopt er warm voor, is 
laaiend enthousiast. Ik ben er vol van, dat kan een hobby zijn waar je 
in opgaat, dat kan een overtuiging zijn die je aanhangt, een ideaal dat 
je inspireert en volledig bezighoudt; iets dat je als het ware vult van top 
tot teen. 
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Wil een mens zinvol kunnen leven, dan heeft hij iets nodig waar hij vol 
van is, iets dat kleur en diepte aan zijn leven geeft. Wil een mens 
gelukkig kunnen zijn, dan heeft hij ook mensen nodig waar hij vol van 
is: ouders, kinderen, levenspartner, bijzondere vrienden. 
 
Ik ben er vol van. Kunnen wij dat ook van dit kerstfeest zeggen? En 
dan denk ik niet aan de uitgebreide versiering van onze huizen, aan de 
gezelligheid en het lekkere eten dat bij dit feest horen. Dan denk ik aan 
wat ruim 2000 jaar geleden gebeurde: een kind geboren, voor wie 
geen plaats was in de herberg, voor wie later ook geen plaats was in 
de harten van de gevestigde orde in de joodse samenleving. Maar 
velen waren wel vol van hem, van zijn boodschap van vrede. Velen 
waren enthousiast om zijn zorg voor de zieken, zijn aandacht voor de 
verschoppelingen. Waar velen de deur dicht hielden voor anderen, 
deed hij die deuren open, welkom waren zij bij hem, herders en wijzen, 
zondaars en tollenaars.  
Zijn boodschap, ook voor ons, is: zet de deur van je hart open, vul je 
hart met welwillendheid jegens anderen. We zitten vol. We zijn er vol 
van, een hemelsbreed verschil. Maar, als we vol zitten, doen we 
deuren dicht. Als we er vol van zijn, van kerstmis, dan doen we deuren 
open, niet alleen vandaag, maar altijd door. 
Dat laatste wens ik u allen toe.  
 
Beste vrijwilligers en medeparochianen, mede namens het gehele 
pastorale team en het parochiebestuur van de Emmanuelparochie, 
spreek ik de hoop uit en de wens dat u goede en waardevolle 
feestdagen mag beleven, ook in kleine kring. 
Emmanuel, God met ons. 
 
Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar! 
Pastor Ria Doornbusch 
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Pastor Thomas Fonds 

Beste Parochianen van de Emmanuel Parochie 

 
Hartelijke groeten vanuit India. 
Na mijn vertrek in 2008 woon ik weer in mijn vaderland India in de 
zuidelijke deelstaat Kerala waar ik pastoor ben in een parochie. 
Ik schrijf om de mensen van de Emmanuel Parochie te danken voor de 
financiële steun die vele mensen voor het ‘”Pastoor Thomas Fonds” 
bijdragen. 
Geld van dit fonds is vooral gebruikt voor het onderwijs van kinderen. 
In de afgelopen jaren konden vele kinderen naar school gaan met het 
geld van het fonds. De kinderen werden geholpen aan het 
schooluniform en studiemateriaal.  
Ook voor vervoer van de kinderen naar school en terug naar huis. 
Enkele scholen werden uitgebreid met een klaslokaal. Enkele 
maanden geleden zijn er 15 laptops aangeschaft zodat de kinderen op 
school deze om beurten kunnen gebruiken. 
In sommige scholen is een project gestart om zeer moeilijk lerende 
kinderen te helpen met de studie. 
Het fonds is een grote steun voor vele kinderen en hun ouders. Ze zijn 
dankbaar dat zoveel goede mensen hen steunen. 
Vele mensen blijven bijdragen en iedere actie steunen zowel tijdens 
het Sproeifeest als nu bij de Kerstactie. Ik, Thomas, zorg ervoor dat de 
gelden op de goede plek bij de mensen terecht komt die een heel laag 
inkomen hebben. Dat ook hun kinderen onderwijs mogen genieten. 
Nogmaals dank ik u allen voor uw giften en bijdragen aan de acties van 
het Thomas Fonds. 
Kerst is een feest van het kindje Jezus, dat in een stal geboren werd. 

Hij had geen goed huis, geen goede kleding en geen 
andere voorzieningen die de kinderen van Jezus 
leeftijd genoten hebben. 
Maar hij was rijk van alles, bron van genade, Koning 
van liefde, onze redder van de zonden. Degenen die 
verbonden zijn met hem willen vervuld worden met 
zijn rijkdom, liefde en genade. 
 
Ik wens jullie allemaal een Zalig Kerstmis toe.  
Pastoor Thomas 
Kerala, India 
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Vooraankondiging pelgrimsreis naar Lourdes.    

De werkgroep Lourdes comité van de 

Emmanuelparochie organiseert van                          

14 t/m 22 september 2024 weer een bedevaartreis 

naar Lourdes.  

Dit keer hebben we ervoor gekozen met de bus te gaan. Met een 

aantal overnachtingen onderweg zal het zeker een ontspannen reis 

worden. 

Van harte nodigen wij ieder van u uit om met ons mee te gaan. Want of 

u nu jong bent of ouder, Maria is er voor iedereen. 

Vanuit onze parochie zal Hermien Schoorlemmer als reisleider, en 

Janny Horstman als assistent reisleider, meegaan. We hopen dat we 

als Emmanuelparochie met velen               van u Maria in Lourdes 

zullen bezoeken. De komende maanden kunt meer nieuws en 

foldermateriaal van ons verwachten. 

Als u zich alvast wilt opgeven of vragen hebt schroom dan niet en 

neem contact op via onderstaande gegevens: 

Hermien Schoorlemmer hermien@schoorlemmer.nu 06-43224781 

Janny Horstman jannyhorstmanwink@gmail.com  06-15458008 

 
Landgoedconcerten Vilsteren en Kerkconcerten. 
Het Landgoed Vilsteren organiseert jaarlijks een reeks concerten. 
De onderstaande concerten worden de komende maanden gehouden 
in de Willibrorduskerk te Vilsteren. 
14 januari 2024:  Kamerkoor Salland. Aanvang 15.00 uur. 
17 maart 2024:  Het Byzantijns Mannenkoor Friesland met een 
   mooi Paasconcert. Aanvang 15.00 uur. 
 
Tevens zijn er een aantal kerkconcerten. Op 22 december 2023 
(kerstconcert) en op 20 april 2024 door Quodlibet 

  

mailto:hermien@schoorlemmer.nu
mailto:jannyhorstmanwink@gmail.com
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“Het Zoeken Niet Moe”, ik blijf onderweg. 
De werkgroep “Het Zoeken Niet Moe” organiseert een lezing met het 
thema:   
“Religiositeit: het Katholieke geloof en het Boeddhisme”. 
Deze wordt gehouden op donderdag 1 februari 2024 om 14.00 uur in 
het Parochiecentrum van de Heilig Hart parochie Posthoornweg 6 in 
Lemelerveld.  
De werkgroep heeft Jotika Hermsen voor deze middag uitgenodigd met 
als thema: “het Katholieke geloof en het Boeddhisme”: wat is de weg 
die Jotika heeft afgelegd voor wat betreft haar katholieke geloof als 
religieuze en wat betekent het boeddhisme voor haar?  
Jotika werd geboren in een groot katholiek gezin.  
Op haar 21ste trad zij in bij de Franciscanessen in Denekamp. 
Zij werkte o.m. in het ziekenhuis in Enschede, deed maatschappelijk 
werk en gaf les aan de Pabo in Hengelo. 
Na 24 jaar trad ze uit. In 1986 kwam zij via de Thaise monnik 
Mettavihari in contact met het Boeddhisme.  
Al vele jaren geeft ze les in de vipassanameditatie en de 
boeddhistische leer. Dit doet ze op een lichte en levendige manier die 
veel mensen aanspreekt. Ook schrijft ze columns waarin ze kort maar 
krachtig boeddhistische thema`s verheldert aan de hand van haar 
eigen levenservaring. 
Er zal deze middag ook ruimte zijn om uw vragen aan Jotika te stellen 
of met haar in gesprek te gaan.  
 
Agenda 
Vanaf 13.45 uur ontvangst met koffie of 
thee 
14.00 uur; Opening door de voorzitster 
Diny Rosendaal 
Bezinning door pastor Marga klein 
Overmeen 
Lezing door Jotika Hermsen 
Sluiting rond 16.00 uur 
Voor de onkosten van deze middag vragen wij een vrijwillige bijdrage.  
Wij hopen op een mooie deelname en een gezellige middag en zien u 
graag op 1februari. 
 
Werkgroep: “Zoeken Niet Moe”. Ik blijf onderweg”.  
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Nieuws over de Eerste Heilige Communie 2024 
 
Vanaf najaar 2024 zal er een nieuw vorm gegeven worden aan dopen, 
Eerste Heilige Communie en Vormsel. Het pastores team zal hier 
binnenkort meer over publiceren en ook in de ouderavond zullen wij 
hier meer over toelichten. 
Dit betekent dat er in april 2024 nog een Eerste Heilige 
Communieviering zal plaatsvinden in Dedemsvaart. I.v.m. het sterk 
teruglopende aantal communicantjes zal dit een samenwerking zijn 
tussen de Belte, Slagharen en Dedemsvaart. 
 
In februari/maart zullen middels zo'n 5 momenten op 
woensdagmiddagen de kinderen op school “De Langewieke” 
voorbereidt worden op hun Communie. 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de ouderavond, op 

maandagavond 5 februari om 19.00 uur in de parochiezaal in 

Dedemsvaart. 

Tijdens deze avond zullen wij u alles vertellen over het project. Daarna 

kunt u besluiten of u uw kind wil aanmelden om deel te nemen. De 

aanmeldformulieren zijn tijdens de ouderavond beschikbaar. 

Voor de ouderavond mag u uw aanmelden bij;  
Chantal Hoving (de Belte/ Slagharen chantalwerink@hotmail.com) 
of Cindy Assen (Dedemsvaart: cindyassen@skot.nl) 
Aanmelden is niet verplicht, maar dan weten wij op hoeveel ouders wij 
kunnen rekenen. 
Voor vragen mag u ons ook altijd mailen. 
 
De Communiewerkgroep. 

 
  

mailto:chantalwerink@hotmail.com
mailto:cindyassen@skot.nl
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Mededelingen locatie H. Alphonsus 
 
Kerstcollecte 
Ieder jaar collecteren we voor een goed doel. 
Steeds vaker proberen we hierbij dicht bij huis te blijven. 
Dit jaar willen we de collecte inzetten voor de aanschaf van een AED 
voor het buitengebied. 
Een gebied waar nog niet voor iedere parochiaan de inzet van snelle 
hulp bij hart problemen middels een AED geborgd is. 
 
Alvast bedankt voor uw gaven! 
 
Een groet namens de Locatieraad 
 
Schelpjesviering 2024                                                                                                           

In de viering van zondag 7 januari om 9.00 uur nodigen wij                                                                     

de dopelingen, met hun ouders, van 2023 uit voor de schelpjesviering.                                                          

We blikken in deze viering terug op hun doopsel en ze krijgen                                                        

het schelpje waarmee ze zijn gedoopt mee naar huis.                                                            

Voor de opvang van de kinderen wordt gezorgd, dit zal tevens een 

kindernevendienst zijn.                                                                                                           

Broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, alle kinderen zijn van harte welkom.                                              

We hopen op een mooie viering waarin alle kinderen met ons mee                                   

willen doen.                                                                                                                                    

Na de viering kunnen we samen een kopje koffie/thee/limonade 

drinken.                                                                                          

GRAAG TOT DAN!!     

Hartelijke groet van de doopwerkgroep. 

 
Koffiedrinken na de viering 
Zondag 7 januari is er na de viering koffiedrinken, dit keer verzorgd 
door groep 1 
Wij hopen u allen te ontmoeten! 
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Inloopmiddag: 
Beste mensen,  
Ook in het nieuwe jaar willen we een inloopmiddag organiseren  
en wel op de tweede zondag van de maand, 
nu zondagmiddag14 januari 2024.in de parochiezaal van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. We verwelkomen u met een kopje koffie of thee en een 
gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d.  
Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Weet u iemand die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. 
 
Blijf gezond en graag tot ziens op 14 januari a.s.  
Fijne en gezellige feestdagen gewenst voor ieder van u.  
Hartelijke groeten,  
Annie Bosch tel. 0523 681762 

 

Agenda parochiezaal                                                        
Ma.    8 jan. Zijactief 
Wo.  10 jan. R.K. Vrouwenvereniging 
Wo.  17 jan. Zonnebloem, nieuwjaarsreceptie 
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Ik heb de allerliefste 

engel gebeld. 

En ik heb voor jou iets 

heel speciaal besteld. 

 

Wanneer de klok op 

oudejaar 12 uur 

zal slaan. 

Zal er een bijzonder 

doosje open gaan. 

 

Dat doosje zit vol liefde 

gezondheid en geluk. 

Zo kan het nieuwe jaar 

beslist niet meer stuk. 
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Nieuws vanuit de verenigingen 

 
Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 13 Januari om 14:00 uur, Nieuwjaarsborrel 
Elke eerste donderdag van de maand van 10:00-11:30, samen 
zingen in de buurtkamer o.l.v. Wies Hulting.                                                                                                                                                                         
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 

 
De Zonnebloem 
17 januari 2024 bestaat De Zonnebloem 75 jaar. Aan dit jubileum wordt 
gedurende het jaar op velerlei wijze aandacht besteed. De afdeling 
Slagharen, Schuinesloot, Lutten, De Krim organiseert voor haar 
deelnemers op 17 januari een Nieuwjaarsreceptie in de Parochiezaal. 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
 

Zijactief                                                                                     
Maandag 8 januari om 19.30 uur in de parochiezaal 

Jaarvergadering met Nieuwsjaarbingo.                                           

Op de jaarvergadering worden de cijfers en feiten van het afgelopen 

jaar gepresenteerd.                                                                               

De allereerste activiteit van het nieuwe seizoen is de Nieuwsjaarbingo. 

Tussen het spel door kunnen we genieten van een hapje en een 

drankje.                                                                                                  

Deze activiteit wordt verzorgd door Jannie Luiken en 
Margreet Kok.                                                                   
Film                                                                                                            

Het is nog niet bekend op welke data er een film vertoond gaat 

worden. Dit wordt tijdig bekend gemaakt. 

ZijActief wenst eenieder gezellige feestdagen, een goede 
jaarwisseling en een gezond 2024!!! 
                                                                       
                                                                                                          

R.K. Vrouwenvereniging 
Woensdag 10 januari, om 19:30 uur Nieuwjaarsavond. 
Onder het genot van een drankje, knieperties en oliebollen wensen we 
elkaar een gelukkig nieuwjaar en alle goeds voor 2024. 
Er is ook een verloting. (Kopje en glaasje meenemen). 
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Kinderpagina         
Knapperige Kerstkransjes (20 stuks) 

Wat heb je nodig? 
1 eierdooier,150 gr. roomboter, 100 gr. suiker, 200 gr. bloem, 1 zakje 
vanillesuiker. 
Oven, kom, keukenmachine of mixer, plasticfolie, bakplaat, bakpapier, 
deegroller, klein en een groot glas, rood en groen glazuur/fondant. 
Hoe maak je het? 
1. Meng alle ingrediënten in de keukenmachine of met de mixer tot het deeg 
korrelig is. 
2. Kneed de kruimels met je handen tot een bal. Als het deeg niet genoeg 
plakt, doe er dan een lepel water bij. Is het deeg wat te plakkerig, voeg dan 
een beetje bloem toe.  
3. Verpak de bal in vershoudfolie en deze een half uur (of iets langer) in de 
koelkast.  
Na het wachten...  
4. Verwarm de oven voor op 175 °C.  
5. Bebloem de ondergrond en haal het deeg uit de koelkast. Rol het deeg uit 
met de deegroller totdat het ongeveer 4 mm dik is.  
6. Steek met behulp van het grote glas koekrondjes uit het deeg. Maak met 
het kleine glas een gat in het midden van het kransje. Kneed het overgebleven 
deeg tot een bal en rol opnieuw uit tot al het deeg gebruikt is.  
7. Leg de koekjes een stukje van elkaar op het bakpapier en de bakplaat.  
8. Bak de koekjes in het midden van de oven in 15-20 min. lichtbruin en gaar. 
Laat ze daarna afkoelen en bewaar ze in een koektrommel.  
Het glazuur  
9. Met water en poedersuiker kun je glazuur maken. Als je er een beetje 
bessensap of limonadesiroop doorheen doet, krijg je de gewenste kleur.  
10. Versier de kransjes en hang er eventueel een lintje aan om ze in de boom 
te hangen. 
 

        Tip  
Geef een ingepakt 
koekje aan iemand  
uit de buurt die  
eenzaam is,  
oud of   
ziek.
  

           Wist je dat?                                                             
Een kerstkrans een christelijk 
Symbool is? Het verwijst naar de 
doornenkroon die Jezus op zijn 
hoofd kreeg toen hij gekruisigd 
werd. De groene kleur is het teken 
van eeuwig leven. Een cirkel staat 
voor liefde die nooit eindigt  

           en die liefde komt van God zelf! 
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