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 Nieuwsblad 
Februari 2024 

 

 

Maria lichtmis 

 

Een kaarsje voor Maria 

op deze Lichtmisdag. 

De winter gaat al henen 

want ’t licht is reeds verschenen 

zoals de oude Simeon 

het in de tempel zag. 

 

Wij zijn nog in het duister, 

maar straks komt toch de luister 

van ’t licht dat eeuwig schijnt. 

Vertrouw nu maar de zangen 

die in de stilte hangen 

tot droefenis verdwijnt. 
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Bestuur Emmanuel Parochie                                           
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.                                     

Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel                                                   

Secretaris, mevr. I. Viskaal                                                    

Penningmeester, dhr. L. Broeks                                                    

Bouwzaken, dhr. B. Lenferink                                                       

Algemeen lid, dhr. R Bosma 

Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  
- Pastoor A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon:  06-22786151 email:  monninkhof@hetnet.nl 
- Parochievicaris J.W. de Vries (Hans),  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
- Pastoraal werker M.J.G. Doornbusch (Ria)  

Telefoon: 06-14406955 email: pastordoornbusch@gmail.com 
Contact pastor voor De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en 
Slagharen. 
Profiel: Gemeenschapsopbouw   

- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink  
(Marga) 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, 
Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 
 

Vrije dagen pastoresteam 
Maandag: pastor Marga Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof 
Vrijdag: pastor Ria Doornbusch 
 

Slagharen: Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Tel. 0523-681331 
Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl                                     
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Livestream: “Uitzending Kerkdienst Slagharen” op website   

Vieringen: Zaterdag 19:00 uur   of   Zondag 9:00 uur 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Bestuur van de locatieraad                                              
Voorzitter:      mevr. Antoinette Kosse            tel.: 06-25578075 
Secretaris:      dhr. Bas Kok                             tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Theo Schlepers         tel.: 06-50512517 

Pastoraatsgroep      
Opbouw:     dhr. Herman Juurlink         tel.: 0523-683299 
Diaconie:     mevr. Ineke Santman                tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese:  
 

Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10:00 – 12:00 uur                     
Vrijdag:  10:00 -  12:00 uur 
 

Kosters:     
Mevr. Hilda Berg                     tel.: 06-20191061 
dhr. Catharinus Maas             tel.: 06-55395950 
 

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
 

Livestream 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de 
website van onze kerk; 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 

Vragen over de livestream? 
U kunt contact opnemen met het secretariaat.  
We vinden het belangrijk dat de livestream voor iedereen 
toegankelijk is en helpen u graag. 
 

 
 
 
 
 

Actuele informatie is te vinden op de website:  

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 

Of  

Scan de QR Code 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 

Stof zijt Gij, en tot stof zult Gij wederkeren 

We gaan als Christenen een periode in van bezinning, nadat er volop 

Carnaval is gevierd. En we hebben daar veertig dagen de tijd voor. 

Veertig dagen lang krijgen we de tijd om tot rust en inkeer te komen. 

Veertig dagen lang krijgen we de kans om los te komen van het 

materiële van deze tijd. Een kans ook om na te denken over hoe wij 

zelf met de rijkdommen van de aarde omgaan. Een kans om onszelf de 

vraag te stellen of in onze manier van leven en verbruiken wel genoeg 

respect zit voor de heelheid van de schepping. Een kans om onszelf de 

vraag te stellen of we werkelijk wel die mens zijn die we willen zijn.  

Een bezinningsperiode van inkeer, om te luisteren, te kijken, te voelen 

en te handelen. Tijd om dichter bij jezelf uit te komen. Tijd om naar 

anderen te gaan en tijd om God terug op het spoor te komen. Of is het 

allemaal vanzelfsprekend geworden, de vastenperiode? En gaan we 

maar ‘gewoon’ door met de vanzelfsprekendheid van ons leven? 

Deze periode is een mogelijkheid om de tijd te nemen, om los te laten. 

Tijd om los te laten wat dood en verslaafd is. Tijd om vast te nemen wat 

leven en toekomst geeft en daarbij God te ontdekken en te ontmoeten, 

op weg naar Pasen. 

Te beginnen bij Aswoensdag, waar we het askruisje mogen ontvangen 

met de woorden: “Gedenk mens dat Gij stof zijt, en tot stof zult gij 

wederkeren”. Al oude woorden maar nog steeds betekenisvol voor ons 

leven.   

We worden op die dag getekend met as, uitgestrooid over ons hoofd in 
een kruisteken, dat verwijst naar de kruisiging van Jezus. As, symbool 
van onze menselijke beperktheid, maar tegelijk ook teken van hoop, 
van mogelijkheid tot verandering en tot nieuw leven.  
 
Bezinning, er zijn verschillende vormen te bedenken. Kijk maar eens 
naar het hongerdoek welke in sommige geloofsgemeenschappen in 
deze tijd nog gebruikt worden.  
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Er zijn verschillende mogelijkheden om digitaal aan te sluiten om elke 
dag een bezinnende tekst te ontvangen via de Jezuïeten. Of, wie weet 
willen wij bewuster omgaan met eten. Zo is er een boekje met de titel: 
‘creatief vasten’, waarin bijbelteksten, overdenkingen en recepten 
beschreven zijn, die gebaseerd zijn op de aandacht die Jezus had voor 
de mens tegenover zich. Verwacht geen biefstuk in dit boekje, maar 
louter sobere maaltijden.  
 
Dat wij allen in deze periode van inkeer weer mogen weten, dat wij 
gemaakt zijn, genomen, gevormd uit stof van de aarde. Dat wij weer 
weten, dat wij gemaakt zijn en ons voegen in het werk van Zijn handen. 
Dat wens ik u allen en mijzelf toe. 
 
Pastor Ria Doornbusch 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)  

Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Vr.    2 febr. 10:00 uur, EV (Maria Lichtmis) 
Za.   3 febr. 19:00 uur, EV (Blasiuszegen) 
Zo. 11 febr.   9:00 uur, WGR de Belte 
Wo.14 febr. 10:00 uur, EV (Aswoensdag) 
Zo. 18 febr.   9:00 uur, EV 
Za. 24 febr. 19:00 uur, EV 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.   4 febr.  9:00 uur, CV 
Za. 10 febr.    19:00 uur, EV 
Za. 17 febr.    19:00 uur, EV 
Zo. 25 febr.  9:00 uur, WGR Slagharen 1 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.  4 febr. 11:00 uur, CV 
Zo. 11 febr. 11:00 uur, WGR de Belte 
Zo. 18 febr. 11:00 uur, CV 
Zo. 25 febr. 11:00 uur, EV 
 
Woensdag 14 februari,  
Aswoensdag, 19:00 uur Eucharistieviering in Ommen 
 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 
 

 
 
Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
In De Eik is er elke 1ste vrijdag van de maand een viering  
om 15:00 uur. In de Nieuwe Wever is er elke 2de vrijdag van de 
maand een viering 
om 15:00 uur.  
Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom. 
Na de viering is er koffiedrinken. 
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Liturgische vieringen/intenties, 

Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori  

Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9:00 uur Eucharistieviering  
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;     https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Vieringen vanuit het parochiezaaltje, met uitzondering van 
bijzondere vieringen. 

 
Do. 1 febr. 
 Broeder Cornel 

 
Vr. 2 febr. Maria Lichtmis 
 10:00 uur, Eucharistieviering past. Wenker in Dedemsvaart. 
 

Zo. 4 febr. Blasiuszegen 
 9:00 uur, Eucharistieviering past. de Vries m.m.v. Cornel 
 Jans en Rika Hegeman-Soppe; BertusTholen; Leny Spijker en 
 fam. Spijker-Korttrik; Fam. de Gooijer-v.d. Most; Marie Tromp-
 Kosse 
 
Di. 6 febr. 
 Pastor Zandbelt 
 
Do.  8 febr. 
 Pastoor Noordman 
 
Zo. 11 febr. Carnaval (deze viering wordt uitgezonden via 
 NOOS) 
 9:00 uur, Eucharistieviering past Wenker m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Bertus Wenker en overleden leden van het Caeciliakoor; 
 Gerard en Gré de Vent-Koorman en Anton de Vent; Britt Kosse; 
 Marie Tromp-Kosse; Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; 
 Ouders Juurlink-Spijker 
 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Di. 13 febr. 
 Pastoor Langkamp, Rieks, Johan, Liezeth en Marlot Werink 
 
Wo. 14 febr. Aswoensdag 
 10:00 uur, Eucharistieviering past Wenker in Dedemsvaart 
 
Do. 15 febr. 
 Pater Oude hengel 
 
Zo. 18 febr. 1ste zondag van de 40 dagentijd. 
 9:00 uur, Communieviering, past werk Doornbusch m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Bertus en Gerda Holtkuile-Cents; Marie Tromp-Kosse; 

Bennie de Vent en Catrien de Vent-Mentink 
 
Di. 20 febr. 
 Broeder Cornel 
 
Do. 22 febr. 
 Pastor Zandbelt 
 
Za. 24 febr. 
 19:00 uur, werkgroep Slagharen 1 m.m.v. Cornel 
 Antoon en Gretha v.d. Most-Pieper; Fam. Mecklenfeld-
 Scholten; Bertus en Gerda Holtkuile-Cents 
 
Di. 27 febr. 
 Pastoor Noordman 
 
Do. 29 febr. 
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Overleden op 4 januari jl. 

Maria Gezina Tromp-Kosse 
Op een leeftijd van 97 jaar 

 
Laten we haar in onze gebeden herdenken 

      

 

Misdienaar beurten  

Ook misdienaar/misdienette worden?  
Voor vragen kun je contact opnemen met Hilda Berg. Tel.: 683081 

 
 

 
 
Opbrengst collecte 
Za.  9 dec. €   21,55 

Zo. 17 dec. €   56,55 

Kerstmis € 359,95 

Kerstcollecte AED € 446,80 

Adventsactie € 120,75 

Knikengel €   16,60 

Oudejaarsavond €   48,31 

Zo. 7 jan. €   68,05 

 
 

 
 
Kroniek 
 

 

 

 

  

Zo.   4 febr. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Zo. 11 febr. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 
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Van de Redactie                                                        
Beste medeparochianen,  

Wanneer u dit nieuwsblad in de bus krijgt, is de eerste maand van het 

jaar 2024 al weer voorbij. 

Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis, met om 10.00 uur een viering 

in Dedemsvaart. Op zondag 4 februari is er een Eucharistieviering, 

waarin u de Blasiuszegen kunt ontvangen. 

De heilige Blasius was geneesheer en bisschop in het begin van de 4e 

eeuw na Christus en werd vereerd als patroon tegen keelziekten en 

kinderziekten. Het ritueel is bedoeld ter voorkoming van 

keelaandoeningen en andere kwalen. 

En dan het weekend van 10 en 11 februari, dan barst het Carnaval 

weer los. 

Er is op zondag 11 februari een Eucharistieviering, mmv het 

Caeciliakoor. Op woensdag 14 februari, Aswoensdag, is er om 19.00 

uur, een Eucharistieviering in Ommen. 

En dan begint de 40 dagentijd, de tijd waarin we ons voorbereiden op 

het lijden en sterven van Christus. Op zondag 18 februari is er een 

Woord-en Communieviering in de kerk. 

Wij wensen u een mooi Carnaval toe en een goed begin van de 40 

dagentijd. 

De Redactie 

 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad maart,  

12 februari 2024 

 
Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Maart    15 febr.                         20 febr.                 21 febr. 
April     14 mrt.       19 mrt.                  20 mrt. 
Mei       15 apr.                           23 apr.                  24 apr. 
 
 
Wij feliciteren  
Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig is. Wij wensen u 
allen een fijne en gezellige dag toe en een gezond en gelukkig nieuw 
levensjaar. 
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Vastentijd-Woestijntijd 

 

Neem de tijd. 

Ja neem 40 dagen de tijd 

om jezelf te ontmoeten 

als een zwerver door de woestijn. 

 

Neem de tijd 

om uit je kwetsbaarheid weer op te staan. 

Kracht te putten aan je Bron. 

Rondom jou te kijken en te voelen 

dat niemand ooit alleen gaat. 

 

Neem de tijd. 

Ja neem 40 dagen de tijd 

om oog in oog te staan 

met wat jou beweegt, 

en te voelen 

wat jouw woestijntocht kleur geeft. 

 

Neem de tijd. 

Neem gerust jouw tijd, 

wel 40 dagen lang 

Om te voelen: 

er zit méér in mij. 

Licht daagt aan de horizon. 
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Wat ieder parochiaan wil weten 

 
 

 
 
 
Diaken Richard Meijer  
verantwoordelijk voor het bezoekwerk 
in onze Emmanuelparochie 
 
Sinds zijn diakenwijding op 7 mei 2022 is Richard Meijer als 
onbezoldigd permanent diaken actief in onze Emmanuelparochie. Als 
diaken assisteert Richard het pastoraal team. Voor zijn taak als diaken 
heeft Richard – naast zijn fulltimebaan bij zijn werkgever – gemiddeld 
10 uur per week beschikbaar. 
 
In goed overleg met Richard hebben we als pastoraal team besloten, 
dat Richard als permanent diaken verantwoordelijk wordt voor het 
bezoekwerk in de zorgcentra in heel onze Emmanuelparochie. Deze 
taak zal hij verrichten in samenspraak met de parochiële vrijwilligers, 
die in de geloofsgemeenschappen van onze parochie nu ook bezoeken 
brengen; deze vrijwilligers blijven hun taken op de huidige wijze 
verrichten. Pastorale bezoeken in zorgcentra en ziekenhuizen, 
waarvoor een pastor wordt gevraagd, zullen vanaf nu in beginsel 
gebracht worden door diaken Richard Meijer. 
 
Aanvragen voor een bezoek kunnen per mail worden ingediend bij de 
secretaris van ons pastoraal team, mevrouw Brigitta Seekles: 
brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl . Brigitta zorgt er dan voor, dat 
deze verzoeken bij diaken Richard Meijer terecht komen. 
 
Als pastoraal team zijn we blij dat Richard Meijer het bezoekwerk in de 
zorgcentra in onze Emmanuelparochie wil gaan coördineren. We 
wensen hem veel succes bij de uitvoering van zijn nieuwe taak. 
 
Namens het pastoraal team, 
                                    Pastoor André Monninkhof 
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                                 Hartelijk Dank!! 

       Pastor Thomas Fonds Kerstactie 2023 

 
  

HOONHORST – Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij allen 
hartelijk danken voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop 
van kerstbomen, erwtensoep, rookworsten, balkenbrij en een aantal 
ontvangen giften, mochten wij het prachtige bedrag van € 1540,- 
overmaken op de rekening van het Thomas Fonds.                             

Ook mochten wij rechtstreeks op het bankrekeningnummer een aantal 
bedragen ontvangen van onze donateurs. Hiervoor onze hartelijke 
dank. 
Zoals Pastor Thomas aangaf in zijn kerstboodschap, heeft hij enkele 
maanden geleden ,15 laptops aangeschaft zodat de kinderen op school 
deze om beurten kunnen gebruiken. In sommige scholen is een project 
opgestart om zeer moeilijk lerende kinderen te helpen met de studie. 
Het Pastor Thomas fonds is een grote steun voor vele kinderen en hun 
ouders. Ze zijn dankbaar dat zoveel mensen hen steunen. 

Door de kerstactie en de giften die wij in contanten en via de 
bankrekening mochten ontvangen kan hij hier gelukkig mee door gaan. 
Zo hopen wij samen met Pastor Thomas een steentje te kunnen 
bijdragen voor onze medemensen. 
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas 
nogmaals hartelijk dank. 
Tevens willen wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2024 
wensen. 
Bestuur Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas. 
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Schrikkelleven 

 

Een schrikkeljaar is een geschenk, 

door tijdmakers ons geschonken. 

Niet om de tijd, maar om mensen te 

corrigeren. 

 

Een schrikkeldag is een extra dag, 

om de tijd even stil te laten staan. 

Voor het eerst in mijn leven ben ik 

verbaasd en geschrokken, omdat we 

toch dóór bleven gaan. 

 

Alsof leeftijd niet bestaat, 

alsof we eeuwig leven morgen. 
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“Het Zoeken Niet Moe”, ik blijf onderweg. 

De werkgroep “Het Zoeken Niet Moe” organiseert een lezing met het 
thema:   
“Religiositeit: het Katholieke geloof en het Boeddhisme”. 
Deze wordt gehouden op donderdag 1 februari 2024 om 14.00 uur in 
het Parochiecentrum van de Heilig Hart parochie Posthoornweg 6 in 
Lemelerveld.  
De werkgroep heeft Jotika Hermsen voor deze middag uitgenodigd met 
als thema: “het Katholieke geloof en het Boeddhisme”: wat is de weg 
die Jotika heeft afgelegd voor wat betreft haar katholieke geloof als 
religieuze en wat betekent het boeddhisme voor haar?  
Jotika werd geboren in een groot katholiek gezin.  
Op haar 21ste trad zij in bij de Franciscanessen in Denekamp. 
Zij werkte o.m. in het ziekenhuis in Enschede, deed maatschappelijk 
werk en gaf les aan de Pabo in Hengelo. 
Na 24 jaar trad ze uit. In 1986 kwam zij via de Thaise monnik 
Mettavihari in contact met het Boeddhisme.  
Al vele jaren geeft ze les in de vipassanameditatie en de 
boeddhistische leer. Dit doet ze op een lichte en levendige manier die 
veel mensen aanspreekt. Ook schrijft ze columns waarin ze kort maar 
krachtig boeddhistische thema`s verheldert aan de hand van haar 
eigen levenservaring. 
Er zal deze middag ook ruimte zijn om uw vragen aan Jotika te stellen 
of met haar in gesprek te gaan.  
 
Agenda 
Vanaf 13.45 uur ontvangst met koffie of 
thee 
14.00 uur; Opening door de voorzitster 
Diny Rosendaal 
Bezinning door pastor Marga klein 
Overmeen 
Lezing door Jotika Hermsen 
Sluiting rond 16.00 uur 
Voor de onkosten van deze middag vragen wij een vrijwillige bijdrage.  
Wij hopen op een mooie deelname en een gezellige middag en zien u 
graag op 1februari. 
 
Werkgroep: “Zoeken Niet Moe”. Ik blijf onderweg”.  
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Mededelingen locatie H. Alphonsus 

 
 
 

Wijziging aansprakelijkheid 

grafmonumentenverzekering 

 

Geachte parochianen, 

 

Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve 

grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te 

vervallen.  

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, 

eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. 

Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve 

grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke 

instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde.  

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te 

dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het 

grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt. 

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het 

grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.  

 

Met vriendelijke groet,  

De Locatieraad 

 
 
 

 
De viering van zondag 11 februari (is via livestream te bekijken en) 
wordt ook uitgezonden via NOOS. 
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Eerste Heilige Communie 2024 (korte samenvatting uit vorig nieuwsblad) 
In april 2024 zal een Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden in 
Dedemsvaart. I.v.m. het sterk teruglopende aantal communicantjes zal 
dit een samenwerking zijn tussen de Belte, Slagharen en Dedemsvaart. 
Wij nodigen u van harte uit voor de ouderavond, op 

maandagavond 5 februari om 19.00 uur in de parochiezaal in 

Dedemsvaart. Voor de ouderavond mag u uw aanmelden bij;                                     

Chantal Hoving (de Belte/ Slagharen chantalwerink@hotmail.com) of 

Cindy Assen (Dedemsvaart: cindyassen@skot.nl)                                    

Aanmelden is niet verplicht, maar dan weten wij op hoeveel ouders wij 

kunnen rekenen. Voor vragen mag u ons ook altijd mailen.                                             

De Communiewerkgroep. 

Koffiedrinken na de viering                                          
Zondag 4 februari is er na de viering koffiedrinken, dit keer verzorgd 

door groep 2                                                                      
Wij hopen u allen te ontmoeten! 

Inloopmiddag:                                                                        
Beste mensen,                                                                                             

Het was een gezellige inloopmiddag in januari.                                               

Ook de tweede zondagmiddag van februari, 11 februari a.s. van 14.00 

uur tot 16.00 uur hopen we u te kunnen verwelkomen voor een kopje 

koffie of thee en een gezellig spelletje, zoals kaarten, rummikub e.d. 

Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. Weet u iemand 

die dit ook leuk vindt neem hem of haar dan mee. Blijf gezond en graag 

tot ziens op 11 februari                                                                

Hartelijke groeten, Annie Bosch tel. 0523 681762 

Agenda parochiezaal    
Zo.  11 febr.  14:00 uur, inloopmiddag  
Ma. 12 febr.  19:30 uur, Zijactief    
Ma. 19 febr.  20:00 uur, Jaarvergadering H. Alphonsus 
Wo. 21 febr.  19:30 uur, R.K. Vrouwenvereniging                                                 
 

mailto:chantalwerink@hotmail.com
mailto:cindyassen@skot.nl
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Nieuws vanuit de verenigingen 

Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 3 februari om 14:00 uur Bingo 
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 

 
Zijactief                                                                                                       
Maandag 12 februari om 19.30 uur in de parochiezaal                        

Deze avond staat in het teken van het zeemansleven. We duiken in de 

geschiedenis van de Gouden Eeuw.  

Johannus Fabricius schreef het jeugdboek “De scheepsjongens van 
Bontekoe” in 1924. Hij was geïnspireerd door het eerste deel van het 
scheepsjournaal van Willem IJsbrantz. Bontekoe, schipper in dienst 
van het VOC “De Nieuw Hoorn”, dat een reis naar Nederlands-Indië 
maakte. Het schip vertrok van Texel op 28 december 1618.  
Een kort overzicht. 
 
Hajo en Rolf nemen dienst als scheepsjongens. Padde, Hajo’s 
boezemvriend, wordt bemanningslid tegen wil en dank doordat hij een 
dutje doet aan boord en niet merkt dat “De Nieuw Hoorn” het ruime sop 
kiest. Bij het uitbreken van een brand, waarbij het schip ontploft, 
overleven ruim 70 opvarenden en zij varen in een jol naar Sumatra. 
Daar beleven zij allerlei avonturen.   
Bontekoe tekende zijn belevenissen rond 1626 op, het scheepsjournaal 
was verloren gegaan toen het schip zonk. Tot de ontploffing van het 
schip komt het reisverloop vrij nauwkeurig overeen. Daarna kunnen de 
details van de gebeurtenissen niet met zekerheid worden vastgesteld.   
Na de pauze gaan we zeemansliederen zingen, muzikaal omlijst door 
Géke Belt en Jan Overberg op de accordeons. 

Deze activiteit wordt verzorgd door Fenny Pieper en 
Margreet Kok.                                                                                

R.K. Vrouwenvereniging 
Woensdag 21 februari, om 19:30 uur Remedica. 
Voorlichting en presentatie. Vitaal in het voorjaar, en een mooie 
lentedag. 
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Uitnodiging 

           Jaarvergadering 

geloofsgemeenschap Slagharen. 

Deze wordt gehouden op maandag 19 februari 2024 om 20.00 uur               

in de parochiezaal. 

Agenda: 

1. Welkom/opening door de voorzitter, mevr. A. Kosse. 

2. Overzicht afgelopen jaar door A. Kosse 

3. Voorlopige jaarcijfers 2023 en begroting 2024 door financieel 

beheerder dhr. T. Schlepers 

4. Verslag activiteiten van de pastoraatgroep: 

 - profieldrager Catechese : mevr. A. Kosse 

 - profieldrager Diaconie : mevr. I. Santman 

 - profieldrager Liturgie  : mevr. I. Santman 

 - profieldrager Opbouw : dhr. H. Juurlink 

5. Pauze. 

6. Uitleg over status parochietuin door dhr. Perdaan en/of dhr. M. 

Wenker 

7. Rondvraag & sluiting 

Uitdeling van de enveloppen aan de collectanten van kerkbalans door dhr. 

J. de Gooijer. 

Daarna is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en 

een drankje. 


