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Bestuur Emmanuel Parochie                                           
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.                                     

Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel                                                   

Secretaris, mevr. I. Viskaal                                                    

Penningmeester, dhr. L. Broeks                                                    

Bouwzaken, dhr. B. Lenferink                                                       

Algemeen lid, dhr. R Bosma 

Info Emmanuelparochie Pastoraal team 

Pastoor André Monninkhof      
06 – 227 86 151  monninkhof@hetnet.nl 
Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur 
    
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen 
06 – 182 76 484   m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 
 
Pastoraal werkster Ria Doornbusch 
06 - 144 06 955   pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag: Vrijdag 
 

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    
Parochievicaris Hans de Vries, priester  

prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 
06 – 235 81 998   antonwenker@online.nl 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, 
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Diaken Richard Meijer 

richard@rkdiaken.nl  
Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
ziekenhuis en hospice 
 

 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:pastordoornbusch@gmail.com
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:antonwenker@online.nl
mailto:richard@rkdiaken.nl
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Secretariaat van het pastoraal team 

Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink 
06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
 

Pastorale nood 
In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria 
Doornbusch 
 

Ziekenzalving of zegen 
Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen 
met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga klein Overmeen en 
pastor Ria Doornbusch. 
 

Biecht 
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met  
pastoor André Monninkhof. 
 

Facebook  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521 
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 
Website    https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/ 
 

Slagharen:  
Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Bankrekening Emmanuelparochieparochie (geloofsgemeenschap H. 

Alphonsus de Liguori) 

NL88 RABO 0147 7013 41 
Hebt u de kerkbijdrage al betaald? 
U kunt dit ook doen met behulp van  
deze QR-code 
 
 
 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521
https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/
https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/
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Bestuur van de locatieraad                                              
Voorzitter:      mevr. Antoinette Kosse            tel.: 06-25578075 
Secretaris:      dhr. Bas Kok                             tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Theo Schlepers         tel.: 06-50512517 

Pastoraatsgroep      
Opbouw:     dhr. Herman Juurlink         tel.: 0523-683299 
Diaconie:     mevr. Ineke Santman                tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese:  
 

Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10:00 – 12:00 uur                     
Vrijdag:  10:00 -  12:00 uur 
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl                                     
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
 

Kosters:     
Mevr. Hilda Berg                     tel.: 06-20191061 
dhr. Catharinus Maas             tel.: 06-55395950 
 

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-5262170 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
 

Livestream 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de website 
van onze kerk; 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen 

Voor alle actuele informatie,  
zie bovengenoemde website of scan deze QR-
code 
 
 
 

 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 

Maria is altijd bij ieder die zich alleen en verlaten voelt 
 
Dagelijks ervaar ik meer dan eens dat mijn geloof in Onze-Lieve-Vrouw 
een positief gevoel geeft. Geloven in Maria geeft me rust in het hoofd  
en bezorgt het besef van zin in het leven. In gesprek met Haar deel ik 
dagelijks wat me overkomt, ter harte gaat en bezighoudt, zoals 
plannen, ervaringen en zorgen. Dit gebeurt in openheid, zonder gêne, 
want met verlegenheid kom ik niet veel verder. Door met Maria 
persoonlijk, op een vertrouwelijke manier in gesprek te gaan, wordt de 
band met Haar hechter. Dit doen, verfrist mijn geest en dat komt de 
gezondheid ten goede. Het lijkt dan dat in mijn hart een stem van liefde 
klinkt. 
Door het geloof in de Moeder Gods ervaar ik met Haar een 
vertrouwensband en daardoor heb ik ook een gezonde relatie met 
geloofsgenoten. 
Ik ben ervan overtuigd, dat Maria het goed met me voorheeft. Hierdoor 
ervaar ik impulsen voor de mentale en fysieke gezondheid. Dit geeft 
me een warm gevoel. Onze-Lieve-Vrouw waakt over mij en met dit 
besef voel ik me geliefd door Haar. Naarmate ik in jaren klim, ervaar ik 
meer en meer de behoefte me tot Maria te wenden. Steeds sterker is 
het besef van mijn grote kwetsbaarheid en nietigheid in dit tijdelijk 
verblijf op aarde.  
In vergelijking met een tijd terug maak ik meer overwogen keuzes en 
staat Maria centraler dan ooit in mijn verrassend leven. Het is tijd voor 
Haar maken en ik ben dan ook vaak in gebed tot Onze-Lieve-Vrouw. 
Dan vertel ik mijn wederwaardigheden, dank Maria voor mijn bestaan, 
de context waarin ik verkeer en het bij Haar in gedachten te mogen 
verblijven. Vragen doe ik Maria niets; ik dank en deel. Hierdoor neemt 
de invloed van Haar toe en ik verwelkom dit met vreugde. 
Hoe belangrijk Maria is voor mij, mijn diepste ervaringen heb ik met 
Jezus.  
Zijn liefde mocht ik meer dan eens ervaren; liefde zonder maat zoals 
Bernardus van Clairvaux al duizend jaar geleden zei “De enige maat 
van de Godsliefde is het mateloze”. Vanuit Christus’ liefde probeer ik te 
leven. 
En soms zie: de aarde zit boordevol hemel. “De aarde zit boordevol 
hemel 
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en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God. Maar 
enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. De rest zit er omheen en 
plukt bramen” (Elisabeth Browning). Door Maria tot Jezus. Als we 
Maria zoeken, zullen we ook Jezus vinden en we zullen een beetje 
meer begrijpen van wat er in Jezus’ goddelijk Hart omgaat. Ik wens u 
Gods rijkste zegen toe tijdens onze zoektocht ook in de Mariamaand.  
 
Hans de Vries, priester.  
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)  

 

Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Za.   4 mei 18:00 uur, EV (Dodenherdenking) 
Zo. 12 mei   9:00 uur, WGR Slagharen 2 (Moederdag) 
Zo. 19 mei   9:00 uur, EV (Pinksteren) 
Za. 25 mei 19:00 uur, CV 
 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Za.   4 mei 18:00 uur, EV (Dodenherdenking) 
Do.   9 mei   7:00 uur, EV (Hemelvaartsdag) 
Zo. 12 mei   9:00 uur, EV (Moederdag) 
Za. 18 mei 19:00 uur, EV (Pinksteren) 
Zo. 26 mei   9:00 uur, CV (H. Drie-eenheid) 
 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   5 mei 11:00 uur, EV 
Zo. 12 mei 11:00 uur, WGR Slagharen 2 (Moederdag) 
Zo. 19 mei 11:00 uur, EV (Pinksteren) 
Zo. 26 mei 11:00 uur, CV (H. Drie-eenheid) 
 
Maandag 20 mei (H Maria, Moeder van de kerk) is er om  
10:00 een Eucharistieviering met past. Monninkhof in HEINO. 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 

 
 
Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
In De Eik is er elke 1ste vrijdag van de maand een viering  
om 15:00 uur. In de Nieuwe Wever is er elke 2de vrijdag van de 
maand een viering 
om 15:00 uur.  
Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom. 
Na de viering is er koffiedrinken. 



8 
 

Liturgische vieringen/intenties, 

Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori  

Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9:00 uur Eucharistieviering  
Weekend-viering:     19:00 uur Zaterdag of  9:00 uur Zondag 
 
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;     https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Do. 2 mei 
 Broeder Cornel 
 
Zo. 5 mei (Bevrijdingsdag) 
 9:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof met 
 samenzang 
 Bertus Tholen; Tiny Meijer-v. Rijswijk; Leny Spijker en fam. 
 Spijker-Korttrik; Jan en Miep Peters; Jans Meijer 
 
Di. 7 mei 
 Pastor Zandbelt; Marietje Hagemeijer- Haverkotte 
 
Do. 9 mei (Hemelvaart) 
 7:00 uur, Eucharistieviering past. Wenker op DE BELTE 
 
Za. 11 mei 
 19:00 uur, Communieviering, past. werk. Klein Overmeen 
 m.m.v. Cornel 
 Gerard en Gré de Vent-Koorman; Anton de Vent; Britt 
 Kosse; Winy Spijker-Oude Nijhuis; Johan Feddema; Mariët 
 Perdaan; Ouders Schlepers- de Munnik en fam.; Jan en Miep 
 Peters; Marietje Hagemeijer-Haverkotte; Tiny Meijer-v. Rijswijk 
 Jans Meijer 

Di. 14 mei 

 Pastoor Noordman 

Do. 16 mei 
 Pastoor Langkamp 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Zo. 19 mei (Pinksteren) 
 9:00 uur, Eucharistieviering past. de Vries m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouder Juurlink-
 Spijker; Fam. de Gooijer-v.d. Most; Bertus Wenker en 
 overleden leden van het Caeciliakoor; Bennie en Berny 
 Maas; Fam. Mecklenfeld-Scholten; Bertus en Gerda 
 Holtkuile-Cents; Jan en Miep Peters; Rieks en Mieke Arkes; 
 Jans en Rika Hegeman-Soppe; Fam. Dekker-Biemans; Hein 
 Tholen; Jans Meijer 
 
Di. 21 mei 
 Pater Oude Hengel 
 
Do. 23 mei 
 Broeder Cornel 
 
Za. 25 mei (H. Drie-eenheid) 
 19:00 uur, Eucharistieviering, past. de Vries m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Bertus Tholen; Betsie Wenker-Elfrink; Ouders Wenker-Maas 
 Jans Meijer 
 
Di.  28 mei 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 30 mei 
 Pastoor Noordman 
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Overleden op 16 april jl. 

Johannes Bernardus Meijer 
Op een leeftijd van 81 jaar 

 
 Laten we hem in onze gebeden herdenken 

      
 

Misdienaar beurten  

Ook misdienaar/misdienette worden?  
Voor vragen kun je contact opnemen met Hilda Berg. Tel.: 683081 

 

Opbrengst collecte 
Zo. 17 maart €     40,00  

Palmzondag €     60,60 

Pasen €   159,00 

Zo.   7 april €     45,70 

Paaskaars €   226,70 

Vastenactie €   276,00 

 

Kroniek 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De vastenactie van De Kwinkslag  
In de vastentijd van 2024 heeft Katholieke basisschool de Kwinkslag 
meegedaan aan de Vastenactie. Op school hebben de leerlingen les 
gehad over het doel van dit jaar. De onderbouw heeft een prentenboek 
behandeld van Koning Farai. De midden- en de bovenbouw is met 
elkaar in gesprek geweest over het project. Daarnaast zijn de 
leerlingen van KBS de Kwinkslag ook langs de deuren geweest en 
hebben veel geld ingezameld voor het project. Dit hebben ze gedaan 
door te collecteren, maar er zijn ook veel ‘klusjes’ gedaan.  Tijdens de 
Paasviering op school is het bedrag bekend gemaakt. In totaal hebben 
de leerlingen €300 opgehaald. Een bedrag waar iedereen trots op is en 
we hopen dat er veel moestuinen en waterpunten worden aangelegd.  

Zo.   5 mei Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Zo. 19 mei Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Za. 25 mei Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 
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Van de Redactie  
                                                        
Beste medeparochianen,  

Het jaar vordert al weer aardig, we zijn al weer in mei aanbeland. 

We beginnen met zaterdag 4 mei, Dodenherdenking. 

Dan op 5 mei, Bevrijdingsdag, is er een eucharistieviering in de kerk. 

Op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, is er hier geen viering, maar op 

de Belte om 7.00 uur een Eucharistieviering. 

En dan volgt het Hoogfeest van Pinksteren, op zondag 19 mei een 

Eucharistieviering in de kerk. En op 2e Pinksterdag om 10.00 uur een 

Eucharistieviering in Heino. 

In het weekend van 25 en 26 mei vieren we het feest van de H. Drie-

eenheid. 

Wij wensen u een goede maand toe, met een beetje meer zon. 

De Redactie 
 

Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad juni, 15 mei 2024 

Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Juni:        15 mei      21 mei                     22 mei 
Juli/aug:  15 juni      25 juni                     26 juni 
 
Wij feliciteren  
Wij feliciteren iedereen die in de maand mei jarig is. Wij wensen u allen 
een fijne en gezellige dag toe en een gezond en gelukkig nieuw 
levensjaar. 
 
 

4 mei Dodenherdenking 
Tijdens Dodenherdenking staat Nederland stil bij burgers en militairen 
die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omkwamen in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Deze herdenkingsceremonie 
vindt vanaf heden plaats bij het oorlogsmonument op het kerkplein en 
niet meer in de kerk. U bent van harte welkom om 19:40 uur, om deze 
ceremonie bij te wonen en samen 2 minuten stil te zijn om de 
oorlogsslachtoffers te herdenken. 
 
Dorpsbelang Slagharen. 
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Wat iedere parochiaan wil weten                                        

OP PELGRIMAGE NAAR DE STILLE OMGANG ….                              
EEN INTENSE EN WAARDEVOLLE DAG! 

Samen met pastor Ria Doornbusch en 13 
personen uit de diverse 
geloofsgemeenschappen vertrokken we op 
zaterdag 16 maart jl., iets voor 11:00 uur, 
vanaf station Ommen richting Amsterdam 
om de Stille Omgang te gaan lopen.  
 
De trein; een mooie manier om samen op 
weg te gaan. Zo hadden we voldoende ruimte en tijd om elkaar beter te 
leren kennen. 
Bij aankomst in Amsterdam hebben we onszelf eerst verwend met 
koffie of thee en een heerlijke Bossche bol of een lekker stuk 
appelgebak. 
 
Daarna nam pastor Ria ons mee in een 
wandeling over sterke vrouwen uit het 
verleden in Amsterdam zoals Majoor 
Bosshardt, Aletta Jacobs en Annie M.G. 
Schmidt.                                                                                   
Op diverse plekken stonden we even stil en 
lazen we om beurten wat deze vrouwen voor 
de maatschappij hebben betekend.                                                                           
 
Tijdens de wandeling kwamen we in de Kalverstraat 
langs de Papegaai kerk waar op dat moment, door een 
3-tal personen, Gregoriaanse Vespers werden 
gezongen. Wat prachtig!        
Wat een rust; wat een stilte gaf dat. Even een moment 
van bezinning.                                                                                                  
En wat is het contrast dan groot als je nadien weer in 
het drukke Amsterdamse leven ‘stapt’.                                              
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Voordat we de Stille Omgang liepen hebben we eerst 
stilgestaan bij het monument op de Dam waar foto’s en 
bloemen waren geplaatst ter nagedachtenis aan de 
onlangs overleden Aleksej Navalny.                                                           
Pastor Ria heeft hierbij een gebed uitgesproken en het 
gedicht ‘De weg van de hoop” van Václav Havel 
gelezen en hebben wij uitgesproken wat hoop voor ons 
betekend.         
 
De Stille Omgang hebben we - uiteraard in stilte –  
gelopen met onze eigen Emmanuelgroep.                                                
Op een viertal punten had pastor Ria een 
bezinningsmoment ingelast en natuurlijk hebben we 
geruime tijd stilgestaan op de plek in de Kalverstraat 
waar het Mirakel (Wonder) van Amsterdam heeft 
plaatsgevonden. Meer informatie over het Mirakel 
(Wonder) van Amsterdam kunt u vinden op 
www.stille-omgang.nl                    
 
De dag sloten we in Amsterdam af met 
het meevieren van een prachtige, 
sfeervolle Eucharistieviering in een 
volle Sint Nicolaasbasiliek waarin 
kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was 
en Mgr. Herman Woorts en vicaris 
Ronald Cornelissen medecelebranten 
waren.                                  
 
Met veel opgedane indrukken, mooie ontmoetingen en gesprekken, 
stapten we rond kwart voor 11 weer uit de trein in Ommen.                                                                 
 
De Stille Omgang ….. iets voor u volgend jaar???                                            
 
Een pelgrim uit Vilsteren 

 
 

 
 

http://www.stille-omgang.nl/
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“Gluren bij de buren                           
Samen met ons pastoresteam hebben wij al 2 

bijeenkomsten gehad. Wie zijn dan die ‘wij’? 

hoor ik u denken, en waarvoor waren die 

bijeenkomsten. Die ‘wij’ zijn de vrijwilligers van 

al onze geloofsgemeenschappen die zich bezighouden/hielden met de 

doop, de Eerste Communie en het Vormsel. Jarenlang hebben wij dit 

verzorgd op onze eigen locatie. Al dan niet in samenwerking met de 

scholen. In de loop van de tijd kwam het steeds meer bij de parochie 

zelf te liggen mede omdat het dopen en de andere sacramenten 

terugliepen. Hierdoor werden ze de laatste tijd al eens in de 2 jaar 

gedaan i.p.v. elk jaar. Het pastoresteam hoorde positieve geluiden over 

Gezinszondagen in andere parochies. Hierover zijn we samen in 

gesprek geweest. Het is de bedoeling dat deze Gezinszondagen ook 

gestalte gaan krijgen in onze Emmanuelparochie. Op zondag 10 maart 

en op zondag 17 maart zijn we met een groepje op bezoek geweest bij 

de geloofsgemeenschappen van onze ‘buren’ in Deventer en in Raalte. 

Dit om eens mee te kijken hoe de Gezinszondagen gestalte worden 

gegeven daar. Want het meebeleven geeft een beter beeld dan er 

enkel over horen praten. Bij beide bezoeken was er eenzelfde soort 

volgorde van de zondag. Om half 11 is er een eucharistieviering waarin 

de kinderen ook mogen meehelpen. Denk hierbij aan; luiden van de 

bel, collecteren en helpen bij het klaarmaken van de tafel. Ook worden 

de kinderen actief betrokken bij de overweging, waarbij ze ook 

gevraagd wordt om naar voren te komen, zodat ze mooi vooraan 

zitten. Na de viering is er een eenvoudige maaltijd (drinken en een 

broodje). Na het eten gaat de groep dan uiteen. De ouders gaan in 

gesprek met de pastor. De kinderen worden verdeeld in 3 groepen op 

leeftijd. De kleinsten, de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste 

Communie en de kinderen die zich voorbereiden op het Vormsel. Hier 

krijgen de kinderen een uurtje catechese op eigen niveau. We hebben 

bij elke groep even mogen meekijken. Hierdoor hebben we een goede 

indruk gekregen van de inhoud van een Gezinszondag. Tijdens de 

bijeenkomst in Deventer werd ik al enthousiast. En na het “gluren bij de 

buren” in Raalte was ik nog enthousiaster. In Raalte maken ze ook 

gebruik van een mooi doorlopend project.  
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Dit is bij elke groep te gebruiken en wordt door de jaren steeds verder 

aangevuld. Ik denk dat ook in onze Emmanuelparochie deze 

Gezinszondagen een mooie aanwinst kunnen zijn. Misschien moeten 

we er nog een paar dingen aan veranderen zodat het goed past binnen 

onze brede parochie, maar daar hebben we nog wel even de tijd voor. 

Ik hoop dat we op onze eigen manier binnenkort mooie 

Gezinszondagen kunnen neerzetten.                                         

Natascha Berendijk, Jeugdpastoraat Heino 

 
Vilsteren 
De Stichting Vilsteren Samen Actief organiseert 28 April 2024 
wederom haar traditionele wandeltocht Deze wandeling rond het dorp 
Vilsteren leidt je zowel door uitgestrekte bossen, als langs de heide en 
door het boeren buitengebied. Er is keuze uit drie verschillende 
wandelingen van ongeveer 5, 10 of 15 km voor de wat meer geoefende 
sportieveling.  
Tussen 10.00 en 13.00 uur kun je starten vanaf de parkeerplaats naast 
de kerk. Tegen betaling van € 3.00 pp (kinderen t/m 12 jaar € 1.50) 
krijg je een omschrijving van de bezienswaardigheden die je onderweg 
tegenkomt. Op het eind van de wandeling kun je naast koffie, thee en 
frisdrank genieten van een kom dampende soep en heerlijk 
versgebakken pannenkoek in de “Vilsterij”. De opbrengst van deze 
activiteit komt geheel ten goede aan het onderhoud en het in stand 
houden van de Vilsterij. 
De wandeling gaat door, zelfs als het weer tegenzit. De wandeling gaat 
grotendeels over zandpaden, dus trek goede schoenen aan en warme 
(regen)kleding. Iedereen die zin heeft aan een voorjaarswandeling is 
van harte welkom. We hopen op een goede opkomst! 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur. 
 

Koorleden gezocht Dedemsvaart 
Het RK gemengd kerkkoor Con Amore onder leiding van Bernard 
Slofstra  (http://www.vitus-kerk.nl/) is op zoek naar enthousiaste 
koorzangers. Met name bassen en sopranen zijn zeer welkom.  
Het koor repeteert op woensdagmiddag van  
14.00 uur tot 16.00 uur in het parochiecentrum.  

http://www.vitus-kerk.nl/
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Het repertoire is zeer gevarieerd: Latijnse en Nederlandse missen, 
hedendaagse kerkmuziek, meerstemmige Nederlandse- liederen.  
Het koor zingt eenmaal per twee weken op zaterdagavond (19.00 uur) 
of zondagmorgen (9.00 uur) in een viering. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij A. Snoek, voorzitter van het koor, 
tel: 0523-649059 /0655383470,  e-mail 
adriaanvanavereest@gmail.com  
of bij de secretaris Truus Redder 0523-613942 / 06 18991824, email 
truusenguus@hotmail.com 

 
Mededelingen locatie H. Alphonsus 
 
 
 
 
 

 
 

Koster(s), (m/v) gezocht 
 

      In onze geloofsgemeenschap zijn al veel vrijwilligers                                   
actief om de kerk draaiende te houden, dit mede uit sociaal oogpunt. 

      Sinds een tijdje zijn we op zoek naar een koster (m/v) om de   
huidige kosters te ondersteunen met hun taken. 
         Vele handen maken immers licht werk. 

        Bent u nieuwsgierig naar wat de taak van een koster                      
inhoudt? dan willen we dit graag toelichten 

  in een vrijblijvend gesprek. Elke woensdag en vrijdag van 
10:00-12:00 uur bent u welkom om een kijkje te komen nemen  

        of bel 0523-681331 (Secretariaat)  
        of 0523-683299 (Herman Juurlink)                       
        voor het maken van een afspraak. 
 

 
 
 
 

mailto:adriaanvanavereest@gmail.com
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Koffiedrinken na de viering                                            
Zaterdag 11 mei is er na de viering koffiedrinken, dit keer verzorgd 

door groep 1                                                                          
Wij hopen u allen te ontmoeten! 

Verloting Paaskaars                                                                        
Het winnende lotnummer van de Paaskaars is; Geel 547 en de winnaar 

van dit jaar is Willem Bouwhuis 

 
Nieuws vanuit de verenigingen 
 

Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 4 mei om 14:00 uur, Bingo 
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 
 

R.K. Vrouwenvereniging  
Woensdag 15 mei om 19:30, sluitingsavond 
Ook dit jaar sluiten wij het seizoen af met een bingo en een verloting. 
Iedereen graag een kopje en een glaasje meenemen. Het bestuur 
wenst iedereen een prettige en zonnige vakantie toe.                                                    
                                                  

Zijactief                                                                      
Maandagavond 13 mei om 19.30 uur in de parochiezaal 

“Lezing over streektaal” door Cathrien Kats 

Cathrien Kats is een gepensioneerd docent pedagogiek, daarnaast 

schrijft zij boeken. Zo schreef zij een boek over de legende van de 

Hongerige Wolf in het Sallands en Nederlands. Op die manier wil ze 

helpen het Sallands in stand te houden. Het plezier van het spelen met 

taal brengt ze graag op deze avond naar voren. Aan de orde komen 

o.a. het Nedersaksisch taalgebied en de waardering voor de muziek 

van Normaal en Daniël Lohues in het dialect. Dit alles omlijst door de 

muzikale bijdrage van Frits van der Zwan.  

Maandagavond 29 april film om 19.30 uur in de parochiezaal 
De film welke gedraaid gaat worden is nog niet bekend.  
Een introducé mag meegenomen worden. 
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Afdeling Slagharen-Schuinesloot-Lutten-De Krim   

Beste mensen,  

In het kader van het 75-jarige jubileum van de 
Nationale Zonnebloem organiseren wij, net als andere 
plaatsen, ook een ‘Walk ‘n Roll’ waar al onze gasten en 
vrijwilligers aan mee kunnen doen; beperking of geen 
beperking. 
 

Zo willen wij op de laatste avond van de Avondvierdaagse 
Slagharen/Lutten, tijdens het defilé gezellig een stukje meelopen of 
rollen met de rollator, rolstoel, scootmobiel of wat men wil.  
Een familielid/vriend(in)/kennis kan zo nodig begeleiden.  
 
Met dit evenement proberen wij ook onze Zonnebloemafdeling meer 
zichtbaar te maken.  
Veel mensen kennen de Zonnebloem nl. alleen van de boot maar niet 
van wat we in onze dorpen aan activiteiten organiseren. 
  

 
Wanneer:  
vrijdagavond 31 mei 2024  
 
Waar: 
Parkeerplaats Jeha 
              
Aanvang:   
19.45 uur 
   
Einde:           
± 20.45 uur  
  

        
Met vriendelijke groet, De Zonnebloem   
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Ja ik word lid en steun           
hiermee het behoud van

   de aula voor onze regio! 

Voor €10,- per jaar (per adres) word ik lid van de Algemene 
Mortuariumvereniging Slagharen e.o. en draag daarmee bij aan het 
behoud van deze voorziening voor onze regio.  
Voor leden van de vereniging gelden tevens andere tarieven bij 
opbaring in de aula. 
Goed om te weten: De vereniging is eigenaar van het gebouw, staat 
los van de begrafenisvereniging, ontvangt geen gelden van de 
overheid en is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of welke 
geloofsovertuiging u heeft. Echt een vereniging voor iedereen, door 
iedereen dus!  
 
NAAM      

  ---------------------------------------------------------------------- 
ADRES     

  ---------------------------------------------------------------------- 
PC & PLAATS 

  ---------------------------------------------------------------------- 
TELEFOON 

  ---------------------------------------------------------------------- 
E-MAIL 

  ---------------------------------------------------------------------- 
GEBOORTEDATUM 

  ---------------------------------------------------------------------- 
REKENINGNR. 

  ---------------------------------------------------------------------- 
HANDTEKENING 

  ---------------------------------------------------------------------- 
      Hierbij geef ik toestemming voor het automatisch  
  incasseren van €10,- per jaar. 
 
Inleveren ingevuld formulier kan in de brievenbus van de aula 
(Hazepad 1 in Slagharen) 
 
DIGITAAL AANMELDEN? Ga dan naar www.aulaslagharen.nl 
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Help ons aan een 
toekomstbestendige aula voor 
iedereen! 
Voor het verduurzamen en 
moderniseren (mooie 
ceremonieruimte en 
opbaarruimtes met warme 
uitstraling) van de aula zijn we 
op zoek naar donaties en 
sponsoren. We hebben de 
afgelopen tijd al veel nieuwe 
leden mogen verwelkomen en 
subsidies toegezegd gekregen, 
maar daarmee zijn we er 
helaas nog niet.  

Wilt u als bedrijf of particulier 
doneren? 
Dat kan! Maak uw donatie over 
op rekeningnummer 
NL05RABO0147723205 t.n.v. 
Mortuariumvereniging 
Slagharen of scan de QR-code 
hieronder! Sponsor worden?  
Ook dat is mogelijk, neem dan 
contact met ons op via 
sponsoring@aulaslagharen.nl

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


