
1 
 

Nieuwsblad 
September 2024 

 

                          

                           

                            

 

                             Aandacht 

We hebben elkaar nodig, 

dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte 

en aandacht voor elkaar. 

Waarom niet even praten? 

Waarom geen lieve lach? 

Zo zorg je voor een lichtpunt 

ook op een donkere dag. 

Iemand die naar je luistert, 

iemand die met je praat. 

Dat is nou juist hetgene 

waar ’t bij een mens om gaat. 
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Bestuur Emmanuel Parochie                                           
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.                                     

Vicevoorzitter, dhr. G. Boekel                                                   

Secretaris, mevr. I. Viskaal                                                    

Penningmeester, dhr. L. Broeks                                                    

Bouwzaken, dhr. B. Lenferink                                                       

Algemeen lid, dhr. R Bosma 

Info Emmanuelparochie Pastoraal team 

Pastoor André Monninkhof      
06 – 227 86 151  monninkhof@hetnet.nl 
Vrije dag (en): Dinsdag na 17.00 uur en Zaterdag tot 16.00 uur 
    
Pastoraal werkster Marga klein Overmeen 
06 – 182 76 484   m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 
Vrije dag(en): zondagmiddag t/m maandag 
 
Pastoraal werkster Ria Doornbusch 
06 - 144 06 955   pastordoornbusch@gmail.com 
Vrije dag: Vrijdag 
 

Groot team (ondersteunt het pastoraal team)    
Parochievicaris Hans de Vries, priester  

prhansdevries2020@gmail.com 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op dinsdagavond, 
woensdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Priester-assistent Anton Wenker M.H.M. 
06 – 235 81 998   antonwenker@online.nl 
Beschikbaar voor eucharistievieringen op donderdagochtend, 
vrijdagochtend, zaterdagavond en zondagochtend.  
 
Diaken Richard Meijer 

richard@rkdiaken.nl  
Beschikbaar: bezoekwerk verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
ziekenhuis en hospice 
 
  

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:pastordoornbusch@gmail.com
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:antonwenker@online.nl
mailto:richard@rkdiaken.nl
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Secretariaat van het pastoraal team 
Mevrouw Brigitta Seekles-Huinink 
06 – 161 66 736 brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl 
 

Pastorale nood 
In geval van pastorale nood kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
pastoor André Monninkhof, pastor Marga klein Overmeen of pastor Ria 
Doornbusch 
 

Ziekenzalving of zegen 
Voor de ziekenzalving kunt u eveneens rechtstreeks contact opnemen 
met pastoor André Monninkhof, en voor de ziekenzegen kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastor Marga klein Overmeen en 
pastor Ria Doornbusch. 
 

Biecht 
Voor een afspraak voor het sacrament van de biecht, kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met  
pastoor André Monninkhof. 
 

Facebook  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521 
Instagram https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/ 
Website    https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/ 
 
 

Slagharen:  
Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Bankrekening Emmanuelparochie (geloofsgemeenschap H. Alphonsus 

de Liguori) 

NL88 RABO 0147 7013 41 
 
Hebt u de kerkbijdrage al betaald? 
U kunt dit ook doen met behulp van  
deze QR-code 
 
 
 

mailto:brigitta.seekles@emmanuelparochie.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087967527521
https://www.instagram.com/emmanuel_parochie/
https://emmanuelparochie.nl/emmanuel/
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Bestuur van de locatieraad                                              
Voorzitter:      mevr. Antoinette Kosse            tel.: 06-25578075 
Secretaris:      dhr. Bas Kok                             tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Theo Schlepers         tel.: 06-50512517 

Pastoraatsgroep      
Opbouw:     dhr. Herman Juurlink         tel.: 0523-683299 
Diaconie:     mevr. Ineke Santman                tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese:  
 

Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10:00 – 12:00 uur                     
Vrijdag:  10:00 -  12:00 uur 
E-mail: slagharen@emmanuelparochie.nl                                     
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
 

Kosters:     
Mevr. Hilda Berg                     tel.: 06-20191061 
dhr. Catharinus Maas             tel.: 06-55395950 
 

Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  
 
 

Livestream 
De weekendvieringen zijn ook te volgen via livestream op de website 
van onze kerk; 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen 
 

Voor alle actuele informatie,  
zie bovengenoemde website of scan deze QR-
code 
 
 
 

 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 

Gods liefde en verantwoordelijkheid is als een Adelaar 
 
Weinig emoties zitten zo diep verankerd als de ouderlijke drang om een 
kind te beschermen, bij zowel dieren als mensen. Zo is te zien dat 
families van Afrikaanse olifanten een cirkel vormen om een kwetsbaar 
kalfje heen als er gevaar dreigt. Ook in de menselijke maatschappij 
staan ouders vaak klaar om hun kinderen tegen gevaren in bescherming 
te nemen. 
Zelfs één van de meest atypische families ter wereld, de Britse 
koninklijke familie, laat dit gedrag zien op een verrassend typische 
manier. Omdat deze familie voortdurend in de aandacht is van de 
roddelpers, staat zij onder constante hoogspanning. Tegen zo’n leven 
willen ze hen beschermen. 
In de Bijbel wordt het instinct van mens en dier om jongen te 
beschermen tegen gevaar als beeld voor Goddelijke bescherming 
gebruikt. Neem bijvoorbeeld het volgende vers: 
Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je 
op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht (Ex. 
19 vers 4). 
Op het eerste gezicht lijkt dit vers niet te gaan over ouderlijke liefde. 
Maar daar dachten een aantal rabbijnen uit de eerste eeuwen na 
Christus anders over. Ze gingen beredeneren waarom de tekst het hier 
over adelaarsvleugels heeft en niet over, zeg, kraaienvleugels. Het 
verschil is volgens de rabbijnen dat kraaien en andere vogels hun jongen 
tussen hun poten dragen, terwijl de adelaar zijn jongen op zijn vleugels 
draagt. (Inmiddels weten we dat dit niet echt zo is, maar vermoedelijk 
alleen zo lijkt van onderaf bekeken.) De adelaar hoeft namelijk geen 
gevaar van andere vogels boven hem te vrezen. Alleen de mens kan 
hem met zijn pijlen raken. Door de jongen op zijn vleugels te dragen, 
beschermt de adelaar hen voor de pijlen die van onderaf komen. Op een 
gelijkaardige manier heeft God zijn volk beschermd tegen de gevaren 
die het bedreigden. 
Het is een prachtig beeld: God draagt ons als op adelaarsvleugels. God 
beschermt zijn volk met ouderlijke liefde. Met zelfopofferende liefde 
zelfs, volgens de rabbijnen: de adelaar vangt de pijlen namelijk op zodat 
zijn jongen ongedeerd blijven. Huub Oosterhuis geeft zijn eigen draai 
aan dit beeld in het bekende lied 'Die mij droeg': 
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Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer 
opgegooid, totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 
Als gelovigen zijn we geen passieve kinderen die voor altijd ‘bemoederd’ 
moet worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de adelaarsjongen zelf 
kunnen vliegen en grote adelaars worden ('totdat ik vliegen kon op eigen 
kracht'). Daarom krijgen we de vrijheid om zelf op weg te gaan. Maar 
soms gaat het ook mis en gaan we vreemde goden aanbidden. Blijkbaar 
is Gods ouderlijke liefde niet alleen beschermend, maar ook bevrijdend 
('die mij hebt geworpen in de ruimte'). We krijgen zelfs de ruimte om te 
vallen in de aanbidding van vreemde goden. 
De mate van bescherming die ouders aan hun kinderen geven bevindt 
zich, gemeten aan dit voorbeeld, idealiter dus ergens tussen de twee 
uitersten van totale bescherming en totale passiviteit in. Dat is treffend 
beschreven door Rabbijn Edwin Friedman, in een parabel. 
Baby Vogel moet leren vliegen van mama en papa Vogel, maar hij blijft 
maar vallen. En steeds wanneer zijn ouders hem weer opvangen, denkt 
hij bij zichzelf: “ik weiger om met mijn vleugels te klapperen, alleen 
omdat zij dat willen.” Op een ochtend waren mama en papa Vogel weg. 
Baby Vogel dacht bij zichzelf: “hoe durven ze!” Hij zou het alleen toch 
niet redden? Hij besloot het hun betaald te zetten en sprong naar 
beneden. Maar terwijl hij naar beneden tuimelde, begonnen zijn vleugels 
oncontroleerbaar te klapperen. Hij probeerde ze nog terug te stoppen, 
maar al snel zweefde hij door de lucht.  
Deze fabel toont hoe over-verantwoordelijk handelen een ongewenste 
uitwerking kan hebben. Tegelijkertijd was het Baby Vogel ook niet gelukt 
om te vliegen als de ouders helemaal niets hadden gedaan of gezegd. 
De kunst van de ouderlijke liefde is blijkbaar om de vruchtbare 
middenweg te vinden. Daar hoort bescherming tegen gevaar bij maar 
ook vrijheid om zelf met gevaren om te gaan. Ook in de rabbijnse parabel 
zien we beide elementen terug, hoewel de ouderlijke bescherming de 
focus is. 
Wij maar ook papa en mama Vogel: allemaal bevinden wij ons ergens 
op de schaal tussen aan de ene kant over-verantwoordelijk ouderlijk 
handelen en aan de andere kant passiviteit. Allemaal willen we daarmee 
vruchtbaar gestalte geven aan de liefde voor kinderen. De rabbijnen 
proberen daarnaast, via een parabel een beeld te schetsen van Gods 
beschermende en bevrijdende liefde.  
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Die lijkt volgens hen veel op de vaderlijke liefde van een man die zijn 
zoon voor zich uit laat lopen, maar hem bij dreigend gevaar op zijn 
schouders tilt. Alleen bij concreet gevaar neemt de vader zijn zoon in 
bescherming, en niet constant. De beschermende liefde van God, 
uitgedrukt met het beeld van de adelaar die zijn jongen op vleugels 
draagt, perkt onze vrijheid dus niet volledig in. 
Bovenstaande leert mij daarom dat Gods liefde niet overbezorgd en 
daarmee verstikkend is, maar ons in de ruimte zet, om eindelijk zelf te  
vliegen. 
 
Pastor Hans de Vries 
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Vieringen in de regio. (Wijzigingen voorbehouden)  

Geloofsgemeenschap St. Vitus, Dedemsvaart 
Zo.   1 sept.  9:00 uur, EV 
Zo.   8 sept.  9:00 uur, EV (Ziekenzondag) 
Za.  14 sept.  19:00 uur, WGR Slagharen 2 
Zo.  22 sept.    9:00 uur, Oecumenische viering, WGR Dedemsvaart 
Za.  28 sept.  19:00 uur, WGR de Belte 
 
Geloofsgemeenschap Onze lieve vrouw van Fatima, De Belte 
Zo.   1 sept.  9:00 uur, CV 
Za.   7 sept.   19:00 uur, WGR Slagharen 1 
Zo. 15 sept.  9:00 uur, EV 
Za. 21 sept.   19:00 uur, EV 
Zo. 29 sept.     9:00 uur, EV 
 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus, Hardenberg  
Zo.   1 sept. 11:00 uur, CV 
Zo.   8 sept. 11:00 uur, EV 
Zo.  15 sept. 11:00 uur, WGR Slagharen 2 
Zo.  22 sept. 11:00 uur, EV 
Zo.  28 sept. 11:00 uur, EV 
 
 
EV=Eucharistieviering, CV=Communieviering, WGR=Werkgroep 

 
 
Vieringen in De Eik en Nieuwe Wever. 
In De Eik is er elke 1ste vrijdag van de maand een viering  
om 15:00 uur. In de Nieuwe Wever is er elke 2de vrijdag van de 
maand een viering om 15:00 uur.  
Bewoners, familie of andere belangstellenden zijn welkom. 
Na de viering is er koffiedrinken. 
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Liturgische vieringen/intenties, 

Geloofsgemeenschap H. Alphonsus de Liguori  

Iedere dinsdag 18:45 uur Communieviering 
Iedere donderdag    9:00 uur Eucharistieviering  
Weekend-viering:     19:00 uur Zaterdag of  9:00 uur Zondag 
 
De weekend vieringen zijn ook te volgen via livestream, te vinden 
op;     https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Link; “Uitzending Kerkdienst Slagharen” 
 
Di. 3 sept. 
 Pater Oude Hengel 
 
Do. 5 sept. 
 Broeder Cornel 
 
Zo. 8 sept. (Ziekenzondag) 
 9:00 uur, Communieviering, Werkgroep Slagharen 1 m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Herman en Mien Disselborg-Mecklenfeld; Ouders Juurlink-
 Spijker; Leny Spijker en fam. Spijker-Korttrik; Bertus Tholen; 
 Jan en Rika Hegeman-Soppe; Bertus Wenker en overleden 
 leden van het  Caeciliakoor; Hein Tholen;  Riek Helmich-v.d.    
            Most en Hendrik Helmich; Ans Bodaan-Vos 
 
Di. 10 sept. 
 Pastor Zandbelt 
 
Do. 12 sept. 
 Pastoor Noordman 
 
Za. 14 sept. 
 19:00 uur, Communieviering, past. werk. Doornbusch 
 m.m.v. Cornel 
 Fam. de Gooijer-v.d. Most; Rieks Arkes en fam.; Gerard en Gré 
 de Vent-Koorman; Anton de Vent; Britt Kosse;  
            Ans Bodaan-Vos; Jan en Miep Peters; Theo Weekamp 
 
 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Di. 17 sept. 
 Pastoor Langkamp 
 
Do. 19 sept. 
 Pater Oude Hengel 
 
Zo. 22 sept. 
 9:00 uur, Eucharistieviering, past. Wenker m.m.v. Cornel 
 Ouders Peters-Geerdes en fam.; Johan Feddema; Mariët 
 Perdaan; Ouders Schlepers-de Munnik en fam.; Johan en Riek 
 Schlepers-Sieljes en Greet Sieljes; Ouders Maas-Bouwhuis en
 Fred, Jozé en Ine; Ans Bodaan-Vos 
 
Di. 24 sept. 
 Broeder Cornel 
 
Do. 26 sept. 
 Pastor Zandbelt 
 
Za. 28 sept. 
 19:00 uur, Eucharistieviering, past. Monninkhof m.m.v. 
 Caeciliakoor 
 Betsie-Wenker-Elfrink; Ouders Wenker-Maas; Bertus Wenker 
 en overleden leden van het Caeciliakoor; Henk van Wijhe; 
 Ouders Schlepers-Hemme; Rita, Berry en Johan Schlepers; 
 Fam. Mecklenfeld-Scholten; Ans Bodaan-Vos 
 
Zo. 29 sept. 
 15:30 uur, Plechtig Lof, past. Wenker m.m.v. Caeciliakoor 
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Overleden op 23 juli jl. 

Johannes Wenceslaus Koel 
Op een leeftijd van 81 jaar 

 
Overleden op 18 augustus jl. 

Johanna Alwine Agatha Bodaan-Vos 
Op een leeftijd van 83 jaar. 

 
 
 

Laten we hen in onze gebeden herdenken 
      

 

Misdienaar beurten  

Ook misdienaar/misdienette worden?  
Voor vragen kun je contact opnemen met Hilda Berg. Tel.: 683081 

 
 

 
Opbrengst collecte 
Za. 15 juni €  336,70 

Za. 22 juni €    28,00  

Zo. 30 juni €    29,80 

Za.   6 juli €    27,30 

Zo. 14 juli €    37,80 

Za. 20 juli €    55,55 

Zo. 28 juli €    57,70 

Za.   3 aug. €    49,92 

Zo. 11 aug. €    44,90 

 
 

 
Kroniek 
 

 

 

 

  

Zo. 22 sept. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Za. 28 sept. Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 

Zo. 29 sept. Pl. Lof Lisa Meekhof en Marieke v.d. Blieck 
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Van de Redactie       
Beste medeparochianen,  

De vakanties lopen op het einde, de scholen gaan weer beginnen. En 

zo zachtjes aan beginnen de werkgroepen ook weer. Wij hopen dat u 

een mooie vakantie hebt gehad en er weer tegenaan kunt. 

De vieringen zullen deze maand volgens het rooster plaatsvinden, 

maar er springen een paar vieringen uit, die we willen benoemen. 

Als eerste het weekend van 7 en 8 september, Nationale Ziekendag. 

Op 8 september zal hier in de viering aandacht aan geschonken 

worden. Dit weekend zullen in de regio de zieken en eenzame mensen 

een hart onder de riem worden gestoken, in de vorm van een bosje 

bloemen. De vrijwilligers van de Zonnebloem zetten zich hiervoor in en 

op zaterdag 7 september, brengen zij de bosjes rond. 

Dan is er op 29 september een Plechtig Lof. Voorheen was er in deze 

week en weekend het Oogstdankfeest. Helaas wordt dit niet meer 

gehouden, maar er is nog steeds wel behoefte aan een Plechtig Lof. 

Pastor Wenker zal hierin voorgaan en het Caeciliakoor zingt.  

Wij wensen u een goede maand toe. 

De Redactie 

 
 
                                      
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad oktober,  

15 September 2024 

Red. vergadering         vouwen en nieten             afhalen 
Okt.           16 sept.                  24 sept.             25 sept. 
Nov.          15 okt.                    22 okt.                     23 okt. 
Advent      15 nov.                   26 nov.                    27 nov. 
Kerst/Jan. 13 dec.                   17 dec.                    18 dec. 
 
 
Wij feliciteren  
Wij feliciteren iedereen die in de maand september jarig is. Wij wensen 
u allen een fijne en gezellige dag toe en een gezond en gelukkig nieuw 
levensjaar. 
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Wat ieder parochiaan wil weten 

 

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 
2024. 
 
Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats 
vinden. Het thema voor de komende bedevaart is “VERBONDENHEID 
IN LIEFDE” Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de 
kerk, Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel naar de Calvarieberg in het 
Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige 
Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. 
Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie 
worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 
uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.  
 
Enige achtergrondinformatie. 
 
Gerardus Majella: 
 
Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in 
Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 
1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier 
vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om 
het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om 
zijn liefdadigheidswerk. 
 
Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan 
verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, 
bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), 
helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn 
naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan 
tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag. 
Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en 
zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zaligverklaard 
en in 1904 heiligverklaard door paus Pius X.  
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47b83dde4e6eb5ad:0x23126c628f8c6485?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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De Gerardus Bedevaart: 
 
De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door Pastoor Van Laak, 
is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella, de 
patroonheilige van onze kerk. De processie wordt gehouden op de 
sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. 
In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in 
Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot 
de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.  
 
De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. In 1937 waren er 
tussen de 16.000 en 20.000 pelgrims. In de jaren 50 en 60 wel 30.000. 
De mensen kwamen met de trein die in Losser en Glane stopte en 
gingen vanaf daar lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel 
veel mensen uit de omgeving kwamen op de fiets. Thans verwelkomen 
wij vele honderden pelgrims. 
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‘’ Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg….” 
 
Geachte heer, mevrouw, 
Met de groep “Het zoeken niet moe” gaan we weer een dag op 
Pelgrimage, en wel op Woensdag 25 september 2024. 
We gaan deze keer niet zo ver van huis, en hebben gekozen voor een 
reisje naar Kampen. 
Om de kosten te drukken vertrekken we met een bus vanuit 
Nieuwleusen. 
 
We brengen in Kampen o.a. een bezoek 
aan het Ikonen Museum,                                                          
met een rondleiding door een gids.  
Hier is een nieuwe tentoonstelling, naast 
de al bestaande collectie, genaamd 
“IKONA”, die specifiek vrouwelijke heiligen 
op orthodoxe Ikonen belicht. 
Na de lunch gaan we, onder leiding van 
Mink de Vries, een wandeling maken door 
oud Kampen. Hij kan ons veel vertellen 
over de geschiedenis, de Kamper kerken, 
en de religieuze gebouwen. 
 
Het programma is als volgt: 
-Met eigen vervoer gaan we naar de Maranathakerk  
 Burg. Van der Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen 
- 9.00 uur vertrek vanaf de Maranathakerk met de Gebo bus naar        
Kampen 
- +/- 10.00 uur aankomst in Kampen  
- We beginnen met een kopje koffie, na de koffie begint de rondleiding 
in het Ikonenmuseum.  
- Na de rondleiding gaan we samen lunchen en daarna volgt de 
stadswandeling 
- Om 16.00 uur zijn we weer bij het Ikonen Museum en vertrekken van    
hieruit terug naar Nieuwleusen.  
 
Als u in het bezit bent van een Museumjaarkaart, heeft u op 
vertoon, gratis toegang. 
Als u graag deel wilt nemen aan dit reisje, maar het financieel niet rond 
krijgt, kunt u een beroep doen op de PCI- de Parochiële Caritas 
Instelling van uw parochie.    
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We denken hier rond 17.00 uur weer aan te komen.  
 
De kosten voor deze dag zijn: € 60,00 p/p 
Wie belangstelling heeft kan zich nu al, onder voorbehoud 
opgeven bij: 
Coby van der Veen, tel. 06 22121124 Email: cobyvdveen@gmail.com 
Ria Mars, tel. 0572-371867                 Email:  marsria@hotmail.com 
José Terhorst, tel. 06 19533563          Email:  terhorstjose@gmail.com 
Opgave tot uiterlijk 15 september 2024 
 

         

 

 

 

 

 

Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’ 

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van 

dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het 

Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In het kader van dat 

voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september een Diocesane 

Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.  

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en korte 

introductie in de Nicolaaskerk (Kerkstraat 19).                                                

Daarna zullen gezinnen uitgenodigd worden om op ontdekkingstocht 

langs verschillende ‘gebedsstations’. Bij elk station krijgen ze uitleg 

over een bepaalde vorm van gebed: rozenkrans, muziek, kunst, de 

Bijbel, schrijven/lezen en gebed door werk. Na deze ontdekkingstocht 

is er een verzorgde lunch met tijd voor ontmoeting en uitwisseling. 

mailto:cobyvdveen@gmail.com
mailto:marsria@hotmail.com
mailto:terhorstjose@gmail.com
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Tijdens de lunch kunnen gezinnen zich inschrijven voor de 2 

workshoprondes die daarna zullen plaatsvinden.  

In de workshoprondes gaan de gezinnen samen op een creatieve en 

actieve manier aan de slag met het gekozen ‘gebedsstation’. Om 15.00 

uur is er een gebedsviering in de Nicolaaskerk met uitstelling van het 

Allerheiligst Sacrament. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid 

om als gezin een speciale zegen te ontvangen. Rond 15.30 uur sluiten 

we de dag gezamenlijk af met een drankje.  

Er is gekozen om geen apart ouder- of kinderprogramma te maken, 

zodat het ook een uitje is voor het hele gezin en zodat gezinnen ook 

samen kunnen nadenken over hoe ze thuis het gebed meer of anders 

vorm willen geven.  

Aanmelden graag vóór vrijdag 20 september via het aanmeldformulier 

op de website.  

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Dit bedrag kunt u 

overmaken op IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK 

AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2024 + naam.  

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.  

Overzicht programma                                                                        

10.30 uur Opening en introductie (Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 Baarn) 

11.00 uur Ontdekkingstocht langs ‘gebedsstations’                          

12.15 uur Verzorgde lunch                                                                 

13.30 uur Workshopronde 1                                                              

14.15 uur Workshopronde 2                                                                           

15.00 uur Gebedsviering met uitstelling Allerheiligste en gezinszegen 

15.30 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje. 

  

mailto:bangma@aartsbisdom.nl
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R.K. Aartsbisdom Utrecht 

Diocesane Gezinsdag  

28 september 2024 

Symfonie van gebed 

Programma 

Aanvang: 10.30 uur  

Opening en introductie in de Nicolaaskerk               
te Baarn KERKSTRAAT 19 

Na de gezamenlijke opening ga je samen met je gezin op ontdekkingstocht 
langs verschillende ‘gebedsstations’.  

De ontdekkingstocht eindigt met een heerlijke lunch.  

Na de lunch zijn er 2 workshoprondes waar je als gezin actief en creatief bij 
een ‘gebedsstation’ aan de slag gaat.  

Rond 15.00 uur is er een gebedsviering in de kerk met uitstelling van het 
Allerheiligste. Ook is er dan de mogelijkheid om een speciale gezinszegen te 

ontvangen. 
Om 15.30 uur sluiten we de dag gezellig af met een drankje.  

 
 

AANMELDEN VÓÓR 20 SEPTEMBER VIA                                                  

WWW.AARTSBISDOM.NL/DIOCESANE-GEZINSDAG 
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Mededelingen locatie H. Alphonsus 

Koffiedrinken na de viering                                                   
Zaterdag 28 september is er na de viering koffie drinken, dit keer 

verzorgd door groep 2.                                                             
Zondag 29 september is er om 15:30 Plechtig Lof, waarna de koffie 

wordt verzorgd door groep 3 

Wij hopen u allen te ontmoeten! 

Inloopmiddag:                                                                        
Beste mensen, 

nu de “R” weer in maand komt, willen we op de tweede zondag in 
september weer een gezellige inloopmiddag organiseren. 
U bent weer van harte welkom op zondagmiddag 8 september a.s. van 
14.00 uur tot 16.00 uur voor een kopje koffie of thee en een gezellig 
spelletje, zoals kaarten, rummikub 
e.d. Ieder is welkom. U hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Graag tot ziens op 8 september 
Hartelijke groeten, 
Annie Bosch                                                                     
                                                                            

De Zonnebloem afd. Slagharen en Omstreken 
In het teken van Ziekenzondag, zullende vrijwilligers van  
De Zonnebloem op zaterdag 6 september weer een bloemetje gaan 
brengen bij een aantal zieken. 
Zondag 7 september zal een kort gedicht worden gelezen in de kerk. 
Op donderdag 19 september staat een bezoek aan de boerderij van 
boerin Agnes gepland. Dit uitje is voor deelnemers van De 
Zonnebloem, en deze mensen kunnen zich opgeven via de vrijwilligers. 
Bij boerin Agnes is ook een advocaat proeverij. 
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Nieuws vanuit de verenigingen 

Buurtkamer de Praam 
Zaterdag 14 september om 14:00 uur Bingo 
Elke laatste zaterdag van de maand is er kaarten. 
 
 

Zij-Actief  
Donderdag 5 september 
Fietstocht 
Deze wordt uitgezet door Hennie van der Most en Fenny Pieper. We 
gaan in HOOGEVEEN het museum “MICHIELRECLAME” bezichtigen. 
De route wordt nog uitgewerkt. De informatie voor opgave aan 
deelname wordt op tijd doorgegeven. Houd je e-mail in de gaten!!! En 
voor wie deze niet heeft komt er een briefje in de bus. 
 
Maandagavond 9 september filmavond voor de leden  
om 19.30 uur in de parochiezaal 
Eerste ledenavond na de vakantie. Welke film er gedraaid gaat worden 
is nog niet bekend. 
Deze wordt verzorgd door Annie Bosch. 
 
Maandagavond 30 september filmavond voor leden en introducés 
om 19.30 uur in de parochiezaal. 

Op de laatste avond van de maand draait Annie Bosch een film. Zij 

weet ons steeds weer te verrassen met diverse genres. Van harte 

aanbevolen!!!                                                                               

Aanvang 19.30 uur.  Kosten € 3,- Ook introducés zijn van harte 

welkom. 

Agenda parochiezaal  
Ma.   9 sept. 19:30 Zij-Actief 
Ma. 30 sept. 19:30 Zij-Actief 
                                                                 

   

 

 

 


